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ames Monaco, “Bir Film Nasıl Okunur?” ad-J lı kitabının bizde de yayınlanan üçüncü versiyonunda çağdaş sinema endüstrisini dört kol- dan analiz eden sağlam yaklaşımıyla dikkat çeker. 
Monaco, GSM şirketlerinden kablolu TV kanallarına, DVD teknolojisinden TV dizisi üreten film şirketlerine kadar uzanan şaşırtıcı bir iletişim sektörü panoraması koyar ortaya. Ona göre, uzun metrajlı konulu filmler, ağacın dallarından biridir sadece... 
Monaco kitabın bir yerinde son 15 yılda Hollywood'da yaşanan çok önemli bir gelişmenin altını çizer: Her büyük film şirketinin temel amaçlarından biri “devam filmi” çekilecek projeler bulmaktır artık. Belki herkesin “Evet biliyorum, ne var ki?” diyebileceği bir tespit bu. Basit ve mütevazı duruyor. Ama biraz düşündüğünüzde Monaco'nun bir anda bakış açımızı değiştirdiğini görebilirsiniz. Devam filmleri moda oldu, demiyor Monaco; devam filmleri yapmak artık amaç haline dönüştü, diyor. Nedeni hepimizin malumu: Devam filmi demek, hazır seyirci anlamına geliyor; hazır seyirci ise gişe geliri. Ve beklenen sonuç: endüstri artık Roma rakamlı filmlerin peşinde... Gerçekten de böylesi dizi filmler stüdyolar için altın madenlerinden farksız. 
Dolayısıyla, Hollywood'un popüler kaynaklara nasıl bir iştahla saldırdığını daha iyi görebiliyoruz. 
Ya tutarsa, mantığıyla kah 70'lerin, 80'lerin televizyon dizilerine kah X-Men ve Örümcek Adam gibi resimli roman kahramanlarına saldırıyorlar. 
James Bond'un ucunu asla bırakmayıp, Indiana Jones'tan, Terminatör'den bir türlü vazgeçmiyorlar. 
Bu arada dalga geçilmesinden hiç korkmuyorlar, Halloween hala sürüyor, Freddie ölmek bilmiyor, Çığlık dördüncüye doğru gidiyor ve bir ZAZ filmindeki o ünlü espriye inat (eli bastonlu Siyvester Stallone Rocky 52 afişinden bize bakar) Rocky 6'nin planlarını yapıyorlar. 
Eleştirmenler ne derse desin, stüdyolar devam filmleri çekmeye devam ediyor çünkü şu ya da bu şekilde seyirciler bu filmleri seviyor. Neredeyse korku filmi yazan ve çeken herkes ilk filmde ikincisinin de yolunu yapmaya çalışıyor. Çünkü biliyorlar ki film tuttuğu anda, yapımcılar mutlaka ikincisini de isteyecek... 
Bir sinema yazarı olarak, ayaklarımı sürüye sürüye gittiğim devam filmleri de var, büyük bir merakla beklediklerim de... Özellikle Star Wars, X-Men, Örümcek Adam ve Görevimiz Tehlike'nin yeni bölümlerini dört gözle beklediğimi söyleyebilirim. Ama Terminatör 3 için aynı şeyi söylemem mümkün değil galiba. Bugün daha iyi görebildiğim gibi “T2” modern bir klasikti ve aslında hikayenin son noktasıydı. Zaten o nefis final karesinden sonra yeni bir cümle etmek nereye kadar doğru olabilir ki? Sırf gişe geliri için güzel hatıraları talan etmek, bazen ters sonuç verebiliyor. Alien serisinin dördüncü filmi sizce de biraz kabak tadı vermiyor muydu? Sözün özü, bazılarının bir noktada bitmesi gerekiyor. 

3 sanki sihirli bir rakam gibi, onun ötesi zorlama 
oluyor çoğu zaman. (Coppola Baba 4'ü çekecegim, diye tuttursa hayalkırıklığı yaşamaz mısınız?) 
Sözgelimi, korku genel olarak sevdiğim bir tür; ama özellikle Halloween başta olmak üzere üçü geçen bütün korku-gerilim filmlerine mesleki mecburiyet nedeniyle gittiğimi itiraf etmeliyim. 
İşin içine kahramanlı aksiyon filmleri girdiğinde ise rakam beni pek ilgilendirmiyor. Kahramanı ve ana fikri seviyorsanız, tıpkı sevdiğiniz bir TV dizisi gibi iş alışkanlığa dönüşüyor. Örneğin ben 2-3 yılda bir çekilecek Indiana Jones filmlerine hiç itiraz etmem. Star Wars'un yeni bir altılı filmle uzayıp gitmesi de beni rahatsız etmez. Düşünsenize, benim gibi Uzay Yolu'ndan hala bıkmayan bir sürü insan var. 

Devam filmlerini önümüzdeki aylarda geniş dosyalarla işlemeyi düşünüyoruz. Günümüz sinemasını anlamanın en iyi yollarından biri belki de bu Roma rakamlı filmlerin mantığını çözmekten geçiyor. 

En çok merak ettiğim şey ise yıllardır esprisi yapılan o hayali proje. Ya günün birinde bir stüdyo yetkilisi çıkıp da “Evet, arkadaşlar yıllardır beklenen Titanic 2'yi bu yıl çekmeye hazırlanıyoruz” derse? 

Olmayacak şey değil... Sonuç olarak, Hollywood'un işi bilet satmak... 
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DEFİNE GEZEGENİ 

TREASURE PLANET 

Yönetmen: Ron Celements, John Musker. Oyuncular (Seslendirenler): Joseph Gordon-Levitt, Brian Murray, David Hyde Pierce, Emma Thompson, Martin Short (orjinal), Arda Aydın, Ege Ersoy, Faruk Akgören, Müdrike Coşansu, Naşit Özcan, Hakan Vanlı, Ayça Bingöl, Erdoğan Ersever (Türkçe). Senaryo: Ron Clements, John Musker, Rob Edwards. Görüntü Yönetmeni: Andy Gaskill, Müzik: James Newton Howard. Kurgu: Michael 
Keliy. Yapımcı: Ron Clements, Roy Conli, John Musker. Süre: 95 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: UIR Gösterim Tarihi: 24 Ocak, 

Jim Hawkins kabin görevlisi olarak galaksiler arası bir yolculuğa katılan 15 yaşında bir gençtir. Orada yarı insan yarı makina olan geminin aşçısı John Silver ile çok iyi arkadaş olur. Onun rehberliği sayesinde iyi bir uzaylı olmanın bütün inceliklerini öğrenir. Bu yolculuk sırasında süpernovalara, kara deliklere ve şiddetli uzay fırtınalarına karşı mücadele vermek Zo0- runda kalır. Ancak tüm bu tehlikelerden daha korkuncu, en yakın arkadaşının bir korsan olduğunu öğrenmesi olacaktır. Güvendiği 


dostunun ihanetine uğramak Jim'i yaralayacak ve olgunlaştıracaktır. 
Robert Louis Steven- son'ın “Define Adası / Treasure Island” adlı romanının farklı bir uyarlaması olan film, klasik el çizimi animasyon tekniğiyle bilgisayar destekli üç boyutlu görüntüleri birleştiriyor. “Define Gezegeni”nin bir özelliği de üç boyutlu IMAX sinemaları ile geniş formatlı film gösteren Sinemalarda da sunulabilecek olması. Böylelikle 35 mm ve geniş format versiyonları aynı anda gösterime giren ilk film olma özelliğini kazanacak. 


4 
“Şeytan Bunun Neresinde?” 


ŞEYTAN BUNUN NERESİNDE? 
Yönetmen: Levent Kırca. Oyuncular: Levent Kırca, Sezai Alptekin, Fatma Murat, Selahattin Taşdöğen, Nilgün Belgün, Ali Demirel, Ferdi Akarnur, Atilla Pekdemir, Teoman Mermutlu, Tulu Çizgen. Senaryo: Yaşar Arak, Müfit Can Saçıntı. Görüntü Yönetmeni: Cengiz Tacer. Müzik: Serkan. Kurgu: Serter Erus. Yapımcı: Ajans Hodri Meydan. Süre: 90 dk. Yapım: Türkiye, Dağıtımcı: Warner Bros. Gösterim Tarihi: 3 Ocak. 

Kırsal bir alanda gece yol alan son model bir araba, motosikletli bir köylüye çarpar. Arabalarından panik içinde inen karı koca, yerde 


cansız yatan köylüye bakakalırlar ve kim olduğunu merak ederler. 
Cansız beden bir köyevinde üç kardeşi, annesi ve hasta babasıyla yaşamakta olan Reşo'ya (Levent Kırca) aittir. Yeni evlenmiş olan kardeşi Kürşat'ın karısını eşkiyalar kaçırmış, bir kardeşi kan davasına kurban gitmiş, diğer bir kardeşi de askerde şehit olmuştur. Annesi bu acılara dayanamayıp hayata veda etmiştir. Reşo, neslinin devamını sağlamak için hemen çocuk sahibi olmak istemiştir. Bu gece de dogurmak üzere olan karısına kasabadan bir doktor getirmek için motosikletine atlayıp yola çıkmıştır. Arabadaki karı koca ise Yusuf (Levent Kırca) ve karısıdır (Nilgün Belgün). Bir gazetenin genel yayın müdürü olan Yusuf, mafyay- la ve siyasetçilerle içli dışlıdır. 
Amacına ulaşmak için gazeteyi kimi zaman şantaj yapmak, kimi zaman da rüşvet vermek amacıyla kullanmaktadır. Trafik kazasının üzerine jandarma, Yusuf ve karısını karakola götürür. Köylü de haberi almış, öç almak üzere yola çıkmıştır. 

Filmin ilginç yanı hem 
Reşo'yu hem de Yusuf'u Levent Kırca'nın canlandırıyor olması. 
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“Anlatamadım mı?” 


ANLATAMADIM MI? 

ANALYZE THAT 

Yönetmen: Harold Ramis. Oyuncular: Robert De Niro, Biliy Crystal, Lisa Kudrow, Joe Viterelli, William DeMeo, Joe D'Onofrio. Senaryo: Peter Steinfeld, Harold Ramis, Peter Tolan. Görüntü Yönetmeni: Ellen Kuras. Müzik: David Holmes. Kurgu: Andrew Mondshein. Yapım Tasarımcısı: Wynn Thomas. Yapımcı: Jane Rosenthal, Paula Weinstein. Süre: 95 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: Warner Bros. Gösterim Tarihi: 10 Ocak. 

Mafya babası Paul Vitti'nin (Robert De Niro) Sing Sing hapishanesindeki cezası dolmak üzeredir. 
Ancak Vitti'nin yarı katatonik hali ve “Batı Yakasının Hikayesi”nden şarkılar söyleyerek ortalıkta dolaşması, kendisini izleyen FBI ajanlarını şaşkınlığa düşürmektedir. Bu tuhaf davranışlarının hapisten erken çıkabilmek için mi olduğunu yoksa peşindeki bir mafya baba- 


sından mı korktuğunu kestiremezler. Terapisti Ben Sobel (Billy Cıystal), Vitti'nin geçirdiği endişe krizlerinin kaynağını bulabilmek için uğraşmış ancak pek bir sonuca ulaşamamıştır. Yine de Vitti tahliye edilerek Ben'in himayesine verilir. Halbuki terapist için de çok sorunlu bir dönemdir. Babasının vefatı, onu gerek özel gerekse mesleki yaşamında bir bunalıma sürüklemiştir. Üstüne üstlük, ne zaman ne yapacağı belli olmayan Vitti'nin yaşamlarına yeniden girmesini karısı Laura'nın (Lisa Kudrow) kabul etmeyeceğini bilmektedir. Ancak gönülsüz terapistin Vitti'ye yardım etmeye çalışmaktan başka seçeneği yoktur. 
KG “Anlat Bakalım / Analyze This”i sevenler, bu devam filminde de aradıklarını bulacaklar. 
Film ABD'de gösterime girdiği ilk haftasonu 11 milyon dolarlık bir hasılat yaptı. 


“Hayalet Gemi” 


HAYALET GEMİ 

GHOST SHIP 

Yönetmen: Steve Beck. Oyuncular: Gabriel Byrne, Julianna Margulies, Ron Eldard, Desmond Harrington, Isaiah Washington, Alex Dimitriades, Karl Urban. Senaryo: Mark Hanlon, John Pogue. Görüntü Yönetmeni: Gale Tattersall. Müzik: John Frizzell. 
Kurgu: Roger Barton. Yapım Tasarımcısı: Graham Grace Walker. Yapımcı: Gilbert Adler, Joel Silver, Robert Zemeckis. Süre: 91 dk. Yapım: Avustralya, ABD. Dağıtımcı: Warner Bros. 
Gösterim Tarihi: 24 Ocak. 

Alaska yakınlarındaki bir limanda, gemi kurtarma operasyonlarında- ki başarısıyla ün salan Arctic Warrior kurtarma gemisinin, Kaptan 
Sean Murphy (Gabriel Byrne) ve takım şefi Maureen Epps (Julianna Margulies) liderliğindeki ekibi bir iş teklifi alır. Kanada Hava Kuvvetleri pilotlarından Jack Ferriman, Alaska kıyılarının açıklarında başıboş bir şekilde dolaşan bir gemi görmüş, gemiyi kurtarmaları için Arctic Warrior ekibini kiralamıştır. Hemen harekete ge- 


“Başka Gün Öl” 


çen ekip, 40 sene önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolan lüks yolcu gemisi Antonia Graza'nın kalıntılarını bulur. Yalnızca geminin kurtarılması karşılığında kazanacakları para bile bir servettir. 
Üstelik denizcilik hukukuna göre uluslararası sularda buldukları bir gemiyi kıyıya getirenler gemi üzerinde hak iddia edebilmektedir. 
Paslı bir hurda yığınına dönmüş olsa da hala yol alabilir durumda olan Antonio Graza'yı kıyıya getirebilmenin yollarını arayan ekip elemanları, çok geçmeden gemide yalnız olmadıklarını anlarlar. 
LG 35 milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen film, 29 milyon dolarlık bir hasılat yaptı. 


BAŞKA GÜN ÖL 

DIE ANOTHER DAY 

Yönetmen: Lee Tamahori. Oyuncular: Pierce Brosnan, Halle Berry, Toby Stephens, Rosamund Pike, Rick Yune, John Cleese, Judi Dench, Michael Madsen, Will Yun Lee. Senaryo: Neal Purvis, Robert Wade. Görüntü Yönet- 


meni: David Tattersall. Müzik: David — 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Arnold, Madonna. Kurgu: Andrew MacRitchie, Christian Wagner. Yapım Tasarımcısı: Peter Lamont. Yapımcı: Barbara Broccoli, Michael G. Wilson. 
Süre: 132 dk. Yapım: Büyük Britanya, ABD. Dağıtımcı: Özen Film. Gösterim Tarihi: 17 Ocak. 

James Bond (Pierce Brosnan), Albay Moon (Will Yun Lee) ile Afrikalı bir elmas kaçakçısı arasındaki yasadışı bir silah ticareti anlaşmasını önlemek üzere Kuzey Kore'ye gönderilmiştir. Albay Moon'un 
Güney Kore'yi ve muhtemelen daha sonra da Japonya'yı istila ederek, Çin'i süper güç haline getirmeyi amaçladığı ve gelişmiş silahlardan oluşan bir yığınak oluşturduğundan şüphelenilmektedir. 
Bond, Albay Moon'u öldürerek anlaşmanın gerçekleşmesini engeller ancak bu arada yakalanır. 
İngiliz hükümeti Bond'la ilişkisini reddetmiş ve 007, dünyanın bir ucunda kendi kaderiyle baş başa kalmıştır. 

EGZXİ 142 milyon dolarlık bir bütçeye sahip olan filmin çekimleri İngiltere, İspanya, Finlandiya, İzlanda, Hawaii ve Güney Kore'de yapılmış. Film, ABD'de gösterime girdiği ilk iki haftada 120 
milyon dolarlık hasılat yaptı. 


ÖLÜMCÜL TUTKU 

SWIMFAN 

Yönetmen: John Polson. Oyuncular: Jesse Bradford, Erika Christensen, Shiri Appleby, Kate Burton, Clayne Crawford, Jason Ritter, Kia Goodwin, Dan Hedaya, Michael Higgins. Senaryo: Charles F. Bohl, Phillip Schneider. 
Görüntü Yönetmeni: Giles Nuttgens. 
Müzik: John Debney, Louis Febre. 
Kurgu: Sarah Flack. Yapım Tasarımcısı: Kalina Ivanov. Yapımcı: Joseph M. 
Caracciolo İr., John Penotti, Allison Iyon Segan. Süre: 84 dk. Yapım: 
ABD. Dağıtımcı: Özen Film. Gösterim Tarihi: 3 Ocak. 

Ben Cronin (Jesse Bradford) arkadaşları tarafından çok sevilen örnek bir öğrencidir. Okula spor bursu ile devam etmektedir. Kızarkadaşı Amy (Shiri Appleby) ile kusursuz bir aşk yaşamaktadır. 
Ancak bu hayatını sürdürmek göründüğü kadar kolay değildir. 
Üniversitede spor bursu kazanmak için uzun ve yorucu yüzme antremanları yapmak zorundadır. 
Diğer yandan da para kazanmak için hastanede yarı zamanlı olarak çalışmaktadır. Geleceği parlak gö- 


rünen Ben'in hayatı, kasabaya yeni gelen Madison (Erika Christensen) adlı kız yüzünden altüst olacaktır. Madison gelir gelmez Ben'i etkilemek için uğraşmaya başlar. 
Sadece arkadaş olmaya çalıştığını iddia etse de aslında Ben'in ilgisini çekmeye çalışmaktadır. Takıntılı ve garip bir kız olan Madison'ın etkisi çok geçmeden kendini göstermeye başlar. Ben önce yüzme takımından atılır. Sonra en iyi arkadaşının başı belaya girer ve bundan Ben sorumlu tutulur. Daha da kötüsü Amy'nin hayatını tehlikeye atmakla suçlanır. Başına gelenlerin arkasında Madison'ın parmağı olduğundan şüphelenen Ben, onun geçmişini araştırınca oldukça şaşırtıcı gerçeklerle karşı karşıya kalır. 

EGG “Öldüren Cazibe / Fatal Attraction”ın gençlik versiyonu olarak değerlendirilen film gerilim türünü sevenleri ilgilendirecektir. 


SIKIYSA YAKALA 

CATCH ME IF YOU CAN 
Yönetmen: Steven Spielberg. Oyuncular: Leonardo Di Caprio, Tom Hanks, Christopher Walken, Jennifer Garner, Amy Adams, Martin Sheen, Frank John Hughes, Brian Howe. Senaryo: Jeff Nathanson. Görüntü Yönetmeni: Janusz Kaminski. Müzik: John Williams. Kurgu: Michael Kahn. 
Yapım Tasarımcısı: Jeannine Claudia Oppewall. Yapımcı: Walter F. Parkes, Steven Spielberg. Süre: 140 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: UIR Gösterim 


Frank Abagnale Jr. (Leonardo Di Caprio) daha 18 yaşına varmadan doktor, avukat ve pilot kılığına girip, herkesi kandırarak çalışmayı başarmıştır. Sahtekarlık ve kimlik değiştirme konusunda üstün bir yeteneğe sahip olan Abagnale bu kabiliyetiyle ün salmıştır. 26 farklı ülkede yaptığı dolandırıcılıkla 2.5 
milyon dolar elde eder. Böylece daha 17 yaşındayken ABD'nin en meşhur banka soyguncusu ünvanını kazanır. Bu nedenle FBI ajanı Carl Hanratty (Tom Hanks), 
Frank'i yakalayıp yola getirmeyi hayatının en önemli hedefi haline getirir. 

GG Frank Abagnale Jr.'ın anılarını anlattığı, 
You Can: The Amazing True 
Story' of the Most Extraordinary 


“Catch Me If 


Liar” adlı kitaba dayanan film ABD'de 25 Aralık'ta gösterime girdi. 52 milyon dolarlık bir bütçeyle tamamlanan filmin çekimleri Los Angeles, New York, Ontario, Burbank, Ouebec ve Montreal'de yapıldı. 


MOONLIGHT MİLE 

Yönetmen: Brad Silberling. Oyuncular: Jake Gyllenhaal, Dustin Hoffman, Susan Sarandon, Aleksia Landeau, Richard Messing, Lev Friedman, Bob Clendemin, Jim Fyfe. Senaryo: Brad Silberling. Görüntü Yönetmeni: Phedon Papamichael. Müzik: Mark Isham. 
Kurgu: Lisa Zeno Churgin. Yapım Tasarımcısı: Missy Stewart. Yapımcı: Mark 
Johnson, Brad Silberling. Süre: 146 
dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: Avşar Pinema, Gösterim Tarihi: 17 Ocak. 

Joe Nast (Gyllenhaal) Vietnam'dan dönmüş, nişanlısıyla evlenmek için Boston'a, nişanlısının ailesinin yanına gitmiştir. Ancak hiç beklenmeyen birşey olur ve nişanlısı bir cinayete kurban gider. 
Tam hayatını kurmaya başlarken Ben'in hayatı altüst olmuştur. Nişanlısının annesi JolJo (Susan Sarandon) ve babası Ben (Dustin Hoffman) de büyük acı içindedirler. Joe'yu oğulları yerine koyarak ona evlerinde bir oda verirler. Ben bir emlakçı açar ve Joe'yu da kendisiyle çalışması için ikna eder. Nişanlısının cinayetiyle ilgili dava sürerken Joe bir kadınla tanışır. Bu kadın da 3 senedir sevgilisinin Vietnam'dan dönmesini beklemektedir. Çektikleri acının benzerliği ikisini birbirine yakınlaştırır. Joe yeniden aşık olduğunu hissetmekte ama JoJo ve Ben'den çekindiği için 


ne yapacağını bilememektedir. 

Kiz Film, yönetmen ve senaryo yazarı Silberling'in hayatından otobiyografik etkiler taşıyor. 
Ölüm, kaybetmek ve acı çekmek üzerine olan filmin bazı klişelere yaslandığı ancak tüm oyuncuların çok başarılı olduğu söyleniyor. 


ASTERIKS & OBURIKS: 
GÖREVİMİZ KLEOPATRA 
ASTERIX & OBELİX: 

MISSION CLEOPATRE 
Yönetmen: Alain Chabat. Oyuncular: Gerard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze, Monica Bellucci, Alain Chabat, Claude Rich, Gerard Darmon, Eduard Baer Dieudonne, Senaryo: Alain Chabat. Görüntü Yönetmeni: Laurent Dailland. Müzik: Philippe Liberatore. Kurgu: Stephane Pereira. Yapım Tasarımcısı: At Hoang. Yapımcı: Claude Berri, Pierre Grunste- in. Süre: 107 dk. Yapım: Fransa, Ak manya. Dağıtımcı: Özen Film. Gösterim Tarihi: 10 Ocak. 

Yıl 52. Tüm Galya henüz işgal edilmemiş, ancak Mısır, Roma İmparatorluğu'nun boyunduruğu altına 


girmiştir. Kraliçe Kleopatra (Monica Bellucci) ise kalbini Sezar'a (Alain Chabat) kaptırmıştır. Ancak onun alaycı tavırlarından sıkılmış olan Kraliçe, Sezar ile bir iddiaya girer. Eğer Kleopatra çölün ortasında, Sezar'ın şanına yakışır bir saray inşa ettirebilirse, Sezar da Mısırlıların dünyanın en büyük halkı olduğunu kabul edecektir. 
Kraliçe bu zor görevi mimar Temelius'a verir. Yerine getirilmesi için bir mucizeye ihtiyaç duyulan bu görevin altından kalkamazsa Temelius timsahlara yem olacaktır, Mucizeyi gerçekleştirebilecek olan kişiler ise Asteriks (Christian Clavier), Obeliks (Gerard Depardicu) ve büyülü güç iksirinin koruyucusu Büyüfiks”tir. 

Çok sevilen çizgi romanın ikinci beyazperde uyarlaması olan film oldukça eğlenceli ve komik olarak değerlendiriyor. Çekimler sırasında 1500 kumru, 23 
hörgüçlü deve, 41 at, 19 kedi, 17 
kurbağa, 12 domuz, 3 güvercin, 3 
timsah, 1 eşek, 1 koyun, 1 büyük karınca ve 1 sinek kullanılmış! 


“Sekreter” 


ei 
İm 
SEKRETER 

SECRETARY 

Yönetmen: Steven Shainberg. Oyuncular: James Spader, Maggie Gyilenhaal, Jeremy Davies, Patrick Bauchau, Stephen McHattie, Oz Perkins, Jessica Tuck, Amy Locane. Senaryo: Erin Cressida Wilson, Mary Gaitskill. 
Görüntü Yönetmeni: Steven Fierberg. 
Müzik: Angelo Badalamenti. Kurgu: Pam Wise. Yapım Tasarımcısı: Amy > 


“Asteriks & Obeliks: Görevimiz Kleopatra” a ç 
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GEY 


LEE 


Danger. Yapımcı: Andrew Fierberg, Amy Hobby, Steven Shainberg. Süre: 
104 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: 
Chantier Films. Gösterim Tarihi: 24 
Ocak. 

Lee (Maggie Gyllendaal) sıkıcı bir cinsel hayatı olan ve uzun süredir beraber olduğu erkek arkadaşı Peter (Jeremy Davies) ile ilişkisini, yalnız kalmaktan daha iyi olduğu için sürdüren genç bir kadındır. 
Ünlü bir avukat olan E. Edward Grey'in (James Spader) yanında sekreter olarak işe başlamasıyla Lee'nin hayatı fazlasıyla renklenecektir. Edward'ın otoritesinden kaynaklanan, bir yandan da sadistçe olarak nitelendirilebilecek davranışları, Lee'nin mazoşist eğilimli olmasıyla ikisinin de zevk alacağı, çılgın bir oyuna dönüşür. 

Mary Gaitskill'in aynı adlı kısa öyküsüne dayanan film, 
2002 Sundance Film Festivali'nde 
Özgün Senaryo dalında Özel Jüri Ödülü'nü kazandı. James Spaderin rolüne çok yakıştığı, filmin 


“Sır Çocukları” 


çok komik anlar içerdiği, sürreel tonuyla işyerinde güç kullanımına eleştiriler getirdiği söyleniyor. 


BUZ DEVRİ 

ICE AGE 

Yönetmen: Carlos Saldanha, Chris Wedge. Oyuncular (Seslendirenler): Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary, Goran Visnjic, Jack Black (orjinal); Ali Poyrazoğlu, Haluk Bilginer, Yekta Kopan (Türkçe). Senaryo: Michael Berg, Michael J. Wilson, Peter Ackerman. Müzik: David Newman. 
Kurgu: John Carnochan. Yapım Tasarımcısı: Brian McEntee. Yapımcı: Lori Forte. Süre: 81 dk. Yapım: ABD. Dagıtımcı: Özen Film. Gösterim Tarihi: 
31 Ocak. 

Bundan yirmibin yıl önce, Buz Çagı'nın başlangıcında, Dünya tehlikelerle doludur. Soğuktan korunmak isteyen hayvanlar, güneye göç etmeye karar verirler. Ancak kocaman, tüylü bir mamut olan Manfred, her problemi kendi kafasına göre çözen tembel Sid ve 


“Ice Age” 


birkaç canlı daha bu göç hareketi- ne katılmazlar. Sid, Manfred'i koruyucusu ilan eder ve onun peşinden ayrılmaz. Manfred ise ondan kurtulmak için elinden geleni yapmaktadır. İkilinin yolculuğuna Diego adında bir kaplan da katılır. 
Üçlünün yolcuğu oldukça komik ve tuhaf olacaktır. 

Filmin orjinalinde mamut Manfred'i seslendiren komedyen Ray Romano, “Everybody Loves Raymond” adlı sitcom'un başrol oyuncusu, Terk etmek ve terk edilmiş olmak üzerine mesajlar içeren animasyonun “Monsters Inc.”i andırdığı ve oldukça komik olduğu söyleniyor. 


HEAVEN 

Yönetmen: Tom Tykwer. Oyuncular: Cate Blanchett, Giovanni Ribisi, Remo Girone, Stefania Rocca, Alessandro Sperduti, Pini Mattia, Stefano Santospago. Senaryo: Krzysztof Kieslowski, Krzysztof Piesiewicz. Görüntü Yönetmeni: Frank Griebe. Müzik: Arvo Part. 
Kurgu: Mathilde Bonnefoy. Yapım Tasarımcısı: Uli Hanisch. Yapımcı: Stefan Arndt, Maria Köpf, William Horberg. Süre: 96 dk. Yapım: Almanya, ABD, italya, Fransa, Büyük Britanya. 
Dağıtımcı: Film Pop. 

Kocası aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölen İngilizce öğretmeni Philippa (Cate Blanchett), kimi öğrencilerinin de aynı sebepten ölümüne tanıklık etmiştir. Turin'in uyuşturucu trafiğini elinde tutan güçlü iş adamını defalarca polise ihbar etmiş olmasına rağmen bir sonuç alamamıştır. Böylece Philippa, iş adamının ofisine bir bom- 


ba yerleştirmeye karar verir. Bombayı çöp kutusuna bıraktıktan sonra polise teslim olur. Sorgulama sırasında ise bombanın yanlışlıkla dört masum insanın ölümüne sebep olduğunu öğrenir. Philippa'nın konuşmalarını sorgu esnasında İtalyanca'ya çeviren polis Filippo (Giovanni Ribisi), aynı gece kadına aşık olduğunun farkına varır ve onu karakoldan kaçırmak için bir plan yapar. 

2002 Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'ya aday gösterilen filmin belki de en önemli özelliği Kieslowski'nin senaryosundan uyarlanmış olması. (Yönetmen 
Tom TIykwer ile yaptığımız söyleşiyi ilerleyen sayfalarda bulabilirsiniz.) 


TEZ 

TESİS 

Yönetmen: Alejandro Amenabar. 
Oyuncular: Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo Noriega, Xabier Elorriaga, Miguel Picazo, Nieves Herranz, Rosa Campillo. Senaryo: Alejandro Amenabar, Mateo Gil. Görüntü Yönetmeni: Hans Burman. Müzik: Alejandro Amenabar, Mariano Marin. Kurgu: Mariz Elena Sainz de Rozas. Yapım Tasarımcısı: Wolfgang Burmann. Yapımcı: Jose Luis Cuerda, Süre: 125 
dk. Yapım: İspanya. Dağıtımcı: Bir Film. Gösterim Tarihi: 3 Ocak. 
Angela (Ana Torrent), Madrid'de sinema televizyon bölümünde okuyan bir genç kızdır. Bitirme ödevi olarak kendisine seçtiği konu ise hayli ilginçtir. “Görsel ve İşitsel Medyada Şiddet” üzerine bir tez hazırlayan Angela, basit bir ödev konusundan çok daha fazlasıyla uğraşmak zorunda kalacağı- nın farkında değildir. Öğrenci danışmanı, Angela için üniversitenin film arşivini tararken eline bir kaset geçer. Kasetin içindekilere göz atmak isteyen adam, gördükleri- nin korkunçluğu karşısında kalp krizi geçirir ve ölür, Angela danışmanını görmeye gittiğinde adamın cesediyle birlikte bir video kasetle karşılaşır ve düşünmeksizin kasedi alır. Cesaretini toplayıp kasedi seyretmeye karar verdiğinde gördükleri karşısında dehşete düşer. 
Angela, üç yıl önce ortadan kaybolan bir öğrencinin işkence görerek öldürülüşünün kanıtını elinde tutmaktadır. Angela, polise haber vereceği yerde kendi soruşturmasını yürütmeye karar verir ve sinemanın karanlık yönü konusunda saplantılı, asosyal bir öğrenci olan 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Chema (Fele Martinez) ile bağlantıya geçer. Chema ile birlikte yürüttükleri araştırmalar onları son derece yakışıklı ve züppe bir öğrenci olan Bosco'ya (Eduardo Noriega) yöneltir. Ancak ufak bir sorun vardır. Angela Bosco'dan etkilenmeye başlamıştır. Angela içine düştüğü kedi-fare oyununda dikkatli olmak zorundadır çünkü o andan itibaren kimse güvenilir değildir. Zira bir sonraki kurban Angela'nın kendisidir. 

EGE “Abre los 0jos” ile İspanyol sinemasında önemli bir yere sahip olan, “Diğerleri / The Others” ile de dünyada beğenilen ve takip edilen bir yönetmen haline gelen Alejandro Amenabar'ın filmi sürükleyici ve bol sürprizli bir gerilim. “Tez”, En İyi Film, Genç Yönetmen, Kurgu, Genç Oyuncu, Senaryo ve Ses dallarında İspanyol Oscar'ı olarak nitelendirilen Goya'ya layık görülmüştü. 


BERLİN ALMANYA'DADIR 
BERLİN 1S IN GERMANY 
Yönetmen: Hannes Stöhr. Oyuncular: Jörg Schüttauf, Julia Jager, Robin Becker, Tom Jahın, Edita Malovcic, Robert Loehr. Senaryo: Hannes 
Stöhr. Görüntü Yönetmeni: Florian Hoffmeister. Müzik: Florian Appl. 
Kurgu: Anne Fabini. Yapım. 
Tasarımcısı: Anke Bisten. Yapımcı: 
Gudrun Ruzickova-Steiner. Süre: 93 


dk. Yapım: Almanya. Dağıtımcı: Belge 


Film. Gösterim Tarihi: 13 Aralık. 
Berlin duvarı yıkıldığı sırada hapishanede olan Doğu Almaya vatandaşı Martin Schulz (Jörg Schüttauf), 11 sene sonra hapisten çıktığında sudan çıkmış balığa döner. Ülkesindeki değisikliklere uyum sağlamakta çok zorlanır. Karısı (Julia Jager) yeni sevgilisiyle güzel bir evde yaşamaktadır. 11 yasındaki oğlu (Robin 


“Tez” 


SÖRİPRİZLERİ 


| 


Becker) ise babasını hiç tanımamaktadır. 
Martin taksi soförlüğü yapmak için sınavlara hazırlanır. Sosyal yardım kuruluslarından yardım almadan, kendi yeteneklerini kullanarak iş bulmaya çalısır. Bu arada karısının sevgilisi ona çok kötü davranmaktadır. Tüm çabasına rağmen sanki her sey onun uyum sağlamasını engellemek için yoluna çıkmaktadır. 

Almanya'da Berlin duvarının yıkılmasından sonra yasanan sorunları ortaya koymaya çalısan filme IMDb kullanıcıları 8.4 puan veriyor. 


ÇARPIK İLİŞKİLER 

WAKING UP IN RENO 
Yönetmen: Jordan Brady. Oyuncular: Chelcie Ross, Charlize Theron, Patrick Swayze, Billy Bob Thornton, Brent Briscoe, Natasha Richardson. 


“Çarpık İlişkilep” 


Senaryo: Brent Briscoe, Mark 
Fauser. Görüntü Yönetmeni: William A. Fraker. Müzik: Marty Stuart. 
Kurgu: Lisa Zeno Churgin. Yapım Tasarımcısı: Jeannine Caludia Oppewall. Yapımcı: Ben Myron, 
Robert Salerno, Dwight Yoakam. 
Süre; 91 dk. Yapım: ABD. Dağıtımcı: Film Pop. Gösterim Tarihi: 13 Aralık. 
Roy (Patrick Swayze), karısı Candy'nin (Charlize Theron) sert ve eski kafalı olan babasının yanında çalışmaktadır. 
Konserve kedi maması üreten kayınpederinin gözünde hicbir zaman kızına layık bir damat olamamıştır. Üstelik bugüne kadar ona bir torun veremediği için aile icinde itibarını daha da kaybetmistir. 
Ancak genç adam karısına duyduğu sevgiden dolayı, bütün bu itilip kakılmaya göz yummaktadır. Lise yıllarında yakısıklılığıyla kızları pesinden kosturan 


Roy, iyimser bir sekilde anın tadını cıkarmaya bakar. Lonnie Earl (Billy Bob Thornton) ise kasabadaki en büyük araba galerisinin sahibidir. Ukala, kibirli, insanlarla arasına mesafe koyan ve isini çok iyi yaptığına inanan birisidir. Aslında bu kadar yoğun çalısmasının gerçek sebebi karısı Darlene (Natasha Richardson) ile son birkaç yıldır yaşadıkları iletisimsizliktir. Roy, Candy, Lonnie ve Darlene, Reno'da uzun zamandır hayalini kurduklan gibi bir tatil yapmaya karar verirler. 
İki çift de evliliklerini tazelemek için bu romantik yolculuğu bir fırsat bilirler. 
Ancak tatilleri hiç de bekledikleri gibi olmayacak, aksilikler birbirini kovalayacak ve dördü arasındaki iliskiler karmasıklasacaktır. 

Renkli karakterler sunan 
romantik komediye IMDb kullanıcıları 5 
Puan veriyor. 
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Filmin Adı Hafta Sayısı o Dönem Hasılat (| Toplam Hasılat 


Filmin Adı Hafta Sayısı o Dönem Seyirci O Toplam Seyirci 

1. Harry Potter ve Sırlar Odası Warner Bros. 2 659.066 659.066 1. Harry Potter ve Sırlar Odası Warner Bros. 4 216.3 216.3 
2. Kızıl Ejder vir 4 313.735 313.735 2. Başka Gün Öl MGM/UA 3 124.1 124.1 
3. Azap Yolu özen Film 5 223.639 223.639 3. 8 Mil üniversal 5 112.1 112.1 
4. İsaretler Ur 8 184.166 633.478 4. Santa Clause 2 Buena Vista 6 87.1 121.4 
5. Hz. Muhammed Son Peygamber Ulr 5 173.255 173.255 5. The Ring DreamWorks 8 53.9 124.1 
6. Kazara Zengin Wamer Bros. 5 126.211 126.211 6. Friday After Next New Line 3 29.8 29.8 
7. Insomnia Özen Film 7 77.462 185.012 7. Treasure Planet Buena Vista 2 24.8 24.8 
8. Dönüş Yok Umut Sanat 2 69.341 69.341 8. Eight Crazy Nights Sony 2 20.8 20.8 
9. Azınlık Raporu özen Film 11 68.852 523.821 9. Jackass: The Movie Paramount 7 17.7 63.7 
10. Beyaz Zakkum Warner Bros, 4 67.205 67.205 10. Half Past Dead Sony 4 14.7 14.7 

Rakamlar Milyon Dolardır. 
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07-27 Aralık 01-28 Aralık 03-30 Aralık Gi 
1. Deli Yürek: Bumerang... 1. Gizli Gerçek 1. Mavi Korku 
2. Yüzüklerin Efendisi: Yü... 2. Charlie'nin Melekleri 2. Dövüs Kulübü 
3. Sakın Konusma 3,6. Gün 3. Müebbet Kuşları 
4. Hayvan 4. New York'da Bir Sonbahar 4. Amerikan Pastası 
5. Acemi Prenses 5, Geyik Muhabbeti 5. Generalin Kızı 


Bağımsızlar EW 


Bağımsız filmler artıyor, diye her yerden sesler yükseliyor. Aslında toplam film sayısında bağımsız filmlerin oram yüksek gözüküyor ama rakamlara baktığımızda se- 


Filmin Adı Hafta Sayısı o Dönem Hasılat o Toplam Hasılat 


yirci sayısı açısından durum deği- 1. Harry Potter ve Sırlar Odası Warner Bros. 4 41.9 41.9 
siyor. Ayrıca geçmiş yıllarla kar- 2. Başka Gün Öl 20th Century Fox 3 24.8 24.8 
sılastırıldığında film sayısında 3. 28 Days Later 20th Century Fox 6 3.8 6.1 
Ki e EE bir ve a ii ği e 4. Santa Clause 2 Buena Vista 2 2.8 2.8 
sağı a tabloda son 4 yılın, Eyl ül - Ekim » Kasım ayların a vizyona giren filmler, bağımsız 5. Kazara Zengin Columbis:Tritar 6 24 3.6 
filmlerin bu filmlere oranı ve o ay içersindeki toplam seyirci sayıları ve bağımsızların seyirci sayıları ile oranlarını bulabilirsiniz. Hemen belirtelim bağımsızlardan kast ettiğimiz Warner Gi İHAS! WE 8 iğ esi 
Bros., UTP ve Özen Film sirketleri dısında filmlerini kendi dağıtan firmalar. 7. Anita and Me Icon 3 1.5 15 
EYLÜL 8. Yeni ME Ajan Columbia-TriStar 8 75 11.4 
Toplam © Bağımsız Bağımsızların © Eylül Ayındaki Eylül Ayındaki © Bağımsızların 9. Rabbit-Proof Fence sv 5 13 13 
a Film Sayin Film Sayı ye Tapan Seyri Bağımsızların Seir Seyirci a 105 Lilo ve Stiç 8Ur 10 09 12.8 
T 0. 1,961, 1,466 1. Mil 
2000 W 4 25.00 2,374,247 183,673 LAZ anl REEL 
2001 16 5 31.25 — 1,360,331 76,101 5,59 
2002 5 3 20.00 1,669,347 212,118 12.71 
EKİM 
Toplam © Bağımsız Bağımsızların O Ekim Ayındaki Ekim Ayındaki © Bağımsızların e Halle Film Sayısı Film Sayısı Yüzdesi — Toplam Seyirci Bağımsızların Seyircisi Seyirci Yüzdesi e Niro Berry 
1999 B 5 3846 2614,232 254,828 49.75 mn Baska Gün Öl 
2000 DB 2 “15.38 1,993,258 64,797 93.25 
2001 10 1 10.00 1,767,063 91,203 45.16 
2002. 16 5 9431.25 1,833,406 155,093 98.46 
KASIM $ 
Toplam © Bağımsız Bağımsızların o Kasım Ayındaki Kasım Ayındaki © Bağımsızların 2002. Showtime 199.486 2002 Kesişen Yollar 159.239 
Film Sayısı Film Sayısı Yüzdesi — Toplam Seyirci Bağımsızların Seyircisi Seyirci Yüzdesi 
195 11 1 49.09 1,824,579 140,263 7.69 2001 Komplo 229.884 2001 Kod Adı Kılıçbalığı 483.683 
2000 7 238 1883816 EMME 2001 15 Dakika 169.020 2000 X-Men 279.125 
b z El “29.41 2,211,047 207,357 49.38 2001 Onurlu Bir Adam 93.898 1994 Taş Devri 554.984 
450.00 2,309,530 139,087 96.02 
2000 o ZorBaba 516.863 1992 Bumerang 89.017 
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Koyu renkte olan bantlar en yüksek yıldız ortalamasına sahip olan filmleri gösterir. 
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Uzak 


Zeki ayrıntılarla örülmüş yeni bir N. B. Ceylan başyapıtı 


obert Bresson “Sinematograf Üzerine Notlar”ında 

alabildiğine yalın, süsten, gösterişten uzak bir sinema doğrultusunda, yine aynı özelliklere s tanımlamalar ve öneriler getirir. $ nemacılar, seyirciler ve eleştirmener için son derece “faydalı bilgiler” içeren vurgulamalarla, dikkat çekmelerle doludur bu notlar. Bir yerde, sözü hiç uzatmadan, “Ne eksik, ne fazla” der Bresson... Ne eksik, ne fazla... Söylediği bundan ibarettir. 
Sanatın en çarpıcı halinin, “katıksız. 
hali” olduğunu bilen, “Ne güzelleştir, ne de çirkinleştir. Olduğundan başka türlü gösterme” formülünü benimseyen, “gerçeği, gerçekle düzeltmek”in önemini kavramış bir yönetmenin deneyimlerinden sü asit ama bir o kadar da can alımledir bu... İçinde o büyük “gerçeği” barındıran dört sözcük! 
Nuri Bilge Ceylan için “yerli Bresson” vb, diyerek işin kolayına kaça- 


3) 3 3 3 


Yönetmen: Nuri Bilge Ceylan. Oyuncular: Muzaffer Özdemir, Mehmet 
Emin Toprak, Zuhal Gencer Erkaya, Nazan Kınılmıs, Ebru Yapıcı, Feridun Koç, Fatma Ceylan. Senaryo: Nuri Bilge Ceylan. Görüntü Yönetmeni: Nuri Bilge Ceylan. Kurgu: Ayhan Ergürsel, Nuri Bilge Ceylan. Yapım Tasarımcısı: Ebru Yapıcı. Yapımcı: Nuri Bilge Ceylan. Yapım: Türkiye. Dağıtımcı: 
Özen Film. Gösterim Tarihi: 20 
Aralık. 
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cak değilim elbette ama Ceylan'ın sinemamızdaki gelmiş geçmiş en iyi “Ne eksik, ne fazla”cı olduğunu rahatlıkla iddia edebilirim. Kısa filmi “Koza”dan başlayarak, “Kasaba” ve “Mayıs Sıkıntısı”nda bu ilkenin sonuçlarını yansıtmıştı perdeye Ceylan. Şimdi de “Uzak”ta aynı şeyı aynı netlikte tekrarlıyor, bir kez daha gerçeği gerçekle düzeltiyor. 

İlgililer içinde artık duymayan kalmamıştır sanırım; “Uzak”, öncekiler gibi “kır-kasaba” filmi değil. Sayısız filme dekor oluşturmuş, binlerce beyazperde karakterini bağrına basmış olan İstanbul var karşımızda. “Kasaba” ve “Mayıs Sıkıntısı”ndan tanıdığımız, üniversite sınavlarındaki başarısızlığını, huzursuzluğunu, sıkışmışlığını, beklentilerini bildiğimiz delikanlı evden ayrılıyor. Niyeti, gemilerde iş bulup uzaklara gitmek... 
Üniversitelerinde okuyamadığı İstanbul, bu kez bir istasyon onun için. 
Büyük kente doğru kıvrılarak akıp giden kasaba yolu ve ardından karla kaplı İstanbul sokakları... İşlerini hale yola sokuncaya kadar, geçici süre için, “Çoktan İstanbullu olmuş” akrabanın dairesinde kalacak, biraz yük olacaktır. “Aslını inkâr eden haramzadedir!” dedirtmese de akrabalarının sorunlarına karşı biraz duyarsız olduğuna “önceden” de tanıklık ettiğimiz fotoğraf sanatçısı- yönetmen akraba, bir yandan kişisel-duygusal sorunlarıyla uğraşır, rahatının kaçmasından dolayı biraz 


sinirlenirken, bir yandan da başka işi yokmuş gibi bu genç adamı “idare etmeye” çalışır... İstanbul ise kasabasından kopup gelmiş işsiz güçsüz bir delikanlı için, hep aynı “Ulan İstanbul!”dur... Kış doludizgin gelmişken, tıpkı şair gibi, “Çevremde muazzam bir baş dönmesidir adeta şehir / münzevi bir soru işaretiyim” demektedir sanki genç adam. 

Nuri Bilge Ceylan'ın kır ortamından uzaklaşıp büyük kent dekoruna geçmesiyle anlatımında da bazı sorunlar doğacağını, İstanbul'un “bu tür sinema” için tehlikelerle dolu olduğunu düşünenler vardı. Lafi hiç uzatmadan, yanıldıklarını vurgulayalım; Ceylan, kasaba ya da kent degil, örneğin uzay istasyonunda geçen bir öykü de aktarsa aynı gerçekliği yakalayabileceğini kanıtlıyor “Uzak”ta ve sinema dilinin hep aynı olgunluğu, ustalığı, özgünlüğü koruyacağını gösteriyor. “Ne söylesek, övgü olur!” diyebileceğimiz mekân ve ışık kullanımı, büyük özenle, incelikle yazılmış, yaşamın içinden sökülüp alınmış diyaloglar, olağanüstü karakter çizimleri ve zekice ayrıntılarla örülmüş yeni bir Nuri Bilge Ceylan başyapıtı “Uzak”. 

Türk sinemasında çoğu yönetmenin üzerinden atladığı ya da kenarından geçtiği “mekânın ayrıntılarını önemseme” eğiliminin üzerinde de duralm yeri gelmişken. Ceylan, örneğin Zeki Demirkubuz sinemasında da sıkça rastladığımız üzere, günlük ya- 


Kadın -— Tez 


şamdaki kimi alanları (apartman önü, merdiven boşlugu, balkon vb.) 
gayet kıvrak biçimlerde yeni alanlar olarak yaratabiliyor ve bu sayede unutulmaz sahneler ortaya koyabiliyor. “Uzak” bu açıdan büyük zenginlik içinde... 
Ve tabii, yine Bresson ile İtalyan Yeni Gerçekçilik akımı arasında değer bulan oyunculuklar... Ceylan'ın kült oyuncuları Muzaffer Özdemir ve si nemamızın en genç, en sevindirici kazanımlarından, “en usta amatör”lerinden biriyken yitirdiğimiz sevgili Mehmet Emin Toprak, Feridun Koç, Fatma Ceylan, Zuhal 
Gencer Erkaya, Ebru Yapıcı, “sahici olanın taklit edilemez in Ör neklerini sergiliyorlar film boyunca. 
Ceylan'ın ilk iki filmine oranla biraz 

çeşitlendirdiği” oyuncu kadrosu, “Uzak”ın en çok takdir edilmesi gereken yanlarından, başarısı Altın Portakal'la da pekiştirilmiş olan senaryonun sağladığı geniş ama gayet iyi hesaplanmış hareket özgür ama 


alanı içinde, son dere bir o kadar da “yönetmene bağlı” biçimde performans gösteriyor. 

Enselenmekten ve misafirine mahcup olmaktan çekinerek, gizli gizli porno film seyretmekten (hem de 


e; ev Sahibine çaktırmadan şehirlerarası telefon görüşmesi yapmaktan, annenin diş ağrılarına çare olamama- 


ya ve para pul meselelerine; komşu kıza bakışlar fırlatma ve küçi reyi yakalama çabalarından evdeki sigara yasaklarına kadar, yaşamın içinden, “yaşanmışlıktan” güç alan bir filmdi izlediğimiz. Ceylan, çoğu seyircinin her iki ana karakterde de kendisinden çok şey bulup, kâh biri, kâh diğeri olacağı, yer yer “dejavu” duygusu bile uyandırabilecek, dupduru, ticari sinemanın her türlü klişesinden uzak, tadına, samimiyetine, sıcaklığına doyulmaz bir filmle doğru bildiği yolda yürümeyi sürdürüyör kısaca öylemek gerekirse. Altın Portakal'ın ardından da ödül top- 


lamaya devam eden “Uzak”, sinemaseverlerimizin ve festivalseverlerimizin, yedinci sanatın 


özüyle olan uzaklık-yakınlık ölçümünü de bir kez daha ortaya çıkartacak yeni bir Nuri Bilge Ceylan filmi... Acıyla seyredilecek ve sinema tarihimize Mehmet Emin Toprak'ın son filmi etiketiyle geçecek olması, ne büyük talihsizlik... 


olkien hayranları, “Yüzükle- 
T rin Efendisi: Yüzük Kardeşliği / Lord of the Rings: The 
Two Towers” ile, korktuklarına uğramamanın mutluluğunu yaşamışlardı. Tolkien hayranları, Peter Jackson'ın üstadın hakkını veren bir sinemacı olduğunu düşündü. Kitabı okumayanlar ise hem heyecanlı, görsel olarak müthiş bir film izledi. 
Hem de “dünyevi mutluluk” diye tanımlayabileceğimiz Shire cenneti girişiyle de, meselenin ne olduğunu kavradılar. Peter Jackson ikinci filmde de sinemanın eldeki bütün imkânlarından doğru orantıda yararlanmış. Gene aynı harikulade Yeni Zelanda mekânlarında, rollerine cuk oturmuş oyuncularla, ustaca bilgisayar efektleri, makyaj ve maket bileşimiyle, daha da mükemmel bir film yapmış. Geçen yıl, “Yüzük Kardeşliği”nin bir giriş olduğunu söylüyordu. “Kralın Dönüşü”, neredeyse baştan sonra bir doruk noktası olacaktı. İkinci film ise, her şeyin daha da kötüye gittiği bölümdü. Orta Dünya açısından, gerçekten de öyle. 
“Yüzüklerin Efen. İki Kule”, ilk filmde olduğu gibi bir dış ses (Blanchett) anlatımıyla başlamıyor, doğrudan “aksiyon”a geçiyor. Gandalf'ın (eşsiz lan MeKellen) Moira dağları- nın bağrında Balrog'la mücadelesini yeniden izliyoruz. Ana karakterleri de nasılsa tanıdığımız için, bir daha tanışmamıza gerek kalmıyor. Jackson ilk filmi izlememiş olanlarla ilgilenmiyor, ne halleri varsa gö ler! Onun seyircileri biziz, “Yüzük Kardeşlik”ini heyecan içinde seyredenler. 
Moira madenlerindeki bölümde bu sefer orayı terkedip kaçan diğer 


KEİ 3 3 var 

Yönetmen: Peter Jackson, Oyuncular; Elijah Wood, Tan MeKellen, Viggo Mortensen, Sean, Astin, Billy Boyd, tv Iyler, John Rhys-Davies, Dominic Monaghan, Christopher Lee, Miranda Otto, Brad: Dourif, Orlando Bloom, Cate Blanchett, Karl Urban, Bernard Hill, David Wenham, Andy Serkis, Sean Bean, Nathaniel Lees, Hugo Weaving. Senaryo: Frances Walsh, Philippa Boyens, Stephen Sinclair, Peter Jackson. Görüntü Yönetmeni: Andrew Lesnie. Müzik: Howard Shore. 
Kurgu: D. Michael Horton. Yapım Tasarımcısı: Grant Major. Yapımcı: Peter Jackson, Barne M. Osboürne, Frances Walsh. Süre: 179 dk. Yapım: ABD ve Yeni Zelanda. Dağıtımcı: 
Umut Sanat. Gösterim Tarihi: 20 
Aralik. 


iki Kule 


Fantastikten ziyade bir destan-film 


Kardeşlik üyeleriyle birlikte değiliz (“Kaçsanıza, salaklar!” diye bağırıyor Gandalf), mücadeleyi sonuna kadar izliyoruz. Sonra, kocaman tek bir ateş-gözden ibaret Sauron'un karanlığının çöktüğü bir Orta Dünya'da, üçe ayrılan (Gandalf'la birlikte, dört) Kardeşlik üyelerinin başlarına gelenlere tanık oluyoruz. Jackson onların maceralarını kitaptaki gibi arka arkaya değil, içiçe vermiş. Böylece 1) Merry (Dominic Monaghan) ile Pippin'in (Billy Boyd) ve Ent'lerin; 2) Aragorn (Viggo Mortensen), Gimli 
(John Rhys-Davies) ve Legolas'ın (Orlando Bloom); 3) Frodo (Elijah Wood) ile Sam'in (Sean Astin) ve elbette Gollum'un (Andy Serkis'in sesi) maceralarına fragmanlar halinde, ondan ona atlayarak tanık oluyoruz. Jackson temposuyla, parçalanmış Kardeşlik'in çeşitli ekiplerinin birbirinden kopuşunu da vurguluyor. Buna karşılık, filminde hiç kopma yaratmayan bir şekilde bu maceraları birbirine örüyor. 

Adını ölüm getiren iki kuleden, Sauron'un Barad-dur'u ile Saruman'ın (80'ini deviren Christopher Lee) Orthanc'ından alan “İki Kule”, Karanlıkların Efendisi Sauron'un güç- 


lendiği dönemi anlatıyor. Büyücü Saruman da ona katıldığı için, Yüzük Kardeşliği'nin, aslında bütün insanların ufku kararmış. Peter Jackson, üstat J.R.R. Tolkien'in temalarını atlamıyor: “Yüzük Kardeşliği” Hıristiyan usulü bir umutla doluydu, “İki Kule”de ise baskın bir tanrısızlık duygusu var. Belki de, şimdiye kadar yapılmış en karanlık Hollywood epiği. Ancak, bu “kasvetli” bir karanlık değil, Kardeşlik, parçalanmış olsa da, insanların yokedici Sauron'a karşı çıkmalarını amaçlıyor. 

Filmin senaryosunda Jackson, Fran Walsh, Phillippa Boyens ve bu filmde onlara katılan Stephen Sinclair'in imzaları var. Yer yer “bayat” tadı veren diyalogları olsa da (ki, fantezi filmlerinin şanından sayılabilir), kitap filmde kendine karşılık buluyor. Tamam, Elflerin Miğfer Dibi'ne (Helm's Deep) gelişi eklenmiş, buradaki savaşın kendisi de kitapta olduğundan çok daha ayrıntılı (filmin de en etkileyici bölümü); Merıy ile Pippin'in hikâyesi biraz farklı gelişiyor, ayrıca Jackson bazı bölümleri, örneğin Shelob'un İni'ni son filme bırakmış ama, Orta Dünya destanının ruhunu koruyor, kusursuz bir şekilde görselleştiriyor. 


Özellikle Miğfer Dibi savaşına inanmak için sahiden görmeniz gerek. 
“Yüzüklerin Efendisi”, bir fantastik filmden ziyade, bir odestan-film. 
Benzerleri arasında ancak John Boormanın 1981 yapımı “Excalibur”uyla o mukayese edilebilir. 
1970'lerin başında “Yüzüklerin Efendisi”ni sinemaya uyarlamak için çok uğraşan ama imkân bulamayan Boorman eğer kitabı sinemaya aktarabilseydi, belki başarı sağlardı. Ama “Yüzüklerin Efendisi”nin hakkıyla uyarlanabilmesi için, bilgisayar teknolojisinin bugünkü düzeyinde olması da şartmış gibi görünüyor. 

Jackson, yazarın temalarına sahip çıkıyor demiştik. Bunların belki de en önemlisi, Gollum ile Smeagol arasındaki çatışma. Sam, onlara Mordor yolunu gösterecek olan Gollum'a karşı acımasız; Frodo ise onu anlıyor, çünkü Yüzük gittikçe ağırlaşıyor ve Frodo'ya hakim olmaya başlıyor. Andy Serkis'in hareketleri, mimikleri örnek alınarak bilgisayar özel efektleriyle yaratılan Gollum ise, inanılmaz yetkinlikte. 
(Harry Potter'ın Dobby'sine fark atar.) Entler de başarılı bir çalışma ama Gollum'la mukayese edilemez, çünkü Gollum “oynuyor”. Filmde yeni insan karakterler de var: Saruman'ın adamı Solucandilin (Brad Dourif harika) kontroluna aldığı Rohan kralı Theoden (Bernard 
Hill), onun asil ve savaşkan yeğeni, Aragorna'a âşık Eowyn (Miranda Otto), kardeşi Eomer (Karl Urban), Boromir'in kardeşi Faramir (David Wenham). Aragorn ise, bu filmde avare Yolgezer'likten sıyrılıp, krallığın ilk belirtilerini veriyor. Doğrusu, Viggo Mortensen'in bu kadar karizmatik olabileceği aklımdan bile geçmezdi. Orta kısımdaki Elf bölümleri hem Elrond (Hugo Weaving), Galadriel (Cate Blanchett) ve Arwen'e (Liv Tyler) görünme fırsatı veriyor, hem de kesilen nefeslerimizi bir nebze toparlamamızı sağlıyor. 

Peter Jackson ve ekibi, “Yüzüklerin Efendisi”ni sevgiyle yoğurarak yapmış, filmin her ânında bunu hissetmek mümkün. En büyük, akıl durdurucu savaş sahnesinde bile, filmin odak noktası bu dünyanın insanları, onların duyguları, istekleri. Harry Potter'la mukayese ise, ne yazık ki mümkün değil. “Yüzüklerin Efendisi”nin yanında Harıy Potter, yalnızca hafif kalmıyor, başka bir kulvarda koşuyor. 
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8 Kadın 


Sihirli Ozon dokunuşunu taşıyan bir film 


inema yazarları olarak, filmlere belirli önyargılarla 

(olumlu veya olumsuz) yaklaşmaya, henüz izlemeden onlar hakkında karara varmaya hakkımız var mı, bilemiyorum ama açıkça itiraf edeyim ben izlemeden önce de 
“8 Kadın”ı çok sevmiştim. Niye sevmeyeyim ki?.. Bir kere yönetmen koltuğunda François Ozon oturuyor. Şu ana kadarki filmografisinde hiç fire vermemiş bir yönetmen. Üstelik farklı türlere bulaşma konusunda başarılı ve üslupçu. Tematik bir çizgisi de var. İnsan ilişkilerinde sınıf farklılıklarının ve cinselliğin yol açtığı gerilim, ayrıca tutku ve elbette cinsel kimlik üzerine çeşitlemeler filmlerinden eksik olmuyor. Sağlam bir mizah duygusuna sahip olduğu kadar, karakterlerinin iç dünyasını vermekte de başarılı, Belki yönetmeniyle ilgili bu özellikler bile filmi izlemeden sevmeye yeterli ama dahası da var... 
Sağolsun, Ozon filmi için öyle bir oyuncu kadrosu toplamış ki, o isimeri birarada gördüğünüzde durup kendinize çimdik atmak durumunda kalıyorsunuz. Fransız Sineması'nın 6 divasının ve yakın gelecekte u sıfatı kazanması yüksek ihtimal iki son derece güzel gencin ismini aynı afişte görmek, yine filme duyuacak sempatiye katkıda bulunuyor. 
Ancak işin hoş tarafı filmi izleyince bunların ötesinde daha özgün tatlarla karşılaşılması. Dolayısıyla filme karşı geliştirdiğiniz önyargı hiçbir pişmanlık duygusuna yol açmıyor. Ancak baştan belirtmek lazım. 


8 Femmes 
DD) 


Yönetmen: François Ozon. Oyuncular: Catherine Denetive, Isabelle Hupert, Emmanuelle Beart, Fanny Ardant, Virginie Ledoyen, Danielle Darrieux, Ludivine Sagnier, Firmine Richard. Senaryo: François Ozon, Marina de Van. Görüntü Yönetmeni: Jeanne Lapoirie. Müzik: Krishna Levy. Kurgu: Laurence Bawedin. 
Yapım Tasarımcısı: Arnaud de Moleron. 
Yapımcı: Olivier Delbosc, Marc Missionier. Süre: 103 dk. Yapım: Fransa. Dağıtımcı:. Chantier Films. Gösterim Tarihi: 6 Aralık. 
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Uzak - İki Kule 


Eğer “40'lı ve “50'li yılların melodramlarının, polisiyelerinin, kara filmlerinin ne gibi özellikler barındırdığını bilmiyorsanız, oyunculuk- ta abartı dozunun biraz kaçtığı, ortalığı parlak renklerin bastığı ve mümkünse kadınların birbirlerine af giydirdikleri “camp” espri anlayışından hoşlanmıyorsanız “8 Kadın”ı boşu boşuna anlamaya, sevmeye çalışmayın. 

Ozon'un öncelikle başardığı şey türeri ustalıkla harmanlaması. Şu ana kadarki filmografisine bakınca farklı türlerde başarılı olabilen bir yönetmen olduğunu görmüştük. Ancak tek bir film içerisinde komedi, müzikal, polisiye, gerilim, melodram gibi birbirine yakın, bir o kadar da uzak türleri buluşturabileceğini tahmin etmezdik. Bahsettiğimiz türler birbirlerine yakın, çünkü hemen her biri de sinemadaki altın çağını aşağı yukarı aynı yıllarda yaşamış. 
Özellikle polisiye ve melodram türleri, o dönemde söylenmesi yasak pek konunun çeşitli kodlarla seyirciye iletilmesini sağlamış. Ancak yine bu türler birbirlerine bir o kadar uzak, çünkü her biri farklı bir üslup ve farklı bir anlatım dili gerektiriyor. 
Bu zorlayıcı duruma rağmen 


Ozon'un başarılı olmasının bir tek anahtarı var: Türleri birbirlerine entegre etmeye çalışmaması. Belki komedi hariç, çünkü bu filmde olan her şey son derece komik. Ancak filmin polisiye örgüsünün müzikal tarafıyla veya melodramatik boyutlarıyla pek alakası yok. Dolayısıyla film, türlerin öne çıktığı sahnelerin birbirinden rahatlıkla ayırt edildiği, neredeyse eklektik bir yapıya sahip oluyor. Bu normal şartlarda olumsuz bir etki yaratabilir. 
Ancak bu yapı Ozon'un hedefledigi yapaylık ve kitsch estetik için bilinçli bir tercih. 

Hazır söz bilinçli olarak sağlanan yapaylığa gelmişken, filmdeki teatral tada da değinelim. Sanat yönetimi bile isteye, neredeyse izleyicinin gözüne soka soka tiyatro dekoru gibi düzenlenmiş. Hatta filmin oyuncuları finalde karşımıza geçip ele ele tutuşuyorlar. Hadi selam versinler, perde kapansın, biz de alkışlayalım diye bekliyorsunuz neredeyse. Dolayısıyla ortaya teatral olmasından şikayet edilecek bir film çıkmıyor ve bu yaklaşım da filmdeki bilinçli yapaylığa destek çıkıyor. 

“8 Kadın”ın kadrosundaki oyuncuların star kimliğini bir espri m mesi olarak kullanması da ilginç sonuçlar veriyor. Örneğin daha önce bir “Kamelyalı Kadın” uyarlamasında rol almış olan Isabelle Huppert'e yapılan benzetme veya “Açlık”ta sinema tarihinin en meşhur lezbiyen sevişme sahnesinde oynamış Catherine Deneuve'ün 


- 8 Kadın -— Tez 


Fanny Ardant ile yerde yuvarlanıp, öpüştüğü sahne gibi. Bu gibi göndermelerle “8 Kadın” oyuncularının kariyerlerine doğrudan gönderme yapan bir filme dönüşüyor, hatta kendi kendisine referans yapan bir yapıya yöneliyor. 

Buradan hareketle filmin postmoder bir yapıya sahip olduğunu da söyleyebiliriz. “8 Kadın”'ın faydalandığı türleri yap boz misali alt üst etmesi de aynı kanıya destek çıkıyor. 
Daha önce de söylediğimiz gibi, cinsellikle ilgili kimi temaları üstü kapalı şekilde veren melodram ve polisiye türlerinden faydalanmasına rağmen söyleyeceği her şeyi açık i alışılagelmedik bir durum ortaya çıkartıyor. Belki de ilk defa “50'li yıllar dekorunda geçen bir “drama”da ensest ilişki, lezbiyenlik, sado mazoşizm gibi temalar gizlenmeden, saklanmadan önümüze sunuluyor. Her şey bir yana filmin sınıf ayrımına değinmesi ve sOnradan görme burjuvalara yolladığı eleştiri okları da cabası. 

Son noktada vaat ettiği tüm eğlence bir yana, özenli sanat yönetimi ve taşıdığı sihirli Ozon dokunuşu ile tadından yenmeyecek bir seyirlik olup çıkıyor “8 Kadın”. Elbette objektifliğimizi (o bütünüyle | yitirmeyecek olursak, yönetmenin daha önce hem biçim hem de içerik açısından daha ciddiye alınası filmler yaptığı kabulümüz. Ancak Pierrette'in (Fanny Ardant) tabancasının kabzası bile pembe, daha ne olsun?.. 


uygarsirin ©yahoo.com 


lejandro Amenabar'ı tanımıyor değiliz, çok şükür. İspanyol sinemasının, yaşlı ve orta kuşak ustalarının ardından ortaya çıkan, filmlerini hem yazıp, hem de yöneten bu genç sinemacı- nın, “Aç Gözünü” ve “Diğerleri” adlı filmleri sinemalarımızda gösterilmişti. 
“Aç Gözünü” için, kaç kez seyrettigimi hatırlamıyorum, demekle yetineyim. “Diğerleri”nde ise, Amenabar, yönetmenliğini konuşturup girift hikayeler örgütlemeyi iyi beceren zekasının sesini kısmıştı bence. 
Yine de, önceki sezonun en iyilerindendi. 
“Tez” aslında ikisinden de eski, 1996 
yapımı, Fakat benim gözümde diğer iki filmden pek aşağı kalmadığı için, “nerden çıktı şimdi bu?” diye sormak yerine, “geç olsun ama güç olmasın” diyerek karşılamayı tercih ediyorum. 
“Tez” seyirci için oldukça kullanışlı bir film. Birkaç farklı kanaldan akıyor, farklı yerlerden yaklaşmanıza izin veriyor. Bu kanalların herhangi birine zaplamak veya birden fazlasını aynı anda takip etmek mümkün. 
Size kalmış. 
Her şeyden önce, sıkı bir gerilim var karşımızda. Zaten gerilimi, “gerilim sineması” cümlesi içinde kullanmakla yetinmeyip, daha geniş bir anlamda, seyircinin rahatsız edilmesi, sinirlerinin zorlanması (hatta yer yer, sinirleriyle oynanması), merakının son ana kadar diri tutulması anlamında alırsak, Amenabar filmlerinin ayrılmaz bir parçası olduğunu söyleyebiliriz. 
Özellikle bu sonuncusu, seyircinin eline, evirip çevirebileceği, cevabını merak edeceği ve çeşitli ihtimaller üzerinde gidip geleceği bir soru tutuşturup, yanıtını da mümkün olan en geç vakitte vermek, Amenabar'ın sinir bozucu bir huyu. Ha-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Yönetmen: Alejandro Amenabar. 
Oyuncular: Ana Torrent, Fele Martinez, Eduardo Noriega, Xabier Elorriaga, Miguel Picazo, Nieves Herranz, Rosa Campillo. Senaryo: Alejandro Amenabar, Mateo Gil, Görüntü Yönetmeni: Hans Burman. Müzik: Alejandro Amenabar, Mariano Marin. 
Kurgu: Mariz Elena Sainz de Rozas. 
Yapım. Tasarımcısı: Wolfgang Burmann. Yapımcı: Jose luis Cuerda, Süre: 125 dk. Yapım: İspanya. 
Dağıtımcı: Bir Film. Gösterim Tarihi: 
3 Ocak. 
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Film seyircisine soruyor: Neye bakabilirsin? 


tırlarsanız, “Aç Gözünü” ve “Diğerleri”nde, “neler oluyor?” ve “bu iş nereye varacak?” soruları, filmin sona ermesinden beş dakika kadar önce yanıtlanıyordu. Amenabar “Tez”de, belki daha da zor bir işi başarıyor ve basit bir “kim yaptı?” 
meselesinin cevabını son ana kadar saklamakla kalmıyor, enfes finalinden kısa bir süre önce iki olası şüpheliyi karşı karşıya getirdiğinde bile, seyircinin kafasının karışık olmasını sağlıyor. Seyirci ölümcül bir kavgaya tanıklık ediyor, ama iki tarafı da tutamıyor. (Amenabar'ın bunları yaparken kullandığı en büyük silah, gerilim sinemasının klişeleri. Seyirci, yıllardır izlediği ve belleğine kaydettiği görüntüler yüzünden; Amenabar nereye çekerse oraya gidiyor.) 

“Tez”, bu gerilimle yetinmek iste- 


meyenleri de eli boş göndermiyor. 
“Aç Gözünü”de olduğu gibi, burada da alttan alta önemli temalar işleniyor, kayda değer sorular soruluyor. 
Kabul etmek lazım, Amenabar'ın tavrında, yaşlı bir bilgenin olgunluğundan ziyade zeki ve fırlama bir gencin heyecanı var ama bu, yaptıklarının değerini azaltmıyor. 

Filmin açılış sahnesinin son derece etkileyici olduğunu düşünüyorum. 
Etkileyici çünkü, filmin bütünüyle (geri kalanıyla), öykünün akışı ve gelişimiyle hiçbir temel bağı olmamasına rağmen, ana tema için bir ipucu, hatta bir özet niteliğinde. Üstelik akıllı ve berrak bir özet. 
“Tez”in, baş karakteri Angela üzerinden bize yönelttiği soru şu: Neye bakabilirsin? Hayatın içinde, beyazperdede ya da televizyon ekranında, fark etmez. Tüm açıklığı ve basitli- 


ğiyle bu soru: Neye bakabilirsin? 
Kimileri bir böceğe bakamaz. Kimileri bir iğnenin tene batmasına veya bir çocuğun doğumuna veya birine tecavüz edilmesine veya birinin kafasına kurşun sıkılmasına. Sen neye bakamazsın? 

Ve bu asıl sorunun arkasına dizilen, diğer tali sorular: Bakamadığın şey her ne ise, neden bakamıyorsun? 
Asıl bakamadığın ne? Gerçekten bakamıyor musun yoksa ona bakabilen biri olma fikri mi hoşuna gitmiyor? “Ona bakamayan kişi” mi olmaya çalışıyorsun? 

“Tez”, Angela'nın önce bu soruları keşfetmesinin, sonra kendi yanıtlarını bulmasının hikayesi. Dolayısıyla, Angela'nın kendi sınırlarını genişletmesinin, daha doğrusu, asıl sınırlarını fark etmesinin hikayesi. Bir “kendinle barışma “öyküsü. Kişinin kendisiyle barışması, hiç şüphe yok, pahalı bir anlaşma. Angela'nın başına gelenleri, yaptığı ödeme olarak kabul edebiliriz. 

Amenabar, filmini “bakma” meselesine odaklarken, bakma ve görmeyle ilgili birçok ayrıntıyı filme serpiştirmeyi de ihmal etmemiş. Bu açıdan Brian De Palma'yı (görsel üslubunu değil, tematik takıntılarını) hatırlattığını bile söyleyebiliriz. 
Güvenlik kameralarından el kameralarına, sinema perdesinden televizyon ekranına, kamera vizöründen perde aralığına kadar sayısız bakma biçimi, mekanı ve ortamı, birbiri ardına gelip geçiyor. 

Filmin başrollerinden birinde olan “Snuff” filmler de (insanların rol icabı değil, gerçekten şiddete maruz kaldigi “underground” filmler), bir yandan en başta söz ettigimiz gerilime hizmet ederken, bir yandan “bakma/bakabilme” temasında önemli bir rol üstleniyor. Ne de olsa, şiddetin en doğrudan, çıplak ve gerçek haliyle yansıtıldığı “snuff”lar, bakabilme  topraklarımızın genişliğini test etmemiz için iyi bir araç. Artı, Amenabar kuşkusuz kendimize Şu soruyu sOrmamızı da rica ediyor: Bu tür filmleri izleyebilenlerde mi bir anormallik var yoksa izleyemeyenlerde mi? Veya, daha spekülatif ama kestirme bir soru: Hangisinin sapık olma ihtimali daha yüksek? 

Sonuçta, bakamadığını sandığı şeylere aslında bakabileceğini öğrenen kahramanı aracılığıyla bize sesleniyor: İzleyeceğiniz görüntüler rahatsız edici olabilir. Varsın, olsun. 
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kelam san el 


'DörL arkadaş çocukken, Doyn sendromlu bir çocuğun hayatını kurtarmış, bu olaydan sonra da dördünün arasında telepatik bir bağ kurulmuştur. Yaptıkları kahramahlık nedeniyle kazandıkları bu güç ileride hayatlarının tamamen değişmesine neden olacaktır. Aradan yıllar geçince hepsi kendi yollarına gider, ancak her yıl yaptıkları av gezilerinde biraraya gelirler. Son çıktıkları gezi basta normal görünse de bir süre sonra tuhaf şeyler olmaya başlar. Önce çok şiddetli bir fırtına çıkar. Daha sonra ormanda kurdukları kampa gelen bir ya- nde gördüğü ışıklardan bahseder. Sanki ölü bir gücü beraberinde getirmiştir. Dört arkadaş, insanları birer kuklaya dönüştürebilen bir güçle savaşmak zorunda kalacaklar, tarifi zor bir felakete tanık olacaklardır. Stephen King'in Mart 2001 basımlı çok satan romanından uyarlanan filmin yönetmeni “Body Heat” ve “French Kiss” gibi filmlere imza atmış olan Lawrence Kasdan. Senaryo yazarı ise daha önce iki Stephen King romanını (“Misery” ve “Hearts In Atlantis”) beyazperdeye uyarlamış olan William Goldman. Thomas Jane, Jason Stephen King'in romanını Lawrence Lee, Damian Lewis ve Timothy Olyphant dört arkadaşı canlan-Karden beyine eye Yen dirıyorlar. Morgan Freeman ve Tom Sizemore ise askeri figürler ç olarak karşımıza çıkacaklar. ABD'de 4 Nisan'da gösterime girecek 

olan film ülkemizde de 18 Nisan'dan itibaren seyredilebilecek. 
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Özgürlüğün son saatleri 


Geçtiğimiz aylarda “Kızıl Ejder / Red Dragon”da seyrettiğimiz Edward Norton, Spike Lee'nin yeni filmi “25th Hour”da yedi yıllık hapse mahkum olmuş bir genci canlandırıyor. 


Ke Monty'nin (Edward Norton) çocukluğundan beri düşü bir itfaiyeci olmaktır. 

. b“ Ancak bu düşünü unutalı çok olmuştur. Hatta hayatta seçtiği yol, bu hayalinden — 4 hayli uzağa götürmüştür onu. Uyuşturucu satıcılığı yaptığı gerekçesiyle yedi yıl > hapise mahkum edilmiştir. Mahkumiyetinin başlamasına ise tam 24 saat vardır. 
Moniy özgür olduğu son günü arkadaşlarıyla geçirmeye karar verir. Kız arkadaşı ve en yakın iki erkek arkadaşıyla tüm şehri gezer. Yemek yiyip, içki içerken bir yandan da tüm hayatını gözden geçirir. Nasıl olup da bulunduğu noktaya gelmiştir? Cezası başlayana kadar sokaklarda serbestçe dolaşabilmesi için Oucens'deki barını ipotek ettirmek zorunda kalan babası gibi olmak istemiş ama kolay para kazanma yolunu seçmiştir. 
Uyuşturucu satmak onun fazla uğraşmadan zengin olmasını sağlamıştır. Özgürlüğünün son saatlerinde Monty “bu konular üzerine kafa yorar. Aslında arkadaşlarıyla çok eğleniyormuş gibi gözükse de, onun için çok üzücü bir gündür. Kimse farkında olmadan, gizli gizli bir plan yapmaktadır. Günün bitiminde ortaya çıkacak olan bu plan, İlmi rahatsız edici bir sona doğru sürükleyecektir. Ülkemizde 14 Mart'ta gösterime girecek olan filmin yönetâeni Spike Lee filmin senaryosunu David Beniof kendi romanından uyarlamış. ABD'de 19 Aralık'ta gösterime fneS filmin diğer oyuncuları ise Barry Pepper, Philip Seymour Hoffman ve Rosario Dawson. 


196ten beri maceraları yayınlanan Marvel Comics karakteri Daredevil sonunda beyazperdede hayranlarının karşısına çıkıyor. Babası bir cinayete kurban giden Matt 
Murdock, hayatı boyunca suçluların peşinden gitmeye ve cezalandırılmalarını sağlamaya karar verir. Daha çocukken, bir adamı kamyonun altında kalmaktan kurtaran Matt, bu kazadan sonra kör olmuştur. 
Ancak kimsenin bilmediği, görme yeteneğini kaybetse de, diğer duyularının radar gibi çalışmasına olanak tanıyan bir yetenek kazanmış olduğudur. 
Yıllar sonra, New York'ta bir avukat olarak çalışmaya başlayan Matt, iki farklı hayat yaşamaktadır. Gündüzleri tanınmış bir avukat olarak görevlerini yerine getirir. 
Geceleri ise kırmızı maskesini takarak, senelerdir geliştirdiği radar duyularının ve öğrendiği dövüş sanatlarının yardımıyla 


yeni filmler 


Daredevil olur. Böylelikle gündüz cezalandıramadığı suçluları gece cezalandırır. 
ABD'de 14 Şubat'ta gösterime girecek olan filmin yönetmeni ve senaryo yazarı Mark Steven Johnson. Daredevil'i ise Ben 
Affleck canlandırıyor. Filmin bir çok akrobatik dövüş sahnesi içerdiği söyleniyor. 
Ayrıca, bazı bölümlerde seyircinin de dünyayı 
Daredevil'in gördüğü gibi göreceği, yani görsel oyunlar kullanılacağı belirtiliyor. 
Filmin diğer oyuncuları arasında Michael 
Clarke Duncan, Colin 
Farrell, Jennifer 
Garner, David Keith, 
Jon Favreau, Stan Lee ve Ellen Pompeo bulunuyor. 


birar 
Gronberg ailesi New York'un en başarılı ailelerinden biridir. 
Ancak başarısız oldukları tek konu, birbirleriyle iletişim kurmak ve birbirlerini anlamaktır. 
Üç kuşak kendi hayatlarını yaşasalar da zaman zaman biraraya gelerek bir aile olduklarını hatırlamaya çalışırlar. Baba Mitchell Gronenberg (Kirk 
Douglas) ilerleyen yaşında yüreğine yerleşen ölüm korkusuyla bir türlü başa çıkamaz. Oğlu Alex (Michael 
Douglas) hayatını babasının yaptığı yanlışlardan kaçınmaya çalışarak yaşamıştır. Alex'in oğlu Asher (Cameron Douglas) ise kendi kuşağının sorunlarıyla uğraşan asi bir üniversite öğrencisidir. Hepsi bir arayış, bir mücadele içindedir. Genç 


22 SİNEMA OCAK 2003 


Gronenbergler hayatlarının nereye gittiğini anlamaya çalışmaktadır. Yaşlılar ise nasıl olup da bulundukları noktaya geldiklerini sorgularlar. ABD'de 14 Şubat'ta gösterime girecek olan filmin ilginç yanı, baba-oğul oyuncular 


Kirk ve Michael Douglas ilk defa bir filmde birlikte rol alıyor, hem de baba oğul olarak karşımıza çıkıyorlar. 


Kirk ve Michael Douglas'ın ilk defa bir filmde biraraya gelmeleri. Ayrıca kadroya 
Michael'ın oğlu Cameron'ın katılımıyla, aynı senaryodaki gibi üç kuşak yanyana gelmiş oluyor. 
Filmin yönetmeni, son filmi 


“Last Orders”ı geçen sene İstanbul Film Festivali'nde seyretme şansı bulduğumuz, diğer filmleri arasında “Fierce Creatures”, “Roxanne” ve “Six Degrees of Separation” bulunan Fred 
Schepisi. 


Mark 
Wahlberg ve 
Thadie 
Newton 
“Gharade”in yeniden çevriminde. 


TRUTH ABOUT CHARLIE 

Thandie Newton, Hepburn'ün rolünde 

Audrey Hepburn, Cary Grant ve James Cobum'ün rol aldıkları 
963 yapımı “Charade”in yeniden çekimi olan “Truth About 
Charlie”de Thandie Newton, Mark Wahlberg ve Tim Robbins oynuyor. ABD'de 25 Ekim'de gösterime giren filmin yönetmeni, “The Silence of the Lambs / Kuzuların Sessizliği”, “Philadelphia”, “Beloved” gibi filmlere imza atmış olan Jonathan Demme. Genç bir kadın (Newton) kocasından boşanmak üzereyken, onun ölmüş olduğunu ve ortak paralarının hepsinin ortadan yokolduğunu farkeder. Bu arada tanıştığı gizemli bir adam (Wahlberg), bu paranın aslında kendisine ait olduğunu iddia etmektedir, Ayrıca adını parayı saklamakla da suçlamaktadır. Genç kadın neler olduğunu anlamaya çalışırken birileri daha ölecektir. 15 Mart 2001'de, Paris'te başlayan çekimler, Temmuz 2001'de sona ermiş. 
“Truth About Charlie”nin, romantik komedi, gerilim ve cinayet filmi unsurlarını biraraya getiren ilginç bir yapısı var. 


SPIDER 

Beynin içindeki örümcek ağları 

“The Fiy”, “Crash” ve “Existenz” gibi filmlere imza atmış olan David Cronenberg'in yönettiği “Spider” ilk kez Mayıs 2002'de Cannes Film Festivali'nde gösterildi. Patrick McGrath'ın kendi romanından uyarladığı psikolojik gerilim, Toronto Film Festivali'nde En İyi Kanada Filmi seçildi. Otuzlu yaşlarında olan Dennis Clegg 20 sene önce şizofreni teşhisi konulmasıyla, Londra'da bir akıl hastanesine yerleştirilmiştir. Tamamen iyileşmemiş olmasına rağmen hastaneden çıkarılır ve hayatını yoluna koyması için bir şans verilir. Ruh sağlığı çok hassas dengelere dayanan Dennis, gizemli geçmişini ve annesinin ölümünü çözmeye çalışırken, annesinin kendisine neden Spider/Örümcek takma ismini yakıştırdığını da araştır: tır. ABD'de 28 Şubat'ta gösterime girecek olan filmin oyuncuları arasında Ralph Fiennes, Gabriel Byrne, Lynn Redgrave ve Miranda Richardson bulunuyor. 
Çekimler 10 milyon dolarlık bir bütçeyle, Temmuz 2001'de Londra'da başladı. 


Fiennes şizofren N adam rolünde. 


(KAPIMI 


DON'T BE AFRAID OF THE DARK 
“Final Destination”ın yönetmeni James Wong, 1973 yapımı bir televizyon filminin yeniden yapımına imza atacak. Alex ve karısı Sally, eski bir aile evine yerleşirler. Ancak evin içinde bazı değişiklikler yapan, kilitli tutulan bir odayı açan Sally, etrafta garip varlıklar görmeye baslar. Bunları tek gören o olduğu için de diğerleri ona deli muamelesi yapar. 

Gösterim tarihi: 2004. 


4 THE BROTHERS GRIMM 

Terry Gilliam, yazdıkları masallarla ünlenen Grimm kardeşlerin hayatı hakkında bir film çekecek. Çekimler 
2003 baharında Prag'da baslayacak. Kardeslerden birini 
Johnny Depp'in canlandıracağına dair söylentiler var. 
Film aym zamanda Grimm kardeşlerin masallarına da yer verecek. 

Gösterim tarihi: 2004. 


HARD BOILED 

Bir sigortacı olan Carl Setz'in karısı ve çocuğuyla mutlu bir yasamı vardır. 
Ancak bir gün kendisinin bile farkında olmadığı gizli bir hayatı olduğunu farkeder. David Fincherın yöneteceği filmde Nicolas Cage basrolde olacak. 
Film, Frank Miller'ın yazdığı aym adlı çizgi romandan uyarlanacak. 
Gösterim tarihi: Henüz kesinleşmedi. 


HELLBOY 

Guillermo Del Toro, 1990'ların basından beri maceraları yayınlanan bir çizgi roman kahramanı olan Hellboy'u beyazperdeye tasıyor. Şu anda belli olan oyuncular Ron Perlman ve Selma Blair. Çekimler 60 milyon dolarlık bir bütçeyle, 2003 baslarında Prag'da baslayacak. 
Gösterim tarihi: 2004 yaz. 


INGLORIOUS BASTARDS 

Yönetmenliğini ve senaryo yazarlığını Auentin Tarantino'nun yapacağı savas filminde Michael Madsen rol alacak. Çekimleri 2003 sonbaharında baslayacak olan filmin ilk gösteriminin Mayıs 2004'te, Cannes Film Festivali'nde olması planlanıyor. 

Gösterim tarihi: Henüz kesinleşmedi. 


THE JACKET 

Bir medyum haksız yere cinayetle suçlanır. Bunun üzerine yeteneğini kullanarak, kendisini kimin oyuna getirdiğini ve gerçek katilin kim olduğunu bulmaya çalısır, “Training Day”in yönetmeni Antoine Fugua'nın çekeceği filmin basrol oyuncusu Colin Farrell, Çekimler Mart 2003'te baslayacak. 

Gösterim tarihi: 2004. 


THE MASK 2: THE SON OF THE MASK 

Larry Guterman/ın yönettiği film, 1994 yapımı “The Mask”in devamı olacak. Oyuncularla ilgili pek bilgi yok ancak Jim Carrey'nin kadroda olmayacağı kesin. Hikaye, olağanüstü güçlere sahip olan bir bebeğin etrafında dönüyor. 

Gösterim tarihi: 2004. 


THE LONG GREEN SHORE 

Avustralyalı yazar John Hepworth'ün aynı adlı romanından uyarlanan tarihi bir film olan “The Long Green Shore”u Russell Crowe yönetiyor. Çekimler 2003'ün ilk aylarında baslayacak. 1945'te geçen filmde Russell Crowe ve Ron Howard rol alacaklar. 

Gösterim tarihi: 2004. 


THE ASSUMPTION 

15. yüzyılda yasamıs olan Floransalı ressam Fra Filippo Lippi'nin bir rahibeye asık olmasını ve sonra tablolarında onu model olarak kullanmasını anlatan filmin yönetmeni Richard Eyre. Ressamı Javier Bardem, rahibeyi ise Juliette Binoche canlandıracak. Senaryo, 
Katie Campbell'in romanına dayanıyor. Çekimler 2003 
sonunda, Floransa'da baslayacak. 

Gösterim tarihi: 2004 sonbahar. 


“ 
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Bond buraya, yumruk havaya! 


Artık yeni bir şey izlemek için değil, her şeyin nasıl da aynı kaldığını görmek için oturuyoruz salondaki koltuğumuza. Sanki Bond tapınağında küçücük bir taş bile yerinden oynarsa, efsanenin sinemadaki yaratıcısı müteveffa Broccoli'nin kemikleri sızlayacak. UYGAR Ş$iRiN 


4 İngiliz Gizli 

— Servisi'nin değerli 

5 ajanlarından 007 
James Bond'un serüvenleri inatla devam ediyor. 
Bond filmleri, sinemada zamana karşı bu kadar direnen belki de yegane kurum. Afişleri, aksesuarları ve fotoğraflarıyla sinema müzesinde özel bir yer edinmesi gerekirken, hala afişleri süslemekte direnen bir modern zaman mitolojisi. 

Bond filmlerinde ayrıntılar hariç neredeyse hiçbir şey değişmiyor. 
İster Sean Connery kılığına girsin, ister Pierce Brosnan, Bond bir spot ışığı kendisini takip ederken, meşhur Bond müziği eşliğinde kadraja giriyor, ekranın ortasında duruyor, seyirciye ateş ediyor ve film başlıyor. 

Önce, asıl konuyla alakası olması gerekmeyen, ısınma mahiyetinde, aperatif aksiyon sahnesi, ardından filmle aynı adı taşıyan ve dönemin gözde pop starlarından biri tarafından seslendirilen şarkı eşliğinde jenerik. 
Global kötülükler peşinde bir kötü adam, önceleri “cool” ve güçlü, ama er geç Bond'un kollarında zayıflayan kadınlar, aynı filmde icat ve imal edilip tüketilen akıllı otomobiller, patlayan kalemler, uzaktan araba kumanda eden cep telefonları. 
Diyaloglarda o aynı pazar eğlencelerine mahsus cinsel göndermeler. Yönetmenler aynı: İyi ama asla birinci sınıf değil. 
Senaryoda aynı şema, kurnaz olayım derken iyiden iyiye naifleşen öyküler. 

Ve dünyanın dört bir yanında ülkeden ülkeye koşturan, uçan, atlayan, zıplayan, buna rağmen “elimi soğuk sudan sıcak suya sokmuyorum? ifadesini hiç kaybetmeyen, pervasız, İngiliz beyefendisi bir kahraman. il 
Tika basa dolu bir kitsch galerisi. 
Artık yeni bir şey izlemek için değil, her şeyin nasıl da aynı kaldığını görmek için oturuyoruz salondaki koltuğumuza. Herkes, 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sanki Bond tapınağında küçücük bir taş bile yerinden oynarsa, efsanenin sinemadaki yaratıcısı müteveffa Broccoli'nin kemikleri sızlayacakmış gibi davranıyor. 
Bond filmleri artık “McGyver” 
veya “Kara Şimşek”in herhangi bir bölümünden daha yaratıcı veya sürükleyici değiller. Tamam, izlemesi yine de keyifli. “Dünyayı Kurtaran Adam”ı izlemek gibi. 
Tabii durum her zaman böyle değildi. Bond filmleri aslında, 80'ler ve 90'lar aksiyonlarının öncüleriydi. “The Rock-Kaya”, 


“Speed-Hız Tuzağı”, 
“Terminator”, “Die Hard-Zor 
Ölüm” ve “Indiana Jones”dan önce, Bond'lar vardı. Amerikan sinemasının 40 ve 50'li yıllardaki polisiyeleri ve casus öyküleriyle, son 15 yılın aksiyonları arasına köprü kurdular. 

Bugün ise, arkalarından gelen dalganın içinde boğuluyorlar. 
Serinin katı kuralları nedeniyle, muadil filmlerle sadece aksiyon sahneleri düzeyinde rekabet edebiliyorlar ve orada da artık, eski bir İngiliz beyefendisinin ayak uyduramayacağı bir tempo 


hüküm sürüyor. Patlamayan yer kalmadı, bütün öldürme metodları denendi, aksiyon sahneleri koreografiye tabi tutulur oldu. 
Aksiyon diyarında malzemeler hızla tüketildi, insan kaynakları ve hammaddelerin tamamı seferber edildi, başka türlerin starları bile bu takıma transfer edildi. 
Örneğin, Brian De Palma bile yönetti, Tom Cruise bile oynadı. 
“Görevimiz Tehlike” gibi, belleklerdeki tazeliğini koruyan yüzlerce bölümlük bir televizyon dizisi bile beyazperdede bir 


ingilizlerin en çok sevip benimsediği Bond, Sean 
Connery oldu. 


seriye dönüştü. 

Ama televizyonda, hareket eden bir trenden yere atlamaktan öteye geçmeyenler, sinemaya gelince bir tünelin içinde treni takip eden helikopterdeki patlamanın etkisiyle, tutunmakta oldukları helikopterin ön camından kopup öndeki trene yapıştılar. Üstelik kimse yadırgamadı. Hatta bizi bu bile kesmedi. 
Fakat James Bond'un dünyadan haberi yok. Bu tempoya ayak uydurayım derken, en akıldışı, en saçma aksiyon sahnelerine imza atıyor. Bırakın hayatın gerçeğini, 


aksiyonun gerçeklerinin bile fersah fersah uzağında. Hem, kahramanlara özgü o amatör ruhu da yitirdi. O şimdi filmlerinde araba ve cep telefonu reklamı yapıyor. 
Üstünde takım elbisesi, cebinde teknoloji harikası aletleri, yanında kadını, dünya kazan o kepçe dolaşıyor. Elinden gelmeyen şey yok. Bir de üstüne, iyi sevişiyor. 

İyi de, karşıdaki sinemada kahramanlar sokağa indi. James 
Bond'un üstünden “Cehennem Silahı”nın Martin Riggs'i, “Zor Ölüm”ün John MeClane'i, “Hız Tuzağı”nın Jack Traven'ı geçti. 
(Bütün bir Bond tarihini talan edip, başka bir zamana ve cografyaya taşıyan XXX'i hiç saymıyorum.) Yeni dönemde, sakar kenar mahalle kızlarından garsonlara kadar herkes iki saatliğine kahraman olabiliyor. 
Onlar, yeni kahramanlarımız, bizi aşan devlet meselelerine belki, o da istemeden, bulaşıyorlar. 
Yoksa, otobüste, metroda veya gökdelende rehin kalmış ve kurtarılmayı bekleyen masum insanlar var. 

Yeni kahramanların teknolojileri, araç icadından sorumlu yaşlı amcaları, sekreterleri, takım elbiseleri yok. Zeki ve cesurlar, o kadar. Bond yere bile düşmüyor, özelliği bu. Onların özelliği ise ölmeseler de düşebilmeleri. 
Atletleri yırtılıyor, gömleklerine makine yağı bulaşıyor. Eski karılarına nafaka ödemek, çocuklarının ergenlik sorunlarıyla ilgilenmek zorundalar. Cinsel hayatları icabında hayli kurak. 
Duvar yıkıldı, devir değişti. 
Eskiden yalnızca ajanlar kahraman olurdu, şimdi çoluk çocuk kahraman oluyor, Eskiden kahramanlar önce soyadları, sonra isim ve soyadları ile anılırlardı, 
“Bond. James Bond.” gibi. Şimdi onlara sadece ön adlarıyla hitap edebiliyoruz. Hiç tanışmadığımız ama ne hikmetse kendisinden ön adıyla bahsedebildiğimiz ünlü bir futbolcu gibi... O derece yakınız. 
O kadar samimiyiz. M 


DİL MERKEZİ 


| AVU 
l BELES BANŞAL KA T 
YALOİRUN SANS atra bain in 


ige Ceylan “Uzal çekimlerinde, Mehmet Emin 
Toprak'ı görüntülüyor. 


ın finalindeki gibi, veda etmeden... 


Türk sineması, Nuri Bilge Ceylan'ın “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı”, “Uzak” filmleriyle tanıyıp sevdiğimiz, çok yetenekli, gencecik ve usta bir “amatör oyuncu”yu, Mehmet Emin Toprak'ı yitirdi. TUNCA ARSLAN 


Sinemamız, sinema sanatı ve bağımsız sinema adına yine büyük bir kayıp, yine çok erken bir ölüm... E W. 
Murnau, James Dean, Remzi 
Jöntürk, Erkan Yücel, Nezih 
Coş ve daha niceleri gibi, sinemamızın yeni yeteneklerinden, 
Nuri Bilge Ceylan'ın “Kasaba”, “Mayıs Sıkıntısı”, “Uzak” filmleriyle tanıyıp çok sevdiğimiz Mehmet Emin Toprak da bir trafik kazası sonucu aramızdan ayrıldı. 
Profesyonel bir oyuncu olmamasına, kamera karşısına Çanakkale'de çalıştığı şirketten aldığı izinler sayesinde geçebilmesine rağmen, kırk yıllık profesyonellere taş çıkartan oyun gücü ve ne yazık ki yalnızca üç filmiyle belleklerimizde derin izler bırakan Toprak, geçen 2 Aralık'ta geçirdiği trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi. Genç oyuncu, 
Çanakkale'nin Yenice ilçesinde- ki akrabalarını, yani bir anlam- 


da “rol arkadaşlarını” ziyarete gidiyordu. 

Üç yıl önce Çevre Filmleri 
Festivali için Bodrum'da bulunduğumuzda, sinemadan, oyunculuktan, havadan sudan konuşarak tanışmış, tekne gezilerinde vb. epeyce deniz eğlencesi yaşamıştık Mehmet 
Emin Toprak'la. Teknenin tepesinden suya balıklama dalışı, hâlâ gözümün önünde... 
Bu yıl Antalya'da “Uzak”ın kazandığı ödüller açıklanınca ve kendisi de En İyi Yardımcı 
Erkek Oyuncu kategorisinde 
Altın Portakal'a değer görülünce, gece yapılacak ödül töreni için “Kravat takmasam gene bir şey derler mi?”nin telaşına düşmüştü. Gerek kendisinin, gerekse de filmin aldığı ödüllerden ötürü çok mutluydu ama “tören insanı” olmadığı da doğrusu çok belliydi. 
Otel lobisinde ayaküstü konuşurken, sevincini, “Her filmden sonra Nuri ağabey bu sefer kesin battı diyorum, ama 


hep ödül kazanıyor... Yine yırttı işte!” diyerek gayet açık sözlü biçimde dile getirmişti. 
Herhangi bir teklif almadığını ama Nuri Bilge Ceylan'ınkiler dışında hiçbir filmde rol almayı zaten düşünmediğini söylediğini de anımsıyorum. 
Nuri Bilge Ceylan, işleri nedeniyle İngiltere'de bulunduğu için “Uzak”ı Antalya'da 
Mehmet Emin Toprak ve 
Feridun Koç temsil ettiler. 
Ödülleri de onlar aldılar... 
Mehmet Emin, Antalya'ya geldiğinde sanırım birkaç hafta önce evlenmişti ve her zamanki neşesiyle, bir inşaata bakan otel odalarının balayı için çok uygun 
olmadığından yakınmıştı... 28 
yaşında gencecik, pırıl pırıl bir insanın ölümünü düşünmek, ardından yazmak gerçekten çok zor. Nuri Bilge Ceylan, yeğeninin ardından “Hem evimizin, hem setimizin kahramanını yitirdik” diyerek söylenecek her şeyi tüketmiş oluyor aslında... 


“Kasaba”da üniversite sınavlarının sıkıntısı ve gerginliğiyle birlikte işsizlik sorununu da yaşayan, “Mayıs 
Sıkıntısı”nda İstanbul'u düşleyen, “Uzak”ta İstanbul'u yaşayan Saffet'i canlandıran 
Mehmet Emin Toprak, tıpkı diğer aile bireyleri gibi doğal oyunculuğun, her türlü “sanattan”, özellikle de “dram sanatı”ndan arındırılmış oyunculuğun benzersiz, unutulmaz karşılığını armağan etti sinema tarihine. Hep “kendisi” oldu, “kendisini” canlandırdı beyazperdede. 

Altın Portakal'ın ardından Uluslararası Ankara Film Festivali'nde de “Uzak”ın diğer başrol oyuncusu Muzaffer 
Özdemir'le birlikte Seçici Kurul Özel Ödülü kazandı Toprak ve bir gün “Uzak”ın finalindeki gibi sessizce, veda etmeden çekti gitti... “Uzak”ın finalinin devamını hiçbir zaman göremeyecek ve onu çok arayacak, çok özleyeceğiz... M 
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Avrupa'nin zenc Tilmleri 


kez düzenlendi. Programında Göğünlükde filmlere yer vermeye çalişan fEstiValj, yönetmerileri, yapımcıları, dağıtimıcılariy basını, ve: izleyiciyi biraraya, getireri sicaK“bir atmosfere sahip. ENGİN ERTAN, 


7 Bağımsız Sinema ve 
< film festivali 

denildiğinde akla ilk olarak Sundance gelir. Peki Avrupa çıkışlı, çok daha köklü bir festivale ne dersiniz? 
Kasım ayı içerisinde 51.si gerçekleştirilen Mannheim-Heidelberg Uluslararası Film Festivali kimilerince “Avrupalı Sundance” olarak anılıyor. Yeni yönetmenleri tanıtmaya yönelik bir amaç taşıyan festival, programını hazırlarken tanınmış isimleri, büyük festivallerde (Cannes, Berlin, Venedik) gösterilmiş filmleri dışarıda tutuyor. Dolayısıyla | 
Mannheim-Heidelberg Film 4 
Festivali'nde izleyici | çoğunlukla ilk filmini çekmiş yönetmenler ve onların elinden çıkma X bağımsız yapımlar arasında bir keşif turuna çıkıyor. 


Önce festivalin tarihçesi hakkında N 


kısaca bilgi verelim. 1952 yılında, Mannheim Kültür ve Belgesel Film Haftası adı altında hayata geçmiş. 
1961'de, 10. kez düzenlendiği yılda ise Mannheim Uluslararası Film Haftası adını almış. 1991 yılında, yani 40. yıldönümünde ise 
Mannheim Uluslararası Film Festivali'ne dönüşmüş. 1994 yılında ise festival programını Heidelberg sakinlerine de ulaştırarak Mannheim-Heidelberg 


26 SİNEMA OCAK 2003 


Uluslararası Film Festivali ismini almış, 

Programında henüz isim yapmamış yönetmenlerin filmlerine yer vermesi elbette bir festival için son derece riskli. Ancak geçmişinde Rainer Werner Fassbinder, Jim Jarmusch, Krzysztof Kieslowski, 
Wim Wenders gibi yönetmenlerin filmlerinin keşfedilmesine önayak olmuş festivalin izleyicide yoğun bir güven duygusu uyandırdığını belirtmek gerek. Bu nedenle 


hakkında çok az referans olan filmlerin bile Mannheim-Heidelberg 
Film Festivali'nde dolu salonlara oynaması şaşırtıcı değil. 10 gün süren festivalin, bu yıl dokuz salon- da 60 binin üzerinde seyirciye ulaşması hem heyecan verici hem de beklenen bir sonuç. 

Elbette festivalin korumaya gayret ettiği bağımsız yapısı, programını 


daha deneysel filmlere açık hale getiriyor. Mannheim-Heidelberg 
Film Festivali sadece iyi filmler izlemek veya yeni isimler keşfetmek için değil, günümüz sinemasındaki genç yönetmenlerin ne gibi konulara ilgi duyduklarını veya sinema dili açısından ne gibi arayışlar içinde olduklarını gözlemlemek için de doğru bir mekan. 
Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nin üstlendiği misyonlardan birisi, Avrupa Sanat Sineması'nın canlılığını korumak. Dünyanın dört bir yanından 
/, gelen yönet- 
* menleri ve yapımcıları 
” buluşturan festival, düzenlediği “ortak yapım buluşmaları” 
sayesinde bu tarz projeler için gerekli zemini hazırlıyor. Bu yıl düzenlenen 
buluşmalar çerçevesinde 120 
katılımcı, 28 ülkeden gelen 60 projeyi ele aldı. Festival bünyesinde gerçekleşen 400 bire bir görüşme sonrasında, kimi projelerin hayata geçmesi kesinlik kazandı. 
Festivalin bu yıl ilk kez gerçekleştirdiği bir proje de yine aynı amacı taşımakta, “Dağıtım Pazarı” başlıklı bu proje dahilindeki buluşmalarda dağıtımcı firmalar yapımcılarla buluşuyor ve böylece 


“Glowing, Growing” 


Avrupa Sineması'nın dağıtım ağının genişletilmesi hedefleniyor. 
Bu yılki programa gelirsek... 
Festivalin uluslararası yarışma bölümünde 23 film yer almaktaydı. 
Yarışmadaki iki Fransız filminden birisi olan “Les Diables” (Küçük Şeytanlar) gösterildiği ilk günden itibaren büyük heyecan yarattı. 
Yönetmen Christophe Ruggia'nın bir üçlemenin ikinci halkası olarak tasarladığını belirttiği filmi, aldıkları yetimhanelerden sürekli kaçan iki kardeşin öyküsünü anlatmaktaydı. Biri otistik, diğeri asosyal iki kardeşin onları belirli bir forma sokmaya çalışan topluma karşı verdikleri savaş filmde cesur ve sert bir dille aktarılıyordu, Yönetmen filmin başkarakteri konumundaki çocukların dünyasındaki şiddeti göstermekten çekinmiyor, küçük oyuncularını suistimal etmeden gerçekçi bir filme imza atıyordu. 

ki kardeşi canlandıran çocu! 
oyuncular Adele Haenel ve 
Vincent Rottiers'in performansları ve etkileyici geniş ekran sinematografisiyle uzun süre akıldan çıkmayacak nitelikteki “Les Diables”, kimseyi şaşırtmayarak kapanış gecesinde En İyi Film ödülünü kazandı. 

Yarışma dahilindeki bir diğer ilginç 
film Norveç'ten gelmekteydi. 9 
yönetmen, 6 senaryo yazarı, 4 
görüntü yönetmeni ve 3 kurgucu- 


nun elinden çıkma “Folk flest bor i Kina” (Çoğu İnsan Çin'de Yaşar) politik bir komedi. Norveç'te parementodaki partilerden sekizini seçen ekip, bu partileri temsil edecek birer kısa film çekmişler. Aynı mekanda (bir benzin istasyonu) geçiyor olma özellikleriyle birbirine ağlanan bu sekiz öykü, seçimlerin bir gün öncesinde farklı insanların başlarına gelen komik olayları aktarmakta. Özellikle İşçi Partisi'ne ithafen yapılmış final ölümünde oldukça keyifli anlar yakalayan ilm, festival izleyicisinin de favorilerindendi. 
Norveçli olmayanların da keyifle izleyebileceği, hatta kimi politik göndermelerini yakalayabileceği film 
Rainer Werner Fassbinder ödülünü (festivalin ikinci büyük ödülü) kazandığı gibi, FIPRESCI jürisince de ödüle layık görüldü. 
Büyükannesiyle yaşayan ve babası hapisten yeni çıkmış 17 yaşında bir kızın gündelik hayatından kesitler sunan Arjantin filmi “Caja negra” (Kara Kutu) ise, yönetmeninin genç yaşından da destek alarak ödüle uzanan filmler arasına girdi ve jüri tarafından mansiyona layık görüldü. Belçika yapımı “Les 
Enfants de Pamour” da jürinin mansiyona layık gördüğü filmler arasındaydı. Geoffrey Enthoven'ın filmi boşanmalar sonrasında arada kalan çocukların dünyasını belgeselle kurmacayı dengeleyen bir dramatik yapıyla ve Dogma tarzından faydalanarak yansıtıyordu. 

Kiliseler Birliği Jürisi'nin verdiği ödülü kazanan “Tussenland” (Yalnızlar Ülkesi), iki yalnız bireyin dostluğunu ironik ve belgesele yakın bir dille anlatan, son derece sevimli bir Hollanda filmiydi. 
Kiliseler Birliği Jürisi'nin mansiyona layık gördüğü Japon filmi “Glowing, Growing” ise yarışmadaki en ilgi çekici filmlerden birisiydi. 
İnternet üzerinden buluşan ve topluca intihar etmeye karar veren gençlere katılmak için yola çıkan iki arkadaşın hikayesi, günümüz gençliğinin içine düştüğü umutsuzluğun portresini çizmekteydi. 1978 


doğumlu Kei Horie'nin mezuniyet filmi olarak çektiği “Glowing, Growing” kimi kusurlarına rağmen kayda değer bir ilk filmdi. 
Daha önce de söylediğimiz gibi Mannheim-Heidelberg Film 
Festivali günümüzün yönetmenlerinin eğilimlerini takip etmek için son derece uygun bir mekan. Hazır söz “Glowing, Growing”e gelmişken, festival dahilindeki kimi filmlerin toplumla uyumsuz, mutsuz, intihara veya şiddete eğilimli gençlik portreleri çizdiği göz- 
» den kaçacak gibi değildi. Bu 
, anlamda dikkat çeken, birisi i yarışmada diğeriyse ln , Uluslararası Keşifler bölümünde iki İtalyan 
» filmi vardı. Yetişkinlerden bağımsız i olarak kendilerine 
— ait yeni bir dünya 


düzeni kurmaya çalışan 

genç bir çiftin öyküsünü anlatan “Asuddelsole” (Güneşin 
Güneyinde) ve izleyiciyi, babasını bıçaklayarak öldüren genç bir erkeğin iç dünyasına sokmaya çalışan ama ne yazık ki pek başarılı sayılamayacak “TI Sole negli occhi” (Boş Gözler). 

Tekrar yarışmaya dönecek olursak, Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen ve üniversite sınavına girmek üzere bekleyen kadınların yaşadıklarını anlatan İran filmi “Emtehan” 
(Sınav) festivalin beğeni toplayan filmlerinden oldu. İzleyici ödülü kazanan Danimarka filmi “Charlie Butterfly” ve Avustralya yapımı 
“La Spagnola” pek heyecan verici yönleri olmayan, rahat izlenir tarzda filmlerdi. Ödüller dağıtılırken pas geçilen Amerikan bağımsız filmi “Bug” (Böcek) bir böceğin ezilmesi etrafında keşisen öyküleri anlatmaktaydı. Benzerlerinden farklı olarak, hikaye anlatmak yerine, neredeyse tüm bir dramatik 


yapısını karakterlerin karşılaşmalarına ayıran film kuşkusuz çok iyi değildi ama son derece keyifliydi. Benzer şekilde ödül kazanamayan Brezilya filmi “Duas vezes com Helena” (Helena ile İki Sefer) ise öyküsünde kimi gedikler barındırsa da, izlemesi gayet keyifli bir üslup denemesiydi. 
Yarışmada Almanya'yı temsil eden “Mathilda” ne yazık ki hayalkırıklığı yarattı. Zayıf bir senaryoya sahip olan film, DV ile çekilen ilk sinemaskop yapım olma özelliğini taşıyordu. Film tatmin edici olmaktan uzak düşse de, bu özelliği yer yer başarıyla kullanan yönetmen Rene Reinhardt dikkate değer kimi anlar yakalamayı becermişti. 
Bu arada yarışmada bir Türk filmi de yer alıyordu. Tayfun Pirselimoğlu'nun il “Hiçbiyerde”si belki ül kazanamadı ama i izleyiciden ilgi gördü. 
| Film sonrasında 
| yapılan halka açık 
i konuşmada 
 Pirselimoğlu çeşitli i soruları cevapladı ve filmine ilişkin 
5 tebrikleri kabul 
etti. Festival bu yıl yakın tarihli Türk filmlerine özel 


bir bölüm de ayırmıştı. Bu bölüm 


çerçevesinde “9”, “Maruf” ve “Dar Alanda Kısa Paslaşmalar” gösterildi. Festivalin 10 filmlik Uluslararası Keşifler bölümünde özellikle dikkat çeken iki film vardı. Kendi ülkesi Danimarka'da büyük gişe başarısı yakalamış ve Almanya'da bir kült filme dönüşmüş “I Kina spiser de hunde”nin (Çin'de Köpek Yiyorlar) devam filmi “Gamle meend i nye biler” (Yeni 
Arabalarda Yaşlı Adamlar) izleyiciyi epey eğlendirdi. Tarantino veya Guy Ritchie'den alışık olduğumuz, küçük suçluların dünyasına mizahi bir bakış atan filmler arasına dahil edilebilecek “Gamle meend i nye biler” gerçekten son derece komik anlar barındırıyordu. Yeterince zekice olduğunu söyleyemeyeceğimiz, sinemasal açıdan da ilginç bir özelliği olmayan bu hoş ama boş film, yine de geceyarısı gösteriminde izleyip topluca eğlenmek için yerinde bir tercihti. 

Macar filmi “Hukkle” (Hıçkırık) 
ise deneysel yapısıyla dikkat çekici 


bir ilk filmdi. Geçtiğimiz haftalarda Avrupa Sinema Ödülleri'nde de 
Keşif Ödülü kazanan film, diyalogların yerine görüntülerin ve yaşlı bir adamın hıçkırığının ritmini koyuyordu. Filmin bizde de, Ekim ayı içerisinde düzenlenen 8. 
Avrupa Filmleri Festivali kapsamında gösterilmiş olduğunu hatırlatalım. 

Programında kısa filmlere ve çocuk filmlerine de yer veren festival, bu yıl ünlü Çinli yönetmen Zhang 
Yimou adına bir retrospektif de düzenlemişti. Festivalce özel bir ödüle layık görülen yönetmen, 
“Hong gao liang” (Kırmızı Darı Tarlası), “Ju dou”, “Da hong deng long gao gao gua” (Kırmızı Fener), “Oiu Ju da guan si” (Oui Ju'nun Öyküsü) gibi birbirinden önemli filmlerinden oluşan bir seçkiyle izleyiciyle buluştu. 

Nev'i şahsına münhasır bir sanatçı olan Jochen Kuhn'un filmleri de festivalin hazırladığı özel bir bölüm çerçevesinde sunuldu. Filmlerini öykü anlatan resimler olarak gören ve tablolarını kare kare filme alarak ortaya çıkarttığı özgün yapıtlarıyla kendine has bir sinemacı Kuhn. Başka bir şeye benzetilmesi çok zor olan Jochen 
Kuhn sinemasını festival programı da şu şekilde tanımlıyordu: “Kuhn Kuhn'dur!”, 

İşini garantiye almak isteyen sinemaseverler için Zhang Yimou ve Jochen Kuhn toplu gösterileri dışında bir bölüm daha yer alıyordu. Cinema Attac adındaki bu bölümde izleyicinin seyir alışkanlıklarını farklı şekillerde zorlayan, çoğu ünlü yönetmenlerin elinden çıkma 5 filme yer verilmişti: Robert Bresson'un “Para”sı (LArgent), Chantal Akerman'ın “Tüm Bir Gece”si 
(Toute une nuit), Alain Tanner'in “2000'de 25 Yaşına Girecek 
Jonas” (Jonas gui aura 25 ans en 
Fan 2000), Fernando Solanas'ın “Güney”i (Sur) ve Helke Sander'in “Tüm Korkuların Başı Aşktır”ı 
(Der Beginn aller Schrecken ist Liebe). 

İzleyiciye özenle seçilmiş, zengin bir program sunan Mannheim-Heidelberg Film Festivali'nin ekibi çoktan bir sonraki yılın hazırlıklarına başlamış durumda. 
Belki 52. Festival sırasında bu yılki filmlerin yönetmenlerinden birisi ünlü olur, kim bilir? M 
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Akademisyen gözüyle Türk 
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> “Sinemamızda Bir 
< Auteur; Ömer 

> gg Kavur” 

Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. 
Şükran Kuyucak Esen, kitabında 
yönetmen Ömer Kavur'un 13 
filmini auteur kuramı çerçevesinde değerlendiriyor. 
Kitabın ilk bölümü sinemada auteur kuramının tarihçesine göz atıyor. François Truffaut'dan, 
Peter Wollen'a yönetmen ve yazarların kurama farklı yaklaşımları ele alınıyor. Daha sonra Esen, bir araştırmacı olarak bu kuramı nasıl değerlendirdiğini ve çalışmasında hangi anlamda kullandığını ortaya koyuyor. 
Kitabın ikinci ve en geniş bölümü, Kavur'un yaşam öyküsünü, Türk sineması içindeki yerini ve filmlerinin incelemelerini içeriyor. 
İncelenen filmler “Yatık Emine”, “Yusuf ile Kenan”, “Ah Güzel İstanbul”, “Kırık Bir Aşk 
Hikayesi”, “Göl”, “Körebe”, 
“Amansız Yol”, “Anayurt Oteli”, 


Harry'ye rak 


Avrupa ve Ari a'yı sarsan ve ge 


kincis e genç kuşağı ve 

Türk sinema tarihi amacını 


“Gece Yolculuğu”, “Gizli Yüz”, “Buluşma”, “Akrebin Yolculuğu” 
ve “Melekler Evi.” Her filmin öncelikle çok ayrıntılı bir öyküsü sunuluyor. Böylelikle filmi görmeyenlerin de araştırmadan yararlanabilmeleri amaçlanmış. 
Bu öyküyü, filmin çözümlemesi ve filmle ilgili Kavur'la yapılmış bir söyleşi takip ediyor, Bu söyleşilerde yönetmen Türkiye'de ticari kaygı gütmeyen sanatsal bir filmin ortaya çıkışının güçlüğüne değinerek, yasal ve bürokratik engellere dikkat çekiyor. Kitabın son kısmında ise Ömer Kavur 


sinemasında zaman, mekan, insan, 


tema ve dil ayrı ayrı mercek altına alınıyor. Bu incelemelerden yola çıkılarak da filmlerinin yapısal şeması ortaya çıkarılıyor. Ekler bölümünde ise yönetmenin aldığı ödüllerin listesinin yanında, Kavur'la yapılan 30 sayfalık bir söyleşiye de yer verilmiş. Kavur'un filmlerindeki arayışa, yabancılaşmaya, psikolojik derinliğe ve estetik başarıya vurgu yapan kitapta, yönetmenin sine- 


Harry 


itabının yazi 


Penguin/Puffir ödedigi İ aldı. Hemer 


ri geçiyor. Kitabın 


karizmatik bir suçlu olan Artem 


iti 1 geri ke dırmak 
Harel ksiyonla dolu fantastik bir roi uyarlaması bakalım Harıy'ye rakip olabilece 


28 SİNEMA OCAK 2003 


bir çocuk kitabı ya 


diye dek rdından Hollywo: 


si yapılan 


Fowl”un sinema 


masal serüvenine nasıl başladığı, nereye gittiği ve geldiği nokta adım adım sergileniyor. Esen, 
“Çok estetik çerçevelemeleriyle, konuyu güçlendiren mekan seçimleriyle ve telaşsız, sakin ama ustaca anlatım diliyle gerçekleştirdiği on üç filmiyle Türkiye sineması için bir kazançtır Ömer Kavur. 
O'nun ruhunu perdeye yansıtmaktaki coşkusu, “auteur”lüğünün en görkemli kanıtıdır,” diyerek fikirlerini özetliyor. 


“Türk Sinemasının 
Kilometretaşları” 

Doç. Dr. Şükran Kuyucak Esen, 
Türk sinema tarihini, her biri bir döneme damgasını vurmuş beş yönetmenin çalışmalarını ele alarak inceliyor. Kitabın ilk bölümünde Türkiye'nin sinema ile 


“Evim COLFERE 


tanışması, ilk Türk filmi tartışmaları, ülkemizde sinemanın süreklilik kazanması ve ilk özel film şirketi anlatılıyor. Bu giriş bölümünden sonra ise kitaba adını veren, birer kilometretaşı olarak kabul edilen yönetmenler, kişilikleri, hayatları ve eserleriyle tartışılıyor. Muhsin Ertuğrul, 
Ömer Lütfü Akad, Atıf Yılmaz Batıbeki, Metin Erksan ve Yılmaz Güney, kronolojik bir sırayla incelenirken, eserleri tarihsel bir akış içinde irdelenmiş oluyor, Ertuğrul “sinemanın Türkiye'ye yerleşmesinde öncü” olduğu, 
Akad “sinema dilinin bir sanat olarak gelişiminde yol gösterici” olduğu, Yılmaz “popülerliği yakalarken gelişkin bir sinema diliyle bazı gerçeklerin de anlatılabileceğini gösterdiği”, Erksan “sinemada özgün bir dünya yaratılabileceğini” gösterdiği, Güney ise “siyasal sinemanın öncüsü” olduğu için beş temel yönetmenden biri olarak nitelendiriliyorlar. Son dönem yönetmenlerin yapıtlarının tanıtıldığı üçüncü bölüm ise 1970'lerden günümüze Türk sinemasına hızlı bir bakışı içeriyor. Esen, kitabını şöyle anlatıyor: “Türkiye sinemasının geleneklerini oluşturmada ve ileriye taşımada etkili olan bu yönetmenler, sinemamızı ve toplumumuzu tanımak isteyen gençler tarafından tanınmak zorundadır. Bu amaçla gençlere bir rehber olarak düşündük bu çalışmamızı.” MB 


T 


Süreyya Duru 


Kimdir? 

Süreyya Duru 1930 yılında Samsun'da doğdu. Galatasaray Lisesi'nden mezun olduktan sonra, Hukuk Fakültesi'ne yazıldı. Üniversite yıllarında sinema ile ilgilenmeye basladı. Aile sirketi Duru Film bünyesinde önce prodüksiyon amiri, ardından yönetmen olarak çalıstı. 1970'de kendi adına Murat Film şirketini kuran Duru, yapımcı ve yönetmen olarak çalısmalarına 

devam etti. 


Sinemaya nasıl girdi? 

Sinemacı bir aileden gelen Süreyya Duru, çocukluk yıllarından beri sinema ile iç içeydi. Ancak aktif olarak görev aldığı ilk film, 1955 yapımı “Beyaz Mendil” oldu. Duru, Lütfi Akad yönetimindeki filmin prodüksiyon amiriydi. 

İlk filmi 

1961 yapımı “İstanbul'da Aşk 
Baskadır” Süreyya Duru'nun yönetmenliğe geçtiği ilk film oldu. 
Fikret Hakan ve Gizella Dali'nin başrollerde yeraldıkları film, bir Türk gazeteci ile yabancı bir kızın ask öyküsünü anlatıyordu. 


Sinemasının genel özellikleri 

Meslek yaşamının ilk dönemlerinde daha çok melodram ağırlıklı filmler çeken yönetmen, 1966 yılında Cüneyt Arkın ile Malkoçoğlu dizisine basladı ve büyük ilgi gördü. 1970'den sonra popüler edebiyat eserlerinin uyarlamaları ile gündeme gelen Duru, Keloğlan masalını esas alan, Rüştü 
Asyalı'nın basrolde yeraldığı 1970 


isa Kısa) 


yapımı “Keloğlan”la da önemli bir basarı kazandı. Ancak Duru, Türk Sineması içindeki yerini sağlamlastıran en önemli çalışmalarını 1974 yılından sonra gerçeklestirmeye basladı. Bu tarihten sonra yaptığı filmlerle, toplumsal sorunlara değinmeye çalıstı. 
Düşüncelerini bir röportajında söyle dile getiriyordu yönetmen; “Her sanatçı toplumda gördüğü aksaklıklar vurgulamak, yapıtının içinden bunları sergilemek zorundadır. Sanatın ve sanatçının bir görevi de budur.” (1) Bekir Yıldız'ın bir öyküsünden yola çıkarak, senaryosunu Vedat Türkali'nin yazdığı “Bedrana”, dikkatlerin Duru üzerinde toplanmasına yol açtı. 
Yönetmen, basarısını “Kara Çarsaflı Gelin”, “Çil Horoz” ve “Fatmagül'ün Suçu Ne?” gibi filmlerle sürdürdü. 


Önemli filmleri 

“Dağları Bekleyen Kız” (1968), “Ala Geyik”(1969), “Nefret” (1973), “Bedrana” (1974), “Kara Çarsaflı Gelin”(1975), “Fatmagül'ün Suçu Ne?” 
(1986), “Çil Horoz”(1987), “Ada” 
(1988). 


En çok çalıstığı oyuncular 

Cüneyt Arkın, Hülya Koçyiğit, Leyla Sayar, Kayhan Yıldızoğlu, Filiz Akın, Yıldırım Gencer, Kenan Pars, Perihan Savas, Aytaç Arman, Menderes Samancılar ve Hülya Avsar. 


En çok çalıstığı görüntü yönetmenleri 

Ali Uğur, Özdemir Öğüt, Ali Yaver, Orhan Kapkı, Mahmut Demir ve Salih Dikisçi. 


Gezici Festival'in Kısa Film izleyici Ödülü 
11 Ekim -2 Kasım 2002 tarihleri arasında Ankara, Bursa ve İzmir kentlerinde gerçeklestirilen 8. Avrupa Filmleri Festivali 
// Gezici Festival kapsamında izleyiciler “En İyi Kısa Film” için oy kullandılar. Oylama sonucu Pjotr Sapegin'in ARTA adlı filmi birinci oldu. Film daha önce Norveç Kısa Film Festivali'nde Elestirmenler Ödülü'nü, Amanda Ulusal Film Ödülü'nü ve Odense Film Festivali'nde Büyük Ödüllü kazanmıstı, Jens Lien'in Norveç yapımı filmi “Doğal Gözlükler” ikinciliği, Raoul Servais'nin Belçika-Fransa ortak yapımı “Atraksiyon” üçüncülüğü kazandılar. 


Ankara Sinema Derneği'nin anketi Ankara Sinema Derneği “Türk Sinemasının En İyi On Filmi”ni belirlemek amacıyla genis kapsamlı bir anket düzenliyor. 
Bu ankete sinemayla profesyonel olarak ilgilenen herkesin katılması amaçlanıyor. İlgilenen profesyoneller, kendilerine göre Türkiye'de çekilmis en iyi on filmi beğeni sıralarını da belirleyerek, isim, adres, telefon, e-mail ve faks numaralarıyla birlikte Ankara Sinema Derneği'ne gönderebilirler. (Tel : 312 466 34 84, Abay Kunanbay Cad. 20/13, 06700 Kavaklıdere Ankara, www.europeanfilmfestival.com) 


Dijital görüntü ve ses atölyesi İstanbul Bilgi Üniversitesi'nin 7 gün 24 saat açık olan sanat galerisi Bilgi Atölye 111 ve !f İstanbul isbirliğiyle 25-26 Ocak tarihlerinde dijital görüntü ve ses atölyesi düzenlenecek. Dijital ortamdaki çalışmalarıyla tanınan genç yetenekler, iki gün boyunca daha önceden toplamış oldukları görüntü ve seslerin yamısıra atölye kapsamında toplanacak görüntüler ve seslerle bir kısa film üretecekler. Bilgisayar üzerinden yapılacak üretimin her adımı mekana yerlestirilen projeksiyonlar sayesinde katılımcılarca izlenebilecek. Atölyeye katılacak izleyicilerin önerilerinin ve yorumlarının da dikkate alınacağı atölyede dijital film ve sesin incelikleri üzerine gidilecek. 


Ödülleri 

Yönetmenin “Bedrana” adlı filmi 1974 
yılında Çekoslovakya'da düzenlenen Karlovy Vary Film Şenliği'nde Cidalc ödülüne layık görüldü. Aynı yıl düzenlenen Antalya Film Festivali ve Yarımca Sanat Şenliği'nde en iyi ikinci film seçildi. Duru, “Kara Çarsaflı Gelin” adlı çalışması ile, 14. Antalya Film Festivali'nde en iyi film ödülünü kazandı. 1978 yılında ise yönetmenin, “Günesli Bataklık” adlı filmi Karlovy Vary Film Festivali'nde Sendikalar birliği özel ödülüne layık görüldü. 
1988 yılında düzenlenen 25. Antalya 
Film Festivali'nde ise kendisine sinemamıza katkılarından dolayı onur ödülü verildi. 


Süreyya Duru'nun ardından 
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Süreyya Duru, bir Peride Celal uyarlaması olan, Türkan Şoray ve Rutkay Aziz'in basrolleri paylastıkları “Ada” adlı filmini tamamlayamadan, aramızdan ayrıldı. Ani bir kalp krizi ile 
hayatını kaybettiğinde henüz 58 
yasındaydı. “Ada” Duru'nun kızı Dilek Günaltay ve kuzeni, yönetmen Metin Duru'nun ortak çalısması ile tamamlandı. Özellikle meslek hayatının son on yılında sinemamızın önemli örneklerine imza atmış olan Süreyya Duru, yapımcı Naci Duru'nun oğlu, Nazif. 
Duru'nun yeğeni ve yine yönetmen olan Metin ve Nejat Duru'nun kuzeniydi. 


(4) Film Market Kasım 1982 sayı 2 


Yıldız Savaşları serisinin ilk iki filminin yasal 
VCD'leri bu aydan itibaren satışa sunuluyor. 


e İs 
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Halle 


Hollywood'da kasıtlı-kasıtsız ırkçılıktan çok çekmiş biri olarak, mücadeleye alışkın. Karaderili bir aktris ip olan ilk Oscar'ı almadan önce bile, kendine bir hedef edi Kimsenin yapamadığını yapmak. 


erry 


Onu bu ay, yeni Bond filminin kadın ajanı Jinx olarak izliyoruz. 
Aynı dönemde “X-Men 2”da Storm/Ororo Munroe'yu da oynadı. Filmin diğer mutantları, Rebecca-Romijn-Stamos ile Famke Janssen. Karaderili bir aktrise nasip olan ilk Oscar'ı alalı aradan bir yıl bile geçmedi. Pek iyi gitmeyen ask ilişkilerinin ardından, mutlu bir evlilik yaşıyor. Ama Halle Berry, mücadelenin sona ermediğinin farkında. 
Hollywood tarihinde bir “ilk” gerçekleştirmiş, bir mucize yaratmış olsa bile, Halle Berry, internetteki sitesi Hallewood'a bizi sesiyle buyur ettikten sonra, Disney neşesi saçan bir kahkahacık atıyor. Her türlü kaygıdan azade küçük bir kız, ya da bir yeniyetme gibi. Oysa o, hayli darbe yemiş bir aktris, bir kadın. Hem duygusal, hem fiziksel olarak. 
Sevgililerinden biri onu öyle kötü dövmüş ki, bir kulağının işitme yetisini yüzde 80 kaybetmiş. Hollywood'daki ırkçı yaklaşımlar da, aynı şiddette olmasa bile, aynı derecede acı vermiş ona, Hele, “Ah, Halle'ye severiz, ama bu filmde karaderili bir kadına yer yok” demelerine hiç dayanamıyor. “Irkçılığın en sinsi yanı bu” diyor. “Irkçı olduklarının farkında bile değiller.” 

Neyse ki, fark yaratacak “renkli” bir kadın oyuncu olmaya, daha önce hiçbir kadının gitmediği bir yoldan gitmeye çoktan karar vermiş. 
“Yolsuzluktan yol yaratmak” diyor buna. “Monster's Ball”un Leticia'sı olarak sunduğu performansla, 24 Mart 2002'de, otuz dört yaşında, Akademi Ödülü'nü alan ilk Afrikalı-Amerikalı kadın oyuncu olmak da, böyle bir “yol yaratmak” işte. 

Leticia, Halle Berry'nin, özel bir sempatiyle yaklaştığı rollerden biri: Tıpkı Spike Lee'nin “Jungle Fever”ındaki crack müptelası, ya da 1999 yapımı HBO filmi “Introducing Dorothy Dandridge”in trajik aktris/şarkıcısı gibi. 
Onunla arasında özel bir bağ var. İkisi aynı Cleveland hastanesinde doğmuşlar, Dandridge 1954'te “Carmen Jones”la Oscar adayı olduğunda, Berıy'nin yaşındaymış. “Şarkı söylediği otellerin havuzuna parmağının ucunu sokamazmış” diyor. “Üç ay onu yaşamak beni hem üzdü, hem de güçlendirdi. Sinema endüstrisinin beni çiğneyip tükürmesine izin vermeme yemini ettim.” Bu rolle, bir Emmy, bir de Altın Küre aldı. 
Dorothy'nin aksine Halle, kimilerinden yardım gördü. “Gizli silahım” dediği kişi ise, renkli bir kişiliğe sahip olan, ağzı laf yapan on dört yıllık menejeri Vincent Cirrincione. “Vince bir buldogdan farksızdır” diyor Halle. “Hayır cevabını kabul etmez. Beni görsünler diye bir odaya sokmak için her şeyi yapar. Ondan sonrasının bana ait olduğunu söylüyor. İnanın, en zor şey de o odada olmak. Hele karaderili bir oyuncuysanız.” 

Bir başka sorunu da, yeterince karaderili olmayışı. Beyaz bir anne ile karaderili bir babanın kızı olan Halle'nin, adeta sütlü kahve renginde bir teni var. İlk başlarda ondan güneşte yanmasını isteyenler bile çıkmış. 
Neyse ki, Halle dört yaşındayken kocası onları terk edince iki kız çocuğunu tek başına büyütmek zorunda kalan annesi Judith, ona daha küçücük yaşta karaderili olduğunu kabul etmeyi öğretmiş. O on yaşındayken eve dönen alkolik babası Jerome yüzünden tanık olduğu şiddet olaylarının, yanlış erkek seçmesine yol açtığını düşünüyor. “Bunları aşktan yapıyor sanıyordum.” Gene de, ne onu neredeyse sağır eden eski sevgilisine, ne de uzak dursun diye mahkeme kararı çıkarttığı ilk kocası, beyzbolcu David Justice'e kin beslemiyor. Şimdiki kocası, R&B'ci Eric Benet ise, karıncayı bile incitmezmiş. 
Meslek hayatında ise, “Speed” ile “Waiting to Exhale”de oynamayı reddetmek dışında, pek yanlış adım atmadı. Güzellik kraliçeliği, modellik ve TV üzerinden geldiği sinemada adını ilk kez, “Jungle Fever”daki crack 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Sevin Okyay 


müptelası rolüyle duyurdu. Önce çok güzel olduğu için onu geri çeviren Spike Lee, “Beni kararlılığıyla ikna etti” diyor. “Orolü sonuna kadar oynayacak kadın oyuncu zor bulunur. “Monsters Ba Idaki sevişme sahnesini de azmi sayesinde çevirdi.” Beyaz kadınlar için yazılmış bazı rolleri almayı da o inatla başardı. Joel Silver'ı ikna edip oynadığı “The Last Boy Scout”taki gibi. O gün bugün, Silver desteğini onun üstünden eksik etmiyor. “Bulworth”de birlikte oynadığı Warren Beatiy de öyle, Üstelik, Vince “odaya sokma” numarasını çekmeden önce Halle'yi görmek istemediği halde. “Monster's Ball”de oynamasını bile, yönetmen Marc Forster'in “gözlerindeki inanılmaz hüznü” fark etmesine borçlu. 
Halle'yi tanıyan herkes onu seviyor. Meslek grubundaki kişilerin sevgisine bir de hayranlık eklenmiş durumda. Bir şeyi bilmiyorsa eğer, çekinmeden bunu söyleyen kız, kendi deyişiyle, sünger gibi. Kendisine bir sey öğretilmesinden zevk alıyor. Rolü neyi gerektiriyorsa onu yapıyor. “Kılıç Balığı”, “Die Another Die”, “X-Men 2” gibi filmlerdeki rolleri, hatta “topless” oynamak da buna dahil, Çarpıcı bir güzelliği, insanın içini aydınlatan bir tebessümü var, Sette de gözü karalığıyla tanınıyor. Kamera stop etse de, karakterini yaşamayı sürdürüyor. Lee'nin filminde on gün yıkanmayışı buna bir örnek. Rolüne odaklanmayı başaran, yoğun performanslar sunan, aksiyon filmlerinde bile kendine bir karakter yaratıp onun 


ruhuna bürünmeye çalışan, geniş yelpazeli bir oyuncu. Seksapeli konusun- 


da ise hiç şüphe yok. Teni ne renk olursa olsun, bütün erkekler Halle'yi beğeniyor. 
“Die Another Day”, 17 Ocak'ta gösterimde. 


Pierce Bres 


£ Pierce Brosnan'ın esas adamı, kaderi Bond. Sahiden de kader- 

| - gi leri çakışıyor. Lee Tomahari'nin yönettiği yirminci Bond'da onu 

> dördüncü kez 007 olarak izliyoruz. İrlandalı Brosnan'ın ailesi, tam Bond'un yaratıcısı Tan Fleming'in öldüğü gün kendi ülkelerinden İngiltere'ye, Londra'ya göç etmişti. Genç Pierce'in gördüğü ilk Technicolor film, “Goldfinger” oldu. 1980'lerin başlarında, kısa süre sonra Bondluğu bırakacak olan Roger Moore'un yerini almak üzere denenen bir avuç genç aktörün arasında o da vardı. O sıralarda Amerikalılar onu, TV dizisi “Remington Steele”e adını veren detektif olarak tanıyordu. 
Hatta US dergisinin ülke çapında yaptığı bir ankette, okuyucular Moore'un yerinde onu görmek istediklerini belirtmişlerdi. Ama onunla Bondluk müessesesi arasında ilk bağı kuran kişi, Brosnan'ın 1991'de yumurtalık kanserinden ölen karısı Cassandra Harris oldu. Harris, üçüncü başvurusunda, “For Your Eyes Only”de Bond kızı olmayı başarmıştı. 
Efsanevi Bond yapımcısı Cubby Broccoli ile kocasını o tanıştırdı. 
“Amerika'ya gelmiştik, evlerine gittik. Arabada ıslıkla Bond'un tema müziğini çalıyordum. Bond olacağım diye şakalaşıyordum.” Brosnan şimdiye kadar Bond karakterini hep karısı Cassandra ile özdeşleştirmiş. 
Dört yıl hastalıkla mücadele eden karısı, ölürken ona son olarak üç kelimelik bir cümle söylemiş: “Daima bir aktör”. Pierce Brosnan bunu ciddiye alıyor. 
Eleştirmenler Pierce Brosnan'ı bir sonraki Bond olarak selamlamaya başladığı sırada, “Remington Steele” dördüncü sezonundaydı, reytingi düşüyordu. NBC diziyi yayından kaldırdı. Brosnan da, bir sonraki Bond filmi için yapımcıların önüne sürdüğü birkaç milyon dolarlık kontratı imzalamaya hazırlandı. Ancak onun yeni Bond oluşu çok heyecan verici 


bir olaydı. Öyle heyecanlı ki, NBC Brosnan'ı gözden çıkarmayı göze alamadı. Resmen, yeni Bond'un dizisini iptal etmişlerdi. Kontrattaki 60 günlük zorunlu bekleme süresinin 59'uncu gününde kontratı yenilediler. 
Brosnan diziye döndü, Timothy Dalton yeni Bond oldu. 

Brosnan'ın 007 ile yolu ancak on yıl sonra kesişti. Bond çekimlerinin fiziki zorluğundan çok, Bond olmanın üzerinde yarattığı baskıdan şikayet ediyor. Belli kısıtlamalar da söz konusu, oturmuş bir karakter var çünkü. 
“Neyse ki benim kaybedecek bir şeyim yoktu, Buna rağmen, “Goldeneye'da dehşete kapıldım. Şimdi de baskı var, insan hep bir sonraki film de önceki kadar iyi olsun istiyor.” Bir de, kendisine hep aynı soruların sorulmasından bezmiş: “Niye yapıyorsunuz, nasıl yapıyorsunuz?” 
Gerçi gün gelip smokinini dolaba asması gerekeceğinin farkında ama, yapımcıları şimdilik ona açık kart vermiş. Gene de, elli yaşından sonra Bond formuna girmek biraz zor oluyormuş. Hele “Evelyn”i çevirmek için gittiği İrlanda'da bol bol bira içmişse... 

Brosnan yalnızca Bond'a değil, Steve McOueen'den otuz yıl sonra yeniden hayat verdiği centilmen sanat eserleri hırsızı Thomas Crown'a da uyuyordu. 007 Pierce Brosnan, daha önceleri iki Bond filmi arasında böyle şeyler yapıyordu. Şimdiyse kendi şirketi “Irish Times”a çok daha başka filmler yapıyor. Son Bond'la aynı sırada gösterime giren “Evelyn” gibi. Bond gibi Aralık'ta gösterime giren “Evelyn”de Pierce Brosnan bambaşka bir karakteri, üç çocuklu yoksul İrlandalı baba Desmond” canlandırıyor. İnsanların hiç alışkın olmadığı, hatta hiç izlemediği bir Brosnan. En son yirmili yaşlarında, tiyatroda çalıştığı zaman oynamış. 
Sıradan bir adam, karısı öldükten sonra çocuklarını Kilise yetimhanelerine kaptırmamak için mücadele eden bir baba. “1950'lerin yoksul Dublin'indeki Desmond'u kendime Remington Steele'den de, James Bond'dan da yakın hissediyorum. Biliyorsunuz, ben de İrlandalıyım ve bir 


nan 


babayım.” Beş çocuklu bir baba. İlk karısı Cassandra'dan olan oğlu Sean, oyuncu, Onun ilk evliliğinden olan iki çocuğunu da evladı saymış. Bir de iki küçük oğlu var. İyi bir baba, çünkü kendi babası Tom o bebekken evi terk etmiş. Cesur bir genç kadın olan annesi de, 1950'lerde pek çok İrlandalı genç kadının yaptığı gibi, İngiltere'ye gitmiş, hemşirelik yaparak ailesini geçindirmiş. Pierce'in hayatı üç perdeye ayrılmış durumda: İrlanda'da çocukluk, Londra'da ergenlik ve gençlik, 26 yaşından itibaren de Amerika. 

“Evelyn”de fazla yakışıklı olmamaya dikkat etmiş. Gerçi o kadar yakışıklı olduğunu düşünmüyor ama, “yaratılmış bir imaj”ı da inkâr etmiyor. 
“Bruce bana biraz çekici ol yeter” dedi, öyle yaptık. Filmin aynı zamanda yapımcısı. “Irish Dream” şirketini “Goldeneye” büyük başarı kazanınca kurmuş. Sinemayı seviyor, çalışmayı seviyor. Meslek hayatı boyunca işsiz kalmadığı için de talihli olduğunu düşünüyor. Aynı zamanda kendi projelerini yapmaktan da hoşnut. Böylece onun yalnızca yakışıklı bir Remington Steele, tehlikeli ama cazip bir Bond, maceracı bir Thomas Crown olmakla kalmadığını keşfediyoruz. Brosnan sadece yakışıklı, karizmatik bir İrlandalı değil, yetenekli bir oyuncu. Bond'ların arkasında gizlenen bu yetenek, “Desmond”da ortaya çıkacak. 

Brosnan uzun süre karısının yasını tuttu, şimdi dokuz yıldır gazeteci Keely Shaye-Smith'le birlikte, “Arıyorsun, hasretini çekiyorsun ama yoluna devam etmen de gerek. Hayatı yeniden kucaklamalısın. Bilmiyorum, belki de inancım sayesinde. Ben Katolik olarak yetiştirildim.” Şimdi Keely'den Dylan Thomas ve Paris Beckett adlı iki oğlu var. Sonunda evlendiler de, “İrlandalı şansı. İşim, aşkım, ailem beni ayakta tutuyor. Ailem dünyanın neresine gitsem benimle gelir.” Kendisine ikinci kez “iyi bir kadın”la birlikte olma şansının bağışlandığını düşünüyor ama, Cassie'yi de unutmuyor. “İnsan ölünce nereye gider bilmiyorum ama, Cassie'nin ruhu bütün bu macera boyunca benim yanımdaydı. Böyle olunca her şeyi iyi, usulünce yapmak istedim. Onun anısına.” 

“Die Another Day”, 17 Ocak'ta gösterimde. 
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Kişisel mizah anlayışıyla da, Monty Python'ın bir üyesi olarak da, yirminci yüzyıl komedisinin öncü isimlerinden biri. Onu “Die Another Day”de donanım dahisi O olarak izleyeceğiz. 


£ John Clcese deyince aklınıza ne geliyor? “Monty Python” sesme lerini duyar gibi oluyoruz. Belki içinizde “Salak Yürümeler Bakanı”nı hatırlayan da vardır. Bu tiplemesi yüzünden, yıllarca 

yollarda insanlar onu çevirip kendileri için salak salak yürür mü diye ricacı olmuş. “Wanda Adında Bir Balık”'ın kolalı avukatı Archie Leach ile “Fierce Creatures”ın hayvanat bahçesi müdürü Rollo Lee de mutlaka onun hatırlanan karakterleri arasındadır. Hele ilkinde donla kaldığı sahneyi unutmak mümkün değil, John Cleese, ciddi görünerek güldürmenin, çeşitli saçma sapan durumlarda ciddiyetini nafile yere korumaya çalışan adamı ciddiyetle canlandırmanın ustasıdır. 
Aynı zamanda, dramatik rollerin de. Çeşitli ödülleri arasında “Wanda Adında Bir Balık” ile aldığı İngiliz Film Akademisi Senaryo Ödülü (Oscar'a da aday olmuştu) ve “Cheers”le aldığı Emmy de var. 
İki filmdir ise, bir Bond kahramanı. 007'nin harfli şahıslarından önce birini, sonra diğerini oynadı. Bu üç harften “M”i her iki filmde Judi Dench canlandırırken, “The World Is Not Enough”da Desmond Llewelyn, donanım dahisi O olmuş, John Cleese'e “R” olmak düşmüştü. Yeni Bond filmi “Die Another Day”de ise, bu sefer donanım üstadı rolünde o var. 
Bir harf geriye gitti, “R” iken “O” oldu. Kendisi, yaptığı bir söyleşide, “Evet” diyor, “şimdi O'yum. Ama müthiş bir kaza oldu da ondan. 
Desmond'a söyledim, bir ara ille de bir asistanım olsun diye tutturan kendisiydi. Herhalde ilerlemeye niyetlenmişti de ondan. Bundan sonraki iki- üç Bond filminde de O'yü o oynar diyorum. Allah için, rolünün tek kelimesini unutmaz çünkü. Derken bu korkunç araba kazası oldu.” 
Gerçekten de bir araba kazası sözkonusuydu. Yıllardır Bond'un kullandığı tuhaf âletleri icat edip duran O'yü (guartermaster - levazım subayının kısaltması) oynayan Galli Llewelyn, 85 yaşında bir araba kazasında aldığı yaralardan öldü. Alet üstadlığı da John Cleese'e kaldı. 
Şimdi Bond filmlerinden keşke bir Monty Python filmi yapsaydık diye hayıflanıp duruyor: “Monty Python Life of Bond / Bond'un Hayatı”. 
John Cleese, hukuk eğitimi görmüş bir aktör. Cambridge Üniversitesi Downing College mezunu. Cornell Üniversitesi'nde öğretim görevlisi (kendisi, “sahte profesörlük” diyor), St. Andrew Üinversitesi'nde rektörlük yapmış. Aynı zamanda, Video Arts adlı şirketin kurucusu. Bu şirket, başka şirketlere eğitim filmleri yapıyor. “Toplantılar, O Lanet Toplantılar”, “Örgütlenmemiş Yönetici”, “Peki, Sana Bunu Kim Sattı?” 
gibi. Hem ders veriyor, hem de yöneticilerin (kimse bakmazken) kendilerine gülmesini sağlıyor. Ruh doktoru Robin Skynner'le birlikte iki de kitap yazdı: “Families and How to Survive Them” ve “Life and How to Survive It.” Üstelik, vaktiyle “Ölü Papağan” skeçini yazan adam, şimdi dünyanın dört bucağındaki papağanların ateşli savunucusu. “The Human Face” diye, “ancak mesajın daha iyi anlatılmasını sağlayacak kadar mizahla bezenmiş; doğru mizahla” bir BBC belgeselinin de yaratıcısı. Ayrıca şanslı bir adam, çünkü babası o doğmadan “Cheese/Peynir” olan soyadlarını “Cleese”e çevirme ferasetini göstermiş. 
Monty Python grubunun biyografileri arasında yeralan John Cleese biyografisinin ilk cümlesi şöyle: John Cleese, Monty Python grubunun ruhsal olarak en gelişmiş, en araştırıcı zeka bahşedilmiş, en seçkin profesyonelliğe sahip üyesi olmakla kalmaz. Kendisi aynı zamanda, bu yerin dibine 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giresice biyografiler yazmak işi de üstüne kalmış olan kişidir. Geceyarısına yirmi beş dakika var ve zavallıcık hâlâ burada oturmuş, boşluğa bakıyor, kendisi hakkında ne düşüneceğini bulmaya çalışıyor, köpek gibi yorulmuş, yemek yiyecek vakti bile olmamış. Bırakın da bir nefes alalım.” 

Sadece Monty Python'la değil, BBC izleyenlerin hemen hatırlayacağı “Fawlty Towers”ın otel sahibiyle de hafızalara yer etmiş bir komedyen. 
Yirminci yüzyıl komedisinin öncülerinden biri olan Cleese, İngiltere'nin en tanınmış aktör, yazar ve komedyenlerinden biri. Hukuk eğitimi görürken, mizahla daha fazla ilgilendiğini fark etti. Ünlü Cambridge Footlights Society'ye katıldı. Yani, ikinci başvurusunda, Dans edip şarkı söyleyemediği için onu reddetmişlerdi ama, bir arkadaşıyla yazdığı skeçler onun gruba kabul edilmesini sağladı. Müstakbel yazı ortağı Graham Chapman'la da orada tanıştı. 

Sonra BBC faslı geldi. İlk kez, “The Frost Report” şovunda yazmaya başladı. Gene Chapman'la birlikte. Python'ın diğer üyeleri Eric Idle, Terry Jones ve Michael Palin'le (“A Fish Called Wanda”nın kekeme gangsteri) orada tanıştı. Bir Amerika turnesi sırasında çalıştığı Terry Gilliam İngiltere'ye gelince, onunla da “Monty Python” dizi ve filmlerinin grafik sanatçısı olarak anlaştı. Dizileri ve üç filmleriyle (Monty Python and the Holy Grail - 1974, Life of Brian - 1979, Monty Python's the Meaning of Life - 1983) önce yadırgandılar ama sonra komedi ilahları mertebesine yükseldiler. İngiliz toplumuna hem sevgiyle, hem alayla yaklaşıyor, gündelik hayatın en sıradan yanlarına daha önce hiç bakılmadığı gibi bakıyorlardı. Bir ara Muppet Show'da çalıştı, 1980'li yıllarda da sinemaya başladı. 
Bu maceranın son noktası, “Die Another Day”in O'sü. 

Her şeyden önce, John Cleese o! İngiliz, kibar, deli, uçuk, pantolonlupantolonsuz ve uzun boylu. Daha on iki yaşındayken boyu 1.80'i bulmuş, bir yıl sonra 1.90'ı geçmişti. Bir cenaze töreninde (Graham Chapman) merhumdan küfürle bahseden ilk şahıs da o. Yaratıcı, devrimci anarşik hicivciler grubu Monty Python'ın en fazla göz önünde olan üyesi. Atlas Okyanusu'nun iki yanında birçok filmde, TV programında oynadı, radyolarda çalıştı, reklamlardan bile uzak kalmadı. Hayatının kırk yılını, milyonlarca insanı eğlendirmekle geçindi. Bir kırk yıl daha çalışabilmesini diliyoruz. 

“Die Another Day”, 17 Ocak'ta gösterimde. 


Susan Sara 


ma dü 

me uygun olarak anlam değiştiren bu gözler, oyuncu Susan 

5 Sarandon'un en etkin araçları. Dolgun, artık yumuşak ama hâlâ 
cazip vücudu da öyle. Ömür saati yarım yüzyılı dört geçen Sarandon, kırk yaşın üstündeki kadınlara ununu elemiş eleğini asmış gözüyle bakılan Hollywood'da, yaşı ilerlediği halde cinsel çekiciliğini kaybetmeyen kadını temsil ediyor. “Tutku Çemberi / White Palace” gibi filmlerde, yaşını inkâr etmese de, o yaşın getirdiği koşullanmayı inkâr eden rollerle karşımıza çıkıyor. 
Kendisi de öyle zaten, yaşı ilerlemiş ama güzel. Cinselliğe sağlıklı şekilde bağlı. “Yumruklarımızın yerine sözcükleri kullanmaya inanıyorum” diyor. 
“Sokakta karton kutularda yaşayan insanlar olduğu için duyduğum öfkeye de, Sonra, dürüstlüğe inanıyorum. İyi vakit geçirmeye, iyi yemekler yemeye inanıyorum. Bir de, sekse”. Hollywood usulü şıpınişi beraberliklere inanmasa da, başından hayli aşk geçmiş bir kadın konuşuyor. Katolik rahibeler tarafından yetiştirilen liberal Sarandon, siyasi bilincini henüz lise sıralarındayken edindi. Vietnam aleyhinde gösterilere, yurttaşlık hakları mitinglerine katıldığı için tutuklandı. 
Sonra Washington D.C.'deki Katolik Üniversitesi'ne gitti, orada İngilizce ve tiyatro okurken, sınıf arkadaşı Chris Sarandon'la aşk yaşamaya başladı. 
Son sınıftayken, 1967'de evlendiler. Chris oyuncuydu, karısını da bir deneme okumasına götürdü. Susan sinema, tiyatro ve televizyonda oynamaya başladı. 1975 yapımı iki filmle “Great Waldo Pepper” ve “The Rocky Horror Show” ile adını duyurdu. Genç çiftin evlilikleri 1979'da Susan Sarandon'un boşanma isteğiyle sona erdi. Aktris, “Pretty Baby” ve “Atlantic City”de onu yöneten Fransız yönetmen Louis Malle'le ilişki urdu. Ondan ayrıldıktan sonra da, kendisinden 14 yaş küçük, henüz pek tecrübesiz Sean Penn'le aşk yaşadı. Ondan ayrılınca İtalyan yönetmen Franco Amurri'yle birlikte oldu, ondan Eva Maria adlı bir kızı var. 
Derken, “Boğa Takımı / Bull Durham”da, 40 küsur yaşındaki beyzbol groupie'si Annie Savoy'u oynadı. Karakteri, hem kıdemli oyuncu Kevin Costner'la, hem de acemi Tim Robbins'le kırıştırıyordu. Sarandon ilkine bulaşmadı ama, ikincisiyle yaşadığı aşk bugün de sürüyor. Aralarındaki oniki yaş farka rağmen birbirlerinden hoşlandılar. Robbins sadece onun iberal siyasetdaşı olmakla kalmadı, uzun süreli sevgilisi, ileri yaşta doğurduğu oğulları Jack Henıy ve Miles Guthrie'nin babası oldu. Nikahlı olmasalar da öyle uzun süredir birlikteler ki, herkes onlara evli gözüyle bakıyor. 
Aynı derecede uzun süreli bir flörtü ise, yedi yıl önce tamama erdi. 
Sarandon, liberalliği ve seksiliğinin yanısıra iyi oyunculuğuyla, zor rollerden korkmamasıyla da isim yapmış bir aktris. Hal böyle olunca, Oscar adaylıkları da ister istemez gündeme geliyor. “Thelma ve Louise”le ilk kez aday olduğunda 45 yaşındaydı. Bunu “Lorenzo'nun Yağı/Lorenzo's Oil”, “Müşteri/Client” ve “Ölüm Yolunda/Dead Man Walking”le adaylıkları izledi. Sevgilisi Robbins'in yönettiği, eski sevgilisi Sean Penn'in de kendisiyle birlikte Oscar adayı olduğu film, ona beklediği Oscar'ı getirdi. Çocukluktan beri Katolik terbiyesi görmüş, dokuz kardeşin en büyüğü Susan Tomalin'e altın heykelcik, bir rahibe vasıtasıyla geldi: Gerçek hikâyenin tanığı rahibe Helen Prejean. Film için kendisiyle temasa geçtiklerinde, Sarandon'la bir yemek randevusu da ayarlamışlar. Sarandon'u tan mayan Prejean, “Thelma ve Louise”in bir kasetini izlemiş. Kendisini Geena Davis'in oynayacağını sanmış ve bunu pek içine de sindirememiş. 
Onun için, yemek randevusunda restoranın kapısından içeri Susan Sarandon'un girdiğini görünce, derin bir nefes almış: “Hah, çok şükür, Louise'miş!” 


ider i atlar 


Akları normalden büyük, kara gözleri var. Yüzünün ifadesine 


nden 


Kendisi de vaktiyle Oscar'lık işler yapmış Davis'e diyecek sözümüz yok ama, Sarandon'un esas ağırlığı da, oyunculuğundan kaynaklanıyor. 
Duygularından sonuna kadar yararlanan, ama onları zapt-ü rapt altına almayı da bilen bir aktris. Bu ay onu JoJo Floss olarak izleyeceğimiz nostalji yüklü “Moonlight Mile”da da, kendisi gibi Oscarlı Dustin Hoffman'la unutulmaz ve trajik bir çift oluşturuyorlar. Sarandon'un Hollywood geleneklerine zerre kadar aldırmaması da, oyuncu olarak üzerindeki baskıyı azaltıyor. Kendisiyle barış içinde bir insan, bu sayede, duygusal patlamalarda da abartıdan kaçınmayı biliyor. Elli altı yaşında, kıdemli bir Hollywood'lu olarak, uzun yıllardan süzüle süzüle gelmiş paha biçilmez bir tecrübeye de sahip. Onunkisi, şöyle ya da böyle çok sayıda film çevirmekten değil, iyili-kötülü filmlerde inandığı, gerçekten hayat verdiği karakterleri canlandırmaktan doğan bir tecrübe. Eminiz ki Susan Sarandon on yıl sonra, daha bile incelmiş bir birikimle, bize belki daha da iyi yaratılmış karakterler sunuyor olacak. 

Hatta bu karakterler, seksilikten nasibini almış kadınlar olsa bile, hiç 


şaşmayız. 


“Moonlight Mile”, 17 Ocak'ta gösterimde, 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Uzun boyu ve kendine has mimikleriyle dikkat çeken oyuncu önce televizyonda sonra da sinemada Yıldız oldu. Günümüzün en yetenekli komedi oyuncuları arasında yeraldığı ise şüphe götürmez bir gerçek. 


>>> 


proill 


Lisa Kudrow 


alışırsanız çok seviyorsunuz 


opüler televizyon dizisi “Friends”in uçuk kaçık, aklı bir karış havada Phoebe'si ve “Romy and Michele's High School Reunion”ın (Tatlı Yalanlar) düpedüz aptal Michele'i onu televizyon ve sinemada ünlü yapan roller. Ancak 1963 California doğumlu Lisa Kudrowun canlandırdığı karakterlerle alakası olmayan bir geçmişi var. 
Fizikçi bir baba ve seyahat acentesinde çalışan bir annenin kızı olan Kudrow, fen bilimleriyle uğraşan birisi olmanın ucundan dönmüş. New York'taki Vassar Koleji'nin biyoloji bölümünden mezun olduktan sonra bu alanda kariyer yapmak amacıyla Los Angeles'a dönmüş, Ancak erkek kardeşinin arkadaşı olan komedyen Jon Lovitz'in teşvikiyle doğaçlama tiyatro grubu The Groundlings'e katılmış. 
The Groundlings'te geçirdiği günler sırasında çeşitli tiyatro hocalarının takdirini toplayan Kudrow, “80'li yılların sonlarından itibaren çeşitli televizyon dizilerin- de konuk oyunculuk yapmaya, televizyon ve sinema filmlerinde ufak roller üstlenmeye başlamış. 1993 yılında” “Mad About You” isimli dizide Ursula isimli garsonu canlandırmaya başlamasıyla dikkat çekmiş. 
1994 yılında ise “Friends” ile çıkışını yapmış. Kudrow'un “Friends”te canlandırdığı karakter olan Pho- 


ebe'nin, “Mad About You”daki Ursula'nın ikiz kardeşi olduğunu belirtmekte fayda var. Hatta oyuncu “Friends”in bir bölümünde iki karakteri birden canlandır-MIŞ. 

Lisa Kudrow, 1997'de sinemadaki ilk başrolünü alarak “Romy and Michele's High School Reunion”da Michele Weinberger'ı canlandırdı. Oyuncunun komedi alanındaki yeteneğini fazlasıyla ispatladığı bu filmdeki performansı ona pek çok övgü getirdi. Kanımızca En İyi Kadın Komedi Oyuncusu dalında Altın Küre'ye aday dahi gösterilmeyerek ciddi bir haksızlığa uğrayan Lisa Kudrow, aynı yıl bağımsız bir yapım olan “Clockwatchers”la da izleyici karşısına çıktı. 

1998'de yine bağımsız sinema alanından bir örnekte, “The Opposite of Sex”de rol aldı. Bu filmdeki performansıyla New York Film Eleştirmenleri Birliği'nce yılın En İyi Yardımcı Kadın Oyuncusu seçildi. 

1999 yılında Kudrow, Robert De Niro ve Billy Crystal 
gibi iki deneyimli ismin karşısında oynama fırsatını yakaladı. “Anlat Bakalım”da (Analyze This) Crystal'ın müstakbel eşi Laura rolündeydi. Doğal olarak iki başrol oyuncusuna odaklanan filmde Kudrow yeteneğini yeterince sergileme imkanı bulamamıştı, Yine de En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu dalında Amerikan Komedi Ödülü'ne aday gösterildi. Aynı yıl MTV Film Ödüllerinde sunuculuk yapan Kudrow, 2000 yılında çok da ilgi çekmeyen ve bizim sinemalarımıza uğramayan iki komedide rol aldı. “Hanging Up”da Meg Ryan ve Diane Keaton'ın kızkardeşiydi. “Lucky Numbers”da ise televizyondaki bir piyangoda şanslı numaraları çeken hostes olarak izleyici karşısına çıktı. 21. İstanbul Film Festivali'nde seyretme imkanı bulduğumuz bağımsız film “Hav Hav”da (Bark) ise izlenmeye değer yegane unsurdu. 

Lisa Kudrow bu ay “Anlat Bakalım”ın devam filmi “Anlatamadım mı?” (Analyze That) ile karşımıza çıkacak. Bu sefer kendisinin komedi alanındaki yeteneginin daha iyi değerlendirildiğini umuyoruz. Kudrow'un bu yıl içerisinde izleyici karşısına çıkacak son derece ilginç iki filmi daha var. Oyuncu başrolünde yer aldığı komedi/müzikal “Marci X“de rap türünde parçalar seslendirmekte. Şu an post-prodüksiyon aşamasındaki “Wonderland” ise penisinin boyutlarıyla efsane olmuş, ünlü porno yıldızı John Holmes'un adının karıştığı bir cinayet olayından yola çıkıyor. Holmes'u Val Kilmer'ın canlandırdığı filmde Kudrow da onun karısı Sharon rolünde. 

Başta itici gelebilecek ses tonu ve mimiklerine alışınca Kudrow'u perdede izlemek gerçekten büyük keyif. 
Özellikle “Romy and Michele's High School Reunion”da yarattığı harikaları kolay kolay unutamayacağımız oyuncu, şüphesiz günümüz sinemasının en renkli ve en eğlenceli simalarından birisi. 1997 yılında People Dergisi'nce dünyanın en güzel 50 insanı arasında gösterilmiş olduğunu da ekleyelim. 

“Anlatamadım mı?”, 10 Ocak'ta gösterimde. 
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2002... ve tatil : 


takvimi 


Ne zaman, kaç gün, nereye gitmeli? 


>>> 


italya'dan 
Fransa'ya, oradan da ABD'ye sıçrayan bir kariyerin müsebbibi olan oyuncu artık sadece güzelliğiyle değil, yeteneğiyle de anılıyor. 


Monica Bellucci 


avrupa'dan hollywood'a doğru 


rancis Ford Coppola'nın hayli erotik Bram Stoker uyarlaması “Dracula”nın en unutulmaz anlarından birisi, Dracula'nın gelinlerinin Jonathan Harker ile “seviştikleri” sahneydi. Bu sahneyi böylesine etkileyici kılan unsurlar arasında Wojciech Kilar'ın müziği başta geliyordu belki ama Dracula'nın gelinlerini oynayan üç güzel kadını da atlamamak gerek (Bayanlar kusura bakmasınlar, Keanu Reeves'e iltimas geçemedik.). İşte o üç gelinden birisi Monica Bellucci idi. 
Güzel oyuncunun geçmişine bir bakalım isterseniz. 1968 doğumlu Bellucci, Citta di Castello'nun ufak bir kasabasında doğmuş. Aslında hukuk okumaya niyetliymiş ancak Perugia Üniversitesi'ne başvururken gerekli ücreti ödemek için para kazanması gerekmiş. O da modellik yapmaya başlamış. 2 yıl sonra ise okulunu bırakmış, Milan'a taşınmış ve Elite ile anlaşmış bir modelmiş. Podyumlarda dikkat çekmesi bir yana pek çok ünlü firmanın reklamlarında da gözüken Bellucci, bir yandan da oyunculuk dersleri almış. 1990 yılında ise “Vi- ta coi figli” isimli filmle ilk oyunculuk deneyimini yaşamış. 
“90'lı yılların ortalarına değin ekseriyetle İtalyan filmlerinde rol alan eski model/yeni oyuncu, 1996 yılında “Appartement” ile Fransız Sineması'na transfer olmuş. Bu filmin Bellucci'ye getirdiği yegane şey, Umut Veren Kadın Oyuncu dalında bir Cesar adaylığı olmamış. 
Sonraları yedi filmde daha beraber oynayacağı ve set arkadaşlığından fazlasını paylaşacağı Fransız aktör Vincent Cassel ile de “LAppartement” sayesinde tanışmış. 
Bu film sonrasında çıkmaya başlayan Bellucci ve Cassel, arayı fazla açmadan İtalyan/Fransız ortak yapımı olan “Come mi vuoi”de ve bizim sinemalarımıza da uğrayan “Dobermann”da beraberce kamera karşısına geçmişler. Her iki filmde de sevgilileri canlandıran oyuncular, 
1999 yılında da hayatlarını birleştirdiler. 
İtalyan ve Fransız filmleri arasında mekik dokuyan, bu arada hem oyunculuğunu geliştiren hem de ününe ün katan Bellucci, “90'lı yılların sonuna gelindiğinde Avrupa Sineması'nın en tanınan 
kadın oyuncuları arasındaki yerini almıştı. 2000 
yılında tekrar bir Amerikan filminde, “Under Suspicion”da rol aldı. Stephen Hopkins'in yönettiği ve Claude Miller'in “Garde â vue” isimli filminin yeniden çevrimi olan bu polisiye drama- da Gene Hackman'ın karısını canlandırdı. 
Aynı yıl uluslararası areneda dikat çeken bir İtalyan/Amerikan ortak yapımında başroldeydi. Giuseppe Tornatore'nin “Malöna”sı sayesinde Bellucci sadece güzelliğiyle değil, oyun- 


culuğuyla da övgü topladı. 2001'de ise, kendi ülkesi Fransa'da gişe rekoru kıran “Kurtların Kardeşliği”nde (Le Pacte des loups) rol aldı. 
ABD ve İngiltere başta olmak üzere, gösterime girdiği diğer ülkelerde de (bu ülkelere biz de dahiliz) büyük ilgi gören film, Bellucci'ye Amerikan Bilim Kurgu, Fantazi ve Korku Filmleri Akademisi'nin dağıttığı ödüllerde bir Yardımcı Kadın Oyuncu adaylığı getirdi. 
Geride bıraktığımız yıl içerisinde Monica Bellucci farklı şekillerde ses getiren iki Fransız filminde izleyici karşısına çıktı. Bunlardan ilki, bizim de bu ay içerisinde izleyeceğimiz “Asteriks & Obeliks: Görevimiz Kleopatra”. Büyük 
bütçesi ve sadece kendi ülkesinde ulaştığı 14 
milyonun üzerindeki seyirci sayısıyla Fransız Sineması'nın en büyük başarıları arasında gösterilebilecek bu eğlencelikte, Bellucci karşımıza Kleopatra olarak gelecek. 

İtalyan oyuncunun 2002'de ses getiren diğer filmiyse, son birkaç aydır bizde de yoğun şekilde tartışılan “Dönüş Yok” (Irröversible). Gaspar Noö'nin yönetiminde, gerçek hayattaki eşi Vincent Cassel ile rol aldığı filmin en çok tartışılan sahnesi Bellucci'yi barındırmaktaydı. 
Artık filmi izlemeyenlerin bile bildiği, malum tecavüz sahnesinden bahsediyoruz. Olabildigince gerçeğe yakın şekilde çekilen bu uzun sahnede, Bellucci'yi takdir etmemek imkansızdı. Böylesine zor bir filmde rol almayı kabul etmesi ve rolünün gereğini başarıyla yerine getirmesi nedeniyle oyuncu bir kez daha övgü topladı. 

Monica Bellucci bu yıl içerisindeyse daha ziyade Amerikan yapımları ile karşımıza gelecek. 
Oyuncunun 2003 programı dahilinde, çekimleri tamamlanmış ve şu an post prodüksiyon aşamasında olan 3 ilgi çekici proje var. “Matrix” serisinin merakla beklenen devam filmleri “The Matrix Reloaded” ve “The Matrix Revolutions”da Persefone karakterini canlandıran Bellucci, “Tears of the Sun” isimli aksiyonda ise Bruce Willis ile beraber rol aldı. “İlk Gün” (Training Day) ile tanıdığımız Antoine Fugua'nın yönettiği film için oyuncuyu özel olarak Bruce Willis'in seçtiği söyleniyor. Mel Gib- son yönetiminde Maria Magdelena'yı canlandırdığı “The Passion”ın çekimleri ise henüz devam etmekte. 

Avrupa Sineması'nın yıldız isimleri arasında rahatlıkla sayabileceğimiz Bellucci, bu yıl içerisinde karşımıza çıkacağı iddialı projelerle uluslarası bir yıldız olmak konusunda da kararlı olduğunu ispatlıyor. 

“Asteriks & Obeliks: Görevimiz Kleopatra”, 
10 Ocak'ta gösterimde. 
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aya OYurLula 


proill 


yılın karmasına girdi 


l || ıldız Savaşları Bölüm 1 Gizli Tehlike”de, Kraliçe Amidala'nın nedimesini hatırlıyor musunuz? Hani 


Fiziğiyle dikkat 


çeken genç Padmö'ye fazlasıyla benzeyen, hatta onun yerine geçip bir suikast sonu- oyuncu, cu ölmeyi göze alan nedime... Nat- 


halie Portman'a benzerliği sayesinde bu rolü kapan (öyle 


kuşak yıldızları ki, o yazılanlara 

bakılırsa makyaj arasına adını yapıldıktan yazdırmaya aday. 


İngiltere'nin yeni 


sonra anneleri bile hangisinin kendi kızı olduğunu ( ayırt edememekteymiş) Keira Knightley, geçtiğimiz ay 
“Hayatımın Çalımı 
Beckham” (Bend it Like 
Beckham) ile tekrar karşımıza çıktı. 
1983 Londra doğumlu # 
olan Knightley, oyuncu bir baba ve yazar bir annenin kızı. Babası © 
Wil Knightley ve 


yeraldığı işler bize Bİ) 


Keira Knightley 


pek tanıdık değil ancak annesi Sharman Macdonald, Alan Rickman tarafından filme alınan “The Winter Guest”in yazarıymış. Küçüklüğünden itibaren oyunculuğa merak salan Keira, henüz 11 yaşındayken “A Village Affair” isimli filmde ufak bir rol üstlenmiş. Bu filmi televizyon ve sinemada üstlendiği irili ufaklı roller takip etmiş. 1999 yılında “Yıldız Savaşları” serisine dahil olarak belirli bir ilgi toplamış olsa da, Portman'ın gölgesinde kaldığını söylemek yanlış olmaz. 
2001 yılında, bizim sinemalarımıza da uğrayan, 
İngiliz yapımı gerilim filmi “Delik”te (The Hole) rol aldı. Filmde deliğe kapanan dört gençten sarışın ve güzel olanı, ismiyle anmak gerekirse Frankie rolündeydi. Geçtiğimiz ay izlediğimiz “Hayatımın Çalımı Beckham” ise genç oyuncunun çıkış filmi oldu. İsterseniz hatırlatalım, kendisi filmin başkahramanı Jessie'yi (Parminder K. Nagra) kızlar takımına girmeye ikna eden Jules'u canlandırmaktaydı. Bu sefer de bize biraz Winona Ryder'ı anımsatan Knightley, yıldız kumaşına sahip bir oyuncu. Belki şimdilik başka ünlülerle karşılaştırılıyor ancak ileride kendi ismiyle hatırlanmasını sağlayacak özelliklere sahip. Televizyon için mini dizi şeklinde çeki- 


len yeni “Doktor Jivago” uyarlamasında üstlendiği 
Lara rolüyle ve bu yıl gösterime girecek “The 
Pirates of the Caribbean” 
ve “Love Actually” ile onun adını sık sık duyacağız gibi geliyor. 
“Hayatımın Çalımı 
Beckham”, hala gösterimde. 
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Sinema tarihinin gördüğü en güzel çocuk oyuncular arasında adını rahatlıkla anabileceğimiz, 
“tepenin kralı” 
olarak hatırlamakta ısrar ettiğimiz genç oyuncu bu ay 
“Ölümcül Tutku” ile 


karşımızda... 


Jesse Bradfor 


şimdilik gençlik filmlerinde... 


979 yılında Connecticut'da doğmuş olan 
Jesse Bradford 1984'ten bu yana sinema dünyasının içinde. Çocuk yaşlarında Amerika'da televizyon için çekilen çeşitli reklamlarda rol alan ve “Guiding Light” isimli pembe diziyle oyunculuk kariyerine başlayan Bradford, 5 yaşındayken Ulu Grosbard'ın “Falling in Love”ında Robert De Niro'nun oğullarından birisi olarak ilk kez beyazperdede gözüktü. Çogumuz ise onu Steven Soderbergh filmi “Tepenin Kralı”nın (King of the Hill) Aaron'ı olarak hatırlıyoruz. 14 yaşındayken rol aldığı bu filmde Bradford boyundan büyük yeteneğiyle ve sevimliliğiyle kalbimizi çalmıştı. 
“Tepenin Kralı”nda hayatla başa çıkmaya çalışan bir ufaklığı canlandıran Bradford 1995'te çokça ilgi görmüş bir gençlik filmi olan “Hackers”da rol aldı. 
Genç oyuncuyu filmdeki bilgisayar korsanlarından birisi olarak izledik. Hemen peşinden Baz Luhrmann'ın “Romeo * Juliet”inde ve James Ivory'nin “A Soldier's Daughter Never Cries”ında izleyici 


karşısına çıktı. 2000 yapımı “Gençlik Ateşi”ndeki (Bring it On) Cliff rolüyle tekrar dikkat çekti. 
Geçtiğimiz aylarda sinemalarımıza uğrayan ancak pek ilgi görmeyen “Zamanı Durduranlar”ın (Clockstoppers) başrolündeydi. Bu ay gösterime girecek “Ölümcül Tutku”da ise yüzme şampiyonu Ben'i canlandırmakta. Erika Christensen ise ona karşı saplantılı bir tutku besleyen ve hayatındaki dengeleri alt üst eden Madison rolünde. İki genç oyuncunun karşılıklı rol kestikleri, bir nev'i gençlik filmi sosuyla bezeli bu “Öldüren Cazibe” uyarlaması ABD'de yoğun ilgi gördü. Bir zamanların sevimli çocuk aktörü ise genç kızların yeni gözdeleri arasındaki yerini aldı. 

“Tepenin Kralı”ndaki performasıyla umut veren oyuncular arasında adı anılmış Bradford, bakalım tekrar yeteneğini öne çıkartacak projelerde yer alacak mı?.. Bu beklentimiz gerçekleşinceye kadar kendisini gençlik filmlerinde görmeye devam edeceğiz gibi gözüküyor. 

“Ölümcül Tutku”, 3 Ocak'ta gösterimde. 
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Selanik'te yeni sesler, görüntüler ve gölgeler 


Selanik festivali geçen Kasım ayında tam 43. kez yapıldı. 
olarak bize enfes bir görsel şölen sundu. Bu festivalden kimi ilginç ve 


Ve yine Balkanların en görkemli birkaç sanat olayından biri temel izlenimlerimi vermek istiyorum. Çünkü 


bunlar elbette yalnız bu festivalle sınırlı değil. Daha genel bir perspektifle günümüz dünya sinemasından bir yansıma 


sözkonusu... Ayrıca birçoğu önümüzdeki İstanbul festivali aracılığıyla bize dek ulaşacak... 


> Selanik'teki yarışmalı bölüm, genç >“ yönetmenlerin ilk-ikinci filmlerine — p ayrılıyor. Yani tümüyle genç sine- 
- maya yönelik bir yarışma bu... 
Sonuç olarak taptaze duyarlılıklar taşıyan, kimileri başarılı, kimileri amatör düzeyde filmler geliyor karşınıza... Ne çıkarsa bahtınıza!... 
Kendi adıma, daha önce önemli festivallerde gördüğüm Tayland filmi “Blisfully Yours”, Alman filmi “Halbe Treppe” gibi filmleri elbette yeniden görmedim. Kimi filmler benim için düşkırıklığı oldu. Örneğin bağımsız Amerikan sinemasından gelen Dylan Kidd imzalı “Roger Dodger”. Aralarında Campbell Scott, Isabella Rossellini, Jennifer Beals gibi ünlü isimlerin de bulunduğu kalabalıkça bir oyuncu kadrosuyla yola çıkıp New York partilerinin ve boheminin bir sergilemesini yapan film, bana oldukça amatör işi ve şaşkın bir anlatıma sahip gözüktü... Kırsal kesimden, ailesinin kendisine seçtiği koca adayını beğenmeyip bir çobana âşık olan bir kadının öyküsünü anlatan İran filmi “Toprağın İstekleri” ise İran sinemasına gösterilen ve artık aşırı boyutlara varan hoşgörünün nedenleri üzerine sorular sormama yol açtı. 


Fransa'da Arap kökenli olmak... 

Ama doğrusu çok daha iyi filmler de vardı yarışmada... İki Fransız filminden “Les Chemins de Voued- Başka Bir Gökyüzü Altında”, kimlik arayışı içindeki bir genç Cezayirlinin öyküsünü anlatırken, bir diğeri, “Vivre me Tue- Yaşam Beni Öldürüyor”, bu kez Faslı iki kardeşin Paris fonu önündeki yaşamlarını anlatıyor. İlk film klişelere bağlı olarak gelişiyor. İkincisiyse alabildiğine özgür ve özgün... Faslı büyük kardeşin sıradan biri değil, bir edebiyat ve hukuk mezunu olması, iriyarı ve vücut meraklısı küçüğünün sonunda eşcinsel çıkması ve Almanya'ya gidip eğlence zinciri sahibi bir Türk'le birlikte oturmaya başlaması, tüm kişilerin alışılmış klişe davranışların ötesine geçmeleri, bu filmin serin ve taze bir rüzgâr estirmesine neden oluyor. 
Jean-Pierre Sinapi'nin filmi görülmeye değer... 
Daha önce jüri üyesi olarak katıldığım Montpellier Akdeniz Sineması şenliğinde birinci seçtiğimiz Filistin filmi “Rana'nın Düğünü”, Selanik'te de yarıştı. Hany Abu-Assad'ın filmi, beklendiği gibi bir savaş çığlığı değil. Ama, Kudüs'te bir gün içinde sevdiği adamla evlenmek zorunda olan bir genç kadının acı-tatlı 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öyküsü, bize elbette Ortadoğu gerçeğinden keskin bir dilim sunuyor. Filmin temel sorusu şu: işgal altındaki bir kentte aşk, evlilik gibi bireysel kurumlar süregelebilir mi? Sempatik ve cesur bir film... 


Balkanlardan: bir Rumen, bir Yunan... 
Romen filmi “Occident - Batı”yı da oldukça sevdim. Herkesin terkedip Batı'ya gitmek istediği, ekonomik bunalımın ve genel bir yaşama isteksizliğinin pençesindeki Romanya gerçeğini, herbiri başının çaresine bakmak zorunda kalan bir çiftin öyküsü aracılığıyla anlatırken, bu sinemaya özgü gerçek-üstücü ögeleri de bol bol kullanan ve içerdiği hüzne rağmen ağızda keyifli bir tad bırakan bir film bu. Christian Mungui hesabına bir başarı... 

İki de Yunan filmi vardı yarışmada... Diğer bölümlerle birlikte 7-8 Yunan filmi izlemiş olarak söyleyebilirim ki, bu sinema çok parlak gözükmüyor. Yunanlı genç yönetmenler seyirci faktörünü tümüyle biryana bırakıp aşırı entelektüel, zor, “auteur tarzı” filmlere soyunuyorlar. Bunu da çok iyi yapamadıkları için, ortaya tatsız-tuzsuz şeyler çıkıyor. Kendi adıma tek gerçekten beğendiğim film, yarışmadaki filmlerden biri olan “Zor Veda : Babam” adlı yapım oldu. Kadın yönetmen Penny Panayotopoulou'nun filmi, birden babasını yitiren ve bu gerçeği kabul edemeyen 
10 yaşındaki bir çocuğun öyküsünü anlatıyor. 
Son derece duyarlı ve şiirsel bir dille... 


iki egzotik sinema örneği... 

Avrupa'dan bir diğer sevdiğim film, Slovakya'dan gelen “Vylet/ Some Secrets- Kimi Sırlar” oldu. Ölen bir babanın küllerini, doğduğu yer olan Çekoslovakya'nın ikiye bölünmesinden sonra öte yanda kalan Slovakya'ya götürmek üzere yola çıkan bir Çek ailesinin başına gelenleri traji-komik bir dille anlatan bu sevimli film, Alice Nellis imzalı ve görülmeyi hak ediyor. 

Uzaklardan gelen kimi filmlere gelince... Japon filmi “Su Kadını”, gerçek-üstücü dokunuşlarla renklenmiş alabildiğine egzotik ve yadırgatıcı bir öykü anlatıyor. Hidenori Sugimori'nin filminde, hayatını suya adamış, yaşamını değiştiren en önemli olaylarda tufana benzer yağmurlar yağan bir kadın, işlettiği hamamda, ateşe karşı saplantılı bir genç adamla tanışıyor. 
Birbirlerine ilgi duyuyorlar, ama ateşle su yanyana varolabilir mi? 


ASİ f, 


““Vylet/Some Secrets” 


Adı “Tapon” olan bir filmse Japonya'dan değil, Meksika'dan geliyor. Carlos Reygadas'ın birçok festivali dolaşmış olan filmi, kendini öldürme amacıyla derin ülkeye giden oldukça yaşlı bir adamın öyküsünü anlatıyor. Bir belgesel kıvamında anlatılmış, sürekli sürpriz, hatta gerçek-üstücü şok gelişmelerle donanmış “Japon”, yadırgatıcılıkta Japon filmi “Su Kadını”yla birleşiyor. Bu iki film de sanırım İstanbul festivaline gelecek, ama şimdiden uyaralım, seyircilerini yaman ve çok farklı deneyimler bekliyor!... 


Yeni Ufuklar'ın açtığı ufuklar 

Selanik'in tanınmış Yeni Ufuklar bölümünde de iyi filmler vardı. Polonya filmi “Bellissima”, Luchino Visconti'den adını ve hikâyesini ödünç almış, ama ne yazık ki sanatsal düzeyini değil... 
İsveç filmi, bizde de izlediğimiz ünlü “Fucking 


Amal”ın yönetmeni Lukas Moodyson'un filmi “Lilya 4/Ever”, eski Sovyetler-yeni Rusya denen ülkedeki değişimden sonra yaşanan çöküşü, parçalanan aileleri, umarsız gençliği anlatan, ilgi çekici, ama belleklerde pek yer etmeyen bir filmdi. Amerika'da yaşayan Fas kökenli Shoja Azari'nin Kafka öykülerinden derlediği “K” ise bana oldukça ukala ve kof bir biçimsel deneme olarak gözüktü. 

Gözde İran sinemasından iki film izledik bu bölümde... Abbas Kiarostami'nin daha önce Cannes'da gösterilen filmi “10”, tümüyle bir özel arabanın içine yerleştirilen bir dijital kamerayla çekilmiş deneysel kıvamda bir filmdi ve arabanın içinde konuşan insanlar aracılığıyla çağdaş İran'dan insan, özellikle de kadın portreleri karşımıza geliyordu. Diğeri, kadın yönetmen Menije Hikmet imzalı “Kadınlar Zindanı” ise bir kadınlar hapishanesindeki hayatı anlatan ve biraz durağan olsa da insana çok şey öğreten değişik bir yapıt olarak bizi büyüledi. 


Akılda kalan filmler... 

Alman filmi “Beyaz Ses” bir şizofreni olayını bir bıçak keskinliğiyle anlatan etkileyici bir genç sinema örneğiydi. Hans Weingartner'in ilk uzun filmi olan... Fransız sinemacısı Claire Denis şugünlerde bizde de gösterilen tartışmalı ve yürek kaldırıcı “yamyamlık filmi” “Hergün Başka Bir Bela”dan sonra daha güvenli sulara demir atmış gibiydi. Dev bir trafik sıkışıklığında hayatının erkeğiyle karşılaşan amaçsız bir kadının bu aşka bağlanmasını anlatan yeni filmi “Cuma Akşamı”, çekim ustalıklarının yanısıra oldukça sıradan gelişimiyle çok önemli sayılamazdı doğrusu... 

Rusya'dan gelen Aleksi Muradov imzalı “Uçurtma”, yine büyük değişim sonrasının Rusya'sındaki günlük hayattan içburucu bir 


kesit veren alabildiğine hüzünlü bir filmdi. 
Ama ne denli de güçlü... Acınacak haldeki karısı ve hasta küçük oğluyla yaşayan iyice ihtiyarlamış polis memurunun öyküsü, tam bir insanlık dramıydı. Yine de, bulutların içinden süzülen ışık huzmeleri gibi belli-belirsiz bir umudu da içeren... Belki benzer şeyler “Ljubliana” adlı ikinci filmiyle beni şaşırtan genç Sloven yönetmen İgor Sterk için de söylenebilirdi. 


Kitano'nun aşk filmi 

Kendi adıma, belki tüm festivalin beni en çok etkileyen iki filmine bu bölümde rasladım. Biri büyük Japon sinemacısı Takeshi Kitano'nun Venedik şenliğinde dünya prömiyerini yapan filmi “Dolls-Bebekler”di. Sinemada sublime edilmiş bir şiddetin bu büyük ozanı, tüm filmlerinde varlığı hissedilen o derin ve yoğun romantizmini, sanki bu filmde tümüyle özgür bırakmıştı. İçiçe anlatılan üç inanılmaz aşk öyküsünden oluşuyordu bu film... Bunlardan birinde, sevdiği kızı geride bırakıp çıkarları için bir büyük aileye damat olmayı kabul eden bir genç adam, asıl sevdiği kızın intihar girişimi karşısında her şeyi bırakıp ona koşuyor, ama aklını yitiren kızla dağ-taş dolaşmak suretiyle yeni ve hiç öngörmediği bir hayata başlıyordu. Bir diğerinde, gençlik ideallerini ve büyük aşkını biryana bırakarak bir büyük Mafya reisi olan ortayaşlı bir adam, eski sevgilisinin, yıllar sonra hâlâ, vaktiyle söz verdiği gibi kentin parkında bizzat hazırladığı yiyeceklerle onu beklediğinin farkına varıyor ve bu eski aşka dönmeyi düşünüyordu. Ve daha alçak tonda bir üçüncü hikâye... Ben sinemada aşkın böylesine güçlü biçimde anlatılmasına doğrusu çok az tanık oldum. 


Ve de kimi filmlerini İstanbul festivalinde gördüğümüz fotoğrafçılıktan gelme Amerikalı yönetmen Larry Clarke'ın son filmi “Ken Park”, Sanatçının senaryoyu yazan Ed Lachman'la birlikte yönettiği bu yeni filmi, yine genç insanların cinsel ve duygusal yaşamına bir cerrah keskinliğiyle dalıyor, kamera önüne aldığı bir gurup arkadaşın ve ailelerinin, en gizli hatıra defterlerinde bile zor raslanacak gerçek öykülerini bize sunuyor. İşin içine hırs, kıskançlık, zulüm, erken cinsellik, ensest gibi temalar da karışıyor. Ve bu seyri biraz zor, ama içtenliği su götürmez film, çağımız sanayi toplumlarındaki genç insanların mutsuzluğu üzerine son derece gerçek gözüken bir gözleme dönüşüyor. 

Selanik'te ayrıca birçok yönetmene adanmış toplu-gösteriler de vardı. Bunlardan İtalyan Arelio Grimaldi'yi özellikle Pasolini'nin yaşamından bölümleri perdeye getiren “Nerolio” ve “Bir Aşk Dünyası” filmleriyle izleyip sevdik. Yönetmenin düz, süssüz ve sade, ma içtenliğiyle etkili olan bir sineması var. 
Meksikalı Jaime Humberto Hermosillo ise açıkça söylediği gibi, “eşcinsel bir sinema” yapıyor ve sanki Almodovar'la John Waters ve oldukça “kitseh/camp” karışımı bir sinemayı gerçekleştiriyor. Her filmini sevdiğimi söyleyemem, ama iyi olduğunda iyi Hermosillo... 
“Dona Herlinda ve Oğlu”, “Geceleri Gelen Esmeralda”, “Exxxorcismos” gibi kimi zaman tipik eşcinsel düşleri gibi gözüken, kimi zaman klasik Hollywood dramlarından esinlenen, ama her halde özgün ve yaralı bir duyarlılığı simgeleyen filmleriyle, kuşku yok ki tanımaya değer bir yönetmen... 

Sözünü ettiğim filmlerin büyük bölümünü önümüzdeki İstanbul festivalinde göreceğimizi, bu yazıya önemli bir dip-not olarak düşürmek isterim, B 
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Yönetmen Lee Tamahori, eski formülü değiştirmektense yenileyip güncelleştirmekten yana. 


> 


yi RT; 


Son Bond filminin şarkısını 

seslendiren Madonna, aynı zamanda filmin konuk oyuncusu, 


Güzel ve şık Bond kızları, 21. yüzyılın casusuna yaraşır yeni bir teçhizat, dünyayı ele geçirmek isteyen iddialı kötü adamlar ve başdöndürücü bir aksiyon. 


derece görkemli olduğunu kimse söylemez. Bir şekilde bir tesis havaya uçurulur hep. 20. filmde aynı şeyi tekrarlamak istemiyordum. Daha görkemli bir şey olmalıydı. Bu sefer dünyanın en büyük uçağını alıp patlatalım, dedim. Bu bütün senaryonun yeniden elden geçirilmesi demekti. Sonuçları ağır oldu tabii. Setlerin büyük bölümü kurulmuş ve bir sürü para harcanmıştı ama çocuklar yazdı, yeniden yazdı ve sonunda bir Bond filminde göreceğiniz en güzel final sahnesini çıkardılar.” 

Filmin ismi de ondan sonra kesinleştirilmiş. Internet'te de rastladığımız bir sürü seçenek elenerek “Die Another Day/Başka Gün Öl”de karar kılınmış. “İsim konusu bizi bir hayli meşgul etti” diyor yapımcı Michael Wilson. “Filmin konusuna ve Bond'un yaşamına uygun oldu. “Kaçarak yaşayanlar başka bir gün ölmek için yaşarlar”. Çok 


Fleming'e özgü olan bu eski deyişten esinlenen alaycı bir isim.” Yönetmene sorarsanız da fena bir isim sayılmaz ama “20. Bond filmine koyabileceğimiz en iyi isim olduğunu sanmıyorum?” diyor Tamahori. “Çünkü öbür Bond filmlerinin isimlerini hatırlatıyor. İçinde “die/ölmek” geçen bir sürü Bond filmi yok mu? “Tomorrow Never Dies' ya da “Live and Let Die” gibi. Benim filmimin de “Goldfinger” gibi değişik bir ismi olmasını isterdim.” Bu isim bulma mevzusu o kadar uzamış ki sette espri konusu haline gelmiş. “Ice Never Melts/Buz Asla Erimez” ve “Always Is Not Forever/Her Zaman Daima Değildir” gibi bir sürü uydurma isim türetilmiş. Internet'te sözü geçenlerin çoğu da bu uyduruk isimlerden. 


Hatıralar geçidi 


40.yılını kutlayan serinin 20. filmi “Die Another > 


neem 


ful aksesuar Bondr- 


GUSTAV 
GRAVES 


Oyuncu: Toby 
Stephens 


James Bond'un baş düsman hakkında çok fazla bilgi vermek seyir keyfinizi kaçırabilir çünkü Gustave Graves, bu maceranın en esrarengiz karakteri ama ilk bakısta hiç de kötü bir adama benzemeyen bu yakısıklı ve nazik beyefendinin Kuzey Kore'deki muhtesem Buz Sarayı'nda yaşadığımı, orada bir elmas madeni islettiğini, bu arada çevre ve uzay teknolojileriyle de yakından ilgilendiğini söyleyebiliriz. Klasik oyunculuk eğitimi almıs bir tiyatro oyuncusu olan Toby Stephens tarafından canlandınlan Graves, bugüne kadarki Bond kötülerinin en genci. 1969, Londra doğumlu Stephens sinemaya 1992'de Sally Potter'ın filmi “Orlando”daki Othello rolüyle basladı. Daha sonra “Space Cowboys”ta genc Frank Corvin, “The Announcement”te Ross, “Possesion”da Fergus Wolfe rolünde izlediğimiz aktör “Die Another Day”de James Bond'la kılıç dövüstürüyor. Bond'u ilk kez bu filmde kılıç kullamrken göreceğiz, Stephens ise bu konuda bir hayli deneyimli. “Sahnede defalarca kılıç dövüsü yaptım ama sinemada farklıymıs. Biz büyük hareketler yaparız ve kılıcı karşımızdakine isabet ettirmemeye çalısınz. Buradaysa daha k hareketler yapmanız gerekiyor ve gerçekten vurmak 

üyorsunuz. Dolayısıyla her seyi yeni bastan öğreniyormusum gibi oldu.” Bond filmleri içinde en sevdiğinin “Rusya'dan Sevgilerle / From Russia With Love” olduğunu söyleyen aktör, “Kötü adam rolündeki Robert Shaw'un oradaki performansım çok beğeniyorum. İsin sırn burada, herkes sonunda Bond'un kazanacağını biliyor ama bir an için bile olsa seyirciye Bond'un bu sefer gerçekten tehlikede olduğunu hissettirebildiyseniz basarmıssınız demektir.” 
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Day” tarihteki Bond filmlerine göndermelerle dolu. Örneğin Halle Berry'nin denizden çıktığı sahne, ilk Bond filmi “Dr. No”da Ursula Andress'in ortaya çıktığı o unutulmaz sahneyi hatırlatmak üzere tasarlanmış açıkça. Küba'da geçen bir sahnede Bond “Birds of the West Indies” diye bir kitap alıyor eline. Bond romanlarının yazarı Tan Fleming, gizli ajana bu kitabın yazarının adından esinlenerek Bond adını vermiş. Bir sahnede O'nun arkasında Bond “un yıllardır kullandığı değişik cihazlardan örnekler görüyoruz. Ayrıca O, unutulmaz repliğini de söylüyor: “İşimi asla alaya almam 007”... Gustave Graves'in bayrak desenli bir paraşütle Buckingham Sarayı'nın önüne indiği sahneyse “The Spy Who Loved Me”nin açılış sekansını hatırlatmak için tasarlanmış. “Die Another Day”in eski Bond filmlerini hatırlatan bunun gibi birçok sahneyle dolu olduğu söyleniyor. Bond fanatikleri için bunları keşfetmek başlı başına bir eğlence olacaktır. 

40 yıldır neredeyse bütün Bond yönetmenleri, seriye aksiyondan çok karaktere ağırlık veren bir Bond filmi kazandırmaktan bahsederler. “Fleming'in orijinaline dönmek istiyorum” en sık kullanılan cümlelerden biridir ama her seferinde yine aynı heyecan ve macera paketiyle karşılaşırız. Peki niyetle sonucu böylesine birbirinden farklı kılan nedir acaba? Senaryo yazarlarından Robert Wade “Dizginleri ele geçirip elimizdekini tipik bir Bond filmine çeviren bir makine var sanki” diyor. 
“Biz kesinlikle bir karakter çalışması gibi yaklaşıyoruz ama bunu filmde görmek çok zor oluyor. Patlamalardan çıkan ses karakterlerin iç seslerinden daha baskın oluyor her zaman. Üzerine müziği koyuyorsunuz ve onca aksiyon- la birlikte tipik bir Bond filmi haline geliyor.” Dolayısıyla herhangi bir yönetmenin bir Bond filminde kendi farklılığını ortaya koyabilmesi pek kolay değil. 
Bond filmlerinin yıllar içinde kemikleşen yapısı yönetmenin kişiliğine baskın geliyor her Zaman. Tamahori ise filme kendi 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Aksiyonun sesi her zamanki gibi karakterlerin iç sesine baskın çıkıyor. 


damgasını vurmak gibi bir niyetle yola çıkmadığını söylüyor. “Bu filmi yönetmek istememin tek sebebi Bond filmlerinin eğlenceli olmasıydı ama aynı zamanda iyi bir Bond filmi yapmak istedim tabii ki. Çıtayı düşürmek ve gelmiş geçmiş en kötü Bond filmini yapmak istemezdim doğrusu.” Tamahori'ye sorarsanız başarının sırrı Bond filmlerinin klasik formülünü değiştirmeye çalışmaktan çok bu formülü tazeleyip, güncelleştirmekten geçiyor. Bu da basmakalıp kötü karakterlerden uzak durmak, enteresan Bond cihazlarını sağlayan Oartermaster'i soytarıya çevirmek hatasına düşmemek ve Connery dönemi filmlerinin yaratıcı özüne mümkün olduğunca yaklaşmak anlamına geliyor. 
“Bond filmlerine baktığınızda, 


A 


“Lee bu dengeyi kurmak konusunda çok başarılı oldu ve eski Bond filmlerindeki gibi, karakteri önemseyen, 


daha gerçekçi bir film çekti.” 


ne zaman bir sorun çıksa hünerli cihazlarla çözüldüğünü görürsünüz” diyor Tamahori. “Meğerse eskiden O ile Bond'un sahneleri aksiyon sahnelerinden sonra çekilir ve bu arada duruma uygun cihazlar geliştirilirmiş. Bunu hiç farketmemiştim 


ı yakalayan bir Bond yaratmak için bu erinde aylarca çalıştık.” 
Tamahori'nin en büyük başarılarından birisinin, Bond'un seks yaşamını canlandırmak olduğu “Tames Bond erindeki tipik aşk iniz” diyor yönetme odanın zemininden boş dan da yatağın üzerine 


dürüst bir sevişme göremeyecek miyiz” deyince Pierce hemen atıldı: “Evet ya! Bu filmde bir kere- 


cik de olsa ” Dolayısıyla bu sefer elimizden geldiğince iyi bir sevişme sahnesi 


Pierce Brosnan 


çekmeye çalıştık.” 
Bond filmlerinin önemli bileşenlerinden birisi de mizah. “Die Another Day”, Bond filmlerinde görmeye alıştığımız kelime oyunlarına dayanan anlayışından payını almış. Filmin setin- bir söyleşide şöyle diyor Tamahori, m “Moonraker'ı (Ay Harekatı) 
rettim. Çift anlamlı repliklerle doluydu. Kahk: olmazsa hiçbir şekilde başarılı bir gerilim fi çekemezsin, demişlerdi bana. İnsanlar bu kelime oyunlarını seviyor ama ben yine de ilk akla gelenlerini kullanmamaya çalıştım.” 


Modern Bond 

Yenileşme hareketi, özel efektlerde ve filmin kurgusunda da kendini gösteriyor. Dijital efektli 
650 planıyla “Die Another Day”, bugüne kadarki Bond filmleri içinde efekti en bol film. Bilgisayar grafik teknolojisi her zamankinden fazla kul- 


lanılmış. “Tehlikeli sahnelerin canlı çekildiği > 


Kuzey Kore ile Güney Kore'yi birlestirmek sevdasındaki Koreli General Zoa, 


& buz mavisi gözleri, soluk beyaz 


teni, saçsız kafası ve özellikle de || yüzüne çakılmış elmaslarla daha ilk bakısta insanın kanını donduran bir tip. Yönetmen Lee Tamahori'nin “Hızlı ve Öfkeli / The Fast and 
Furious” filminde keşfettiği Kore kökenli 31 
yasındaki oyuncu Rick Yune tarafından canlandırılıyor. “Son Bond filminin en önemli kötü karakterlerinden biri olarak böyle bir görüntüyle seyircinin karsısına çıkmak biraz riskliydi açıkçası” diyor Yune, “Çarpıcı olabilirdi ama komik de görünebilirdi ki bunun anlamı 40 yıllık Bond tarihinin utancı haline gelmekti.” Doğrusu General Zoa rolünde hiç de komik görünmüyor Yune, üstelik hafife alınmayacak kadar sıkı bir dövüsçü. Siyah kusak bir tekvandocu olan aktör, dövüs sahnelerinde Pierce Brosnan'ı bir hayli zorlams olmalı. Rick Yüne, cok genc olmamasına rağmen sinemada yeni. Kore'den Amerika'ya göç eden fakir bir ailenin çocuğu. İyi okullarda okuyup doktor olan dayısına özenerek üniversiteye gitmek istemiş. 
İsletme okumus ve borsa simsan olarak çatışmaya başlamış ama bir süre sonra Asyalı model arayan bir ajans tarafından kesfedilip Versace ve Polo Sport gibi büyük markalar için modellik yapmıs. İlk filmi “Snow Falling on Cedars”da, en yakın arkadasım öldürmekle suçlanan Kazuo Miyamoto rolündeydi. 
Ardından “The Fast and Furious”ta izlediğimiz aktör, üçüncü filminde dünyanın en ünlü casusunun düşmanı rolünde karsımıza çıkıyor. Ne kadar basanlı olduğunu ve bugüne kadarki Bond kötüleri içinde nasıl bir yer edineceğini zaman gösterecek ama sinema kariyerinin sonunu getirecek olsa bile ona yeniden çocukluğunu yasatan bu filmde olmaktan çok memnun, “Güzel kadınlar ve harika oyuncaklarla dolu muhtesem setlerde calıstım. 
Bugüne kadar James Bond dısında hiçbir Bond karakterine nasip olmayan tam teçhizatlı bir casus arabam bile vardı. Bir düğmeye basıyorsun makinalı tüfek çıkıyor. Bütün bunlar harikaydı. Mutluluk sarhosu bir cocuktan farksızdım.” 
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BOND 'mpın 
KIZLARI 


Oyuncu: Rosamund Pike 


Seksi, akıllı ve gizemli ajan Miranda Frost, bu maceradaki gizli görevi gereğince James Bond'un baş düşmam Gustave Graves'in eskrim hocasıdır, Ajan Frost'u, İngilitere'de televizyondan tanınan genç tiyatro oyuncusu Rosamund Pike canlandınyor, “Die Another Day” Pike'ın ilk sinema filmi. Oxford Üniversitesi'nin İngiliz Edebiyatı bölümünden mezun olan genç oyuncu 16 yasında Londra'daki Ulusal Gençlik Tiyatrosuna kabul edilmiş ve 18 yaşında “Romeo ve Juliet”te başrol oynamıs. İlk filmiyle “Bond kızı” damgası yemekten korkmadığım ve Miranda Frost'u oynamış olmaktan her zaman gurur duyacağını söylüyor. “Bu kızlardan birini oynama sansını geri çevirecek kaç oyuncu vardır?” diyor. “Çok özel bir rol. Seyirciyle buluşmasını sabırsızlıkla bekliyorum. Hayatta bir kez yaşanacak ve sonuna kadar hayatınızın bir parçası olacak bir deneyim bu.” 23 yasındaki oyuncu en cok James Bond'la yatağa girdiği sahnelerde zorlanmış. “Umanm sevisme sahnelerimiz beklentileri karsılayacak denli tutkulu ve heyecan verici olmustur” diyor. “Ben biraz zorlandım ama Pierce çok destek oldu. İlk sevisme sahnelerinde yaşadıklarım anlatarak beni rahatlatmaya çalıstı. Karsındakinin kötü seks tecrübelerini dinlemek insanı gerçekten rahatlatıyormus.” Olimpiyat sampiyonu bir eskrimci olan ajan Frost'u canlandırabilmek için eskrim dersleri alan ve silah kullanmayı öğrenen Pike, “çetin ceviz” diye tanımlıyor filmdeki karakterini. 
“Onun kadar basarılı olmus herkes gibi o da yeteneğinin ve gücünün farkında” diyor. “Bir Olimpiyat sampiyonunda olması gereken kazanma hırsına sahip doğal olarak. Her anını bu duyguyla yasıyor ve ne olursa olsun hep basarmak istiyor.” 
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Sadece filmde adı geçen markalarla yapılan 


anlaşmalardan 120 milyon dolarlık gelir elde edilmiş. 


“Bond'un terapi gördü 


ünü ya da zayıf duruma 


düştüğünü görmeyi kim ister ki? O James Bond, kimse bunu bozmak istemez.” Lee Tama 


Bond filmleri dönemi kapanmak üzere diye düşünüyorum” diyor yönetmen. “Son filmim “Along Came A Spider'da tamamıyla dijital ortamda yaratılmış bir aksiyon sahnesi yaptım çünkü canlı çekilmesi mümkün olmayan bir sahneydi. Bu filmde de bütünüyle dijital bir aksiyon sahnesi var ve doğrusu bir servete mal oldu. O yüzden de başlangıçta herkes biraz gergindi ama ben gayet rahattım.” 

Christian Wagner'ın kurgusunun ise Bond filmlerinden çok Bruckheimer filmlerini hatırlattığı söyleniyor. John Woo, Tony Scott ve Michael Bay için de çalışmış bir kurgucu olan Wagner, “Bu tarz bir kurgu biraz tepki gördü çünkü s0- nuçta bu bir Bond filmi tabii” diyor. “Önceki filmlerin hepsi doğrusal bir şekilde ilerliyor. Bugüne kadar hep böyle bir kurgu tercih edilmiş. 
Halbuki bu kurguyla daha albenili ve daha eğlenceli oldu. 

Bütün bu değişimler James Bond'un kendini gençlere beğendirebilmek için geçmişini bi nüyle reddettiğini ve XXX gibi yeni nesil ajanlara öykündüğünü göstermiyor tabii. Bu hiç de akıllıca olmazdı zaten. “Çocuklar aptal değil” diyor Tamahori. “Böyle bir şey yapmaya kalksak utanmadan onlara yaltaklandığımızı hemen anlarlar. Bond, İngiliz sinema sanayisinin kraliyet tacındaki son mücevherdir. David Lean gitti, Harry Potter geliyor ama o kadar işte. Ona buna benzetmeye çalışarak Bond'u harcayamayız.” 


Bir James Bond filminin sorumluluğunu üstlenmek kolay olmadığı bir gerçek. 40 yıldır, mak istedikleriyle seyircinin beklentisi arasındaki dengeyi bulmaya çalışan bütün Bond yönetmenleriyle aynı kaderi paylaşan Tamahori, “Değişmez fizik kurallarıyla yönlendiriliyorsunuz” diyor. “Gü- 


Tamahori, Bond'u ilk kez yönetiyor. 


zel kızlar olmalı, ent: an cihazlar olmalı, çok boyutlu bir aksiyon mutlaka olmalı. Bond” 

da zayıf duruma d 

i? O James Bond, kimse bunu 


1994'te “Goldeneye”ın gü girişiyle birlikte yeni James Bond ilan inden beri dördüncü kez 007'yi canlandıran Pierce Brosnan bu rolle iyice eşleşti artık. Sean Connery'den sonra en sevilen ve özellikle genç kuşak tarafından en fazla benimsenmiş Bond sayılan Bros- 


Bu sahnelerde filmin hızı düşürülerek aktörler normaldan hızlı hareket ediyotmuş i gibi gösterilmiş. 


.” 


nan'ın oynadığı filmler Bond tarihinin en iyi iş y. 
pan filmleri olmuştu. “Goldeneye” 350 milyon dolarlık hasılatıyla bir rekor kırdı. 1997'de gösterime giren “Tomorrow Never Dies” daha da şarılı oldu, Brosnan'ın oynadığı üçüncü Bond filmi “The World Is Not Enough” ise açılış haftasındaki hasılatıyla James Bond filmleri içinde bir rekor daha kırdı. Özellikle genç kuşakların gözünde James Bond'la nleşen Brosnan, henüz emekliye a 

yaşına basan aktı 

rolün bende olduğunu söylediler. Son altı yıl hayatımın en güzel yıllarıydı. Bond olmasaydı bu kadar iyi olacağını sanmıyorum. Dolayısıyla sanırım en az bir film daha çevirmek isterim ama 7amanı gelince bırakmasını da bilmek gerek” diyor. 
Brosnan, “Die Another Day”in bazı Bond filmlerine göre, -örneğin “Tomorrow Never Dies”- çok daha kolay izlenen, daha az karmaşık bir hikayesi olduğunu söylüyor. “Son zamanlarda Sean Connery zamanındaki filmlerden bir hayli uzaklaşmıştık” diyor. “Artık filmler o kadar fantastik ki karakterin hikayenin içinde kaybolması çok mümkün, ama bence Lee bu dengeyi kurmak konusunda çok başarılı oldu ve eski filmler gibi karakteri daha fazla önemseyen, daha gerçekçi bir film çekti.” 

Önceki 18 Bond filminde O'yu canlandıran Desmond Llewelyn'in 1999'daki bir trafik kazasında hayatını kaybetmesi üzerine yerini John Cleese almış. Cleese, “The World Is Not Enough”ta O'nun yardımcısını oynuyordu. “Goldeneye”dan beri James Bond filmlerinin kadrosunda yer alan Judie Dench ise Bond'un patronu M'yi canlandırıyor yine, M 


| bir kadın ve Bond kadınlarının 


Oyuncu: Halle Berry 


General Zoa'nın pesinden Küba'ya giden Bond, orada güçlü ve çekici meslektası Jinx'le karsılasır. 
Bond kızları değisiyor. Bu macerada Bond'la boy ölçüsecek kadar güçlü bir ajam oynayan Halle Berry, “Jinx'i seviyorum” diyor. “Çok güçlü 


BOND 
KIZLARI 


geldiği son noktayı temsil etmesi hoşuma gidiyor, Yıllar içinde cazibelerini korudular ama her seferinde biraz daha akıllı, biraz daha güçlü çıktılar seyirci karsısına. Artık hem düşünsel hem de fiziksel anlamda Bond'la rekabet edebilir düzeydeler, Jinx bu gelisimi bir adım daha ileriye götüren bir Bond kadını.” Bir Bond kızı, ilk defa Oscarlı bir oyuncu tarafından canlandınlıyor herhalde. Geçen yıl “Monster's Ball“ filmindeki performansıyla Oscar aldıktan hemen sonra yeni James Bond filminde rol almak üzere Londra'ya gelen Berty, “Birbirini tamamlayan rollerle bütünlük kazanan bir kariyer düsledim hep” diyor. “Die Another Day'in *Monster's Ball! gibi ciddi ve ağır bir filmi çok iyi dengelediğini 

gibi gelişiyor.” Jinx, zamanının büyük bölümünü Bond'la birlikte kötülerin pesinde kosturarak geçiriyor ama güzel kıyafetler içinde süzüldüğü zamanlar da var. “Jinx'in sık kostümleri içinde çok daha rahattım tabii diyor” Berry. “Silahlar ve is kıyafetleri biraz daha rahatsızdı ama aksiyon sahnelerinin çoğunda rahat ve profesyonel görünmeyi başardım sanıyorum. Yalnız bir sahnede hakikaten çuvalladım. Pierce'la birlikte hareket eden bir uçağa atlamamız gerekiyordu. O kadar zor görünmüyordu ama besinci tekrarda pilim bitti. Bacaklarım kosuyordu ama nereye doğru hiç 

bilmiyordum artık. Montaj beni kurtaracaktır.” 


OCAK 2003 SİNEMA 49 


nik ataklar yüzünden 


m y Kİ e | O n U n a r i mesleğini icra edemez duruma gelmiş bir mafya baba 


LI. olmak üzere tuttuğu 


söylediği film TP 


de iğ iu İl o p " luyduğumuzda çoğumuz 1999'da umulanın üzerinde bir ilgi gören ve son yılların en sevilen komedi o “(© © A değer oyuncularından bi 


filmlerinden biri olan “Analyze This/Anlat Bakalım”, bir zamanlar birlikte bir komedi filminde göreceğimizi aklımızdan bile geçirmediğimiz iki oyuncuyu biraraya getirmişti. İlk filmin başarısı üzerine devam filminde yeniden bir araya gelen Robert De Niro ve Billy Crystal'i, bu ay “ANLATAMADIM MI?/ ANALYZE THAT”te izleyeceğiz. Derleyen: SENEM ERDİNE maya bile gerek kalmadan seyirci ei £ N N N başarmıştı. Usta aktör, patoloj ; , i SN ş sorunu yan mafya babası rolünde, bugüne 
7 kadarki kariyerinin parodisini yapıyordu ve zaten tam da bu yüzden bu rol için biçilmiş kaftandı. Özgüven bunalımı yaşayan bir mafya babasının yaşadığı çelişkiyi kimse yıllarca en sıkı gangsterleri canlandırmış inandırıcı ve çarpıcı bir biçimde yansıtamazdı. 
Filmin gişedeki başarısı ve eleştirmen g de bunu doğruladı ama yine de sinema: idollerini başarılı da olsa bir komedi ten rahatsızlık duyanlar oldu. Son yıllarda genellikle kendi yapım şirketi Tribeca Productions'ın projelerinde rol alan ve komediye iyiden iyiye ağırlık veren n, bir süredir ticari gılarla film çevirdiğini ileri sürenler De Niro'nun “Analyze This”le yıp “The Adventures of Rocky & Bulwinkle”, “Meet The Pa- 
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“Showtime”la devam ç ini pek tasvip et- 
,usta aktörün çok daha ciddi projelerde değerlendirebil ği olgunluk dönemini böyle hafif komedilerde harcadığını düşünüyorlar. Gö e bakılırsa De 
Niro aynı fikirde değil. Son dönemde çevirdiği komedi filmleri içinde en fazla gişe yapan iki tanesinin devam filmleriyle yeniden kamera karşısına geçen aktörü bu ay “Analyze This”in devamı “Anal That”te, önümüzdeki aylarda da “Meet The Parents”ın devamı “Meet The Fockers”ta izleyeceği 


Bir mafya babası işsiz kalırsa ne yapar? 
1999'da 100 milyon doları aşan bir hasılat elde eden ve ticari açıdan yılın en başarılı filmler 

den biri olan “Analyze This”, Robert De Niirlikte kur- 


ro'nun ortağı Janes Rosenthal'la irketi Tribeca Productions'ta ge bir projeydi. Orijinal senaryosu, oyun yazarı Kenneth Lonergan'a aitti. Lonergan'ın senaryosu önce Billy Crystal'ın eline geçm naryoyu okur okumaz Paul Vitti rolünü 


duğu yapım tirilm 


Robert De Niro'y yakıştıran stal, Peter Tolan'a yeni bir 

senaryo taslağı hazırlatıp 

soluğu Tribeca'da almış 

tı. Doğrusu De Ni- 


Devam filminin yazarı ve yönetmeni Harold Ramis, 


n başında kendi kendisinin parodisini yapmak fikrine o kadar sıcak yaklaşmamış ama sonunda konunun cazibes kapılarak projeyi hayata geçirmeye karar mişti. Yalnız ilk artı, filmin basit ve kaba bir parodiye dönüşme olasılığının tamamen ortadan kaldırılması. 
Bir komedi olsa da filmin, canlandırdığı karakterin dünyasını bütün gerçekliğiyle yansıtmasını istiyordu. Gerçekten de ilk filmdeki mafya babası Paul Vitti, bir ya babasından beklenmeyecek durumlara düşmesine rağmen, en az De Niro'nun “Goodfellas”ta canlandırdığı İrlan- 


dalı kadar gerçek bir gangsterdi. Billy Crystal ise hiç tanımadığı bir 

nın içine giren 

Ben Sobel rolünde r 

komedilerdeki pi 


mansının hayli üs- 


Paul Vitti'nin koruması Jelly, ilk filmin 


rol oyuncularının performansları ve Harold Ramis*in başarılı yönetmenliğiyle beğeni gören film, eleştirmenlerden olumlu not aldı. “Groundhog Day”, “Multiplicity” ve “Bedazzled” gibi popüler komedilerin yönetmeni Ramis, De Niro'nun sinema geçmişine yapılan göndermeleri tam kararında kullanmış ve tamamen fa lı diller konuşan iki karakterin enteresan dostluğu üzerine kurduğu filmi “Airplane” gibi kaba bir gangster filmleri parodisine dönüşmekten kurtarmıştı. İlk filmin başarısından (o cesaret alan aynı ekip devam fil- 


Analyze That 


Ben Sobel'in karısı Laura rolünde Lisa Kudrow. 


minde yeniden biraraya geldi. 

“Anlat Bakalım”da anlam veremediği ağlama nöbetleri ve panik atakları yüzünden kendine güvenini kaybetmeye başladığını gördüğümüz mafya babası Paul Vitti devam filminde daha da derin bir bunalımın içine düşüyor. Bilinçaltına ittiği sırlarla yüzleşmeye başlayan gangster, normal insanların arasına karışıp onlar gibi namuslu bir hayat sürmeye kalkışıyor. Robert De Niro ve Billy Crystal'ın yanısıra Lisa Kudrow, Joe Viterelli ve Cathy Moriarty-Gentile'ın rol aldığı filmin senaryosunu Peter Steinfeld, Harold Ramis ve Peter Tolan'dan oluşan bir ekip yazmış. Yeni filmin konusu şöyle: Cezaevindeki günlerinin sonuna yaklaşmakta olan Paul Vitti'nin (Robert De Niro), hücresinde aniden Batı Yakasının Hikayesi'nden şarkılar söylemeye başlaması, onu yakından izlemeye devam eden FBI ajanlarının kafasını karıştırmıştır. Vittinin tuhaf davranışları, cezaevinden erken çıkmak için tasarlanmış kurnazca bir planın parçası mıdır yoksa New York'un azılı gangsteri onu öldürmeyi kafaya koyan mafya dünyasındaki rakiplerinin yarattığı baskı yüzünden bir sinir krizi mi geçirmektedir? İşin içinden çıkamayan 
FBI ajanları meseleye açıklık getirmesi için Vitti'nin eski terapisti Ben Sobel'i (Billy Crystal) yardıma çağırırlar. Vitti'yle uğraşma- nın hiç kolay olmadığını bilen Sobel eski hastasına yardım etmek konusunda pek istekli değildir. Aslında onun da kendi sorunları vardır. Ba-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Billy Crystal terapiye devam ediyor. 


basının ölümüyle birlikte hem özel hayatında hem de mesleğinde bir kimlik bunalımına düşmüştür, Üstelik Vitti'nin yeniden hayatlarına girmesinin karısı Laura'yı (Lisa Kudrow) ne kadar sinirlendireceğinin farkındadır. Ancak onun gözetiminde olması şartıyla serbest bırakılan Vitti'yi evinde konuk etmek zorunda kalınca fazla seçeneği kalmaz. Evinde yeniden huzur bulabilmek için, eski hastasının ruhsal sorunlarını çözmesine, doğru dürüst bir iş bulmasına ve normal insanlar gibi bir hayat sürebilmesi için yeni bir başlangıç yapmasına yardım etmekten başka çaresi yoktur. 
Devam filminin hikayesiyle ilgili fikir, pisokolojik terapinin Amerika'nın popüler dizilerinden biri olan “The Sopranos”a konu olmasını ele alan 
New York Times'taki bir yazıyı okurken aklına gel- 


miş Harold Ramis'in. 
“The Sopranos”un kahramanı Tony Soprano da pat- 
3 ron olduktan sonra panik 
© ataklar geçirmeye başlayan bir 
2d mafya babası. Times'a konuşan 

psikiyatristler, dizideki terapistin Soprano'nun tedavisinden nasıl bir s0- nuç elde etmeyi umduğunu tartışıyorlarmış. 
Onu başka bir adam haline getirmeye mi çalışıyor? Diyelim ki bu değişim gerçekleşti yani adam artık Tony Soprano değil, peki yeni kimliği ne olacak? Bir insanın davranışları, kişiliği- 


Mafya anasını Cathy Moriarty.Gentile oynuyor. 


ne ve geçmişine rağmen değiştirilebilir mi? 
“Bu yazı, insanın doğası ve ahlakıyla ilgili sorular getiriyordu akla” diyor Ramis. “Sırf “The Sopranos'la ya da bizim filmimizle ilgili değil, genel olarak düşündürücüydü. Anti-sosyal bir kişilik tedavi edilebilir mi? Bir suçlunun düşünme biçimi değiştirilebilir mi? Asıl mesele insanın değişip değişmeyeceğiydi aslında. Bu, her terapistin sorması gereken temel bir soruydu. 
Bu sorulardan yola çıkarak bizim filmimizin kahramanı Paul Vitti, cezaevinden çıkıp normal bir hayat sürmeye karar verirse ne olur diye düşündüm. Nasıl bir insan olurdu ve nasıl bir hayat sürerdi acaba? Bu fikir hoşuma gitti.” 


Ne kadar ciddiye alırsan o kadar komik olur Devam filmi, mafya ilişkilerinden ve suç dünyasından soyutlanıp normal insanlar gibi bir hayata başlamaya karar veren Paul Vitti'nin hikayesini anlatıyor. Vitti'nin, ilk filmde yalnızca ge- 


çirdiği panik ataklarla kendini gösteren ruhsal bunalımı ikinci filmde iyice ağırlaşıyor. İyice delirdiğine kanaat getirilen gangster, doktoru Ben Sobel'in gözetiminde tedavi edilmek üzere cezaevinden çıkarılıyor. Ne var ki, bu arada Sobelin psikolojik durumunun da pek parlak bir durumda olmadığını görüyoruz. “İki adamın da kafası karmakarışıktır” diyor Crystal, “Hayatta yaptıklarımızın çoğunu anne babalarımızın onayını almak için yaparız aslında. Filmin başında, babasının cenazesinde gördüğümüz Ben Sobel de, babasını memnun etmek için seçtiği bir meslek olan psikiyatristliği, onun baskı- 


sı ortadan kalktıktan sonra hala yapmak isteyip istemediğini sorguluyor.” 

Bütün bunlar bir komedi filmi için fazlasıyla ciddi meseleler gibi görü- ei nüyor öyle değil mi? Ama Ramis'e göre iyi mizah için böyle ciddi bir arkaplan gerekiyor zaten. “Birçok ko- pi medi, yazarı ya da yönetmeni kendi işlediği konuyu ciddiye almadığı için başarısız olmuştur” diyor Ramis. “Bana göre, mizah ne kadar kaba ve aptalca olursa olsun hikaye anlamlı olabilir. Hikayeniz ister dramatik ister komik olsun her karakterin mücadele ettiği bir sorun vardır. Yaşamın temel sorunlarıyla uğraşırsınız hep, yalnızca yaklaşımınız değişir.” 

Çoğumuzun “Hayalet Avcıları / Ghostbusters”taki Dr. Egon Spengler rolüyle hatırlayacağı Harold Ramis oyunculuktan gelme deneyimli bir komedi yönetmeni. Mesleğe 1970'lerde Washington'ın doğaçlama komedi yapan en ünlü tiyatro grubu olan Second City'ye katılarak başlayan yönetmen, 1974'te Second City'den çıkan diğer arkadaşları John Belushi, Gilda Radner ve Bill Murray'yle birlikte “The National Lampoon Show”da yazarlık ve oyunculuk yapmak üzere New York'a gelmiş ve iki yıl sonra da Second City isimli komedi dizisinin baş yazarı ve oyuncusu olmuş. “National Lampoon's Animal House”, “Meatballs”, “Stripes”, “Ghostbusters” ve “Ghostbusters Il” gibi komedi filmlerinin senaryolarını yazan Ramis'in, 1980'de çektiği ilk filmi “Caddyshack” gibi kaba komedilerin yanısıra “Bugün Aslında Dündü / Groundhog Day” gibi zekice komediler de çekebildiğini gördük. Bugüne kadar hep komedi filmleri çeken yönetmen bu konudaki başarısını komediyi ciddiye almasına bağlıyor. “Zekanı her zaman en üst seviyede kullanmalı, seyirciyi asla küçümsememeli ve aptal yerine koymamalısın” diyor. “Film çekmeye yeni başladıgım yıllarda bir sürü kaba komedi yaptım ama kaba komediyle aptalca komedi arasında büyük bir fark vardır. Ayrıca bütün filmlerimin felsefi ve ahlaki bir tavrı olmasını sağlamaya çalıştım. 
Her zaman öğretici bir şeyler olmalıdır.” 


Ko 


Bu filmden çıkan ders 

Ramis'in son filmi “Analyze That”ten de çıkarılacak bir ders var mutlaka ve işte filmin başrol oyuncusu Billy Crystal açıklıyor: “Bir konuyu çok net ortaya koymak istedik. Şu bir gerçektir ki hiçbir zihinsel bozukluk dalga geçilecek bir şey değildir... Tabii gerçekten komik değilse!” 
İlk filmin sudan çıkmış balık durumundaki karakteri birdenbire kendisini organize suçların işlendiği bir dünyada bulan terapist Ben Sobel'di. Devam filmindeyse, hayatının geri kalanını normal insanlar gibi yaşamaya karar veren Paul Vitti'yi aynı durumda görüyoruz. Filmin yapımcı ortağı Jane Rosenthal, “Vitti'yi Ben'in New Jersey'nin orta sınıf banliyölerinden birin- 


4 
— de- 7) 
ki evine ©. 
getirme fikri 3 
baştan beri çok ğ hoşumuza gitmişti” diyor. “Her şeyin kendi kontrolü altında olmasına alışmış ve kendini dizginleme gereği duymamış bir adam, normal insanların günlük yaşam içindeki düzenlerine ve Sobel'in evinin kurallarına uymak durumunda kalırsa neler olurdu?” 
Tabii en büyük çatışmasını ev sahibinin karısı Laura Sobel'le yaşayacaktı. Ben Sobel'in iki yıldır evli olduğu nevrotik karısını, “Friends” dizisinin tuhaf kızı Phoebe Buffay rolüyle tanınan Lisa Kudrow oynuyor. “Laura'nın kontrol meraklısı bir tip olması durumu daha da zorlaştırıyor” diyor Kudrow. “Düzeninin bozulmasına tahammülü yok. Oysa şimdi evinde bir suçluyla birlikte yaşamak zorunda ki Laura için bu gerçekten çıldırtıcı bir durum.” 
İlk filmin en sevilen karakterlerinden biri olan Paul Vitti'nin sadık koruması Jelly'yi Joe Viterelli oynuyor yine. Bu arada devam filminde ekibe katılan yeni ve enteresan bir karakter de var. Cathy Moriarty-Gentile'ın canlandırdığı Patty LoPresti, mafyanın ileri gelenlerinden biri olan kocası ölünce, ailenin lideri olarak cezaevine giren Vitti'nin yerini alan bir kadın. “Vitti ailesinin başına bir kadın getirmek önceden düşündüğüm bir şey değildi” diyor Ramis. 
“Toplantılarımızdan birinde birisi teklif etti. 
Sonra, Sicilya'daki mafya örgütlerinden bazılarının başına kadınların geçmeye başladığını ileri süren yazılar okuduğumuzu hatırladık. Son zamanlarda, Amerika'daki bir sürü büyük mafya babasının tutuklandığı da gözönünde bulundurulursa fena fikir değildi. “ 
İlk kez 18 yaşındayken, Martin Scorsese'in klasik filmi “Raging Bull/Kızgın Boğa”da Robert de Niro'yla birlikte kamera karşısına geçen Moriarty-Gentile, daha önce Billy Crystal'la birlikte “Forget Paris”te rol almıştı. 
Columbia Üniversitesi'nden bir psikiyatristin denetiminde gerçekleştirilen çekimlerde Harold Ramis doğaçlamaya mümkün olduğunca çok fırsat tanımış. Crystal, filme tenik danış- 


Paul Vitti 


iyice keçileri kaçırıyor. 
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ve çok faydalı oldugunu söylüyor. 

Bu arada “Analyze 
That”in Robert De Niro'nun şarkı söyleyip dans ettiğini görmek > için de iyi bir fırsat oldugunu söyleyelim. Filmin © 
açılış sahnesinde, tok bir 5 
sesle “Batı Yakasının Hi- # kayesi”nden şarkılar söyle- o © 
yen aktör, bu müzikal üze- 3 
rinde uzmanlaşmış bir müzis- Ça yen olan Michael Dansicker'la birlikte çalışmış. De Niro'yu müzik konusunda son derece yetenekli bulan Dansicker “Doğrusu “/ tek sorunumuz fazla iyi söylemesini “o engellemek oldu çünkü sonuçta Paul . 
Vitti gibi söylemesi gerekiyordu” diyor. 

Billy Crystal'a sorarsanız bu sahneler sinema tarihine geçecek. ““Garbo'nun Konuştuğu Film? diye tarihe geçen “Anna Christie” ya da “Garbo'nun Güldüğü Film' diye haber olan “Ninotchka” gibi bu film de “De Niro'nun Şarkı Söylediği Film” diye tarihe geçecek.” 
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Geçtiğimiz yıl bu zamanlar gösterime giren ilk filmi “Son”dan tam bir yıl sonra ikinci filmi “ŞEYTAN BUNU NERESİNDE” ile seyirci karşısına çıkan Levent Kırca “Bu kez hedefi on ikiden vurduk galiba” diyor. 


ilk filminden önemli dersler çıkardığını 


raf eden yönetmen, Türkiye'nin 


i sosyal sınıfı arasındaki uçuruma 


dikkat çeken yeni filminde, “güldürürken ağlatan” Kırca usulü mizah anlayışını sürdürüyor. 


u ay gösterime giren film, normal ın ” koşullarda meyen farklı sınıflardan i S nın trajik bir kazada kesişen yaşamlarını konu alıyor. Gecenin 
Sinda yol almakta olan son model bir otomobil, bir virajda motosikletli bir köylüye çarpar. Panik içinde otomobiller den inen arı koca, yerde cansız yatan köylüye bakarla; 
adında bir köylüye aittir cansız beden. Reşo'nun dünyasında insan hayatının değeri sudan ucuzdur. Yeni evlenmiş karde: karısını eşkıyalar kaçırmış, r kardeşini kan davası yüzünden kaybetmiş, bir kardeşi de askerde şehit olmuştur. Hasta babasının imünü beklerken oğullarının acısına dayanamayan anası da (Fatma Murat) göçüp gitmiştir. Reşo, neslini sürdürebilmek iç dul bir kadınla evlenmiş ve hemen hamile bırakmıştır karısını. Yeni gelen hayat biraz daha önemlidir onlar gum yapacak karısına kasabadan doktor getirmek ü ) N 
Yusuf (Levent Kırca) ise İstanbul'da t bir gazetenin genel yayın yönetmenidi iyasilerle içli dışlıdır. Gazeteyi kendi skala için kullanmaya alışmıştı eklerdedir. G te neiimindski gücünü arttırabilmek için patronunun arkasından dolaplar çevirmekte ve bu arada karısı Jalezar Hanımı (Tuluğ Çizgen) da hoş tutmaktadır. Fakat ülkedeki dengelerin değ i mi zaman Yuine yol açk bir batağın içine ndarma ve hatta mafrketin üzerine yürümeye hazırlanırken gazetenin sahibi Alaattin ( Alptekin), özel helikopteriyle yurt dışına kaçmaya hazırlanır. Ancak Yusuf bir şekilde onu gazetede kalmaya ikna eder, kendisi de karısını (Nilgün Belgin) alıp yurtdışına kaçmak üzere otomobiliyle yola çıkar. Gecenin bir ya sı, iki ayrı dünyadan gelen iki araç bir vira da çarpışır. Jandarma olaya el koyar v 


hirden gelen karı kocayı karakola götürür. 
Senaryosunu Kırca'nın ibinden Mü fit Can Saçıntı ile zdıkları filmin hikayesi Levent Kırca'ya ait. İlk filminin aksine lere haber verm gibi kısa bir sürede çektiği yeni filmini gösterime isokineya e günlerde görüş yeleri ba- 
Hiç hesapta ntanızı toplam karınızı çocuğunuzu almış, parfümünüzü mışsınız, tatile gidiye sunuzdur mesela. 


takır tukur bir ç iğnemişsinizd 


ilk filmden çıkan dersler cı çarpışma anından yola çı 


yük uçuruma ve iki tarafta birbirinden haberz süren iki yaşam arasındaki çarpıcı farklılıga dikkat çekmek istemiş Kırca. Hikaye üret- 


ntü yönetmeni Cengiz Tacer. 


Kırca yeni filminde iki başrol oynuyor. 


Yusuf Bey ve karısı Pelin Hanım (Nilgün Belgün). 


Köylü ana rolünde Fatma Murat. 


rinde yılardır gün ışığına çıkmayı bekleyen dr bnce hes - 


“Uzun bir en bakıyor, yorduk. Hep 


e giderken aklına düşmü yoldu,” diye anlatıyor. “Pence gördükl ine kon böyledir ya; toprakların ar beş tane ev görürsünüz. Klimalı arabanızın 


, sizin için p: 
ranın "bir parçasıdır sadece ama bir-Menbire gadealyomin teki tarafını çevirdiğidığını ama nasıl 


amının pencerefark edersi 

ştırma efeküz yüze gelir insan. İşte böyle bir yer-Yolumuz uzundu, o na anlata- 


ti ile den yola çıktık biz d 


bir kırsal kı 

adamın hikayesini anlatan ve rin çarpışma anına amlarını izleyen hikayeyi ilk filminin hikayesine göre çok daha sinematografik buluyor Kırca. “Dikkat ederseniz enteresan bir kurgusu var aynı za- 


bu iki karakte- 


ümmi ET h 
Lala ğa. ö 


ini 


YI 


Kömediyle trajedi yine 


Gereğinden uzun bulunan ilk filminin seyirciye ulaşmayı başarmış bir film olmasına rağmen hataları olduğunu af ediyor. Geçen yıl gösterime giren filmini büyük bir açık yüreklilikle eleştiren yönetmen “İlk filmden kendime göre çok büyük dersler çıkarttım” diyor. “Bir milyon kişi tarafından izlendi, seyir ve getirdiği para açısından önemli bir noktadır bu. Ayrıca büyük ba ve enerji vardır içinde, bir şey anlatmaya aktadır. Ne var ki biraz uzundu. Benim arkadaşlarımın söylemek istediğimiz çok şey vardı. Bunları ka famızda derleyip toplayıp b zgeçten geçireme e sade bir si naryoya dön tik sanki. Biraz fazla yayılmıştık o filmin içinde. Yeni filmin, daha sinema tadında, daha bir anlatımı var, komiği daha bol ama gene bir Levent Kırca lezzeti taşıyor.” 
İkinci filmde taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor gibi görünüyor. İlk filme yönelik eleştirilerin etkisiyle olsa gerek Levent Kırca her fırsatta bunun daha sinema tadında bir film olduğunu söyl . Komediyle trajedi yine birarada, ama bu kez siyahla beyazın yan yana durması gibi sert değil de yönetmenir s leriyle ifade edersek “daha içi çe gi 


manda” diyor. 


v 


bir biçimde.” Kırca'ya sorarsanız Zaten i mutlaka birarada olmalı, tıpkı hayatın kendi- 


sinde olduğu gibi. “Sanat ya da s tihi hayatın kendisidir. Hayata bak 
man da trajediyle komediyi i ü 5 
Sadece siyahla tablo yapamazsınız. Hayat önünüze bir renk skalası koymuştur. Doğa- nın kendisinde bu vardır.” 
Çocukluğundan beri sıkı bir sinema tutkunu olduğunu söyleyen yönetmen, bu bütünlüğü yakalayabilen filmleri seviyor. Geçtiğimiz yıllarda En İyi Yabancı Film dalında Oscar kanan İtalyan yönetmen Benigni'nin filmi “Hayat Güzeldir” ya da Giuseppe Tornatore'nin “Cinema Paradiso”su hayatı acısı ve tatlısıyla bir bütün olarak yansıtmayı ba ran filmleri yakın buluyor kendine. “Şeytan Bunun Neresinde?”nin de böyle bir film olduğunu umuyor. 
Filmin farklı sınıftan iki adamı yüzyüze getirlemiştik. Bir tarafta büyük bir gazetenin yöneticisi var. Yusuf, sistemin kuralları içinde at oynatan, kimi satın alması gerekiyorsa onu satın alabilen, gerektiğinde gazeteyi de kendi çıkarle n kullanan katakullici, menfaatçi bir adam. Kırca herhangi bir gazeteyi ya da tek başına basını hedef alan bir film çekmediğini özellikle vurguluyor. “Gökdelenler, burjuva yaşantısı, yerine göre savaş çıkartılabilen bir gazete idarehanesi” diye anlatıyor. “Ama biz burada herhangi bir ga- 


zeteden bahsetmiyoruz tabii. Basın halkın > 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jeytan Bunun Neresinde? 


Gazetenin ğeiei yayın yönetmeni 
Yusuf Bey sekreteriyle : 
(Eva Parlak). İ 


| 


“Madalyonun öteki yüzünü çevirince orada birilerinin yaşadığını ve o insanların yaşamının pencerenizden geçen bir tablo olduğunu farkedersiniz. 


Müthiş bir yabancılaştırma efektiyle yüzyüze gelir insan 


kaderini belirliyor belki ama sadece basın degil, büyük holdingler de belirlemiyor mu? 
Onların desteklediği adamlar iktidar olmuyor mu? Arkasını belli sermaye çevrelerine yaslamayan bir partinin iktid gelmesi mümkün mü? Gazete çok g nde olan 

le görmediğimiz nice 


nı çekiyo; Şunu samimi yleyeyim ki ben bir bütünü anlatmaya çalıştım.” 
Dolayısıyla gazete egemen sınıfın bir yansıtenin yöneticisi Yusuf 

stemin yarattığı bir canavar adeta. “Kurt mudur tilki midir ne olduğu belirsiz, uzaylı gibi bir yaratık bu adam. Bertolt Brecht'in oyunu “Puntila ve Uşağı Matti'deki Puntila Ağa böyle bir adamdır işte. Her felaketten bir yarar sağlamayı düşünen, sistemin ürettiği yaratıklardır bunlar. Bir süre sonra bunlara teslim olursunuz. Dağ bir şey doğurur yani.” 
Öte yandaysa ezilen sınıfı temsil eden Reşo'nun dünyasını görüyoruz; insan hayatının sudan ucuz olduğu, hastalıkların ve ö/ n Allahtan bilindiği, yoksulluğun kol gezdiği insanların dünyası. “Bugün o kesimdeki sanlar sınıfsal olarak hiçbir değişime uğramadılar” diyor Kırca. “Hatta daha da kötü durumdalar. Yağmur 

ğında onların evini su basar, ikide bir terörist basar. 
Bedelli askerlik çıktığında şehirli parasını öder askerliğini yapmaz, vatan görevini de onlar yaparlar. Toprakları artık verimsiz olmuş, ağalık sistemine 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tam olarak teslim olmuşlardır. Göçler bu yüzden olur, gelir şehirde varoşları oluşturursunuz gelebiliyorsanız eğer. Yani o iki s nıf arasında müthiş bir uçurum, müthiş bi çelişki vardır. Onlar kendi hayatlarını yaşarlar havuzlu villalarında, onlar da orada kendi aşamlarını yaşarlar. Eğer fazla da bilmiyorsa, daha iyisini görmemişlerse normal olan odur onlar için.” 
Başlıca rollerinde Tuluğ Çizgen, Nilgün Belgün, Sezai Alptekin, Selahattin Fatma Murat, Ali Demirel, Ferdi Akarnu Atilla Pekdemir ve Teoman Mermutlu'nun rol aldıkları filmin iki başrolünü, yani hem Yusuf'u hem de Reşo'yu Levent Kırca canlandırıyor. Başlangıçta böyle bir niy yokmuş. Baştan beri işin içinde olan ve folan Warner 
Broacele o edince, 
Levent Kırca filme bir yerinden başlamaya karar vermiş. Böylece, gazete yöneticisini oynayacak aktör obulunma- dan çekime geçilmiş. Bu arada oyuncu aramaya devam etmişler ama denlerle bir türlü uygun kişiyi bulamamış- 


” Levent Kırca denlerle bir 
Gazete yönetici: 
kilmes 


uygun i bulamamışlar. 
nin yeraldığı sahnelerin çe- nde Levent Kırca 


len karaktesin çok ho: 


aret edemezdim ama kendi akışı iç yle gelişti ve çok da 


iyi oldu.” 


Dijital kamerayla çekilen ilk Türk 

Filmin en önemli özelliklerinden biri, d kamerayla çekilmiş olması. “Ş Neresinde?” sinemada kullanılan dijital kamera teknolojisiyle çekilmiş ilk Türk filmi. 
Yurt dışında da bu teknolojiden yararlanan pek fa; m yok henüz. Hem maliyeti düşüren hem de prodüksiyon sürecini hızlandıran bu teknolojinin olanaklarından faydalan- 


İmaj stüdyolarındaki kamerayla çekmek istemiş ancak kamerayı kullanacak görüntü yönetmenini Türkiye'de bulamayacağını söylemişler. Bunun üzerine 


 » 
Köylüler Reşö'Nun ölümürlün hesabını soruyor, 


1973'ten beri Paris'te yaşayan, Peugeot firmasının görsel /işitsel iletişim yöneten ve dijital kamera kullanmak konusunda çok usta olduğu bilinen Cengiz Tacer'e teklif götürülmüş. 1973'e kadar Türkiye'de hem uzun metraj sinema filmlerinde ve hem de reklam filmleri kameramanlık yapan Tacer, Türk sinemasının krize girdiği yıllarda çareyi Fransız eşiyle birlikte Paris'e yerleşmekte bulmuş bir ntü yönetmeni. Orada 

oet firmasının 


lif edilmiş. Ödüllerle 

dolu yaklaşık 20 yıllık bir kariyerin ardından eli ayağı tutarken yeniden sinema yapabilmek için 

normalden erken 

yaşta emekliye ayrılan Tacer “Şeytan 

Bunun Neresinde?”nin senaryosunu okuduktan sonra 

Levent Kırca'nın teklifini kabul ederek Türkiye'ye gelmiş. Levent Kırca ile yaptığımız 

röportaj sırasında bize katılan 62 yaşındaki ntü yönetmeni, yeni bir teknoloji 

olan dijital kameranın sunduğu olanaklar konusunda aydınlattı bizi. “Sinemada kullanılan dijital kamera, şu anda televizyon için 

kullanılan dijital kameralardan aşağı yukarı 

200-300 çizgi daha fazla veriyor. Piksellenme 

dediğimiz şeyi ortadan kaldırıyor. 35 mm ile 

çekerseniz tekrar tele sinemada videoya geçirmeniz gerekiyor biliyorsunuz. Negatife çekip ayrı bir masraf yapıp tekrar tele sinema 

yapacağımıza o etabı ortadan kaldırmış olduk. Ayrıca çektiğiniz şeyi anında görüp düzeltme olanağınız var. Böylece çok titiz ve 

hızlı bir çalışma yapabiliyorsunuz ve montajdaki işiniz çok kolaylaşıyor. Türkiye'de üç 


şirket var, onların kendi aralarında da ortaklıkları var zaten: İmaj, Sinemaj ve Sinefekt. 
Bu şirketlerin teknik olanakları dünya standartlarında. Onların imkanlarından yararlandık. Çok iyi teknisyenlerle çalıştık. Bazen teknoloji açısından kendimizi küçük görürüz ama Londra'da, Pariste ne yapılabiliyorsa şu anda burada da yapılıyor.” 
sında görüntü yönetmenini değiştiren Kırca bu kez göyönetmeninden çok memnun. “Artık Cengiz Bey olmadan aile fotoğrafı bile çektirmem” diyor. 15 gün içinde, gerçek mekanlarda, sesli olarak çekilen film yaklaşık 700 
bin dolara mal olmuş. 
İlk filmini 1.5 milyon dolara çeken yönetmen “Geçen seferki gereksiz bir harcamaydı” diyor. “Biraz 
- benim acemiliğimden 
— oldu, biraz da çok para harcarsam çok daha iyi olacakmış gibi düşünmüştüm. Bu kez bütçeyi daha verimli kullandık. Doğal mekanlarda çalışmak ve kısa sürede çekilmesi maliyeti düşürdü tabii ama bunun dışında özel olarak herhangi bir kısıntı yapmadık. Birinci film kendi kendini döndürmüştü. Zaten ben bu tip işleri çok fazla para kazanmak için yapmıyorum. Sinema tarihe kalır, mirastır.” 
Dağıtımını Warner Bros'un yapacağı film, 70 
ila 80 sinemada gösterime girecek. İlk filminden çıkardığı dersler doğrultusunda çok daha iyi bir film çektiğine inanan Levent Kırca “Bu kez hedefi on ikiden vurduk galiba” diyor. “Dağıtım şirketi ve kendi kurmaylarımızın gözünde sınıfı geçtik, şimdi sıra seyircide. Onlardan da alkış alırsak yeni projemize başlayabiliriz.” M 


patronu rolünde 
Sezai 
Alptekin. 


KERE 


Yusuf Bey patronunun karısı 
Lalezar Hanımı da (Tuluğ 
Çizgen) hos tutuyor. 


>. 


Reşo ile kardeşi 
Kürşat (Selahattin 
Taşdöğen). 


Koskoca Yusuf Bey'in küçük bir jandarma karakolunda ne işi olur? 
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A 


“Alman yönetmen Tom Tykwer'in geçtiğimiz yıl üzerinde çokça 


me Konuşulan filmi “HEAVEN” bir 


aksilik çıkmazsa bu ay 

- ülkemizde gösterime girecek. 
Genç yönetmenin Kieslowski'nin ölmeden önce yazdığı bir senaryodan yola çıkarak 

çektiği film, geçtiğimiz yıl 
Alman Film Ödülleri'nde 

En iyi ikinci Film seçilmişti. 
Yurtdışında önceden 

izleme imkanı bulduğumuz 
“film üzerine TOM TYKWER ile telefonda konuştuk. 


ENGİN 


Tom Tykwer filmin setinde, 


om Tykwer'in Krzysztof Kieslows- 
- ki'nin yazdığı bir senaryoyu filme çekeceği 2 yıl öncesinde kulağımıza çalınmıştı. Kieslowski, “Deka- 
1og”ları ve “Üç Renk Üçlemesi”ni yazdığı, adaşı Piesiewicz ile yeni bir üçleme yazmaya karar vermiş ancak filmleri çekemeden ölmüştü. Yazılmış senaryoların haklarını satın alan Miramax, ilk film “Heaven”ın yönetmenliğini Tykwer'e teslim etmeyi uygun gördü. Cate Blanchett ve Giovanni Ribisi gibi iki ünlü oyuncunun başrollerini paylaştığı, büyük kısmı İtalya'da geçen filmle Tykwer ilk defa kendine ait olmayan bir senaryo ile ve ilk kez yabancı bir dilde (filmin büyük bölümü İngilizce, diğer kısımları ise İtalyanca) çalışıyordu. 
Gerek Kieslowski gerekse Tykwer hayranlarının bir yıl boyunca merakla beklediği film, 2002 
Şubat'ında Berlin Film Festivali'nin açılışında izleyiciyle buluştu. Festivalin yarışma bölümünde yeralan ancak herhangi bir ödül kazanamayan “Heaven” o günden bu yana hem izleyici hem de eleştirmenlerden farklı tepkiler çekti. 
Önceki filmlerinde kader, tesadüfler, hayat için belirleyici olan kendisi küçük ama etkisi büyük tercihler gibi temaları kullanmış Tykwer, bu özelliği sebebiyle Kieslowski'ye yakın bulunan bir yönetmendi. Dolayısıyla çoğu kişi Alman yönetmenin “Heaven” için doğru seçim olduğu konusunda hemfikirdi. Ancak Tykwer'in, Kieslowski'ye nazaran daha hareketli ve daha popülist bir sinema diline sahip olması ortaya çıkan sonucu etkilemişti. Kieslowski'nin dingin sinemasına yakın bir şey bekleyenler çoğunlukla hayalkırıklığına uğradılar, Ancak Tykwer'in sinemasının “Koş Lola Koş”un kinetik enerjisinden ibaret olmadığının (veya “Koş Lola Koş”un sadece kinetik enerjiden ibaret olmadıgının) bilincinde olan ve yönetmenin diğer filmlerini de izlemiş sinemaseverler, kuşkusuz bu çabada daha fazla şey yakalamak imkanına sahiptiler. 

“Heaven”ın öyküsünü özetlemek gerekirse... 
Film 29 yaşındaki, İtalya'da yaşayan İngiliz asıl- 


lı Philippa'nın (Cate Blanchett) gerçekleştirdi- > 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Jen Filippo 


ği bir terör eylemiyle başlıyor. Kocası aşırı dozda uyuşturucu nedeniyle ölen İngilizce öğretmeni Philippa, kimi öğrencilerinin de aynı sebepten ölümüne tanıklık etmiş. Yaşadığı şehrin (Turin) uyuşturucu trafiğini elinde tutan, güçlü işadamını defalarca kez polise ihbar etmiş ama çabaları sonuçsuz kalmış. Bu nedenle adaleti kendi başına sağlamaya karar veren Philippa, iş adamının ofisine bir bomba yerleştirmeye kalkışıyor. Bombayı çöp kutusuna bıraktıktan sonra binayı terk eden Philippa kendisini ihbar ediyor ve çok geçmeden tutuklanıyor. 

Philippa sorgusu sırasında bombanın yanlış ellerde patladığını ve dört masum insanın ölümüne sebep olduğunu öğreniyor. Beklemediği bu haber karşısında yıkılan kadına polislerden birisi, genç Filippo (Giovanni Ribisi) yardımcı oluyor. Philippa'nın konuşmalarını sorgu esnasında İtalyancaya çeviren Filippo aynı gece kadına aşık olduğunun farkına varıyor. Filippo, Philippa'yı karakoldan kaçırmak için bir plan yapıyor. Philippa'nın öğrencilerinden, kardeşi Ariel (Alessandro Sperduti) de ona yardımcı oluyor. 

Karakoldan kaçtıktan sonra ikili saklanmaya başlıyor. Philippa öldürmeyi beceremediği uyuşturucu satıcısının hayatını aldıktan sonra, istemeden de olsa ölümüne sebep olduğu dört kişi nedeniyle ceza çekmesi gerektiğini düşünüyor. Filippo ise Philippa'ya olan aşkını ifade edip, onu kaçmaya ikna etmeye çalışıyor. 
“Heaven” gerçeklik duygusunun ve mantığın pek yakınından geçmeyen, soyut bir aşk hikayesi. Tipkı yönetmenin bir önceki filmi “Prenses 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ve Şövalye”de (Der Krieger und die Kaiserin) olduğu gibi, garip bir tesadüf sonucu ruh ikizini bulan ve onun için her şeyi yapmaya hazır bir karakterle karşı karşıyayız. Dolayısıyla Philippa ve Filippo arasındaki aşkı ruhani ve masalsı bir boyutta algılamak ve gerçek hayata yakın değerlerle irdelememek gerekiyor. Aksi takdirde senaryoyu fazlasıyla yapay ve mantıksız bulmak mümkün. 

Filmi tanrıbilimsel bir açıdan inceleyen ve içerdiği dinsel göndermelere yoğunlaşanlar arasında “Heaven”ı gerektiğinden fazla sembolik, hatta orijinallikten uzak bulanlar oldu. Benzer isimlere sahip, ruh ikizi aşıkların film ilerledik- 


FİY TEYMEYETMETNET Sahmesiyle Iykwerin ia BUnumuZasınemdsında görmeni dilindeneniyi 


anlayan yönsimenleriEDİrS 


çe aynı görünüme kavuşmaları ve yaptıkları cennet yolculuğu kimilerine basit gelmişti. 
Aşıkların kaçışına yardımcı olan, Filippo'nun kardeşinin İncil'de bahsi geçen bir melekle aynı ismi taşıması ve kaçak aşıkların filmin sonunda vardıkları Toscana'daki tepenin Araf'ı temsil etmesi de filme bu açıdan yaklaşanların pek tutmadıkları özellikler arasındaydı. 

Ancak filme Tom Tykwer'in önceki filmlerinde işlediği temaların bir devamı olarak yaklaştığınızda bu olumsuz özellikler bir bir ortadan kalkıyor. Evet, parçaların Tykwer filmografisinin diğer halkalarında olduğu kadar yerli yerine 


oturmadığını kabul etmemek imkansız. Ancak “Heaven” hemen her sahnesiyle Tykwer'in günümüz sinemasında görüntülerin dilinden en iyi anlayan yönetmenlerden birisi olduğunu ispatlıyor. Filmin dramatik yapısına uygun şekilde ilerleyen görsel yapısı bunun öncelikli kanıtı. 

Aşıkların gökyüzüne, hatta cennete doğru yaptıkları yolculuğu simgelercesine film de aşağıdan yukarıya doğru ilerleyen bir görsel devamlılığa sahip. Gerek kamera hareketleri gerekse mekan tercihleri buna uygun şekilde tasarlanmış. Philippa ve Filippo'nun kaçarken saklandıkları yerler veya finalde vardıkları tepe “yu- 


oluğu rispatliyor 


karıya” ulaşmaya, “aşağıdan” kaçmaya yönelik isteklerini simgeliyor. Kamera da onları bu yapıya uygun şekilde değişen bakış açısıyla takip ediyor. 

Filmin sinemasal açıdan eşsiz tatlar barındıran bir iki sahnesinden bahsetmeden de olmaz. Örneğin açılıştaki patlama sahnesi saat gibi işleyen kurgusu ve eksiksiz gerilimiyle gerçek bir başarı. Daha önce “Koş Lola Koş”un kumarha- ne sahnesindeki tablo ile “Vertigo”ya, “Prenses ve Şövalye”nin kaçak aşıklarıyla da sayısız Hitchcock kahramanına gönderme yapmış Iykwer için İngiliz gerilim ustası büyük bir esin 


a (Stefania Rocca) 
Philippa ve Filippo'ya yardımcı oluyor, 


Philippa'nın sorgulâma esnasında” bayıldığı sahne filmdeki dönüm noktalarından birisi. 


aşıkları gerçek dünyadan cennete kaçıyorlar. 


kaynağı olmalı. “Heaven”ın açılışında yeralan, bahsettiğimiz sahne bombanın patlama anı üzerine kurulu gerilimiyle akla Hitchcock'un “Sabotaj” filmini getiriyor. 

Filmdeki yolculukları içerisinde tek bir bütünün parçaları olduklarını anlayan ve gerek saç kesimleri gerekse kıyafetleri ile benzer bir görünüme kavuşan Philippa ve Filippo'nun seviştikleri sahneyse benzersiz bir şiirsellik taşımakta. Kameranın birer gölge olarak takip ettiği kahramanlarımız soyunduklarında cinsel kimlikleri belli olmayacak kadar uzakta kalıyorlar ve onların bu sahnede birleşmeleri, filmde ruhani bir boyutta anlatılan aşka da anlam kazandırıyor. Elbette sorgulama sahnelerinde Blanchett'ın son derece etkileyici bir oyunculuk sergilediğinin de altını çizmek gerek. Philippa ve Filippo arasındaki ilişkinin başlangıç noktası- nın da bu sorgulama sahneleri içinde yer alan, Philippa'nın bayıldığı an olduğunu söyleyelim. 
Filmin görsel yapısında belirleyici olan bakış açıları da bu sahneden itibaren kendini göstermeye başlıyor. 

Sonuç olarak “Heaven” ne Kieslowski'nin başyapıtları ne de Tykwer'in önceki filmleri kadar etkileyici değil. Ancak karşımızdaki görsel yapısı üzerine incelikle düşünülmüş, hikayesi eşine az rastlanır bir duyarlılık ve hüzünle anlatılmış, modern bir aşk filmi. Kuşkusuz filmin Kieslowski'den çok Tykwer'e özgü tatlar barındıryor olduğunun bilinciyle sinema koltuğundaki yerinizi almanız, “Heaven”dan daha memnun ayrılmanızda etkili olacak bir unsur. 

Dergimizde daha önce sineması hakkında 


uzunca bir yazıya yer verdiğimiz (Sayı 87, Temmuz 2002) Tom Tykwer ile telefon aracılığıyla yaptığımız röportajda, yönetmene “Heaven” ile ilgili sorular sorduk. 


“Heaven”ın yönetmenliğini üstlenmenizden önce de sinemanız Krzysztof Kieslowski'nin sineması ile karşılaştırılmaktaydı. Kieslowski'nin örnek aldığınız bir sinemacı olduğu söylenebilir mi? 

Hayır. Filmlerini izlediğim, sinemasına hakim olduğum ve benim için önemli olan bir yönetmendi. Fakat onu bir idol olarak gördüğümü veya favori yönetmenlerim arasında yeraldığını söyleyemem. Yine de aramızda bir ruh benzerliği vardı. Belki onu bu anlamda bir örnek olarak görmüş olabilirim. Ancak bu yönetmenlikten çok zihinsel anlamda bir örnek almaydı. 


Peki bu projeye nasıl dahil oldunuz? Filmin yönetmenliği için ilk tercih siz miydiniz? 

X Filme (Tom Tykwer'in de kurucuları arasında yer aldığı bir Alman prodüksiyon firması) olarak Miramax ile, elimize geçen projeleri birbirimize göstermeye dayanan bir sözleşmemiz vardı. Bu projeler arasında önüme gelenlerden ço-Şu beni ilgilendirmiyordu. Hatta söz konusu ortak yapımın bana uygun bir şey olmayacağına inanmaya başlamıştım. Aradığım kişiliğimi oturtabileceğim bir filmdi çünkü sadece zanaatkar olarak bir filmin yönetmenliğini üstlenmek ilgimi çekmiyor. Dahil olacağım projeye kişisel olarak bağlanmaya ve özdeşleme duygusuna ihtiyaç duyuyorum. 


Bu sebeplerden dolayı vazgeçtiğim dönemde Miramax'tan bir senaryo geldi. Senaryonun Kieslowski ve Piesiewicz'e ait olduğunu görünce, asla yönetmeye yanaşmayacağımı düşündüm. 
Ancak okumaya başladığımda, kim yazmış olursa olsun, konuyu gerçekten kavradığımın ve kişisel bir noktadan ele alabileceğim bir malzemeyle karşı karşıya olduğumun farkına vardım. Üstlenebileceğim ve altına imzamı atabileceğim bir iş olduğu için de senaryoyu filme almaya karar verdim. 


ilk kez bir başkasının senaryosuyla çalışmak nasıl bir deneyimdi? Kieslowski ve Piesiewicz'in senaryosunu olduğu gibi korudunuz mu? 
Alışmam gereken bir durumdu. Ancak senaryo bana geldiğinde Lehçeden İngilizceye tercüme edilmişti. Daha sonra iyice benimseyebilmek için ben de İngilizceden Almancaya çevirdim ve Almanca olarak üzerinde bir süre çalıştım. Bu işlemden sonra senaryoyu tekrar İngilizceye çevirdim ve Anthony Minghella ile üzerinde ufak tefek değişiklikler yaptık. Senaryonun yeniden yazılmış olduğunu söyleyemem ama tüm bu işlemler sonrasında neredeyse bana ait bir şeye dönüştü. 

Kapanış jeneriğinde “Heaven”ın üçlemenin sadece ilk bölümüne değil, bütününe dayandığı yazıyor. er iki film için yazılmış senaryolardan ne gibi öğeler aldınız? 

Kieslowski ve Piesiewicz “Heaven” (Cennet), “Hell” (Cehennem) ve “Purgatory” (Araf) isimlerinde, üç ayrı filmden oluşan bir üçleme > 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Heaven 


“Heaven”in üzerinde incelikle düşünülmüş bir görsel yapısı var. 


MINI ein ruhanı ve entelekt 
Silindi Bi! yerlerle beli 


Yal Zal bir analizi yağ 


yapmayı hedefliyorlarmış. “Hell” için de yazılmış bir senaryo var, onu okudum. Ancak bildiğim kadarıyla “Purgatory” için tamamlanmış bir senaryo mevcut değil. Açıkçası diğer iki bölüm filme alınacak olursa onları yönetmek istemiyorum. “Heaven”ı yönetirken, üçlemeyi bir şekilde tek bir parçada toplamaya çalıştım. 
Bence film “cehennemde” başlıyor ve “cennet- te” sona eriyor. Bu nedenle “Heaven” kend inde “cehennem”, “araf” ve “cennet” sıra! 
la üç bölüm barındırıyor. 


“Heaven” önceki filmlerinizden tanıdık temalar barındırıyor. Bu filmi temalarınızı genişlettiğiniz bir proje olarak görmek mümkün mü? 
Bu, filmi yönetmek istememdeki başlıca beplerden birisiydi. Esasında senaryoda kendi sinemamın yansımasını gördüm. “Heavei 

ana kadar yaptığım işlerin bir özeti olarak görebilir ve sonra başka bir yöne gidebilirim. Ancak biz yönetmenler belki de hayatımız boyunca aynı filmi çekip, başka şekillerde formüle ediyoruz. İnsan bu durumun farkına genellikle 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eleştirmenlerce tanrıbilimsel 

edildi. Kimileriyse kader, tesadüfler, aşk için nereye kadar gidilebileceği gibi tipik Tykwer temalarına bağlı 

kaldılar. Hangi yorum sizin hedefinize daha yakın duruyor? 

Benim için önemli olan filmin farklı şekillerde, 

farklı perspektiflerden yorumlanabilme özelliğine sahip olması. Bence esas güzel olan, filmde tek boyutlu bir bakış açısının olmaması. Tan- 


rıbilimsel öğeler gib r tem da benim için belirleyiciydi. Sonuçta ortaya çı masın m ruhani ve entelektüel, aynı manda ilgiyle izlenen bir filmdi. Bu nedenle belirli bi yleyemem. Filmin sert ımı benim dakler yorumlanabilir olmasını sağlıyor. 


Film bir simülasyonla başlıyor ve finalde bu simülasyon gerçeğe dönüşüyor. Günümüzde “alternatif gerçeklik” teması sadece bilimkurgu filmlerinde değil, dramalarda da kullanılıyor. “Koş Lola Koş”un bu eğ imde önemli bir rolü olduğunu söylemek de mümkün. Bu temayı m kurgu filmlerinin egemenliğinden almak gibi bir amacınız var mı? 

Bu dü ündüğüm bir şey değil. “Heaven”ın açı- 


eklediğim bir öğeydi. Bu sahneyi yazarken kair destek verebileceğim ve 
: ini ne şekilde “Oluşturacağımıdı. 


i kendinden emin tavır aracı olabilirdi. İzleyiciye böylesi bir güven duygusu vermem, filmde yeralabilecek kimi alışılagel- 


medik kararlara da imkan tanımaktaydı. 
Seyircinin, izlemekte olduğu filmde her şi kontrol altında olduğunu ve filmin öykü anlatma konusunda belirli bir tavrı olduğunu hissettirecek ipuçlarına ihtiyacı vardır. Benim için bu tavrı belirten işaret, başlangıç ve finalin birbirine bağlanmasıdır. 


“Heaven”ın cehennemden cennete doğru ilerleyen bir öykü anlattığını söylediniz. Filmin gerçek dünyada başlayıp masalsı olana doğru gittiğini de söyleyebiliriz. Aşağıdan yukarıya, gökyüzüne doğru yapılan bu yolculuğu filmde de kamera hareketleriyle vurgulamışsınız. Frank Griebe (filmin görüntü yönetmeni) ile filmin görsel yapısını nasıl oluşturdunuz? 

Sinemasal tercihlerin, karakterlerin perspektiflerinden yön alması gerektiğine karar verdik. 
Kameranın sadece şık görüntüler yaratmak amacıyla hareket ettiğine dair bir his vermesini sevmiyorum. Kameranın karakterlerin ruh hallerine uygun şekilde hareket etmesini istiyorum. Film benim için içine kapalı, artık görüşünü kaybetmiş bir karakteri takip ediyor ve bu karakter kendini başka birisi sayesinde dışa açıyor, ufukta kendi kendini tekrar tanıyor ve ruhunu açığa çıkartıyor. Bunu görsel olarak anlatabilmek için başlangıçta bakış açılarının aşağı doğru olması gerektiğini düşündük. Başka bir deyişle filmin başlarında yukarıdan aşağı doğru 


bakıldığı, sonlarında ise aşağıdan yukarı doğru bakıldığına dair bir his yakalamaya çalıştık. Yapısal olarak filmin başından sonuna doğru yavaşça gelişen, 180 derecelik bir değişim olduğunu söyleyebilirim. 


Müzik de filmlerinizde görsel yapı kadar önemli bir yer tutuyor. “Heaven”da filmin müziklerini Reinhold Heil ve Johnny Klimek ile beraber bestelemediniz (Iykwer son 4 filminin müziklerini bu iki isim ile beraber yapmıştı. Hatta üçlü “Prenses ve Şövalye”nin müzikleri üzerinde çalışırken Pale 3 isimli bir grup kurmuştu). Siz “Heaven”ın müzikleri üzerinde çalışırken, Bay Heil ve Bay Klimek de beraberce “One Hour 
Photo”nun müziklerini yapmaktaydı. Bu Pale 3 
için son anlamına mı geliyor? 

Yo, hayır. Şu sırada yeni çektiğim kısa filmin müzikleri üzerine yine üçümüz beraber çalışıyoruz. “Heaven”daki durum şuydu. Bu filmin müzikleri için kafamda görece minimalist şeyler vardı. Daha sonra Arvo Pârt'in kimi bestelerini buldum ve bunlar filme gayet uygundu. Eksik olan tek şey piyanoydu. Piyano solosunu ancak tek başıma besteleyebileceğim için, bu sefer üç kişi çalışamadık. 


İleride film müziğinden bağımsız olarak bir albüm yapma planınız var mı? 
Evet, bu üzerine düşündüğümüz bir konu. 


Blanchett filmde intikam almak için terörist eylemde bulunan bir kadın rolünde, 


Geçtiğimiz yaz bir kısa film çektiniz. Bize biraz bu filmden ve filmin ait olduğu projeden bahseder misiniz? 

Bu projenin adı “Paris, je taime”. 20 farklı yönetmenin, Paris'teki 20 farklı bölgede çektiği, 20 kısa filmden oluşuyor. Çektiğiniz filmin tek bir bölgede geçmesi ve bir aşk hikayesi olması gerekiyor. Projeye dahil olan yönetmenler arasında Woody Allen, Agnös Varda, Alejandro Gonzâlez lüârritu, Jean-Luc Godard gibi isimler var. Birbirinden çok farklı ve dünyanın çeşitli yerlerinden gelen yönetmenler... Konsept hoşuma gittiği ve istediğimi yapabileceğim için projeye dahil olmayı kabul ettim. Özellikle çalışmak istediğim oyuncular vardı ve filmi onlarla çektim. Filmde başrolleri Natalie Portman ve “Prenses ve Şövalye”deki kör Otto olarak hatırlayabileceğiniz Melchior Beslon paylaşıyor. 


Yeni bir uzun metraj projeniz var mı? 
Evet ama henüz çok belirsiz. 


En azından bu sefer Almancaya ve Alman oyunculara geri dönüp dönmeyeceğinizi söyleyebilir misiniz? 

Şu an bu da belli değil. Ama uluslararası filmlerden çok Alman filmleri yapmak istediğime eminim. B 
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1950'li yıllarda, bugün için bile çok enteresan pazarlama taktikleriyle 
korku filmleriyle 7 
yönetmen William Castle'ın anısını yaşatmak üzere kurulan Dark Castle 
Entertainment'ın üçüncü filmi “HAYALET GEMİ” 
(GHOST SHIP), korku filmi meraklılarını memnun etmesi beklenen, bütün klişelerden yararlanan, hayaletlerin cirit attığı, bol 
— kanlı bir tür filmi. 


ko 


I 1962'dir. Savaş sonrasının aşırıya açan lüks merakını bütün görke- 
-miyle yansıtan muazzam yolcu gemisi Antonia Graza muhteşem bir balo- a ev sahipliği yapmış ve ertesi gün engin yolcusuyla birlikte geride hiçbir iz bırakmadan birdenbire ortadan kaybolmuştur. Aradan 40 yıl geçer. 2002 yılında, Alaska yakınlarındaki bir limanda, gemi kurtarma operasyonlarındaki başarısıyla ün salan Arctic Warrior kurtarma gemisinin Kaptan Sean Murphy (Gabriel Byrne) ve takım şefi Maureen Epps (Julianna Margulies) liderliğindeki ekibi bir iş teklifi alır. Alaska açıklarındaki Besie 


ring Denizi'nin ıssız sularında sürüklenen dev bir gemi tespit eden Kanada Hava Kuwvetleri pilotlarından Jack Feriman'ın başvurusu üzerine (Desmond Harrington) harekete geçen ekip, 40 yıl önce esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan Antonio Graza'nın kalıntılarını bulur, Yalnızca geminin kurtarılması karşılığında kazanacakları para bile bir servettir, üstelik denizcilik hukukuna göre uluslararası sularda buldukları bir gemiyi kıyıya getirenler gemi üzerinde hak iddia edebilmektedir. Paslı bir hurda yığınına dönmüş olsa da hala yol alabilir durumda olan Antonio Graza'yı kıyıya getirebilmenin yollarını arayan ekip, kendi gemisini terk etmek 


Dört yanım 


zorunda kalmıştır. Çok geçmeden Antonio Graza'da yalnız olmadıklarını anlarlar. Kurtarma operasyonu, tahmin edemeyecekleri kadar korkunç bir kabusa dönüşmüştür ve hayatta kalmaları, geminin geçmişindeki sırrı çözebilmelerine bağlıdır. 

Amerika'da, Cadılar Bayramı'na denk gelen hafta gösterime giren film, kan ve şiddet görmeye itirazı olmayan korku filmi hayranlarını mest eden görkemli bir katliam sahnesiyle açılıyor. Eleştirmen Alex Sandell, “Açılış sahnesi o kadar iyi ki birazdan izleyeceğiniz filmin bugüne kadar gördüğünüz en iyi korku filmi olacağını düşünüyorsunuz” diyor ama anlaşılan öyle 


olmuyor, çünkü açılış sahnesi dışındaki 


söz konusu olduğunda, “Hayalet Gemi genmeyen diğer birçok eleşti 

de ama her şeye rağmen izlenmeye de; 

yor filmi: “Dark Castle korku filmleri serisinin ü hikayesine ve yeterince iyi tirilememiş yüzeysel karakterlerine rağmen eğlendirmeyi başarıyor.” 

Dark Castle'ın daha önceki filmlerini gördüyseniz bu ay gösterime giren “Hayalet Gemi”den ne beklemeniz gerektiğini aşağı yukarı biliyorsunuzdur zaten. 1950'lerle 1960'lar arasındaki dönemde çektiği korku filmleri ve bu filmleri piyasaya sürerken kullandığı ilginç pazarlama 


taktikleriyle isim yapan yönetmen William Castle'in adını taşıyan Dark Castle Ertertainment, Joel Silver ve Robert Zemeckis tarafından 1999'da kurulmuş bir yapım şirketi. Gerçek birer korku tutkunu olan Silver ve Zemeckis, 

pımcısı oldukları korku dizisi “Tales From 

he Crypt” sona erdikten sonra bir süre ne ya- 


hem seyirciye çığlık attıran filmler çekmek hem 

de bu filmleri pazarlamak konusundaki dehasıyla hayranlıklarını kazanan William Castle'ın den gitmeye karar vermişler. 

Sinema tarihinin en “ucuz” korku filmlerinin 

yönetmeni olarak tanındı Castle, ama aynı za- 


manda bir dönemin en sevilen B sınıfı korku filmlerinin yönetmeniydi. Hemen hemen hiçbir filmi eleştirmenlerin gözüne giremedi ama d şük bütçeyle çekilen bu filmlerin çoğu ticari açıdan çok başarılı oldu. O yıllarda korku ve gerilimin çok ilgi görmeye başladığını farkedince filmlerinin seyirci üzerindeki etkisini güçlendirecek ilginç yöntemler geliştirmişti. Örneğin, 
1958 yapımı filmi “The House On The Haunted Hill”in gösteriminde perdede görünen i etin benzerlerini tavandan seyircilerin üzerine sarkıtmıştı. “13 Ghosts”ta, filmdeki hayaletleri görebilmenizi sağlayan gözlükler dağıtılmış, 


1961 yapımı “Homicidal”ın gösterimlerinde fil- > 
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“E.R” dizisinin baş 
-—hemşitresi Carol, filmin kadın kahramanı. 


film “Hayalet Gemi” 


me devam edemeyecek kadar korkanların salonu terk edebilmesi için özel aralar verilmişti. 
“Straight-Jacket” “Kendinize bunun yalnızca bir film olduğunu söylemekten vazgeçmeyin...” 
sloganıyla pazarlandı. 1959 yapımı filmi “The Tingler”da ise Castle, canavarın saldırdığı sahnelerin etkisini arttırmak için seyirci koltuklarına az miktarda elektrik vermeye kadar götürmüştü işi. Bir pazarlama stratejisi olarak seyircileri sigortalamayı akıl eden ilk yönetmendi belki de, en azından Gaspar Noe'nin geçen ay gösterime giren filmi “Dönüş Yok”un dağıtımcılarından yıllarca önce yapmıştı bunu. Gore tutkunlarının hemen hatırlayacağı “Pink Flamingos” ve “Hair Spray” filmlerinin yönetmeni John Waters, “Hiç şüphe yok ki William Castle bütün zamanların en büyük şov adamıdır” diyordu 1983'de onun için. “O benim idolümdü. 
Onun filmlerini seyrettikten sonra film çekmek istedim. Yaptıklarını kıskanıyorum. Hatta aslında, keşke William Castle olabilseydim.” 

Bu sözleri duyduktan sonra Joel Silver ve Robert Zemeckis'in unutulmaya yüz tutmuş bir yönetmenin filmlerini, yeniden çevrimler yoluy- la genç kuşaklarla buluşturma girişimi ticari kaygıların biraz daha ötesinde bir anlam kazanıyor doğrusu. Dark Castle'ın ilk filmi, William Castle'in 1958 yapımı filmi “The House on the Haunted Hill”in modemnleştirilmiş versiyonuydu. 1999'da gösterime giren film, Castle'ın orijinal filmi gibi eleştirmenler tarafından yerden yere vuruldu ve bütün zamanların en kötü filmlerinden biri ilan edildi; ancak yine tıpkı orijinali gibi gişede gayet başarılı oldu. Böylece şirket, ikinci proje için hemen harekete geçti ve William Castle'ın en sevilen filmlerinden birisinin yeniden çevrimi olan “13 Ghosts” 2001'de gösterime girdi. Yalnızca özel gözlükler takarak görebildikleri 13 hayaletle birlikte amcaların- dan miras kalan bir evde kapalı kalan ailenin komik ve korkunç hikayesini anlatan bu film de 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“Yığınla korkunç sahne, bir sürü hayalet, bir : özel efekt, hızlı kurgu... Bu tür filmlerden beklediğiniz görkemi ve enerjiyi bulacağınız bir 


eleştirmenlerden benzer tepkiler almasına rağmen yapımcılarına para kazandırdı. Bu ay gösterime girecek “Hayalet Gemi” ise bir William Castle uyarlaması değil ama Castle filmleri geleneğini sürdürerek seyirciyi koltuğunda zıplatmayı ve çığlık attırmayı hedefleyen bol kanlı, bol hayaletli bir korku gerilim. Bütün Dark Castle filmleri gibi kahramanlarını sınırları belli bir alana sıkıştıran film, denizin içinde korunmasız olmaktan doğan tehlike duygusuyla dogaüstü güçlerin etrafa saçtığı dehşet duygusunu bir arada yaşatan ürkütücü bir atmosfer yaratıyor. “13 Ghosts'ta geleneksel perili ev filmlerinin bir adım ötesine geçip, karakterleri neredeyse tamamen camdan yapılmış bir binanın içine hapsederek gerilimi yükselttik” diyor Joel Silver, “Bu sefer de 1962'de kaybolmuş ve 40 yıl sonra bir kurtarma ekibi tarafından bulunmuş, metruk bir yolcu gemisinin içindeyiz. Hayalet- 


Filmin yaratıcıları, şiddet sahnelerinde mümkün oldu! 
yaratıcı ve etkileyici 

olmaya çalışmışlar. 


lerin cirit attığı bu gemide kahramanlarımızla birlikte tüyler ürpertici bir yolculuğa çıkan seyirci, kaçacak hiçbir yeri olmayan bu insanların hissettiği köşeye sıkışmışlık duygusunu yaşıyor aynı zamanda. Ne kaçacak ne de saklanacak bir yerleri yok, çünkü resmen okyanusun ortasındalar.” 

Bu kadarla da bitmiyor. Yıllardır açık denizler- de birbirinden tehlikeli görevlerin üstesinden birlikte gelmiş bir ekip olan Arctic Warrior kurtarma gemisinin mürettebatı, 40 yıl sonra yeniden ortaya çıkan bu uğursuz gemide buldukları yüklü miktardaki altın yüzünden kendi hırsları ve iradeleriyle de yüzleşmek zorunda kalıyor- 


Antonio Graza'nın çekimlerde kullanılan maketi. 


lar. Gemiyi kıyıya götürmeyi başardıkları takdirde sahip olacakları servetin cazibesine kapılan karakterlerin hikayesi önceki iki Dark Castle filmininkiyle örtüşen bir tema etrafında gelişiyor: hırsın ve açg; in kritik durumlarda- ki insanlar üzerindeki etkisi. “The House on the Haunted Hil” ve “13 Ghosts” filmlerindeki karakterler gibi “Ghost Ship'in karakterleri de değişik şekillerde kendini gösteren bir maddi kazanç elde etme arzusuna yenik düşmüş insanlardır” diyor Joel Silver. “Karşılarına çıkan k gücün kurbanı durumundadırlar ama o kötülüğü yaratan ve ona kendilerini yok etme gücünü veren de onlardır aslında.” 
Böyle bir film için mütevazı sayılabilecek 35 
milyon dolarlık bir bütçeyle çekilen filmdeki geminin üçte birlik bir bölümü gerçek boyutlarıyla inşa edilmiş. Geminin tasarımında, 1956'da bir başka gemiyle çarpışan ünlü yolcu gemisi Andrea Doria model alınmış. Dış çekimler için ayrıca geminin yirmide biri büyüklügünde bir model inşa edilmiş. Dolayısıyla bu sahneler, minyatürler, bilgisayar grafik teknolojisi ve canlı çekimlerin birleşiminden oluşuyor. 
Kurtarma gemisinin kaptanı Sean Murphy rolünde İrlandalı aktör Gabriel Byrne var. Ekibin lideri Maurcen Epps'i “E.R” dizisindeki hemşire Carol Hathaway rolüyle tanınan Julianna Margulies, ikinci kaptan Greer'ı Isaiah Washington, ekibin teknik işlerden sorumlu üylerinden biri olan Munder'ı geçen ay “Yüzüklerin Efendisi: İki Kule”de Eomer rolünde izlediğimiz Karl Urban ve diğer teknisyen Santos'ı Avustralyalı oyuncu Alex Dimitriades oynuyor. 
Antonia Graza'daki sırrın çözülmesinde önemli rol oynayan Katie'yi yine Avustralyalı bir oyuncu, Emily Browning canlandırıyor. 

Filmin yönetmeniyse, uzun metraj film yönetmenliğine Dark Castle'ın bir önceki filmi “13 Ghosts” ile başlayan Steve Beck. Sanat yönetmenliğinden gelen Beck, “Indiana Jones And The Last Crusade”, “The Hunt For Red October” ve “The Abyss” filmlerinin görsel efektlerinin sanat yönetmenliğini yapmış. 1983'te, zamanın en iyi görsel efekt stüdyosu olan Robert Abel & Associates ile çalışmış. Sonra da 1988'de kendi alanında dünya lideri olan In- 


Kurtarma gemisi Arctic 
Warrior'ın mürettebatı, başlarını belaya 
©, sokmadan 


Yönetmen Steve 
Beck, ilk fili 
“13 Ghosts”tan nefret ediyor. 


bölümünü kurması teklif edilmiş. Yakın zamanda dünyanın en iyi ticari film yönetmenleri arasına girmesi beklenen Beck, ilk filmi “13 Ghosts”tan pek memnun değil. “Herkes ilk filminden nefret eder, ben de nefret ediyorum. 
Bakmaya bile dayanamıyorum ama ben yaptığım her şeyden nefret ederim. Kendi yaptığım işlere aşırı derecede eleştirel yaklaşıyorum. Öte yandan filmin bu kadar iyi iş yapması stüdyoyu çok memnun etti, çok para kazandılar. Dolayısıyla stüdyoya sorarsanız başarılıydım.” 

Steve Beck “Hayalet Gemi”den de benzer bir başarı bekliyor. Sebebi çok basit; çünkü bu bir Joel Silver filmi. “Bence seyirci filmi beğenecek” diyor yönetmen. “Yığınla korkunç sahne, bir sürü hayalet, bir sürü özel efekt, hızlı kurgu.... Bu tür filmlerden beklediğiniz görkemi ve enerjiyi bulacağınız bir film. Karakterler bakımından biraz yüzeysel buluyorum ki bu, az önce sözünü ettiğim şeylerin yüklüce kullanıldığı 


dalgıç olduğundan su altı 
» sahnelerinde fazla zorlanmamış. 


Maureen Epps'in cesareti kadınların göğsünü kabartacak. 


filmlerde ister istemez görülen eksiklerden biridir. Ama bunun bir Joel Silver filmi olduğunu unutmamalısınız. Bu bir Norman Jewison filmi değil, özür dilerim ama değil. Bu Joel'in filmlerinden biri ve Joel bu tür filmler yapmayı çok iyi biliyor. Belli miktarda bir parayla çektiği filmler belli miktarda gelir getiriyor ve bu defalarca tekrar ediliyor. Bu kadar çok film çekebilmesinin sebebi de bu.” 

Yönetmenin söylediklerinden de anlaşılacağı üzere “Hayalet Gemi”, korku hayranlarına beklediklerini vermek ve seyirciye eğlenceli bir 
90 dakika geçirtmek üzere tasarlanmış, türe Özgü klişeleri, atmosferi ve tarzı, hikayeden ve karakterlerden fazla önemseyen bir film. William Castle filmleri hayranı bir eleştirmen olan Alex Sandeli, birçok meslektaşının aksine başarılı bulduğu filmin amacına ulaştığını düşünüyor: “Ghost Ship” bir klasik değil tabii ama William Castle'ı gururlandıracak bir film, zaten amaç da bu değil mi?” M 
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2. Bağımsız Filmler Festivali 


Ey bağımsız ruh! 
Geldiysen... 


Geçen sene ilki düzenlenen 2. AF! M Bağımsız Filmler Festivali IF 18-26 Ocak tarihleri arasında yeni filmlerini seyirciyle buluşturacak. Yedi ana başlık altında toplanan kırk yapıtın arasında herkesin ilgi alanına hitap edecek filmler bulunuyor. Biz de her bölümden birkaç film seçerek, festival programı oluşturmak isteyenlere yol gösterici olmaya çalıştık. 
BURCU AYKAR-ENGİN ERTAN-KEREM AKÇA eçen yıl İstanbul'da yeni bir festivalin, 1. AFM Bağımsız Filmler Festivali !F'in başlayaca-Sını öğrenen sinemaseverler çok sevinmişlerdi. Başarılı organizasyonuyla dikkat çeken festival, 7 farklı tema altında topladığı filmlerle otuz bin izleyiciye ulaşmıştı. Bu sene 18-26 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek olan festival yine 7 başlıkta toplanan, 40'a yakın filmi»seyirciyle buluşturacak. !F İstanbul, çeşitli atölye çalışmaları ve yan etkinliklerle seyircilerin festivale aktif katılımını sağlayıp, benzer ilgi alanlarına sahip insanlar için ortak bir platform oluşturmayı amaçlıyor. Biletler 7 Ocak tarihinden itibaren satışa sunulacak. “Hit Filmler” bölümünde son iki yılda yapılan, dünya festivallerinde beğeniyle karşılanan ve gişede de başarılı olan bağımsız sinema örnekleri sunulacak. “Made In Japan” adı verilen grupta yaratıcı ve sıradışı Japon bağımsız sinemasından filmler yeralacak. “Dijital Dürbün” kısmında teknolojik gelişmelerin getirdiği yenilikleri yansıtan filmler izleyeceğiz. Geçen yıl da yer verilen “Gökkuşağı” bölümünde yine gey ve lezbiyen filmleri gösterilecek, “Politika!f” adı verilen bölüm, 11 Eylül sonrası değişen dünyaya farklı bir bakış açısı sunuyor ve değişen güç dengelerini mercek altına alıyor. Sadece geceyarısı seanslarında gösterilecek, kült olan veya olmaya aday filmler “Nöbetçi Sinema” başlığı altında izleyiciyle buluşacak. !F Kısa Film Yarışması'na katılan filmlerin arasından, Tül Akbal, İlker Canikligil, Serra Ciliv, Lale Mansur ve Ümit Ünal'dan oluşan jürinin seçtikleri “Türkiye'den Kısalar” bölümünde gösterilecek. 


Eylül'de 7 Gün 

(Seven Days In September) 

Belgesel yönetmeni Steve Rosenbaum çoğu yönetmen olan 27 New Yorklu'nun topladığı 11 Eylül görüntülerini biraraya getirmis. Saldırı sırasında ve onu takip eden bir hafta boyunca elde edilen görüntülerin bir kısmı da bir itfaiyeci, birkaç öğrenci ve fırında çalısan birinden geliyor. Dolayısıyla ortaya çıkan çalısma, birçok farklı bakıs açısından yaşananlar ortaya koyuyor. Farklı tecrübeleri biraraya getirmenin yanısıra, film haber bültenlerinin sunduğu görüntülerden çok daha samimi ve sansürsüz olanlarını karsımıza getiriyor. Çekilenler hiçbir yönlendirme ve etkileme amacı gütmediklerinden çok daha doğallar. Union Meydanı'ndaki insanlar Amerikan bayrağının neyi simgelediğini tartısıyorlar. Dünya Ticaret merkezi bölgesinden kaçısan insanlar, savastan kaçanları anımsatıyor. Belgesel bilgilendirici olmayı değil, olayların nasıl yaşandığına dair verilebilecek en yakın fikri vermeyi amaçlıyor. Bu yönüyle de oldukça ilgi çekici, (B.A.) 


id 
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Columbine İçin Bowling 

Son yılların en eğlenceli ve en provakatif isleri arasında gösterilen bir belgeselle karsı karsıyayız. Dıs basında çokça tartısılan, kimilerince bir basyapıt olarak selamlanan, kimilerini rahatsız eden ve bizleri meraka düşüren bir film “Columbine İçin Bowling”. Yönetmen Michael Moore'u 89 yapımı belgeseli “Roger & Me"den, Rage Against the Machine veya R.E.M. için çektiği video Kliplerden hatırlayabiliriz. Amerikalılar ise Moore'u daha ziyade politik aktivist yönüyle biliyorlar. 

Film 1999 yılında Columbine Lisesi'nde yasanan katliamdan yola çıkıyor. İki öğrencinin 13 kisiyi öldürmesiyle sonuçlanan olayı, Amerikan toplumunun silah ve siddet merakı üzerine gitmek için bir araç olarak kullanıyor Moore. Buradan Amerika'nın dıs politikalarına, içinde hâlâ barındırdığı ırkçı ideolojiye ve medyanın sorumsuzluğuna da uzanıyor ve tüm bunları alaycı bir bakış açısının süzgecinden geçiriyor. 

Moore filminde Amerikan tarihini anlatmaya yönelik kısa animasyonlara, arsiv görüntülerine ve ünlülerle yapılan 


ner İNU 


“Katakuriler'in Mutlul 


röportajlara da yer veriyor. Charlton Heston, Marilyn Manson ve “South Park”ın yaratıcılarından Matt Stone ile yapılan röportajlar üzerinde en çok konuşulmuş olanlar. 

ABD'de ve Avrupa ülkelerinde büyük ilgi gören “Çolumbine İçin Bowling”, 46 yıldan bu yana Cannes Film Festivali'nde ana yarısmaya kabul edilen ilk belgesel film oldu ve özel bir ödül kazandı. Bu yıl içerisinde de adından uzun süre bahsettireceğe benzeyen bu anarşist belgeseli kaçırmamanızı öğütlüyoruz. (E.E.) 


Vaatler 

Justin Shapiro ile B.Z.Goldberg, 1997 ve 2000 yılları arasında, 9-13 yaşlarındaki yedi çocukla görüsürler. 
İsrailli ve Filistinli olan bu çocukların gözünden ülkelerinin sorunlarına bakan bir belgesel ortaya çıkanlar. Arkadaşlarını ya da yakınlarını çatışmalarda kaybetmis olan çocuklar, diğer taraftan çocuklarla tanışma isteği gösterirler. Bunun üzerine 3 sene boyunca çesitli vesilelerle biraraya getirilirler. Her çocuk kendi 


“Golumbine İçin Bo 


hikayesini anlatırken, bazı sorunların çözümsüzlüğü ve durumun umutsuzluğu gözler önüne serilir. Ücüncü senenin sonuna doğru, çocuklar biraz daha büyüdüklerinde, bastaki masumiyetlerini kaybetmis oldukları da göze çarpar. Filmin “sözler” ya da “vaatler” anlamına gelen adı da, ironik bir isim halini alır. En İyi Belgesel dalında Oscar adayı olan filmin Filistin-İsrail sorununa çok ilginç bir bakıs akısı getirdiği, etkileyici ve oldukça sinir bozucu olduğu söyleniyor. (B.A.) 


FEylül'de 7 Gün” 


Katakurilerin Mutluluğu 
(Katakuri-ke no köfuku) 
Japonların pek üretken ve uçarı yönetmeni Takashi Miike'yi “Prova”, “Ölü ya da Diri”, “Çin'in Kus İnsanlar” gibi filmlerinden tanımaktayız. Yetismeye imkan olmayan (Miike 11 yıl içerisinde büyük kısmı video için çekilmis 52 adet film yönetmis) filmografisiyle kült kimliği kazanmıs yönetmen, 2001 yapımı “Katakurilerin Mutluluğu” ile karsımızda bu sefer. Filme adını veren Katakuri ailesi dağbasında bir pansiyon açar. Ancak garip talihsizlikler nedeniyle müsterileri birer birer ölür, Aile bireyleri ise, yüzlerindeki sırıtkan ifadeyi koruyarak, yeni müsterileri kaçırmamak için ölümleri ört bas ederler. Ancak pansiyonun arka bahçesindeki cesetlerin sayısı hızla artmaktadır. 1998 Güney Kore yapımı bir korku filminin (Choyonghan kajok/Sessiz Aile) yeniden çevrimi olan “Katakurilerin Mutluluğu”, korku ve müzikal türlerini birlestiriyor. Miike'nin önceki filmlerinden alısık olduğumuz absürd mizah anlayısı bu filme de sinmiş durumda, Bu özelliğiyle Miike hayranlarını bir kez daha tatmin edeceğe benzeyen film, aklı basında filmler izlemeye hevesli izleyiciye ise kabus gibi gelebilir. 
(EE) 


Riri Shushu no subete 
İngiltere ve ABD'de geçtiğimiz yıliçerisinde vizyon yüzü gören “Lily Chou Chou Hakkında Her 
Sey” ilgi çekici bir Japon filmi. 
Yönetmen Shunji IWwai günümüz 
Japon gençliğinin portresini yansıtırken, ülkede hakim olan pop ve internet kültüründen faydalanıyor. Filmin başkahramanı olan Yüichi Hasumi (Hayato 
Ichihara) okulda ve evde mutsuz | bir yaşam sürmektedir. Pop şarkıcısı Lily Chou Chou'ya duyduğu hayranlık ve internet aracılığıyla tanıstığı diğer fanatikleri ona farklı bir dünya sunar. Şarkıcının fan sitesinde tanıstığı Blue Cat rumuzlu kisiyle bir Lily Chou Chou konserinde tanısmaya karar verirler. Bu Hasumi'nin hayatındaki en önemli olay haline gelir. 
Yönetmenin genç oyuncularından aldığı performanslar ve görüntü yönetimiyle yakaladığı çiğ enerji yurt dısındaki elestirmenlerden takdir topladı. İki buçuk saate yakın süresi ve dingin temposuyla basta göz korkutabilecek “Lily Chou Chou Hakkında Her Şey”, Japon Sineması'ndan son yıllarda çıkan en önemli islerden birisi olarak kabul görüyor. Dolayısıyla bizlere de kaçırmamak düşüyor. 
(EE) 


Chicken Heart 

Değişik yaslardan üç Japon adam benzer sorunlar yasamaktadır. Yirmilerindeki Iwano çok basarılı olabileceği halde, insanlara vurmaktan hoslanmadığı için, 
bir boksör olmaktan vazgeçmistir. Onun yerine, 1000 
yen karsılığında kızgın isadamlarının kendisine yumruk atmalarına izin Verir. Otuzlarındaki Maru aile mesleği olan sapka satıcılığını sürdürmektedir. Amcası dükkan- 


larını kapatmaya karar verince, sokakta kel adamlara peruk satmaya baslar. 

Ellili yaşlarındaki Sada ise çalışmaktan vazgeçmiş ve insanlara arkasını dönmüstür. Uzaklara gitme hayalini gerçeklestirmek üzere bir tekne insa etmektedir. Üç adam aksamları biraraya gelip, çalıma konusundaki ortak sorunlarını paylasırlar. “Chicken Heart”, Japon kültürünün çok önemli bir öğesi olan çalışmayı ve görev bilincini elestirirken, aynı zamanda alternatif bir yasam seçmenin zorluklarına da değiniyor. Her an hissedilen bir umutsuzluk ile mizahı çok iyi dengelemeyi basaran filmin yönetmeni ise Takeshi Kitano'nun altı filminde asistanlık yapmış olan Hiroshi Shimizu. (B.A.) 


Sen to Chihiro no Kamikakushi 

Spirited Away 

Hayao Miyazaki Japon animasyon dünyasının önde gelen isimlerinden. Miyazaki'nin “Princess Mononoke”si Japonya'nın En İyi 
Film Oscar'ını alırken, 150 milyon dolar hasılat ile Japon tarihinin en yüksek gise yapan yerli filmi olmustu. Film bu rekorunu 
2002'de “Spirited Away”e teslim etti, Chihiro ve ailesi sehir dışındaki yeni evlerine doğru yola çıkarlar. Babası kestirme olduğunu düşündüğü 1sız bir yoldan gitmelerine karar verir. 
Bu yolda bir süre ilerledikten sonra, yemeklerle dolu bir açık hava lokantasına rastlarlar, 
Ancak çalısan kimseyi göremezler. Annesiyle babası, bu duruma aldırmadan karınlarını doyu-Turlar. Durumdan süphelenen' 
Chihiro ise yemeği reddeder, 
Nitekim aksam olunca etraf ruhlarla dolar, Korku içinde anne ve babasını bulmaya çalışan Chihiro onların birer domuza dönüsmüs olduklarını farkeder. Haku adlı gizemli bir çocuk ona yardım etmeye söz Verecektir. Film, hem Doğu hem de Batı mitolojisinden ve masallarından yararlanarak, karanlık bir atmosfer yaratıyor. 
Ancak bu arada da mizahı elden bırakmıyor. “Spirited Away” 
2002'de, Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'yı “Bloody Sunday” ile paylasmıstı. (B.A.) 


“Alive” 


Alive 

İki katile elektrikli sandalyede idam edilmeden önce bir seçim yapmaları için sans verilir. Ya idam edilecekler ya da devletin yapacağı bir deneyde denek olarak yeralacaklardır. İnsanlığın geleceğini etkileyecek bu deneyde olmayı seçen iki mahkum aynı hücreye kapatılır. Hiçbir sey yapmalarının gerekmediği, her istediklerinin onlara Verileceği söylenir. Deneyin neyle ilgili olduğundan ise haberleri bile olmayacaktır. Aslında bu araştırma, Vücudu yavas yavas ele geçiren yabancı bir organizma üzerinedir. Bir kez bu organizmanın kontrolü altına giren insanın ideal bir katil olması beklenmektedir. Eğer deney olumlu sonuç verirse, ordu ideal askerler üretebilecektir. Bir mangaya dayanan filmde yönetmen Ryuhei Kitamura, “Küp”ün klostrofobik gerilimini hatırlatan görüntüler sunuyor. (B.A.) 
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24 Hour Party People 

Tony Wilson ismi ve Factory Records plak sirketi alternatif müzikle ilgilenenlere kuskusuz çok sey ifade etmekte. Michael Winterbottom'ın uzun süredir heyecanla beklediğimiz, geçtiğimiz yıl Cannes'da Altın Palmiye için yarısmıs filmi “24 Hour Party People", müzik tarihinin bu efsane ismini ve onun marifetlerini izleyiciye aktanyor. Wilson'ın 1976 yılında Manchester'da izlediği The Sex Pistols konseri sonrasında kendi plak sirketini kurmaya karar vermesiyle baslayan filmde Joy Division, New Order, Happy Mondays (film de ismini bir Happy Mondays şarkısından almakta) gibi gruplar birer birer *90'ların basına kadar uzanan bu heyecan Verici yolculuğun elemanları arasına katılıyorlar. Elbette İngiltere'de “club” kültürünün ilk adımlarından olan Hacienda'nın kurulusu, rave müziğin doğusu, ectasy'nin gözde uyusturucu haline gelisi de eksik değiller. Dıs basında çıkan haberlerde okuduğumuz kadarıyla, Bernard Sumner veya Shaun Ryder gibi anlatılan olayların gerçek kahramanla filmdeki set tasarımını son derece başarılı ve gerçeğe yakın bulmuşlar. Elestirmenler de Winterbottom'ın dönemin ruhunu yakalamak konusunda birinci sınıf bir is çıkarttığı konusunda hem fikir. Mevzubahis kisi ve olaylara ilgi duymayanların ilgisini çeker mi, bilmiyoruz ancak “24 Hour Party People”in gerek konusu gerekse müzikleriyle, Manchester akımını ucundan kıyısından yakalamıslara büyük heyecan verecek bir film olduğu şüphesiz. Filmin oyuncu kadrosuna söyle bir göz attığımızda ilk olarak dikkat çeken karakterler ve onları canlandıran oyuncular ise söyle: Tony Wilson - Steve 
Coogan, Tan Curtis - Sean 
Harris, Shaun Ryder - Danny Cunningham, Bez - Chris 
Coghill, Bernard Sumner - 
John Simm, Peter Hook - 
Ralf Little, Johnny Rotten - 
Mark Windows, Morrissey - 
James Cartwright. Arsiv görüntüleriyle de desteklenen ve yer yer belgesele yakın bir tat yakalayan filmin görüntü yönetmeni ise Robby Müller. (E.E.) 


Ken Park 

Filmekimi'nde gösterilen “Bully” ile Türk izleyicisinin tamdığı Larry Clark'ı, bu yıl Venedik'te büyük olay yaratan filmi “Ken Park” ile yine izleme sansı bulacağız. 
Film, Kaliforniya'da yasayan patenci gençlerin sürdürdükleri hayattan kesitler sunuyor. Her Larry Clark filmi gibi burada da söz konusu olan toplumun genç kesimi. Bütün filmlerinde, genclerin özel ihtiyaçlarının ve arka planda çevirdiklerinin üzerine sert bir tavır ile giden Clark, Amerikan Bağımsız Sinemasının en çok tartışılan isimleri arasında yer alıyor. Tartısılmasının 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“Ken Park” 


nedeni ise gençlik filmi formatını kullanmasına karsın cinselliğe ve siddete gerçekçi ve cesurca yaklaşması. 
Onun filmleri için popüler kültürü hedefleyen American Pie (Amerikan Pastası) serisinin ciddi, cesur ve bağımsız versiyonu benzetmesi de yapılabilir. Hareketli kamera kullanması, cinselliğin gençlerin hayatında önemli bir yeri olduğunu belirtici, tartısma yaratacak kadrajlara yer verisi -ki Bully'nin oyuncusu Bijou Phillips bu nedenle yönetmene isyan etmisti-; farklı gruplara ayırdığı gençleri aynı potada eritisi, onun sinemasının temel özellikleri, Film, özellikle yaşlı bir kadın ile çocuk yasında bir erkeğin seks sahnesinin çocuk pornosu olarak nitelenisi, Venedik'te Larry Clark'ın 11 Eylül sonrasında ırkçı olarak nitelendirilmesi (World Trade Center'a yakın bir yerde oturup olayı yakından görmesi nedeniyle) ve bu nedenle yapımcısı ile kavga etmesiyle anılıyor. Clark, Steven Soderbergh'e görüntü yönetmenliğinde yardımcı olan Ed Lachman'ı da hem görüntü yönetmeni hem de ikinci yönetmen olarak yanına almıs. Ünlü oyuncu Amanda Plummer'ın da filmde rol aldığını belirtelim... (K.A.) 


Demonlover 

Günümüz Fransız Sineması'nın en özgün yönetmenleri arasında yer alan Oliver Assayas'ın yeni filmi “Demonlover” geçtiğimiz Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye için yarısmıs ancak eli boş kalmıstı. Yine de film etrafında kopan tartışmalar vasıtasıyla adından bolca 


“Tadpole” 


söz ettirdi. 

Oyuncu kadrosunda Connie Nielsen, Charles Berling, Chloğ Sevigny ve Gina Gershon gibi tanıdık isimler barındıran “Demonlover”ın, David Cronenberg'in “Videodrome”unu anımsatan bir konusu var. Nasıl mi?... 
Film porno içerikli Japon animasyonların ele geçirmek konusunda çarpısan iki sirketin rekabetinden yola cıkıyor. Anlaşmaları sağlamakla görevli ajan (Connie Nielsen) zamanla olayın öznesine dönüşüyor. Gerçek hayat ve sanal olan birbirine giriyor, V5. vs. Assayas'ın dijital teknolojiden ve internet kültüründen bolca faydaandığı film günümüzün moda eğilimlerine cuk oturuyor. Bir önceki filmi “Duygusal Yazgılar”da (Les Destinâes sentimentales) dönem filmi türüne el atmış olan Assayas, bu sefer farklı sularda yüzüyor. Karsı yakaya 


ulaşmayı beceriyor mu yoksa yarı yolda kalıp boğuluyor mu, filmi izleyip hep beraber göreceğiz. (E.E.) 


Novo 

Hafızasındaki bir sorun nedeniyle yeni hatıralar olusturamayan Graham, sonu gelmeyen bir “simdiki zaman”da takılıp kalmıstır. Yasadığı her seyi ancak birkaç dakika boyunca aklında tutabilmekte, sonra hemen unutmaktadır. Artık karısı Isabelle'i de, oğlu Antoine'1 da tanıyamamaktadır. Elinin altında bulundurduğu küçük defteri olmasa, çaresiz durumda kalacaktır. 
Ancak o kadar çekici bir adamdır ki, kadınlar onun bu kusurunu pek önemsemezler. Özellikle ofisinde çalısan genç bir stajyer olan Trene, onun bu “geçmissizliği”nden çok hoslanmaktadır. Hafıza ve kimlik üzerine bir çalısma olan “Novo”nun “Memento” ile benzerliklerini farketmemek elde değil. Ancak yönetmen Jean-Pierre Limosin/in kullandığı görsel dilin, konuya yepyeni bir boyut kattığı söyleniyor. Bir rüya mantığıyla birbirine bağlanan sahneler ve cesur erotizmi filmin öne çıkan unsurları. (B.A.) 


Love Liza 

Esi Liza'nın (Ann Morgan) beklenmeyen ve açıklanamayan intiharının ardından, basarılı web tasarımcısı Wilson Joel (Philip Seymour-Hoffman) normal hayatına dönmeye çalısmaktadır. Ama bu kötü hayata kayıtsız 


“Löve Liza” 


kalmak için her türlü yolu denemektedir. Benzin koklayarak ve uzaktan kumandalı uçaklarla oynayarak kötü ruh halinden uzaklaşmaya çalısır. Aym zamanda kendisini Liza'nın intihar notuna ulastıracak olan Liza'nın annesinden (Kathy Bates) de uzak durmaktadır. Böyle bir nota henüz hazır olmadığı için... Film, bu yıl Sundance Film Festivali ile 21. İstanbul Film Festivali'nde gösterilen “Bark”, !f İstanbul'da gösterilecek olan “Secretary” ve “Tadpole”un da bulunduğu yarışmada En İyi Senaryo ödülü aldı. Ayrca ABD'de Oscar taahhütüne uygun şekilde Miramax'ın vizyon tarihini Aralık sonu olarak belirlemesi, filmin Oscar aday adayları arasında olduğunun kanıtı. Todd Solondz'un “Happiness”ında müthis performansına tanık olduğumuz Philip Seymour-Hoffman'ın filmde basrolde yeralması ve bütün yükü Kathy Bates ile üstlenmesi filmin oyunculuk yönünden çok sağlam olduğunu kanıtlıyor. Yönetmeni Todd Luiso'nun ilk uzun metrajlı filmini çeken bir oyuncu olması da oyunculara önem verilmesinin nedenlerini açığa çıkartacaktır. Philippe Seymour-Hoffman gibi her türlü rolün altından kalkabileceğini gösteren ama stüdyo filmlerinde yardımcı rollerde gözüken bir oyuncunun üstüne yüklenmesi de bu gayesini perçinliyor. Senaryosuna ve oyuncularına dayanmıs bir film görmek isteyenler için biçilmis kaftan... (K.A.) 


Tadpole 
Şükran günü tatilinde Oscar (Aaron Stanford), evine dönmek için çok heveslidir. Okuldan eve dönüsteki tren 


yolculuğunda, arkadaşı Phil'e (Adam Lefevre), kendi yaşındaki kızların ona çekici gelmediğini itiraf eder. 
Onun için kendi yasındaki bir kızın kültür düzeyi ve seviyesi uygun değildir. Kalbi üvey annesindedir, okula dönmeden üvey annesi Eve'i (Sigourney Weaver) bu konuda bilgilendirmek istemektedir. Ama Eve'in çekici arkadası Diane (Bebe Neuwirth) ile bir gece geçirdikten sonra, kendinden büyük birinin kalbini kazanmanın düşündüğü kadar kolay olmadığını anlar. Mike Nichols'un “The Graduate”inden esinlenen ve bazı kesimlerce “The Graduate”in klonu olarak nitelenen film, “Rushmore”un baskarakterini de düsündüren Oscar “Tadpole” Grubman adlı bir ana karaktere sahip. Filme inanan Miramax'ın, $1 milyonluk bütçeye $6 milyonluk yatırım yapmasıyla beraber bu yıl 21. İstanbul Film Festivali'nde gösterilen “Bark”, 2. Bağımsız Film Festivali'nde gösterilecek olan “Secretary” ve “Love Liza”nın da bulunduğu yarımada En İyi Yönetmen ödülü aldı. Filmin yönetmeni Gary Winick, DV ile çektiği filmi Voltaire'den alıntılarla epizodlara bölmüs ve bunu da filmin kısa süresine sıkıstırmıs. Ama kimileri kısa sürenin, filmin ağırlığını kaldıramadığını, özellikle bazı karakterlerin çok yüzeysel kaldığını söylüyor. Çekim asamasında sıkıntılı günler geçiren film ekibi, bazı sekansları Sigourney Weaver'ın popülaritesinden yararlanarak gerçeklestirebilmis. Son olarak “Tadpole”'un iribas anlamına geldiği, Pictionary oyunundan bulunduğu ve 


“24 Hour Party People” 


filmde muhtemelen metaforik bir anlamı olduğunu belirtelim... (K.A.) 


Roger Dodger 

Film, Manhattan'ın parlak ısıkları altında, bekar bir erkeğin komik hikayesini anlatıyor. Roger Swanson (Campbell Scott), kadınları kulanma ve tanıma sanatında usta olduğunu düşünen, umutsuzca sinik bir reklamcıdır. 
Ama Genç yeğeni Nick'in (Jesse Eisenberg) beklenmedik ziyaretiyle, Roger'ın rahat konuşma ve ilgisiz cinsellikten olusan sağlam dünyası çözülmeye başlar, Bekaretini bozmak için Nick, Roger'dan onu kadınları etkileme sanatı hakkında bilgilendirmesini ister. Bu isteği olumlu karsılayan Roger, Nick'i sehrin tehlikeli gece hayatına sokar, böylece ne kadar yetiskin olursa olsun kadınlar hakkında öğreneceği daha çok sey olduğunu anlayacaktır. Filmin yönetmeni Dylan Kidd bu ilk fiminde, gücünü Campbell Scott'ın müthis performansından alıyor. “Spanish Prisoner” (David Mamet) ve “Big Night” gibi filmlerdeki performansıyla büyük hayranlık uyandıran Scott'ın adı bu yılki Oscar aday adayları arasında da geçiyor. Bağımsız filmlerin Oscar"ı olan Independent Spirit Awards'a En İyi Film, Erkek Oyuncu (Campbel Scott) ve Senaryo (Dylan Kidd) dallarında aday olması filmin Oscar yolunda da şanslı olduğunu gösteriyor. Venedik'te de FIPRESCI Ödülü başta olmak üzere 3 ödül alan film, gece hayatındaki farklı kadın karakterleri üç ünlü oyuncunun canlandırmasıyla da dikkat çekiyor: Isabella Rossellini, Elizabeth Berkeley ve Jennifer Beals... (K.A.) 


Spun 

Son yıllarda video klip estetiği kullanan filmlerin sayısı klip yönetmenlerinin de sinemaya geçmesi ile artmakta. Yönetmeni, klip yönetmenliğinden gelen - Moby, Madonna gibi isimlerin kliplerini yöneten-Jonas Akerlund olan “Spun” da “Trainspotting”, “Reguiem For A Dream” gibi filmlerin izinden giden “alıskanlıklar” temasını isleyen ve video klip estetiği kullanan bir film. Senarist Will De Los Santos'un hayatından üç günlük bir bölümüne yer 
veren filmde, 95 
kısında hız delisi 
“Spun'”ın (De Los 
Santos'un lakabı- filmde Jason 
Schwartzman tarafından canlandırılıyor) en sevdiği uyusturucu çesidi olan 
Methamphetamine'in yaratıcısı (filmde “The Cook” olarak niteleniyor) Eugene-Oregon'a ulasmak için verdiği çabanın hikayesi anlatılıyor. Oldukça sert ve tartışma yaratacak bir film olan “Spun”, sözünü ettiğimiz ve etmediğimiz aynı temalı/yapılı filmlerden oldukça fazla beslenmiş. Önceden belgesel olarak düşünülen filmin ilgi çekici oyuncu kadrosunda su isimler yer alıyor: “Rushmore”da çizdiği ilginç öğrenci tiplemesi ile dikkat çeken Jason Schwartzman, farklı tipiyle yardımcı rollerinin aranan oyuncusu John Leguizamo, “8 Mile” ile Oscar'a göz diken ümit veren genç oyuncu Brittany Murphy, “American Beauty” ile tanınan genç yetenek Mena Suvari, “Almost Famous” ile dikkat çeken küçük oyuncu Patrick Fugit, üzün süredir gözükmeyen ünlü oyuncu Mickey Rourke ve Peter Stormare. 16 mm ile çekilip 35 mm'ye aktarılan filmin görüntü çalışmasında ilginç deneyler yapıldığı söyleniyor. (K.A.) 


Nagoygatsi 


“Natsi” üçlemesinin son halkası festivalin programı dahilinde izlenebilecek filmler arasında yer alıyor. 
Hatırlarsanız geçen yıl, yine Bağımsız Film Festivali çerçevesinde, Philip Glass için düzenlenen özel bir gösterim aracılığıyla üçlemenin ikinci filmi “Powaggatsi”yi izleme imkanı bulmustuk. Üçlemenin ilk halkası “Koyaanisgatsi” ise geçtiğimiz ay düzenlenen 5. Uluslararası Sinema-Tarih Buluşması'nın program dahilinde izleyiciyle bulusmustu. 

Önceki “Oatsi” (Hopi dilinde yasam anlamına geliyor) fimlerinde olduğu gibi, “Nagoygatsi”nin yönetmen koltuğunda da Godfrey Reggio yer alıyor. 
Müziklerden ise yine Philip Glass sorumlu. Reggio bu 


“Kaset” 


sefer savas temasına yönelmis. Çesitli medyalardan toplanan arsiv görüntüleri ve kimi yeni çekimler filmin görsel malzemesini olusturuyor. Reggio dijital teknolojinin nimetlerinden faydalanarak günümüz dünyasının bir portresini sunuyor. 

“Nagoygatsi” hakkında çıkan elestirilere bakılırsa yine görüntü ve sesin essiz sekilde uyum sağladığı, hem gözlere hem de kulaklara ziyafet niteliğinde bir film söz konusu. Ne belgesel ne de kurmaca kategorisine dahil edilebilecek bu deneysel film tarzından hoslananları, bir buçuk saatlik ilginç bir deneyim bekliyor. (EE.) 


Kaset 

(Tape) 

Teksaslı Richard Linklater kendini önce kısa filmleriyle gösterdi. Ancak esas olarak liseli öğrencilerin okulun son gününde yaşadıklarını anlattığı 1993 yapımı “Dazed and Confused” ile adını duyurdu. Değisik bir animasyon denemesi olan “Waking Life” ise Linklater'in festivalde yer verilen baska bir filmi. “Tape”, Stephen Belber'ın kendi oyunundan uyarladığı, inandırıcı diyaloglar ve sürprizlerle dolu bir film. Altı günde DV ile çekilen ve insan doğasının bir incelemesi niteliğinde olan film dijital kamerayla yapılabileceklere yeni bir örnek. İki lise arkadası Michigan'da bir film festivali için buluşurlar. Bir baltaya sap olamayan Vince (Ethan Hawke) uyusturucu satıcılığı yapmaktadır. Jon (Robert Sean Leonard) ise bağımsız filmler çeken bir yönetmendir. Vince'i, Michigan'daki festivalde gösterilecek olan filmini seyretmesi için oraya davet etmistir. Havadan sudan baslayan konusmalar gittikçe derinlesir. Birbirlerinin kişilikleri ve yasam tarzlarıyla ilgili ağır elestirilerde bulunmaya başlarlar. Senelerdir içlerinde tuttukları duygular ve düşünceler artık gizlenemez olur. 
Gittikçe alevlenen tartısma, Vince'in bilinçli manevralanyla lise yıllarında yasanmış bir olaya gelir. Lise arkadaslarının biraraya gelmesi, sürekli olarak rollerin değistiği, suçlunun ve yargıcın kim olduğunun belli olmadığı bir oyuna, adeta psikolojik bir deneye dönüşür. İki arkadas, birbirlerini etkilemeye, birbirlerine birseyler söyletmeye ya da yaptırmaya çalısırlar. Oyuncuların etkileyici performanslanyla algı, algıda farklılık, hafızanın seçiciliği gibi konularda düşündüren film, erkekler arası dostluğun doğası üzerine de ilgi çekici yorumlar yapıyor. Akıcı diyaloglarıyla sürükleyici, izleyicinin dikkatini hiç kaybetmeyen, sürprizleriyle sasırtıcı olan bir film “Kaset.” (B.A.) 


“Spun” 
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Nöbetçi sinema 


Ziggey Stardust and the 

Spiders from Mars 

D.A, Pennebaker konser filmi çekmek konusunda ün yapmıs bir belgesel filmci. Bu ününü de büyük ölçüde “Zigay Stardust and the Spiders from Mars'a borçlu, David Bowie'nin dehasından ve ne kadar eşsiz bir sanatçı olduğundan bahsetmeye ise gerek yok. 
Dolayısıyla bu iki ismi biraraya getiren bir konser filmi fazlasıyla heyecan verici. 

Zigay Stardust, Bowie'nin müzik kariyeri boyunca üstlendiği rollerden, hayranları karsısına çıktığı personalardan birisi. Film Bowie'nin Ziggy Stardust kimliğiyle ve The Spiders from Mars grubuyla verdiği son konseri belgeliyor. Unutmadan ekleyelim, filmle aynı adı tasıyan Bowie albümü de tüm bir müzik tarihin en iyileri arasında yer alır, 

Öncelikle David Bowie hayranlarına hitap eden ancak sinema veya müzikle ilgili herkesin kayıtsız kalmaması 


gereken bir klasik “Zigay Stardust and the Spiders from © 


Mars”. Özellikle bu yıl içerisinde bir David Bowie konseri izleme ihtimalimizin kulaktan kulağa yayıldığı su günlerde ilaç gibi gelebilir. Hazır festival programına 
30 yıl öncesinden gelen bir konser filmi klasiği eklenmisken, sonraki yıllara dönük iki isteğimizi de dile getirelim. Umarız Bağımsız Festival önümüzdeki yıllarda programına su ana kadar sadece küçük ekranda izleyebildiğimiz, Depeche Mode'un inanılmaz bir performans verdiği Pennebaker basyapıtı “101'i ve Talking Heads ile Jonathan Demme'nin essiz bir isbirliğine soyundukları “Stop Making Sense"i de dahil eder ve bu filmleri sinemada izleme imkanını bize sunar. (E.E.) 


My Little Eye 

İrlandalı bir karakterin toplumun değer yargıları altında ezilip teröristliğe geçmesini anlatan, “Terörist / Resurrection Man”in yönetmeni Marc Evans'ın imza attığı “My Little Eye”, Big Brother'ın (ülkemizde “Biri Bizi Gözetliyor” olarak biliniyor) formatını andıran bir gerilim. 5 genç insan, 6 ay süresince birçok kamera ile gözetlenen ıssız bir evde yasamaya başlarlar. Hepsinin orada olması için bir nedeni vardır: ün, para ya da macera. Ödül 1 milyon dolardır. Kurallara göre bir kisi yanısmayı bırakırsa, herkes kaybedecektir. Böylece bu yanısma, zorlu bir ahlak testine döner. Danny'nin çok sevdiği babası ölünce, acısı sevgisini yenebilecek midir? Korkak Emma, yastığında kan bulunca, neden hala evde kalacaktır? Ve bu 1ssız evdeki hangi karanlık sır onların milyonlarca kisi tarafından izlenildiğini hissettirmektedir? “Değisik, dayanıklı, orijinal, korkunç” gibi sıfatlarla tanımlanan filmin böylesine deneyimsiz oyuncularla bu kadar basanlı olması saskınlıkla karsılanıyor (David Cronenberg ve M.Night Shyamalan gibi yönetmenlerle çalışmıs olan Kris Lemche, Laura Regan gibi oyuncular da kadroda mevcut.) Elestirmenlerden olumlu tepkiler almasının yanında, korku türüne ilgi duyanların da filmi büyük bir hayretle karsılayarak basanılı buldukları söyleniyor. Bu düsünce, filmin bir kült filme dönüseceği izlenimini de beraberinde getiriyor. Film, 3 milyon dolarlık bir bütçeyle ilk haftasında 1.3 milyon dolar kazandırdı. (K.A.) 


Volcano High 

Koreli yönetmen Kim Tae-kyun'un filmi “Volcano High”, gizemli bir okulun doğaüstü güçlere sahip öğretmen ve öğrencileri arasında geçiyor. Fantastik bir dünyada geçen bu hikaye ilk kez Toronto Film Festivali'nde gösterildi. Dokuz tane okuldan atıldıktan sonra Kim Kjung-Soo, Volcano High adlı, katı kuralları olan bir okula gönderilir. Onun gelmesiyle okuldaki güç dengesi 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“Doniğl Darko” 


bozulacak, Kim istemese de bolca dövüşmek zorunda kalacaktır. Kursun misali havada süzülen tebesirler, bilgisayar oyunlarını hatırlatan çete kavgaları, uçan tekme üstadı öğretmenler ve etkileyici koreografilerle sunulan dövüş sanatları, lisede geçen bu filmin eğlenceli unsurları. Sihirli okul biraz Harıy Potter'ın okulu Hogwarts'ı anımsatıyor. Dövüş sahnelerinde kullamlan dijital efektler tarif edilirken ise “Matrix"in adı geçiyor. (B.A.) 


Donnie Darko 
Geçen yıl içerisinde ABD ve Avrupa'da en çok heyecan yaratan, adından en çok söz edilen bağımsız yapımla nihayet biz de buluşuyoruz. 
Filme adını veren Donnie Darko (Jake Gyllenhaal), yasının doğal bunalımlarım fazlasıyla yasayan bir gençtir. Aile iliskileri de pek iyi sayılmayacak durumdaki Donnie, devasa bir tavsanın seslerini duymaya baslar. Dünyanın sonunun yakın olduğuna kanaat getiren Donnie çılgınca eylemler sergilemeye baslar. 

“Donnie Darko” bir ilk film. Yönetmen Richard Kelly aynı zamanda filmin senaryosuna da imza atmış. Sürreal yapısı nedeniyle David Lynch filmleriyle karsılastırılan “Donnie Darko”nun oyuncu kadrosunda James Duval, Patrick Swayze, Drew Barrymore gibi tanıdık isimlere de rastlamak mümkün. Soundtrack ise “80'li yılların ruhunu taşıyor (Duran Duran, Tears for Fears, Echo & the Bunnyman, VS.). 

Gençlik filmi, korku, bilimkurgu, fantastik sinema 


EKondom des Grauens” 


gibi türleri bulusturan “Donnie Darko”nun son derece orijinal bir film olduğu konusunda izleyici ve elestirmenler hem fikir. Bazı meslektaşlarımız biraz abartılmış olduğunu düşünse de aldığı elestirilerin büyük kısmı istah kabartacak cinsten. Filme gönül rahatlığıyla tam puan veren elestirmenler olduğu gibi, İngiliz sinema dergisi Total Film de “Donnie Darko"yu 2002'nin en iyi filmi seçti. İnternetteki sinema sitelerine bakılırsa, filmi tüm zamanların en iyileri arasında gören izleyicilerin sayısı da hiç az değil. Özetle, iki eliniz kanda bile olsa kaçırmamanız gereken bir film. (E.E.) 


Kanlı Mallory 

“Buffy” ile “Indiana Jones” karısımı olarak tarifi edilen film, düğün gecesinde kocasının seytan olduğunu kesfeden bir kadının maceralarını anlatıyor. Kocasını baltayla parçalayarak öldüren Mallory, hayatım kötülükle savasmaya adamaya karar verir. Anti-Paranormal bir örgüte katılarak Fransa'yı tüm gece yaratıklarından korumakla görevlendirilir. Ortağı Vena Cava ve 9 yasındaki Tina ile vampirler, zombiler ve her türlü kötü güce karşı savaşırlar, Bir kilisede pusuya düşürüldükten sonra ölümden zor kurtulan ekip, kaçırılan Papa'yı bulmakla görevlendirilir. 
Filmin manga etkisi tasıyan bir görsel yapısı var. 
Hikayenin çoğu gece saatlerinde geçiyor. 

Tüm kostümler stilize ve fütüristik. Bu görsel dünyaya tekno bir soundtrack eslik ediyor. 

Kitch dünyası, süper kahraman kadınları, çesit çesit canavarları ve bol aksiyonuyla türün sevenlerini kesinlikle memnun edecek bir film gibi görünüyor. (8.A.) 


' 


Venüs Oğlanları 
(Wenuz Boyz) 
Kariyerinin başlarında, devrim sonrası Nikaragua'da kadınların direnisini anlatan bir belgesel çeken Gabrielle Baur, 1990'da kadın ve erkeklerin fantazilerini konu alan “Lulutopia”ya imza atmıstı. “Venüs Oğlanları” adlı belgeseli, kadın olarak doğsalar da erkek olmayı arzulayan insanların dünyasını anlatıyor. Film boyunca sınırları belirsiz cinsel kimlikler ve cinsiyetler arası gidip gelmelerle karsılasıyoruz. New York'da bir “drag king” gösterisiyle baslayan film, cinsel kimlikleri alaya alan performanslar sunuyor. Sannede yapılanlar komik gelse de, sahneden indiklerinde bu insanlar bedenleriyle ruhları arasındaki uyuşmazlığın sıkıntısını yaşıyorlar. Sahnede erkeklerin parodisini yaparken, bir yandan erkek erotizmini ve erkeklerin güç oyunlarını da anlamaya çalışıyorlar. 2002'de Londra ve New York Gay ve Lezbiyen Film Festivalleri'nde gösterilen film, Kopenhag'da Seyirci Ödülü, Locarno'da ise Elestirmenler Ödülü almış. (B.A.) 


Kondom des Grauens 

Dergimizin 90. sayısında (Ekim 2002), Kült Filmler bölümünde tanıttığımız “Kondom des Grauens” da festival programında yer alıyor. New York'ta fuhuş merkezi bir otelden başlayıp, tüm kente yayılan “katil prezervatifler”in yol açtığı dehseti ve bu olayı araştıran, escinsel polis müfettisi Luigi Mackeroni'nin (Udo Samel) maceralarını anlatan film Almanların ünlü karikatüristi Ralf König'in çizgi romanlarından uyarlanmış. Filmdeki prezervatiflerin dizaynında emeği geçenler arasında H.R. Giger da yeralıyor. Sinema tarihinden çeşitli filmlere yapılan göndermeler, ucuz efektler ve pespese sıralanan belden asağı esprilerle senlenen film, festival programındaki en eğlenceli yapımlar- dan birisi. Ciddi bir sey beklemeden, mümkünse kala- 


“Jin Nian Xiatian” 


balık bir arkadaş grubuyla gidip, bolca gülmek için son derece yerinde bir tercih. (E.E.) 


Jin Nian Xiatian 

(Fish and Elephant) 

Pekin Hayvanat Bahçesi'nde fillere bakıcılık yapan Xiao Oun'un, bir mağazada çalışan Xiao Ling ile gizli bir ilişkisi vardır. Xiao, kendi cinsel kimliğiyle barısık olsa da lezbiyen olduğunu annesine söylemez. Zaten annesi de onun uygun bir adamla evlenmesini istemektedir. 
Bu arada Gun'un eski kız arkadası, kendisini taciz eden babasını öldürmüs, Gun'un yanına polislerden gizlenmeye gelmistir. İlk filmini çeken Çinli kadın yönetmen Li Yu, “Fish and Elephant” için amatör oyuncularla çalışmış. İki kadın arasındaki duygusal iliskiyi anlatan ilk Çin filminde, duygusal içeriğin samimiyetle ve inandırıcı bir sekilde irdelendiği, günlük yaşamdan mekanların etkileyici bir sekilde kullanıldığı söyleniyor. 
Basroldeki iki oyuncunun gerçek hayatlarında da bir çift olmaları kuşkusuz aralarındaki elektriği yakalamada önemli bir etken olmustur. Yönetmen, filminde bir kadının çektiği acıyı ve çaresizliği göstermek istediğini belirtiyor. (B.A.) 
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için özür dileriz e... 


Bir filmden rahatsız olmak kuşkusuz göreceli bir kavram. Şu sıralar ülkemizde gösterimde olan “Dönüş Yok” nedeniyle “rahatsız edici film” konusu tekrar gündeme geldi. Bir filmin izleyicisini rahatsız etmesi elbette o filmin kötü olduğu anlamına gelmiyor. Hatta 


kimi zaman bu filmin artısı bile olabilir. Bazı filmler içeridikleri grafik şiddetle, “kimileri yerleşik toplum normlarına karşı aldıkları tavırla, bazıları izleyiciyi duygusal olarak etki altına alarak, bazılarıysa izleyicinin algılarıyla oynayarak rahatsız ediyorlar. Oluşturduğumuz listede bu yaklaşımların her birinden örneklere yer vermeye çalıştık. 

ENGİN ERTAN - BURCU AYKAR 


— 
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Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz... 


ÇARPIŞMA 
(Crash) 
Yön: David Cronenberg. Oyn: James Spader, Elias Koteas, Deborah Cara Unger, Holiy Hunter, Rosanna Arguette. 1996, Kanada/Fransa/ingiltere ortak yapımı. 
Dâvid Cronenberg hiçbir zaman genel izleyici kitlesinin salondan mutlu mesut ayrılacağı tarzda filmler çekmedi. Yönetmenin kimi kişisel takıntıları bir kesim izleyiciyi büyülerken, bir kesim izleyiciye de fazla ve itici geldi. Ancak Kanadalı yönetmen, J.G. Ballard'ın tartışmalı romanı “Çarpışma”yı sinemaya uyarladığında deyim yerindeyse yer yerinden oynadı. Film sinema tarihinin en olaylı, en tartışmalı yapıtlarından birisi haline geldi. Cannes Film Festivali'nde cesareti nedeniyle Jüri Özel Ödülü'ne layık görülen film ıslık sesleri ve yuhlamalarla karşılandı. 
Kimi eleştirmenler “Çarpışma”yı başyapıt olarak nitelendirirken, kimileri filmi yerden yere vurdu. 
Filmin öyküsüne gelince... James Ballard (James Spader) ve karısı Catherine (Deborah Kara Unger) cinsel açıdan birbirlerinden uzaklaşmışlardır. Ancak geçirilen bir trafik kazası her şeyi değiştirir. James hastanede kaldığı süre içerisinde farklı bir takıntı- ya sahip insanlarla tanışır. Hastaneden çıktıktan sonra da onların grubuna katılır. Bu insanlar için trafik kazaları bir fetiş haline gelmiştir. Trafik kazalarının resimlerini çekerek, ünlü kazaları yeniden canlandırarak ve arabaların içinde sevişerek tatmin olmaktadırlar. Grubun lideri konumundaki Vaughan (Elias Koteas) hem James'i hem de Catherine'i çok geçmeden etkisine alır. 
Modern toplumda kadın erkek ilişkileri üzerine bir alegori olarak okunması mümkün olan “Çarpışma”da, Cronenberg ince- 
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“Çarpışma” 


likli bir işçilikten faydalanmaktaydı. Sanat yönetimi, görüntü yönetimi ve müziğin bileşimiyle eşsiz bir atmosfer yakalayan film, günümüzde geçen bir bilimkurgu niteliğindeydi. Cronenberg filminde bugünü ve geleceği kusursuz şekilde harmanlamıştı. Ancak bu soğuk ve metalik atmosfer bile bazı izleyicilere rahatsızlık vermek için yeterliydi. Bir de üstüne filmin kimi olaylı sahneleri ve kendine has soğuk mizah anlayışı (Spader ve Unger yatakta sevişirlerken, Unger'ın uzun uzadıya meninin tadından bahsettiği sahneyi hatırlayın) eklenince “Çarpışma” kimileri için katlanılmaz bir film haline geldi. Özellikle Spader'ın bir araba içinde sevişirlerken, Arguette'in bacağındaki vajina benzeri yarayı penetrasyon amacıyla kullandığı sahne bazı seyircilerin salonu terk etmelerine sebep oldu. Film ülkemizde İstanbul Film Festivali çerçevesinde sansürsüz olarak gösterilmişti. 
Gösterime girerkense, sansür kurulundaki yetkili kişiler beklenmeyecek bir sahneye takılıp, altın makasın çalışmasına sebep oldular. “Çarpışma”yı vizyonda izleyen seyirciler, Spader ve Koteas'ın öpüştükleri sahneyi göremediler. Birkaç yıl sonra ise film Beyoğlu'nda seks filmi gösteren bazı sinemaların afişlerinde göze çarptı. İşin bu kısmı hakkında yorum yapmamayı tercih ediyoruz. (E.E.) 


BiR RÜYA iÇiN AĞIT 

(Reguiem for a Dream) 

Yön: Darren Aronofsky. Oyn: Jennifer Conneliy, Ellen Burstyn, Jared Leto, Marlon Wayans. 2000, ABD yapımı. 

Geçen senenin başında, IF İstanbul Bağımsız Film Festivali'nde Darren Aronofsky'nin yönettiği “Bir Rüya İçin Ağıt / Reguiem for a Dream”i, yönetmenin konuk olduğu seansta seyredenler hatırlayacaklar; film bittiğinde seyircilerin üzerinden tır geçmiş gibiy- 


di. Filmin özellikle son onbeş dakikasının ardından sanki herkes donup kalmıştı. İzleyicilerin ortak duygusu, eve gidip saatlerce ağlama isteğiydi. Bu nedenle yönetmen salona girdiğinde sorulan ilk sorulardan biri (soru değil aslında, yorum), “Bunu bize neden yaptınız?” oldu. Şakayla karışık bu soru aslında filmi beğenen birinin çok samimi bir itirafıydı: Filme dayanmak gerçekten zordu. 
Her türlü bağımlılığı (yemek, uyuşturucu, televizyon, şeker...) ele alan film, gerçekleşemeyecek olan düşlere bel bağlamış insanların yavaş yavaş dibe doğru sürüklenmelerini anlatıyordu. Kuşkusuz filmin seyircilere böylesine dokunmasının önemli bir sebebi, hepimizin az ya da çok birşeylere bağımlı olarak yaşamamız ve karakterlerde kendimizden birşeyler görmemizdi. Aronofsky, Hubert Selby Jr.'ın romanını beyazperdeye uyarlarken, bağımlılığın nasıl yaşandığını, bunun fizyolojik ve psikolojik aşamalarını aktaracak bir görsel dil yaratmıştı. Perdeyi ikiye bölüyor, buzdolaplarını yürütüyor ve izleyiciyi karakterlerin yaşadıklarının içine sokuyordu. Sonuçta ortaya çıkan film o kadar güçlü ki, uyuşturucu ve alkol bağımlılığı tedavisinde propaganda filmi olarak rahatlıkla kullanılabilir! 

(B.A.) 


BRAINDEAD 

Yön: Peter Jackson. Oyn: Timothy Balme, Diana Pefialver, Elizabeth Moody. 1992, Yeni Zelanda yapımı. 

Peter Jackson “The Frighteners” ile Hollywood'a transfer olmadan ve “Yüzüklerin Efendisi” ile yıldız yönetmene dönüşmeden önce çok farklı tarzda filmlerle meşgul olmaktaydı. 1992 yapımı “Braindead” ise Yeni Zelandalı dahi yönetmenin filmografisinde özellikli bir yerde durmaya devam ediyor. 


“Geri Zekalılar” 


Aşırı koruyucu bir annenin (Elizabeth Moody) baskısı altında yaşayan Lionel'ın (Timothy Balme) başına gelen tatsız olaylar dizisi olarak da nitelendirebiliriz “Braindead”i. 
Filmin geçtiği küçük kasabanın marketinde çalışan Paguita (Diana Pefalver) baktırdığı falda çıkan işaretler doğrultusunda Lionel'ın kendisi için doğru erkek olduğuna karar veri- 


yor. Lionel ve Paguita çok geçmeden bir randevu ayarlıyorlar ancak genç adamın annesi elbette bu duruma tepkisiz kalmıyor. Bir hayvanat bahçesini gezen çifti takip eden anne, egzotik bir ülkeden getirilen may- 


mun/fare kırması yaratık tarafından ısırılınca yavaş ya- il vaş zombiye dönüşmeye a a 


DUYULAR iMPARATORLUĞU 


(Bi no çorrida) 


Yön: Nagisa Oshima. Oyn: Eiko Matsuda, Tatsuya Fuji. 1976, Japon- 


ya/Frahsa ortak yapımı. 


Oshima'nın çesitli yazılarının derlendiği, ülkemizde AFA 
Yayınları'nca “Özgürlük 
Arayısı” adıyla yayımlanan kitapta, 
“Duyular İmparatorluğu”nun oluşum hikayesini okumak mümkün. Oshima bu filmi çekmeye başlarken motivasyonunun bir porno film çekmek olduğunu açıkça ifade ediyor. Belki günümüzde porno kategorisine dahil edilemeyecek filmlerde gerçek sevisme sahneleri görmeye 
alıştık ancak 1976 
yılında -hem de 
Japonya gibi son derece tutucu bir ülkede- böylesi bir ise kalkısmak gerçekten cesaretistiyor. 

Film Japonya'da gerçekten yasanmış bir olayı konu edinmekte. 


Genç fahise Sada (Eiko 
Matsuda), çalıstığı evi isleten kadının erkeği 
Kichi (Tatsuya Fuji) ile seviştiğinde ilk kez cinsel zevkin ne olduğunu anlar. Bu deneyimin ardından 
Kichi onun için bir 


saplantı haline gelir. 
Aym sey erkek iin'de geçerlidir. Neredeyse gündelik ihtiyaçlarını bile bir köseye bırakıp, sürekli sevisen ikili en sonunda evlenmeye 


karar verir. Ancak Sada erkeğine tam anlamıyla sahip olmayı istemek: 
tedir. Onu sürekli iğdis etmekle tehdit eder. 
Bu arada Sadâ ve 
Kichi'nin cinsel birleğmelerine sado mazo oyunlar dahil 


olmaya baslar. 
“Duyular İmparatorluğu”nun bizce rahatsız edici kısmı grafik seks içeren sevisme sahneleri değil. Fakat Sada ve 


z 


Kichi'nin ilişkilerinde mantık yitirilmeye ve cinsel tutku ön plana çıkmaya başladıkça, izleyicinin koltuğunda rahat rahat oturması zorlasıyor. Özellikle filmin finalinde, 
Sada'nın Kichi'nin cinsel orgamnı kestiği sahneyi soğukkanlılıkla karsılâmak zor. Evet, aradan geçen yaklasık 
30 yıliçerisinde bir 
adamın ikiye bölünmüş penisinin fotoğraflarına (Bobbitt mevzusu) günlük gazetelerde bile rastladık. Fakat 
Oshima'nın film, boyunca kurduğu fazlasıyla gerçekçi atmosfer, finaldeki 

m bahis sahnenin gi arttırıyor. 
Sonuçta da ortaya etkisinden kurtulması zor, sert, cesur Ve rahatsız edici bir film çıkıyor. (E.E.) 


başlıyor. Lionel ise annesinin bu özel durumunu gizlemeye çalışırken, evinin bodrumunda saklamaya çalıştığı zombilerin sayısı giderek artıyor. 

Hemen her zombi filminde olduğu gibi, “Braindead”de de akıl almayacak gore efektler mevcut. Ancak Jackson aşırı kan kullandığı sahnelerde gidebileceği kadar ileri giderken, bir yandan da işin içine mizahı katıyor. Dolayısıyla filmin iç bulandıran anları, aynı zamanda birer kahkaha bombasına dönüşüyor. Bu abartı nedeniyle filmdeki şiddetin yapaylığı fazlasıyla belli aslında. Eğer filmin havasına girerseniz, gördüğünüz parçalanmış vücutlara ve dökülen tonlarca kana tahammül etmeniz de mümkün. Ancak bu çoğu izleyici için pek kolay değil. Filmdeki “zor” ve fazlasıyla komik sahnelerden bir ikisini anmak gerekirse; annenin yediği pudinge düşen kendi kulağını da mideye indirişini, ikiye bölünen zombiyi ve gırtlağı kesilmiş bir zombinin ağzı değil de doğrudan yemek borusu vasıtasıyla beslenişini sayabiliriz. Sonuç olarak “Braindead” çoğu izleyici için katlanılmaz bir filmken bazıları için de vazgeçilmez bir eğlence kaynağı. (E.E.) 


GERİ ZEKALILAR 


Oyn: Bodil Jorgensen, Jens Albinus, Louise Hassing, Nikolaj Lie Kass. 1998, Danimarka, İtalya, Fransa, Hollanda yapımı. 

Dogma 95 akımının ikinci filmi olan “Geri Zekalılar”ın hikayesi, bir anlamda Lars Von Trier'in bu akım ile sinemada yapmak istediklerini yansıtıyordu. Dogma 95, sinemayı tüm fazlalıklarından arındırarak gerçeğe ulaşmayı amaçlıyordu. Böylece de insanın duygularına yaklaşmasını ve kendisiyle yüzleşmesini belgeleyen filmler çekilmiş olacaktı. “Geri Zekalılar”da, büyük bir evde hepberaber kalan bir grup insan gerizekalı taklidi yaparak yaşıyorlar. Amaçları, her türlü kontrol mekanizmasından sıyrılarak, içlerindeki çocuğa ve gerçeğe ulaşmak. 
Bunun için, o güne kadar alıştıkları ve hayatlarını kısıtlayan kurallardan sıyrılmaları gerektiğini düşünüyorlar. Bunu hayata geçirmek için yaptıkları da, filmin seyredilmesini zorlaştıran sahneleri ortaya çıkarıyor. Bebek gibi konuşuyorlar, yeme-içme adabını yok sayıyorlar, insanların kendilerine karşı duydukları sabrı sınıyorlar. Bunun yanında Dogma 95 akımının benimsediği elde kamera, doğal ışık gibi teknik özellikler, seyircilerin filmi takip etmekte zorlanmalarına ve hatta midelerinin bulanmasına bile yol açabiliyor. Dogma 95, “auteur” konseptinin burjuva bir bakış açısıyla yaratıldığını düşünüyor ve bunu eleştiriyor. 
“Geri Zekalılar” da, burjuva hayatını eleştiriyor ve bu konuda izleyicileri kışkırtmayı amaçlıyor. 

(B.A.) 
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Verdiğimiz 


DÜZ BENİ A 


Yön: Coralle Trin Thi, Virginie ..ği Despentes. Oyn: Karen Bach, « Raffaela Anderson. 2000, Fransa yapımı. 

Daha adından başlayarak, kışkır- 


ni.” Hatta sinemasal bir tat vermekten çok, düşünsel bir düzeyde seyirciye hitap etmeye çalıştığını, bir fikri ortaya koymak istediğini söyleyebiliriz. Porno estetiğini kullanan filmin iki başrol oyuncusu da porno oyuncuları. Ancak film, erkekleri hedef alan porno endüstrisi kalıplarını alıp, öyle bir şekle sokuyor ki, erkeklerin bundan keyif alması imkansız hale geliyor. Normalde haz verecek görüntüler, rahatsız edici oluyor. Bir tecavüz-intikam filmi olan “Düz Beni”, biri tecavüze uğrayan, diğeri de birini öldüren iki kadının birlikte çıktıkları, dönüşü olmayan yolculuğu anlatıyor. İki kadın, erkeklerden öç almak adına yollarına çıkanla yatıp, sonra da onları öldürüyorlar. Erkekler yüzünden yaşadıkları travmatik olaylar çizgiyi aşmalarına, doğru/yanlış mevhumlarını kaybetmelerine neden oluyor. Bu noktadan sonra onlar için artık hiçbir şey “yapılamaz” ya da “imkansız” değil. Yalnızca acıma duygusu hissetmeleri veya vicdan azabı duyabilmeleri imkansız. Bu yüzden gerektiğinde parasını alma amacıyla bir kadını da öldürebiliyorlar. 
Kendi romanını beyazperdeye aktaran Despentes, romanının vahşi ve rahatsız edici olduğunu kabul ediyor. Dolayısıyla dijital kamerayla çektiği bu ilk filminde de aynı etkiyi yakalamaya çalışmış. Bu anlamda film oldukça başarılı. Özellikle tecavüz sahnesi akıllardan çıkmayacak, insanın içini ezen bir vahşete tanık ediyor seyirciyi. Bunun yanında, film boyunca kadınların intikam için serahatsızlık için 


> 


tıcı olmayı amaçlayan bir film “Düz Be- j 


özür dileriz... 


vişmelerini, gece kulübünde toplu katliam yapmalarını ve erotik 

olmaktan hayli uzak çıplak kadın 

ve erkek bedenlerini seyretmek de 

çok kolay değil. “Düz Beni” iki kadının erkekler karşısında yitirdikleri 

güçlerini yeniden kazanmalarının 

hikayesini anlatırken, “Thelma ve 

Louise”in şeker pembesi tonuyla da dalga geçiyor. (B.A.) 


PINK FLAMINGOS 

Yön: John Waters. Oyn: Divine, David Lochary, Mink Stole, Danny Mills, Edith Massey, Mary Vivian Pearce. 1972, ABD yapımı. 
Eğer birileri “delikanlılığın kitabı”nı yazdıysa, John Waters da muhakkak “iğrenç olmanın kitabı”nı yazmıştır. Şu sıralarda görece daha normal filmlerle meşgul olan sinema dünyasının bu nev'i şahsına münhasır sakini, “70'li yıllar boyunca akıl almayacak iğrençliklerle ve grafik seks sahneleriyle dolu bağımsız filmler yönetmekteydi. Yakın arkadaşlarından oluşan oyuncu grubu da ona destek oldular. 

Waters'ın bu dönemde çektiği filmlerin hepsinin kendine has bir şöhreti var ancak yönetmenin adıyla özdeşleşmiş esas eseri “Pink Flamingos”. Dünyanın en iğrenç insanı ünvanının Sa- 


“Happiness” 


hibi Divine (Divine) ve onun ünvanını ele geçirmeye çalışan Raymond (David Lochary) ve Connie Marble (Mink Stole) çiftlerinin çekişmesini anlatıyor film. Aslında pek bir şey anlatma derdi de yok. Bu konu vasıtasıyla bir sürü iç bulandıran sahneyi peş peşe izleyiciye sunuyor. 
“Pink Flamingos” denince akla ilk gelen sahne, Divine'ın kesintisiz bir planda dumanı tüten bir köpek dışkısını mideye indirişi -belki biliyorsunuz ama biz bir kez daha yazalım, Divine bu sahnede köpeğin dışkısını gerçekten yiyor-. 
Waters da filmdeki en iğrenç anın bu olduğunu düşünse gerek ki, bahsettiğimiz sahneyi finale saklamış. Fakat filmi izlemiş olanların kendilerine göre başka “favorileri” de var. Örneğin zavallı bir tavuğun dahil edildiği ve boğazı kesileğü bir sevişme sahnesi, bir hippi- nin anüsünü açıp kapayarak -yakın plan- çalan şarkıya eşlik edişi, Divine'ın oğluna oral seks yapışı bunlardan sadece birkaçı. 

Eğer “Pink Flamingos”u izlerken rahatsız olmanın ve iğrenmenin eğlencenin bir parçası olduğunu kabul ederseniz, filmi seyretme süreci pek de zorlayıcı olmuyor. Fakat ne olursa olsun, insanın izlerken en azından bir kaç kez “ayyyy”, “iyyyyy” gibi efektler çıkartması da kaçınılmaz. (E.E.) 


HAPPINESS 

Yön: Todd Solondz. Oyn: Jane Adams, Philip Seymour Hoffman, Lara Fiynn Boyle. 1998, ABD yapımı. 

“Happiness”i seyrederken kahkahalar boğazınıza batıyor adeta, Böyle korkunç bir duruma nasıl olup da gülümseyebildiğinize şaşırıyor, kendinizi kötü hissediyor, ne yapacağınızı bilemiyorsunuz. Nitekim adının aksine, film pek de mutluluğa değinmiyor. Cinayet, tecavüz, mastürbasyon, intihar, kusma, telefon sapıklığı gibi konuları var. Üç kızkardeşin hayatları etrafında dönen film, mutluluğun imkansızlığını anlatıyor ve bazı insanların taktığı mutluluk maskesinin içyüzünü göstermeyi amaçlıyor. Buradaki aile manzaraları hiç de umut vaadedici değil. Terapist 


hastasını dinler görünüp, aklından akşamüstü programını geçiriyor. Üç çocuğu, kocası ve güzel eviyle hayatta her şeye sahip olduğunu düşünen kadının kocası pedofil çıkıyor. 
Bir adam yalnızca insanları telefonda taciz ederek tahrik olabiliyor. Şöhretinden bunalan bir kadın, yalnızca bu adamın kendisiyle telefonda aşağılayıcı bir şekilde konuşmasın- dan etkileniyor. Oğlunun arkadaşına tecavüz etmek için tüm ailenin yemeğine uyku hapı karıştıran bir adamın varlığından daha korkuncu herhalde adamın bunu oğluna itiraf etmesi ve anlatması. Tüm bu sahnelerin gösterdiği gibi, film rahatsız edici olmayı amaçlıyor. Seyirciyi güldürmek için yapıla- nın sınırlarının nerelere uzanabileceğini ölçüyor. Solondz'un yazıp yönettiği, hayata sinik bir şekilde yaklaşan “Happiness”, Cannes Film Festivali'nde FIPRESCI Ödülü'nü almıştı. (B.A.) 


“Eraserhead” 


“Dönüş Yok” 


gesinde geçmiş. Kız arkadaşının hamile kalışı ve evlenişleri de aşağı yukarı aynı döneme denk düşmekte, Son olarak Lynch'in saç modelinin filmdeki Henry karakterine ne kadar benzedi-Gini de hatırlatalım ve aradan çekilelim. (E.E.) 


DÖNÜŞ YOK 


Yön: Gaspar Noe. Oyn: Monica Bellucci, Vincent Cassel, Albert Dupontel. 2002, Fransa yapımı. 

“Dönüş Yok”un dakikasıyla (9) birlikte telaffuz edilen tecavüz sahnesi ile ün salmış olması, aslında pek de anlamlı değil. Bunun zor seyredildiği, insanın kafasını çevirme ya da gözlerini kapama ihtiyacı hissettirdiği doğru. Ancak filmde öyle bir yer var ki, filme ün kazandırmayı çok daha fazla hak ediyor. Bu da bir adamın kafasının parçalanarak öldürülmesini hiç saklamadan, tüm ayrıntılarıyla gösteren Sahne. 


Film, olayların nasıl geri dönülmez bir noktaya geldiğinin altını çizmek için bu vahşet sahnelerinin altını çiziyor olabilir. Ancak insanın aklına “Bu kadarına da gerek var mıydı?” sorusu ister istemez takılıyor. “Geri dönülmezlik”i vurgulamak için seçilen kurgu tekniği (olayların sondan başa doğru anlatılması), şok edici olayların filmin başında kalmasını sağlıyor. Dolayısıyla filmin sonuna doğru izleyici bir nebze rahatlayabiliyor. Filmi zor seyredilir kılan bir başka etken de el kamerasıyla çekilen, gece kulübünde geçen kismı takip etmesi neredeyse imkansız olan sahneler. (Bilemiyorum, belki de bunları göremememiz daha hayırlıdır.) 2002 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday olan filme giden seyircilerin ülkemizde filmin dağıtım şirketi tarafından sigortalanmış “olması, herhalde 

tüm bu cümlelerden fazla şey #X *£ anlatıyor! (B.A) » Ğ |! 


ERASERHEAD 

Yön: David Lynch. Oyn: Jack Nance, Charlot- te Stewart, Allen Joseph, Jeanne Bates. 
1977, ABD yapımı. 

David Lynch'in her filmi izleyici ve eleştirmenleri ikiye böler. “Ben bir şey anlamadım” diye sızlananların, rahatsız olduğunu yüksek sesle belirtme ihtiyacı duyanların sayısı hiç de az değildir. Fakat bu anlamda yönetmenin filmografisindeki hiçbir film “Eraserhead”in yanına dahi yaklaşamaz. 
Filmleri rüyaya, daha doğrusu kabusa yakın bir atmosferde seyreden David Lynch, ilk uzun metraj filmi “Eraserhead”de sonraki hiçbir filminde olmadığı kadar ileri gidiyor. 
Dramatik yapının ve hikayenin hemen hiç önem taşımadığı film, rahatsız edici siyah beyaz görüntüler ve onlara eşlik eden, uğultuya benzer bir ses bandıyla izleyicinin duyuarını esir alıyor. Filmdeki mutant bebeğin (Lynch bu maketin nasıl yapıldığını ve nasıl bir özel efekte başvurulduğunu hâlâ açıklamıyor) ve radyatördeki bayanın izleyici üzeride oluşan etkiye katkısı ise tartışılmaz. 
Esasında “Eraserhead”in bu derece rahatsız edici olmasının sebepleri arasında, çoğu kişinin filmle iletişim kurmakta zorlanması da gösterilebilir. Ancak “bir şey anlamadığım filmden ne diye rahatsız olayım” diyenlere rastlamak da mümkün. Filmi illa çözmek isteyenlere ise şöyle bir iki ipucu verelim: David Lynch'in öğrencilik dönemi, fabrikalarla dolu bir endüstri böl- 


Jup SÜSS 
Yön: Veidt Harlan. Oyn: Ferdinand Marian, Werner Krauss, Heinrich George. 1940, Alman yapımı. 


Nasyonal-Sosyalist partinin propaganda sefi olan ve partinin yönetime gelmesi sonrasında itler tarafından 
Bilgilendirme ve 
Propaganda bakanlığına getirilen Joseph Göbbels, gerçekten alanında uzman bir kisiydi. Görsel medyanın, özellikle de sinemanın insanlar üzerindeki etkisini bilen Göbbels, söz konusu dönemde pek cok propaganda filminin çekilmesine de ön ayak olmustu. Bu filmler arasında ilk olarak akla gelenler Leni 
Riefenstahıl'ın meshur belgeselleri “Triumph des Willens” ve 
“Olympia”. Ancak Nazi propaganda filmlerinin çok daha tehlikeli, çok daha rahatsız edici bir örneği var. Bu filmin g izde çok fazla bilinmiyor ve hemen hiçbir yerde gösterilmiyor olmasının doğru mu 


yoksa yanlış mı olduğu ise başka bir tartısma konusu, 

Bahsettiğimiz film 1940 
yapımı “Jud Si 

Göbbels ve Hitler'in gözbebeği, Nazi propaganda filmlerinin önde gelen ismi Veidt 
Harlan'ın yönettiği film bir roman uyarlaması. 
Kon Feuchtwanger'ın romanı daha önce 
İngiltere'de çekilen, aynı isimde bir filme daha kaynak olmus. Romanın ve 1934 yapımı bü ilk uyarlamamın hikayesi söyle: Joseph SüR zengin ve yahudi bir is adamığır, Elindeki parayı kendi halkına yardım amacıyla kullanır. Genç bir kızın tecavüze uğramasıyla suçlâhari ve yahudi olduğu için idam cezasına çarptırılan SÜR, tam da bu dönemde gerçekte yahudi olmadığını öğrenir. 
Ancak.halkına sırt dönmemek için gerçek 


lar. Bu 

hikayenin aynı dönemde Almanya'da yükselen: Nazizme karsı bir tavır olduğunu anlamak ve her türlü ayrımcılığın yanlışlığına dikkat çektiğini teslim etmek zor değil, 
Harlâh'ın elinden çikma, 
Alman yapımı uyarlamamıhı nasıl olduğunu soracak olursamz.« Şasırtıcı olmayacak sekilde bu sefer Yahudi is adamı kötülüğün gerçek kayfiağına dönüstürülmüş. Ari ırka mensup genç kızlara tecavüz eden, yalancı ve sahtekar bir adam olan 
SüR, hikayenin ilerleyen bölümlerinde yahudi olmadığım da öğrenmiyor. Dolayısıyla hikayenin söylemek istediği her sey çarpıtılarak, yahudilerin kötü ve ahlaksız olduğunu iddia eden bir film çıkıyor 


kimliğini sak- Gi 


: Mr ortaya, Birde her sey bu 


kadarla sınırlı kalsa... 
Filmde Joseph Sü canlandıran Ferdinand 
Marian'ın filmde oynamayı kabul etmemesi sonrasında basına gelenler gerçek- 

Göbbels, yarı yahudi üvey oğlunun hayatının tehlikeye girebileceğini belirtip, oyuncuyu tehdit edince 
Marian da filmde oynamak zorunda kalmış. 
“Jud SüB” Almanya'da video piyasasına dağıtın hâlâ yapılmayan bir film. 
Sadece özel bir uyarı sonrasında belirli yerlerde gösteriliyor. Belki bu filmin halktan uzak tutulması doğru bir karar, belki de filmin daha geniş kitlelerce izlenip değerlendirilmesi ve yanlıslığının üzerine daha çok yazılıp, çizilmesi gerekiyor. (E.E.) 


OCAK 2003 SİNEMA 79 


Verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz... 


“Katil Doğanlar” 


o ZE 4 L 
KATİL DOĞANLAR 
Yön: Oliver Stone. Oyn: Woody Harrelson, Juliette Lewis, Robert Downey Jr. 1994, ABD yapımı. 

Her daim muhalif tavrıyla öne çıkmış Oliver Stone, medya eleştirisi yapmaya soyunduğu filmi “Katil Doğanlar” ile kolay kolay kimsenin başaramayacağı şekilde övgü ve yergi toplamıştı. İçerdiği aşırı şiddet nedeniyle kısa sürede bir skandal filme dönüşen “Katil Doğanlar”, ABD ve İngiltere başta olmak üzere çoğu ülkede gösterime girmeden önce sansürlenmek durumunda kaldı. 

Yollara düşen ve kurbanlarını rastgele seçen seri katil bir çiftin başkahramanı olduğu film, esasında medya ve sinemadaki şiddeti eleştirmek niyetindeydi. Ancak bunu yine şiddet kullanarak yapması ve o zaman kadar pek benzeri görülmemiş bir sinema diline yönelmesi filmi kimileri için son derece itici kıldı. Stone, birbirinden farklı film formatlarını birarada kullanıyor ve çok sayıda kesme yapıyordu. İçerdiği şiddet bir yana, bu başdöndürücü tempo bile bazı izleyiciler için yeterince rahatsız ediciydi. 

“Katil Doğanlar” “90'lı yılların en çok ses getiren filmlerinden birisi oldu. Uzun süredir Amerika'dan çıkan en sert ve en muhalif film olmasına rağmen, sansürün de etkisiyle bir şekilde çekip çevrildi ve azımsanmayacak bir gişe başarısı elde etti. Filmin bu şekilde “yola sokulması” elbette gerçekte söylemek istediği mesajın kaybolup gitmesi tehlikesini 


80 SİNEMA OCAK 2003 


de beraberinde getiriyordu. Kaldı ki, filme bambaşka açıdan yaklaşan, tıpkı filmde dalga geçilen insanlar gibi Mickey ve Mallory karakterlerini birer kült figüre dönüştürenler oldu. Ancak filmin sansür kurullarının müdahalesine uğramış hali bile yeterince sertti. (E.E.) 


omper 
Stomper” 


ROMPER STOMPER 

Yön: Geoffrey Wright. Oyn: Russell Crowe, Daniel Pollock, Jacgueline McKenzie. 1992, Avustralya yapımı. 

Sinemada Neo-Naziler üzerine çok sayıda film yapıldı. Ancak “Romper Stomper” bunların içinde kendine has bir yere sahip. Geoffrey Wright'ın filmi sahip olduğu enerjinin beraberinde getirdiği öfke ve şiddetin etkisiyle dünyanın dört bir yanında izleyici ve eleştirmenleri şok etmişti. 


| 


ei 
Hando (Russell Crowe) Melbourne'deki Neo-Nazi bir grubun lideridir. Bölgede yaşayan Vietnamlıları tehdit olarak gören grup onlara saldırmaya karar verir. Gerçekleştirdikleri vahşi saldırı karşılıksız kalmaz. Vietnamlılar intikam almak için Neo-Nazilere saldırırlar. Bu durum karşısında Neo-Naziler kaçmak zorunda kalırlar. Hando'nun sara hastası kız arkadaşı Gabe (Jacgueline McKenzie) de onlara katılır. Ancak genç kız duygu yoksunu Hando'dan uzaklaşıp, onun en iyi arkadaşı Davey'ye (Daniel Pollock) yakınlaşır. 
Filmin içerdiği iki kavga sahnesi gerek uzun süreleri gerekse iç: kleri grafik şiddetle öne çıkıyorlar. Her iki sahne de ortamdaki kaosu ve yükselen adrenalini çok iyi şekilde yansıtıyor. Ancak bu durum beraberinde yogun bir şiddet kullanımını da getiriyor. 
Wright'ın filmi için belirlediği sert ton belki zorlayıcı ancak az önce belirttiğimiz sebep dolayısıyla da gerekli. Film içte biriktirilen yersiz bir öfkenin yol açacağı vahşeti tüm çıplaklığıyla sergiliyor. 
“Romper Stomper”ın izleyiciyi rahatsız eden, hatta ürküten tek öğesi içerdiği şiddet değil. Russell Crowe'un Hando rolündeki performansı gerçekten takdire layık. Hando bir yandan gözünüzü alamadığınız diğer yandan ise asla karşı karşıya gelmek istemeyeceğiniz tarzda bir karakter. Crowe, işin içinde şiddet olmayan sahnelerde dahi vücut dilini ve ses tonunu başarıyla kullanarak tüyler ürpertici bir Nazi portresi çiziyor. (E.E.) 


ÖLÜMCÜL OYUNLAR 


Yön: Michael Haneke. Oyn: Arno Frisch, Frank Giering, Susanne Lothar, Ulrich Mühe. 
1997, Avusturya yapımı. 

İzleyiciyi germeyi, sinirlerini bozmayı kendine ilke edinmiş bir yönetmen Haneke. Bu tavrı nedeniyle onu takdir etmek de mümkün, filmlerinden nefret etmek de... Zaten gerek izleyiciler gerekse eleştirmenler arasında benzer şekilde karşılanıyor Haneke filmleri. Tutkulu hayranları da var, yaptığı Sinemaya ısrarla karşı çıkanlar da, “Ölümcül Oyunlar” da Haneke sinemasının son derece tipik bir örneği. 

Önce filmin konusunu kısaca özetleyelim. 
Bir burjuva ailesi yazlık evine tatile gider. 
Kapıyı çalıp yumurta isteyen iki genç (Arno Frisch ve Frank Giering) aileyi rehin alır. İki genç aile üyelerine önce psikolojik, sonra da fiziksel anlamda şiddet uygular. 

İlla bir türe dahil edilecekse, psikolojik gerilim tarzındaki filmlerin yanına yerleştirilebilecek “Ölümcül Oyunlar”, türün alışılageldik örneklerinden son derece farklı. Haneke filmdeki gerilim öğesini izleyicinin duygularıyla oynayarak sağlıyor. Ailenin maruz kaldığı fiziksel şiddeti ısrarla göstermemesi, filmin rahatsız edicilik boyutunu bir kat daha arttırıyor. Yönetmen bu tavrıyla şiddete karşı duyarsızlaşan izleyiciyi de hedef tahtasına oturtuyor. Belki de çoğu kişinin “Ölümcül Oyunlar”dan bu derece rahatsız olmasının başlıca nedeni, doğrudan suçlu konumuna düşmesi. Kahramanların yer yer kameraya dönüp konuşmalarıysa izleyiciyi gördükleri- nin birinci dereceden muhatabı konumuna yerleştiriyor. 

Alışılagelinmiş popüler sinema örneklerinde bu filmdekinin kat kat fazlası grafik şiddeti kabullenebilen seyirciyi, şiddeti bir nev'i rahatlama veya boşalma olarak algılamakla şuçluyor yönetmen. Ancak Haneke'nin filminde böylesi bir rahatlama mümkün değil 


çünkü daha önce de söylediğimiz gibi, şiddetin varlığından haberdar olmamıza rağmen olan biteni asla görmüyoruz. 

Hemen her filminde burjuva değerlerinin konformizmine ( saldıran (oHaneke'nin “Ölümcül Oyunlar”ı, bazen beyazperdede şiddeti görmemenin de rahatsız edici olabileceğini ispatlayan, özgün ve zor bir film. 
(E.E,) 


TETSUO 


SALO 


Yön: Pier Paolo Pasolini. Oyn: Paolo Bonacelli, Aldo Valletti. 
1975, İtalya ve Fransa ortak yapımı, 
Pasolini, Marguis de 
Sade'ın o romanını alıp, 1944lerin İtalya'sında geçen bir hikaye yaratmış. İtalya'da faşizmin kucaklandığı yıllarda geçen film, gösterime girdiğinde izleyicileri şok etmiş, hakkında farklı görüşlerin oluşmasına neden olmuştu. Kimine göre işkence ve cinsel şiddet içeren sahneleriyle yalnızca pornografi değeri vardı filmin. Diğerleri ise yönetmenin, İtalyan faşizminin bir incelemesini yapmaya çalıştığını düşünüyordu. 
Seks, iktidar ve ölüm arasındaki ilişkiyi inceleyen Pasolini, insanların kaçtıkları ve kabul etmek istemedikleri şeylerle yüzleşmelerini sağlamak istiyordu. Ancak cinselliğe sadece karanlık yönünden yaklaşması insanları rahatsız etmişti. Filmde, dört tane 

güç sahibi adam, bir grup genci 

şehir dışında bir eve hapsederek, onlara her'iste- > 


Yön: Shinya Tsukamoto. Oyn: Tomoro Taguchi, Kei Fujiwara, Nobu Kanaoka, Shinya Tsukamoto. 1988, Japon yapımı. 


Deneysel sinema alanındaki filmlerin klasik anlamda bir dramatik yapıya sahip olmamaları ve genel izleyici kitlesi için çoğunlukla içine girilmesi zor, hatta anlasılmaz kalmaları kimilerince rahatsız edici seklinde nitelendirilmeleri için yeterli ölabilir. Bü göreceli ve tartışmaya acik bir konu. Ancak kimi deneysel filmler görsel ve işitsel yapılarıyla doğrudan 


izleyicinin algılarına ve bilinçaltına yöneliyorlar. 

Bu durumda filmi rahat sekilde izlemek hemen herkes için neredeyse imkansız bir hal alıyor. 
Tıpkı “Tetsuo”da olduğu, gibi. 

Shinya Tsukamoto'nun filmi vücudu ya 

yavaş metale dü 

bir adanmn yasadığı kabusları “anlatıyor”. 
“Tetsuo”, Luis 
Bunuel'in meshur filmi 


“Un'ehien andalou”nun izinden.-giden bir sürreal sinema örneği. Ancak dokusu daha ziyade 
David Lynch'in 
“Eraserhead”ini amımsatıyor. Tsukamoto tıpkı Lynch gibi görüntü ve ses aracılığıyla bir kabus atmosferi yaratmaya çalısıyor. Jap: 
kültüründen ödünç aldıklarım eyberpunk ile birlestiriyor ve zorlayıcı bir modern çağ 


efsânesi yaratiyor. 
Yer-yer stop-motion tekniğinin kullamıldıği 
“Tetsuo”yu vücudun deformasyonu üzerine kurduğu kabus atmosferi sebebiyle David 
Cronenberg filmlerine, düsük bütçesine rağmen özel efektlere getirdiği çözümler nedeniyle de Sam 
Raimi'nin ilk dönemine yakın bulmak mümkün. 
Sinemada cyberpunk estetiğinin kullanımı 


söz konusu olduğunda akla gelen ilk örneklerden olan 
“Tetsuo”nun metal objeleri'cinsel fantazilerin öğesi olarak kullanmasıysa kimi zorlayıcı sahnetete: kaynak'oluyor. Sonuç olarak 67 dakikalık bu kült film, sinemada farklı arayısların tâkipçisi olanların bile içine girmekte zorlanacağı ayrıksı bir çaba. (E.E.) 
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diklerini yaptırırlar. Emirlerinde ayrıca hizmetçiler ve nöbetçiler de vardır. Konumlarını kullanan dört adam, köle olarak gördükleri gençler üzerinde her türlü cinsel sapkınlığın denemesini yaparlar. Zorla dışkı yedirilen insanlar, tuhaf evlilik törenlerini izleyen tecavüzler, aşağılanma, kısacası izleyiciyi tiksindirecek pek çok şey bir kabus atmosferinde sunuluyor “Salo”da. Tüm bunları seyredilebilir kılan ise seyircinin karakterlerle empati kurmasını sağlamaktan ziyade, bir röntgenci konumunda bırakılması. Tabii “Salo”yu izleme- nin keyifli bir macera olması pek mümkün değil. Daha çok itici, mide bulandırıcı ve kafa yorucu bir tecrübe olabilir. (B.A.) 


STRAW DOGS 
Yön: Sam Peckinpah. Oyn: Dustin Hoffman, Susan George, David Warner. 19741, ingilte- 


re yapımı. 
Amerikalı bir matematikçi olan David Sumner (Dustin Hoffman) ve İngiliz karısı Amy (Susan George), Amerika'daki kaostan kaçıp kadının çocukluğunun geçtiği küçük İngiliz kasabasına gelirler. Ancak kasaba halkı çok da misafirperver değildir. Taşralı erkeklerin sertliğine karşılık, pasifist David'in korkak tavırları kasabalılar için eğlence kaynağı olur. David'i evden uzak tutmak için yapılan plan çerçevesinde Amy, aralarında eski erkek arkadaşının da bulunduğu bir grup kasabalı erkeğin tecavüzüne uğrar. Sonraki günlerde kasabalıların linç edeceği bir genç, David ile Amy'nin evine sığınır ve sert bir çatışma başlar. 

Sam Peckinpah'ın hemen her filmi yoğun şiddet içerir ve yine aynı sebepten hemen hepsi ateşli tartışmalara yol açmıştır. Kimileri yönetmeni şiddeti estetize etmekle suçlarken kimileri de (ki Peckinpah'ın söylediklerine bakılırsa esas hedefi de bu) şiddete karşı bir tavır sergilediğini savunmuştur. İşte bu tip tartışmalara kaynak olmuş Peckinpah filmografisinin en çok gürültü koparmış halkası da “Straw Dogs”dur. 

Elbette “Straw Dogs” üzerinde uzun uzadıya kalem oynatılabilecek bir film. Ancak bu dosyada yer alma sebebine dönecek olursak iki sahne özellikle öne çıkıyor: Susan George'un tecavüze uğrayışı ve finaldeki çatışma. 
Tecavüz sahnesinde kadının içinde kaldığı durumdan zevk aldığına yönelik imalar zamanında izleyici ve eleştirmenleri hop oturtup hop kaldırmış, insanları ikiye bölmüş ve Peckinpah'ı kadın düşmanlığı suçlamalarına muhatap kılmıştı. Finaldeki sahne ise yönetmenin önceki filmlerini dahi masum kılacak kadar grafik şiddet içermekteydi. Filmin geçtiği kasabanın soğuk ve solgun atmosferinin bu sahnelerin yanında filmin rahatsız edici tonuna fazlasıyla katkıda bulunduğunu da eklemek gerek. (E.E.) 


HASTA: SÜPERMAZOŞİST 

BOB FLANAGAN'IN YAŞAMI 

VE ÖLÜMÜ 

(Sick: The Life & Death of Bob Flanagan, Supermasochist) 

Yön: Kirby Dick. Oyn: Bob Flanagan, Sheree Rose. 1997, ABD yapımı. 

18. İstanbul Film Festivali'nin üzerinde en çok konuşulan, izleyiciyi en çok şaşırtan filmlerinden birisi olmuştu “Hasta: Süpermazoşist Bob Flanagan'ın Yaşamı ve Ölümü” isimli belgesel. Festivalin program kitapçığındaki, midesi hassas, kalbi zayıf ve tutucu seyircilere salondan uzak durmalarını öğütleyen uyarı sayesinde filmin gösterim günü gelmeden adı dillerdeydi. Sonuçta geceyarısı seansında yapılan gösterime gerekli bilgileri almış olarak giden izleyicilerin bile bir bölümü filme dayanamadı. Salonu terk edenlerin ve gözlerini perdeden sık sık kaçıranların sayısı hiç de az sayılmazdı. Hatta mevzubahis gösterimde tepkisini yüksek sesle dile getiren bir izleyici bile çıkmıştı. 

En uzun süre hayatta kalan sistik fibroz hastası olarak tarihe geçen Bob Flanagan'ı ünlü kılan başka özellikleri de var. Bir performans sanatçısı olan Flanagan, kendisine yogun acı veren hastalığına karşı duruş niyeti- ne sadomazoşizme kendisini kaptırmış. Dominant olmaya dünden razı Sheree Rose ile yaptığı anlaşmalı evlilik sonrasında Flanagan gösterilerini birer sanat olayına çevirmiş. Diğer yandan şiirler yazıp, kendisiyle aynı hastalıktan mustarip çocuklara şarkılar söylemiş, onlara moral vermeye çalışmış. 
Kirby Dick'in şaşırtıcı belgeseli bu ilginç adamın hayatını en ince detayına kadar izleyiciye sunmaktaydı. En ince detayı derken Flanagan'ın aklın almayacağı, midelerin ise kolay o kolay kaldıramayacağı operformanslarını (en meşhurları 
Flanagan'ın bir çekiç ve çivi vasıtasıyla cinsel organını tahtaya çakışı - yakın plan- ve 
Rose'un Flanagan'ın anüsüne hiç de küçük sayılmaya- 


cak demir bir top sokuşu) kastetmekteyiz. 
Fakat “Hasta: ...””nın izleyiciyi avucuna almak veya etkilemekteki esas başarısı, kendisine konu edindiği kişinin eksiksiz bir portresini çizmesinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla hemen yukarıda saydığımız sahneler, ne kadar rahatsız edici olurlarsa olsunlar, filmin bütünlüğünde üste çıkmıyorlar. Üstelik grafik şiddet içermeseler dahi onlardan çok daha şok edici, iç burkucu anlar mevcut bu belgeselde. Bob Flanagan'ın hastane odasındaki ölümü ve Rose'un ölen kocasının ciğerlerinden çıkan sıvıları kameraya gösterişi gibi. 

İçeriği nedeniyle festival çevrelerinde ufak bir sansasyona dönüşen bu film hiç kuşku yok ki son derece başarılı bir belgesel. İzleyiciyi, Bob Flanagan gibi anlaması zor bir adamın dünyasında çıkarttığı yolculuğun sonunda hüzünlendirebilmesi hatta ağlatması da bunun en büyük kanıtı, (E.E.) 


“Herkese 
Karşı Tek 
Başına” 


HERKESE KARŞI TEK BAŞINA 
(Seul contre tous) 

Yön: Gaspar No&. Oyn: Philippe Nahon, Blandine Lenoir, Franckie Pain. 1998, Fransa yapımı. 

Yeni filmi “Dönüş Yok” ile izleyicilere neye uğradıklarını şaşırtan ve büyük gürültü kopartan Gaspar Noğ günümüz sinemasının yaramaz çocukları arasındaki yerini sağlamlaştırdı. İlk uzun metraj filmi “Herkese Karşı Tek Başına”yı İstanbul Film Festivali çerçevesinde izlediğimizde yönetmenin bu noktaya varacağını az çok tahmin etmiştik. Hatta kendisi de festivalin konuğu olarak İstanbul'a gelmiş, Atlas Sineması'nda yapılan geceyarısı gösteriminden önce filmini sunmuş ve rahatsız olabileceğimiz konusunda bizi uyarmıştı. 
“Herkese Karşı Tek Başına” sinemada çokça işlenmiş tarzda bir asosyal karakter portresi. 
Filmin Philippe Nahon tarafından canlandırılan antipatik başkahramanı kendisine yeni bir hayat kurma çabası içinde. Ancak çevresini kuşatmış olan hayatın yozlaşmış bireylerini görmeye tahammül edemiyor. İçinde biriktirdiği yoğun bir öfke var. Karşılaştığı insanları sürekli olarak şiddet kullanmakla tehdit ediyor ve ağzından küfür eksik olmuyor. “Herkese Karşı Tek Başına”nın kasabı için, düşüncesini eyleme dökemeyen bir Travis Bickle demek de mümkün. 


Başkahramanın iç sesiyle akıp giden film bu özelliğiyle daha da tedirgin edici bir hal alıyor. Sürekli kulak misafiri olduğumuz ancak eyleme dökülüşüne şahit olmadığımız bu düşüncelerin sonunun nereye varacağını, biriken bu öfkenin nerede patlayacağını korkuy- la bekliyoruz. İşte Gaspar Nog tam da izleyicinin bu zaafının üzerine gidiyor ve bize nahoş bir oyun oynuyor. Filmin bitmesine 10- 
15 dakika kala ekranda beliren ve geri kalan 
sahneler yoğun şiddet içerdiği için bunu kaldıramayacak izleyicilerin 20 saniye içerisinde salonu terk etmeleri gerektiğini belirten uyarı yazısının kimi seyirciyi paniğe sokmaması imkansız. 

İzleyiciyi duyguları ve algılarıyla oynayarak şok etmeyi deneyen Not, şu ana kadarki iki uzun metraj filminde bunu fazlasıyla başarmış durumda. Kendisi kayıtsız kalınamayacak kadar iyi bir sinemacı ancak filmleri de bir o kadar göz korkutucu. (E.E.) 


BROOKLYN'E SON ÇIKIŞ 


Yön: Uli Edel. Oyn: Jennifer Jason Leigh, Stephen Lang, Burt Young. 1989, ABD/ngilte- re/Batı Almanya ortak yapımı. * 

Sinema tarihinde çok az film “Brooklyn'e Son Çıkış”ın sahip olduğu umutsuzluk duygusunu yakalamış olsa gerek. Olabildiğince sert, acımasız ve karamsar bir film olan “Brooklyn'e Son Çıkış”, 1950'li yılların başında geçmekte. 
Grevdeki işçilere destek çıkan sendikanın önemli adamlarından Harry'nin (Stephen Lang) cinsel kimliğiyle yüzleşmesi, genç fahişe Tralala'nın (Jennifer Jason Leigh) hayata yeniden başlama hayali, erkek arkadaşından hamile kalan Donna'nın (Ricki Lane) evlilik planları acı sonuçlar veriyor. Her bir karakter yavaşça değil hızla düşüyor ve dibe vuruşları da yu- 


“Brookiyn'e 


muşak değil sert oluyor. 

Ele aldığı konuya korkakça değil, cesaretle yaklaşan ve seyircisini husursuz etmekten çekinmeyen bir film “Brooklyn'e Son Çıkış”. Gerçekleşmeyen hayallerin ve kaybolan umutların yerine konabilecek iyimserliği bir ütopya olarak görüyor. Dolayısıyla polyannacılık oynamaktansa düşüşün ardından gelen acıyı, masumiyetin yitirilişinden sonra insanlığın da yok olmasını en ince detayına kadar veriyor. Aşk ve temiz bir gelecek vaadinden sonra ortadan kaybolan genç denizcinin acısını üzerinden atamayan Tralala'nın onlarca erkeğin tecavüzünü umursa(ya)maması gibi, cinsel kimliğiyle barışık şekilde sevgiyi tadamayan Harry de linç edilmeye boyun eğiyor. 
Her bir elemanı kolay kolay unutulmayacak performanslar veren oyuncu kadrosu kadar Sahip olduğu atmosfer de “Brooklyn'e Son Çıkış”ın kozlarından. Yönetmen Uli Edel, görüntü yönetmeni Stefan Czapsky, sanat yönetmeni Mark Haack ve prodüksiyon tasarımından s0- rumlu David Chapman hep beraber filme en uygun görsel yapıyı oluşturmuşlar. Büyük kısmı gece saatlerinde sokak aralarında veya izbe evlerde geçen “Brookiyn'e Son Çıkış” görsel ola- 


rak da son derece karanlık ve soğuk. Ancak her şeyin temelinde filme kaynak olan romanın yazarı Hubert Selby Jr.'ın karamsar dünyası yer almakta. Yıllar sonra bir diğer Selby Jr. uyarlamasının izleyici üzerinde benzer bir etki yarattığını hatırlatalım. Tıpkı “Brooklyn'e Son Çıkış” gibi, listemize dahil etmekte tereddüt etmediğimiz bu film ise “Bir Rüya İçin Ağıt”. (E.E.) 


La mz mer b he 


“Piyanist” 


PİYANİST 
(La Pianiste) 

Yön: Michael Haneke. Oyn: Isabelle Huppert, Benoit Magimel, Annie Girardot. 
2001, Fransa/Avusturya or- > 


-CHOJIN DENSETSU UROTSUKIDOJ! 
Yön: Hideki Takayama. 1989, Japonya yapımı. 


*90'lı yılların ortaları... 
Mangalarla've anime-. 
lerle daha yeni yeni tanışmaktayız. Türün bir iki klasik örneği ile atlatılan bu tanısma © evresinin ardından ise ele geçirilmesi farz olan bir yasak meyvenin pesine düşülüyor: Yaygın olarak bilinen kısa - ismiyle “Urotsukidöji”. 


nusunu söyle özetleye. 
biliriz. Evrendeki yas sam üç farklı dünyadâh olusmaktadır: İnsanlann dünyası, iblislerin dünyası ve yarıhayvan yaratıkların dünyası. 
Amano Jyaku iblislerin dünyasında doğmustur ama,300 yıldır insanla- . 
rın dünyasındadır. 

Amacı büyük iblis efsa- 


olmadığımız oranda seks ve siddet'içerdiği, bu sebeple de genellik- 


, durmuyor. Üstelik 


sonuna kadar > sömürmekten geri 


tipte bir anime, Hos, günümüzde internet. 
aracılığıyla pek cok 


nesinin gerçekleştiğine sahit olmaktır. Efsane- 
«ye göre büyük iblisin” 
yeniden doğusu üç dünyayi birlestirecektir. Bu arada iblisler ifisanlarıri vücutların ele geçirirler ve okullu kızlafa tecavüz ederler, ölüler dirilir, ortalık kan gölüne dönüşür, . 
VS.VS.. : 
Animelerin çoğunlu! 
çizgi filmlerden alış! 


le yetiskin izleyicileri hedef aldıkları artık hemen herkeste! “ 
bilinmekte. Ancak 
“Urotsukidöji” bu sınıflandırmanın biraz da olsa dısında kalıyor. 
Pornografik içeriğe sahip animeler, yani hentai'lerle aymı kategoriye konulamayacak olsa da pervasızca S1- 


a ““nırda dolasıyor. Okullu 


Japon kız fantazisini 


karakterlerini, çoğu tecavüz olmak üzere cinsel birleşmeler 

> içerisinde gösteriyor. 
İçerdiği cinsel siddet bir yana patlayan vücutların, etrafa saçılan kan ve vücüt 

“ “parçalarımın'da haddi hesabı yok. * 
Çoğu ülkede sansür: takılan.“Urotsuki gerçekten benzerine 
"pek mamiayacak 


hentai'ye ulaşmak - “* 
mümkü 
« Ancak bir “sa. 
zamanlar elimizde böylesi imkanlar yokken “Urotsukidö- 

# Şinin-pesinden az kosmadık. Kaldı ki aradan geçen sürede gördüklerimiz, 13 yıl 


etme potansiyelini azaltmıyor. (E.E.) 
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tak yapımı. 

Önceki filmlerinde burjuvaların şiddete karşı duyarsızlığından dem vurmuş Haneke “Piyanist” ile, özellikle yabancı meslektaşlarımızın kullanmaktan pek keyif aldıkları tanımlamaya başvurursak, insan ruhunun karanlık tarafına bakan bir psikolojik/dramaya imza atmıştı. Film yönetmenin şu güne kadar çektiği en popüler film oldu, Cannes'da kazandığı üç büyük ödülle geçtiğimiz yıl içerisinde sanat sinemasının en çok ses getiren filmlerinden birisi haline geldi. 
Ancak tüm bunlar “Piyanist”in klasik Haneke dokunuşundan nasibini almadığı anlamına gelmiyordu. Arıza filmlerin yönetmeni, arıza rollerin aranılan oyuncusu Isabelle Huppert ile kayda değer bir çabaya girişmişti. 

Erika Kohut (Isabelle Huppert) annesiyle (Annie Girardot) beraber yaşayan orta yaşlı bir piyano öğretmenidir. Çevresindeki insanlara sevgi göstermekte başarılı olamayan Erika'nın kendine has bir dünyası vardır. Erkeklerin kendisine 


“Freaks” 


yaklaşmasına fırsat vermeyen kadın, sex shop'lardaki kabinlerde kendisinden önceki müşterilerin boşaldığı peçeteleri koklayarak, arabalı sinemalarda sevişen çiftleri izlerken işeyerek tatmin olur. Cinsel organını jiletle keserek, annesini hâlâ adet gördüğüne inandırmaya çalışır. Hayatına hemen hiç kimsenin girmesine izin vermeyen, tanıştığı kişilere karşı sergilediği soğuk davranışlarla kapıları baştan kapatan Erika'nın kendine ait bir düzeni vardır. İnsanların duyarsızlığından korunmak için içine kapanmayı, kendisine acı vererek tatmin olmayı seçmiştir. Ancak ona ısrarla yakınlaşmaya çalışan Walter (Benoit Magimel) düzenini alt üst eder. Erika aradığını bulmuş olma ümidiyle Walter'e kendini açar. Walter ona fiziksel anlamda acı çektirmedikçe, Erika'nın ruhsal acısı daha da büyür. 

Sado mazo içerikli ilişkiler, cinsel oyunlar daha önce başka filmlerde de ele alınmıştı. Ancak 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“Piyanist”in bu filmlere benzediğini söylemek zor. Film, yönetmeninden beklenecek şekilde, bu anlamda da yoğun bir yabancılaştırma öğesi taşıyor. Kaldı ki, karşımızdaki cinselliği veya sadomazoşizmi estetize etmeye çalışan bir film degil. Haneke yine göstermeyi ve göstermemeyi tercih ettiği şeylerle bizim karakterlere ve hikayeye karşı alacağımız tavır üzerinde hakimiyet kuruyor. Böylece Erika'nın dünyasına balıklama dalıyor ve kendimizi tedirgin edici bir ortamda buluyoruz. Film gerek düşünsel gerekse görsel anlamda kimi rahatsız edici anlar içeriyor içermesine. Ancak izleyiciyi hem çeken hem de rahatsız edip iten esas şey Erika Kohut karakterinin etraflıca çizilen portresi. Huppert'in başarıyla canlandırdığı karakterle özdeşleşmek imkansız olsa da onu tanıdıkça çektiği esas acının kaynağını görüyor ve onun için bir şeyler hissetmeye başlıyorsunuz. Sırf bu arada kalma duygusu bile “Piyanist”i bir grup izleyici için zor bir deneyim haline getiriyor. (E.E.) 


FREAKS 

Yön: Tod Browning. Oyn: Wallace Ford, Leila Hyams, Olga Baclanova. 1932, ABD yapımı. 
Korku sinemasının altın çağı denilebilecek 30'lu yılların gözde yönetmenlerinden birisi olan Tod Browning birden stüdyolarca kara listeye alınır. Kabahati döneminin biraz fazla ilerisinde bir film yönetmiş olmaktır. “Freaks”in test gösterimleri yapıldığında izleyiciler galeyana gelir, MGM yöneticileriyse ne yapacaklarını şaşırırlar. Filmin yaklaşık yarım saatlik bölümü çıkartılarak süresi 64 dakikaya indirilir. İngiliz yetkililer ise filmin sansürlenmiş haline bile tahammül edemezler ve “Freaks” İngiltere'de 30 
yıl boyunca yasaklı olarak kalır. 

“Freaks”i bilmeyenler, 1932 yapımı bir korku filminin neden bu kadar sansasyona neden olduğunu merak etmektedirler kuşkusuz. Durumu tek cümleyle özetlemek mümkün: “Freaks” hemen tüm karakterleri fiziksel özürlü kişiler 


olan ve bu karakterlerin gerçekten fiziksel özürlülerce canlandırıldıkları bir film. Yönetmen Browning'in bu aykırı çabası izleyiciyi garip bir hesaplaşmayla karşı karşıya bırakıyor. Zira korkudan çok dramaya yakın duran bir film “Freaks”, Ancak oyuncuların fiziksel kusurlarının ister istemez yol açtığı rahatsızlık hissi, izleyicinin içine girdiği ruh halini etkiliyor. Filmin kötüleriyse “normal” insanlar çünkü özürlülerin fiziksel kusurlarını sömürmekteler ve onlarla dalga geçiyorlar. Ancak ortada alışılageldik bir iyi/kö- tü ayrımı yok. Takdir edersiniz ki izleyicilerin fiziksel özürlü kahramanlarla özdeşleşmesi pek kolay değil. 

Browning'in filminde izleyicinin hoşgörüsünü test edercesine fiziksel özürlü kahramanlara yer verişi ve böylece seyircinin katharsis yaşamasına fırsat vermemesi gerçekten cesaret isteyen bir tavır, hele ki 70 yıl öncesi için. Böylesi bir filmin çok farklı tepkiler çekmiş olması, çeşitli yerlerde sansürle başının derde girmesi hatta yasaklanması da pek şaşırtıcı değil (aman yanlış anlaşılmasın doğru olduğunu savunuyor değiliz). Şu yıllarda çok daha rahat ulaşılabilen bir film olmasına rağmen “Freaks” hâlâ çok tanınan ama az izlenen bir kült film olma özelliğini koruyor. 
Belki de hâlâ bu filmden rahatsız olacak kadar hoşgörü yoksunuyuz, kimbilir... (E.E.) 


HENRY: PORTRAİT OF A 
SERİAL KILLER 

Yön: John McNaughton. Oyn: Michael Rooker, Tom Towles, Tracy Arnold. 1986, ABD yapımı. 

John MeNaughton'ın ilk uzun metraj denemesi sinema tarihinin üzerinde en çok tartışılmış filmlerinden birisi. Gerçek bir seri katili kendine konu seçen film, hiçbir şeyi idealize etmeden son derece mesafeli bir katil portresi çiziyor. McNaughton'ın amacı ne Henry'yi bir kader kurbanı gibi göstermek ne de onu yargılamak. Sadece tarafsız şekilde yaptıklarını gösteriyor. 

Yönetmenin tutturduğu bu yaklaşım, filmin farklı tepkiler çekmesine sebep olmuştu. Kimileri yakalanan belgesele yakın tarzı ve filmin soğukkanlılığını takdir ederken, kimileri bunu sosyal sorumluluk dışı bir hareket olarak olarak nitelendirmişti. Son derece gerçekçi olması sebebiyle sansür kurullarını da iki arada bir derede bırakan film, uzun süre sansürlenmek veya yasaklanmak gibi engellerle karşılaştı. 


“Henıy: ...” kimi grafik şiddet sahneleri de içermekteydi. Ancak izleyicileri daha çok zorlayan şey, tüm bu sahnelerin gerçeğe fazlasıyla yakın olmasıydı. Filmde Henry (Michael Rooker) ve onun suç ortağı Otis'in (Tom Towles) işledikleri cinayetleri kameraya kaydetmeleriyse tüm bunlara tuz biber ekiyordu. 
Duyarlı bir izleyicinin “Henıy: ...."ın sansasyon yaratmak için çekilmediğini teslim etmesi ve yönetmenin cesareti karşısında şapka çıkartmaması neredeyse imkansız. Henıy rolündeki Michael Rooker'ın performansı da her türlü övgüye layık. Ancak filmin her bünyenin kaldıramayacağı tarzda bir seyirlik olduğu da şüphe götürmez bir gerçek. (E.E.) 


DEAD RINGERS 

Yön: David Cronenberg. Oyn: Jeremy Irons, 1988, Kanada ve ABD yapımı. 

Jeremy Irons “Dead Ringers”da, dünyanın en huzursuz edici ikizlerini canlandırıyor. İkisi de jinekolog olan Mantle kardeşlerin yakınlıkları sıradışı. Aynı meslekten olmanın yanısıra, aynı evde yaşıyorlar. Kişisel özellikleri ise adeta birbirlerini tamamlıyor. Biri daha utangaç, tıbbi araştırmaları yapıyor, zekasını kullanıyor. Diğerivise dışa dönük, sosyal yetenekleri daha gelişmiş, konuşmaları yapıyor, tıp çevresinde tanınmalarını sağlıyor. Bir de kadınları tavladıktan sonra: kardeşine havale ediyor. İki kardeş, her şeyi yaptıkları gibi kadınlarını da paylaşıyorlar. 
Oyunları kusursuzca ilerliyor ta ki içe dönük olan ikiz kardeş bir kadına aşık oluncaya kadar... Kadın, sevgilisinin ruhsal değişimlerine başta anlam veremese de sonunda gerçeği keşfediyor ve ikisini de terkediyor. Bu arada ikizlerin arasındaki denge bozulmuş oluyor. Daha birer çocukken, kadınların içini merak eden, kadınları anlama isteği duyan kardeşlerin uzmanlık konuları da kadınlarda kısırlık. Ancak ikisinden biri, bir kadın uğruna yakınlıklarını tehlikeye atıyor. Bunun sonuçları da ölümcül oluyor. 
Terkedilince mutsuzluktan kendini uyuşturucu- ya veren kardeş, diğerini de girdabın içine aşağı- ya doğru çekiyor. Özellikle kadınlar için rahatsız edici bir film olan “Dead Ringers”, “Twins” adlı kitaba dayanıyor. Bu kitaba ilham kaynağı olan New York'lu doktorlar, evlerinde kova kova kemikle ölü olarak bulunmuşlardı. Filmin en rahatsız edici yanlarından biri ikizlerin özel tasarımı olan korkunç jinekolojik aletler. Nedense tedavi yolunda yararlı bir adım olabilecekleri hissini uyandırmıyorlar! (B.A.) M 


melik 


“Cannibal Halocaust” 


Bu kadarı da fazla! 


Rahatsız edici filmler söz konusu olduğunda akla ilk-olarak yoğun 


şiddet içeren filmler gelir. Ki 


i yönetmenler bu olgünun üzerine 


gidip, işi abartıyorlar ve en dayanıklı izleyiciye bile havlu attıracak 


işlere imza atıyorlar; 


Eğer ki bir filmin bası, içerdiği asırı;seks veya siddet dolayısıyla sansürle derde girdiyse hayran kitlesi de hazırdır. Bu tarz filmler dilden dile dolaşarak ufak çapta birer efsaneye dönüsürler. Kimi yönetmenlerin bu durumu suistimal etmediğini, kolay yoldan sansasyon yaratarak prim yapmaya yönelmediklerini söylemek çok zor. 

Örneğin “Cannibal Holocaust”... Hele ki korku sinemasının meraklıları arasında bu filmi izlemeye can atan sürüsüne bereket kisiye rastlâyabilirsiniz. Gerçi yakın gecmiste DVD'ye basılınca daha kolay ulasılır hale geldi 1979'yapımı bu yamyam filmi klasiği. 
Ancak zahmet edip de edinirseniz karsılasacağınız tatsız tuzsuz bir istismar filminden fazlası değil. Evet, Yıllar sonra “Blair Cadısı "na'da esin kaynağı olan, gerçekle kurmaca arasiridaki sınırları bulamklastıran fikri takdir etmemek imkansız. Ancak hayvanların gerçekten parçalanıp, yenildiği sahnelere benzer bir sempati göstermemiz beklenemez. Üstelik hiçbir sinemasal tat tasimayan bu sahnelerin gerekliliği de tartışmaya açıkken. Elbette tek amaç izleyicinin midesini bulandırmak Ve kafasını ekrandan çevirmesini sağlamaksa, eyvallah. Ancak “Cannibal Holöcaust” yüzeyde siddetin istismar edilmesini eleştirir gibi 

yö kendisi bunun alasını yapıyor. Dolayısıyla bu ikiyüzlülüğe arka çıkmak ve filmi ciddiye almak, bizce imkafisız. 

Nedendir bilinmez, ortalığı bos bulanların abarttığı bir film olan “Day of the Woman” veya daha yaygın bilinen ismiyle “1 Spit.on Your Grave” de aym, kategoride değerlendirilebitir. Bir kadının kendisine tecavüz eden erkekleri, akıl almayacak'derecede vahsi sekillerde öldürmesi kimilerince feminist bir yaklaşım olarak değerlendiriliyor. Ancak kadının intikam almadan önce neden bu erkeklerin hepsiyletekrar seviştiği ve bu sahneler aracılığıyla kadının cinselliğinin istismar edilip edilmediği üzerine de'bir düsünmek gerek. Üstelik yaklasık 100 dakikalık süresinin, neredeyse 35-40 dakikasımı tecavüz sahnelerine ayıran bir filmi sövmek veya'ciddiye 

almak nasıl mümkün olur,şahilamak güç. 

Hele:ki bu bölümler sinemasal açıdan son 


derece yetersiz ve antisestetikse... “Dönüs Yok”daki 9 
dakikalık tecavüz sahnesine itiraz edenlerin kulakları çınlasın. 
Joel M. Reed'in her ne hikmetse kült olmuş filmi “Blood Sucking Freaks”e ise söyleyecek söz bulmak imkansız. Bu filmi gerçekten seven ve birden fazla kez izleyebilen insanlar, alınmasınlar ama acilen bir psikiyâtristi ziyaret etmeliler; Bir grup sapığın işlettiği, Grand Guignol tarzı tiyatroda sergilenen sadizm gösterileri filmin könüsu, Sapıklık olsun torba dolsun mantığıyla akıl almayacak siddet eylemleri, birbirinden başarısız özel efektlerle izleyiciye sergileniyor. Bu arada filmdeki sadist eylemleri gerçeklestirenler arasında bir cücenin yeralması ve tiyatronun sâhibinin escinsel çıkması ise nasıl bir zekanin,'ne çesit bir ayrımcı ideolojinin eseri, bilinmez, 
Son bir örnek ise Polonya'dan, “Fantom Kiler”... Sakın yazım hatası yaptık sanmayın, filmin adı gerçekten bu sekilde yazılıyor. Lehçe olmadığı kesin ama İngilizce demeye de bin şahit ister. Video-art tarzında çekilmiş bu zor bulunan (ve öyle kalması hayırlı olacak) film, kadinlârıf'cinsel organlarına türlü çeşitti alet edavat sokan bir seri katilin islediği cinayetleri konu alıyor. 
Eğer pornografinin sınırlarına tasan sahnelerde, kadınlara çesitli objelerin penetre edilmesini göstermekteki amaç politik doğruculuğa darbe vurmak, feministleri kızdırmak ve bir çesit dalgaya almaksa, biz yönetmen Roman Nowicki'nin espri anlayısını çözemedik. Veya hâlâ biraz geri kafalıyız. 
Sınırlı sayıda basılan kopyaları, ekseriyetle internet aracılığıyla edinilen “Fantom Kiler”ın kimilerince asın abartılması ve pesinden iki devam filminin yapılması ise dehset verici. Bir de Dario Argento'ya kızarlardı. 
Sonuç olarak garip ve farklı olanı kesfetmeye duyulan istek, kült filmlere karsı duyulan merak her zaman tatmin edici sonuçlar vermiyor. İsin ucunda yok yere efsane olmus böylesi filmlerle vakit kaybetmek ve boşu bosuna rahatsız olup, sinir bozukluğu yasamak gibi'bir risk de Var. En azından 
8 “ağzimin/ payını almıslar olarak biz sizleri bu 
filmler konusunda uyaralım. (E.E.) 
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Erkekler arasında 


Klasik Hollywood sinemasının en saygın isimlerinden biri olan Howard Hawks, genellikle erkekler arasında kurulan güçlü dostlukları işlediği, içeriği basit ama anlatımı son derece güçlü filmleriyle tanındı. Filmografisinde “Rio Bravo”, “El Dorado” gibi kusursuz westernlerin yanısıra, bir gangster filmi klasiği “Yaralı Yüz”den, “Erkekler Sarışınları Sever” gibi müzikal yapımlara kadar pek çok önemli film vardı... PINAR TINAZ GÜRMEN 


oward Hawks dendiğinde akla ge- 
İen ilk şey, dostluk ve dayanışmadır. Genellikle erkekler arasında kurulan, sınıf farklılıklarından, karşılaşılan' türlü tehlikelere, çıkar çatışmaların- dan, aşk rekabetlerine kadar her türlü zorluğa direnen, köklü dostluklardır bunlar. OL dukça sert ve acımasız kuralların işlediği bu dünyada, birbirine kenetlenen küçük insanların ayakta kalma çabalarını ve kazandıkları anlamlı zaferleri anlatır yönetmen... Bir Hawks filmi izlediğinizde, hayretle fark edeceğiniz ilk şey, her ne kadar sert, kaba ya da aldırmaz görünürlerse de, erkeklerin de duyguları olabileceği gerçeğidir! Güçlü, mert, işi- nin ehli, fazla konuşmayan, yapması gerekeni, uzun uzadıya düşünmeden, hemen hayata geçiren, duygularını belli etmekten korkan ama son derece sağ duyulu ve dürüst insanlardır Hawks filmlerinin kahramanları. Sadece erkek karakterler değil, kadınlar da benzer özellikler taşır, “erkek gibi kadın” tanımlamasına harfiyen uyarlar. Ya da Leslie Halliwell'in deyişiyle; erkeklerin gerçekten erkek olduğu, kadınların da onlar kadar sert olmaya çabaladığı filmlerdir bunlar... 

Howard Hawks'ın düşünce olarak tam bir Amerikalı olduğu söylenebilir rahatlıkla. 
Amerikan değerlerine bağlılığı ve kuruluş dönemine duyduğu hayranlık, yaptığı çok sayıda western ile dile gelmiş, yönetmen meslek hayatının önemli bir bölümünü, tıpkı John Ford gibi Amerika'nın görsel tarihini yazmaya adamıştır. Di ceden çok eylemin ön planda olduğu, günün toplumsal sorunlarından, kişilik problemlerinden, felsefi görüşlerin karmaşıklığından uzak, basit ama anlamlı hikayeleri ile Hawks filmleri, sinemanın sadece seyirci için varolduğu klasik Hollywood sinemasının en güzel örnekleri arasındadır... 
Howard Winchester Hawks, 30 Mayıs 1896'da Indiana'da doğdu. Pasadena ve Cornell. Üniversitelerinde mühendislik okudu ancak ekonomik nedenlerle eğitimini tamamlayamadı. Maceracı bir karakteri, heyecana düşkün, korkusuz bir yapısı vardı. Bir süre araba yarışçılığı yaptı, hatta yarış arabası modelleri tasarladı. Daha sonra ise, kendisine meslek olarak havacılığı seçti. Sivil havacılık kurumlarında pilotluk yaptı. Birinci Dünya Savaşı'nda ise Amerikan Hava Kuv- 


vetleri'nin üyesiydi. 

Savaş sonrasında hayatı bambaşka bir yöne doğru akmaya başladı Hawks'ın. Hollywood'un ünlü Fox stüdyolarında aksesuarcılık ile işe başladı. Kısa süre sonra da yönetmen asistanı oldu. 1917 yılından itibaren Marshall Neilan, John Emerson gibi sessiz dönemin önemli yönetmenleri ile çalışarak sinema tekniğini geliştirdi. Ardından ise senaryo yazarlığı geldi. İlk olarak Jack Conway yönetimindeki 1923 yapımı “Ouicksands”in senaryosunu hazırlayan Hawks, aynı zamanda filmin yapımcılığını da üstlenmişti. 192#ten itibaren, Howard Hawks adı, senaristlik ve yapımcılığın yanısıra, kurgucu olarak da görülmeye başlandı film jeneriklerinde. Sanatçı, çalışkanlığı ve sinemanın her alanına yönelik idealist çalışmaları ile kapıların art arda açılmasını sağlıyor, bir anlamda kendi şansını kendisi yaratıyordu... 

1926 yapımı “Road to Glory/Zafer Yolu” ile 
ilk kez yönetmen koltuğuna oturduğunda, henüz 30 yaşındaydı. May McAyoy, Carole Lombard ve Leslie Fenton'ın başrollerde yeraldıkları film, hem iyi bir gişe hasılatı elde etti, hem de eleştirmenler tarafından oldukça başarılı bulundu. Hawks, sinema hayatı boyunca bu başarıyı koruyacak, westemler ve suç dramları başta olmak üzere, romantik komedilerden, savaş filmlerine, hatta bilimkurguya kadar hemen her türde eser vererek, Hollywood'un en saygın isimleri arasındaki yerini alacaktı... 

Yönetmenliğinin ilk yıllarında komedilere ağırlık veren Hawks, kocalarını yola getirmek için bir partide kolejli gençlerle flört etmeye kalkışan üç kadının trajikomik öykülerini anlattığı 1927 yapımı “The Crandle Snatehers/Beşik Mahkumları”; babasının batırdığı paraları kurtarması umulurken, kadınlara düşkünlüğü yüzünden işleri yüzüne gözüne bulaştıran bir gencin komik macerasını ele alan 1927 yapımı “Paid to Love/Aşka Adanmış” ve Louise Brooks'u sinema dünyasına tanıtan “A Girl in Every Port/Her Limanda Bir Kız” gibi filmleriyle başarısını perçinledi. 
1930 yılında ise, Hawks sinemasının ilk 
önemli örneklerinden biri olarak kabul edilen, “The Dawn Patrol/Şafak Devriyesi “geldi. Film, Birinci Dünya Savaşı sırasında görev yapan İngiliz pilotların öyküsünü konu edini- 


yor ve özellikle savaş sahnelerinin usta kurgusu ile dikkat çekiyordu. 1931 yapımı bir suç filmi olan ve Walter Huston, Constance Cummings ve Boris Karloff gibi dönemin en iyi oyuncularını biraraya getiren “Criminal Code/Ceza Kanunu”nun ardından, pek çok eleştirmen tarafından bugün bile yönetmenin başyapıtı olarak kabul edilen, unutulmaz “Scarface/Yaralı Yüz”e imza attı... 


Önemli Filmleri 
Rio Lobo 
Eldorado 


Katari 
RioBravo 
Gentlemen Prefer Blonde 


Bor/Bir Sarkı zl Nehir 


> 


OCAK 2003 SİNEMA 87 


halel ilk 


nemanin Büyük Ustaları 


Lik | tı bulacaktı. 
1930'lu yıllar, Amerika'da suç örgütlerinin ço-Şaldığı, sokaklarda bambaşka kanunların yazılmaya başlandığı bir dönemdi. Halk hem gangsterlerden korkuyor, hem de en zor zamanlarda ayakta kalabilmeleri, hatta daha da güçlenmeleri karşısında onlara gizli bir hayranlık duyuyordu. Sinema da halkın bu merakından faydalandı elbette. Ünlü gangsterlerin hayatlarından izler taşıyan öyküler bir bir perdeye yansımaya başladı. Ve sinemada yeni bir türün, “gangster filmleri”nin yerleşmesi hızlandı. Hawks'ın 1932 yapımı filmi “Yaralı Yüz”, türün en önemli örneklerinden biriydi. 
Hatta “Tüm gangster filmlerine son verecek 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“To Have or 
Have Not” 
(Malik Olmak veya 
Olmamak) 


film! sloganı ile gösterime girmişti ama tam tersi oldu. “Yaralı Yüz”ün kazandığı olağanüstü başarı, bu türdeki filmlerin artmasına, hatta “Yaralı Yüz”ün kendisinden sonra yapılan gangster filmleri için bir prototip oluşturmasına neden oldu. 

Hollywood'da psikanalize olan merakı ile tanınan senarist Ben Hetch'in imzasını taşıyan senaryonun baş karakteri Tony Camonte, bariz şekilde ünlü gangster Al Capone'dan izler taşıyordu. Tony, hırslı ve gözü kara bir gençti. 
Kısa zamanda örgüt içinde yükseliyor ama s0- nuçta yine kendi hırsının kurbanı oluyordu. 
Patronunu öldürüp, onun yerine geçen ve pek 


çok konuda çizgiyi aşan Tony'nin, finalde polis kurşunlarına hedef oluşu hiç de sürpriz değildi... Tony ailesine bağlı bir İtalyan'dı. Hetch ve Hawks, onun kız kardeşi Cesca'ya duyduğu, zaman zaman yıkıcı olabilen aşırı sevgiyi, ensest bir aşka bağlamış, Camonte'yi sadece gözünü para hırsi bürümüş bir delikanlı değil, ruhsal dengesizliklerle boğuşan bir adam olarak resmetmişlerdi. Son derece gerçekçi bir filmdi “Yaralı Yüz”. Hawks, türün diğer örneklerinin aksine, gangsterleri idealize etmemiş, onları oldukları gibi göstermeyi denemişti; tüm dengesizlikleri, cahillik ve saflıklarıy- la... Örneğin Camonte ve sekreteri arasında geçen sahnelerde bu gerçekçilik ön plandaydı. 
Yaşlı bir adam olan sekreterin telefona bakmayı bile becerememesi, kızdığında ahizeye silah çekmesi ve Camonte'nin de ondan aşağı kalmayan bir saflıkla sekreterine yol göstermeye çalışması gibi pek çok tuhaf durum resmediliyor ancak sahne hiçbir şekilde parodi özellikleri taşımıyordu. Hawks'ın amacı gangsterleri komik duruma düşürmek değil, sadece ne kadar cahil olabileceklerini gözler önüne sermekti... 

Hawks, “Yaralı Yüz”deki tüm çatışma ve cinayet sahnelerini, kan göstermeden, bugün alıştığımızın aksine ölen karakterlerin yakın plan çekimlerine girmek gereği duymadan, tamamen sinemasal anlatım öğelerine dayanarak gerçekleştirmişti. Gölgelerden ve siluetlerden faydalanmasının yanısıra, örneğin vurulan bir adam yerine, bowling oyununda yere yuvarlanan İobutları göstererek, farklı bir anlatım tarzı geliştirmişti. Film ayrıca, Tony'nin penceresinden görünen “Dünya Senin!” yazılı ışıklı reklam panosundan, silah sesi eşliğinde savrulan takvim yapraklarının yeraldığı zaman aşımu planlarına kadar, pek çok ilginç sinemasal öğe içeriyordu. 

Paul Muni, Ann Dvorak, George Raft ve Boris Karloff'un başrollerde yeraldıkları “Yaralı Yüz”, yıllar sonra Brian DePalma tarafından tekrar ele alınacak, Al Pacino ve Michelle Pfeiffer'in oyunlarıyla daha farklı bir çehreye bürünecek ve yine çok sevilecekti Hawks “Yaralı Yüz'ün büyük başarısından sonra, gençlik yıllarının büyük tutkusu araba yarışlarına geri dönerek, “The Crowd Roars/Halkın Coşkusu” adlı filme imza attı. 1932 
yapımı film, ünlü bir araba yarışçısının öyküsünü anlatıyor ve James Cagney, Joan Blondeli ve Ann Dvorak gibi isimleri biraraya getiriyordu. 

1934'te yine Ben Hetch imzalı bir senaryo ile “20th. Century/20.Yüzyıl”ı çekti yönetmen... 
Bir Broadway yönetmeni olan Oscar Jaffe'nin, keşfettiği genç aktris Lily Garland ile birlikte yükselmesini, ama Lily'nin Hollywood'a transfer olmasından sonra, tüm ününü yitirmesini anlatan bir komediydi “20.Yüzyıl”... Jaffe, Lily'i geri almak için dişini tırnağına takıyor, bir anlamda tiyatronun sinemaya yenik düşüşünün dramını dile getiriyordu. 


“The Big Sleep” (Bi 


Bu komedinin ardından, Edna Ferber'in romanından uyarlanan bir dramı perdeye taşıdı Hawks; “Come and Get iyGel de Al” Büyük bir aşkla bağlı olduğu şarkıcı sevgilisi Lotta'dan, patronunun kizı ile evlenmek için ayrılan, yıllar sonra ise, Lotta'nın, annesine tıpa tap benzeyen küçük kızı ile karşılaştığında büyük bir duygusal açmaza düşen Barry Glasgow'un hikayesiydi filmde anlatılan. Edward Arnold, Joel McCrea, Frances Farmer ve Walter Brennan'ın rol aldıkları bu dramdan sonra, Cary Grant ve Katharine Hepbum'ü biraraya getiren bir komedi geldi; “Bringing up Baby/Dayanılmaz Bebek”. 1938 yapımı filmin senaryosu, Dudley Nichols imzasını taşıyordu ve Amerikan komedisinin en güzel örneklerinden biriydi. 

Hawks, havacılığa duyduğu aşkı, 1939 yapımı “Only Angels Have Wings/Yalnız Melekler Kanatlı Olur” ile bir kez daha taşıdı beyaz perdeye... Güney Amerika'da özel bir hava istasyonunda çalışan pilotların hikayesini anlatan filmde, önemli bir taşıma işini başarabilmek için türlü zorluğa katlanan, sisler içindeki And dağlarını aşmaya çalışan pilotların idealist karakterleri konu edilmişti. Film, Cary Grant, Jean Arthur ve Rita Hayworth gibi ünlü oyuncuları biraraya getiriyordu ve oldukça iyi eleştiriler aldı. 

Hawks, senarist Ben Hetch ile çalışmasını 
1940 yapımı bir romantik komedi olan “His 
Girl Friday/Cuma Kadını” ile sürdürdü. Şakayla karışık medyayı eleştiren filmde yine Cary Grant başroldeydi. Ardındansa, yönetmenin en önemli filmlerinden biri olan “Sergeant York/Aslan Yürekli Çavuş” geldi. 1941 
yapımı bir savaş dramı olan film, 1916 yılında, Tennessee ve Kentucky sınırındaki küçük bir kasabada başlıyor, yaşlı annesi ve iki küçük kardeşiyle yaşayan, yoksul bir çiftçinin; Alvin York'un hikayesini anlatıyordu. Fransa'da çarpışan Amerikan birliği ile, Birinci Dünya Savaşı'na katılan York, gösterdiği üstün başarı nedeniyle ödüllendiriliyor, sıradan bir genç olarak ayrıldığı evine, büyük bir kahraman olarak geri dönüyordu. Filmin senaryosu, Aben Finkel, Harry Chandlee, Howard Koch ve John Huston gibi usta kalemlerden çıkmıştı, Siyah beyaz görüntülerin tasarımı ise, Sol Polito'ya aitti. Film, özellikle ölçülü duygusallığı ve savaş sahnelerinin gerçekçiliği ile beğe- 


Hawks, “To Have or Have Not”'ın se 


ni topladı. Hawks, çatışma sahnelerinde yine yakın planlardan kaçınmış, kan göstermemiş ve bu sayede, savaşı son derece objektif bir şekilde resmetmeyi başarmıştı, Film, başrol oyuncusu Gary Cooper'a bir Oscar ödülü kazandırmakla kalmadı, en iyi film ve en iyi yönetmen dallarında da adaylık getirdi. Gerçi Hawks, ödülü “Vadim O Kadar Yeşildi Ki” ile yarışı kazanan John Ford'a kaptırmıştı ama, adaylıkta kalan diğer isimleri düşününce, bu pek de yenilgi sayılmazdı. O yıl, “Yurttaş Kane” ile Orson Welles ve “Küçük Tilkiler” ile William Wyler da Oscar töreninden eli boş dönenler arasındaydı... 

“Aslan Yürekli Çavuş”un ardından, yine komedilere döndü Hawks. 1941 yapımı “Ball of Fire/Ateş Topu”, Gary Cooper ve Barbara Stanwyek'i biraraya getiriyor ve bir sözlük üzerine çalışan bilimadamlarının, argo konusunda yararlanmak için bir artisti saklamaları üzerine yaşanan komik olayları anlatıyordu. 

Birkaç önemsiz projeden sonra, Hawks kariyerinin en başarılı filmlerinden birine imza attı 1944'te; “To Have or Have Not/Malik Olmak veya Olmamak”... Ernest Hemingway'in romanından yola çıkılarak hazırlanan senaryo, Jules Furthman ve William Faulkner'in ortak çalışmasıydı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Martinik'te geçen film, bir balıkçı teknesinin sahibi, bencil ve soğuk görünüşlü Harry Morgan ile profesyonel bir hırsız olan genç ve güzel Marie'nin öyküsünü anlatıyordu. Film, kendinden başkasını düşünmeye pek alışık olmayan Morgan'ın, finalde Fransız direnişçilere yardım etmeye karar vermesi ve üstelik ne kadar kaçmaya çalışsa da, aşka teslim olmasıyla sonuçlanıyordu. Hawks, duygularını gizlemek adına, olduğundan çok başka tanınmayı göze alan Morgan karakteri ile, çok sevdiği erkekler dünyasına değiniyor, yanında çalıştırdıgı sevimli bir sarhoş olan yaşlı Eddie ile aralarındaki dostluğu kullanarak da dayanışma tema$ının en güzel örneklerinden birini sergiliyordu. 

Filmin sinema tarihi adına, önemli bir özelliği daha vardı. Hawks'ın eşi, bir magazin dergisinin kapağında genç ve güzel bir kız görmüş, eşine bu yeni yüzle görüşmesini önermişti. Bu kız, “Malik Olmak veya Olmamak”la önemli bir çıkış yapacak olan, Amerikan Dram Sanat- 


Cary Grant 
Hollywood'un unutulmaz aktörlerinden 
Cary Grant, orta sınıftan bir 
İngiliz ailesinin 
oğlu olarak 18 
Ocak 1904'te 
Bristol'de doğdu. 
Çocukluğu duygusal sorunlar ile boğusarak geçti. Belki de bu yüzden okulu 14 yasında terk ederek, bir komedi tiyatrosuna katıldı. Özellikle pandomim ve akrobasi alanlarında kendisini kısa sürede gelistirdi. Broadway'de verilecek bir temsil için seçilmesiyle birlikte hayatı değisti. 
“Good Times” adlı oyun Amerika'da çok sevilip, tam 456 kez oynanınca, Hollywood da bu genç yeteneğin farkına vardı... 
Hawks'ın çalışmaktan en çok zevk aldığı oyunculardan biri olan Grant, yönetmenin “Monkey Business”, “I Was a Male War Bride”, “His Girl Firday”, “Only Angels Have Wings' ve “Bringing up Baby” adlı filmlerinde basroldeydi. 29 Kasım 1986'da hayata gözlerini yuman aktör, 1970 yılında onur Oscarı ile ödüllendirilmisti. Oyuncunun diğer önemli filmleri arasında Hitchcock yönetimindeki “North by Nothwest”, “Notorious”, Frank Capra imzalı “Arsenic and The Old Lace” ve George Cukor'un unutulmaz filmi “Philadelphia Story” sayılabilir. 


John Wayne 
Amerikan sinemasında westemler ile özdeşleşen isimlerin basında yeralan John Wayne, Hawks'ın vazgecemediği oyunculardan biriydi. Hawks ve Wayne, “Rio Lobo”, “EL Mi Dorado”, “Rio 
Bravo”, 
“Hatari” ve 
“Red River” 
filmlerinde birlikte çalıştılar. 
1930 yılında, 
John Ford yönetimindeki 
“Men Without 
Women” adlı filmle ilk çıkışını gerçekleştiren ve oynadığı sayısız westem ile Amerikan halkının gözünde Vahsi Batı'nın cesur ve dürüst insanının bir simgesi haline gelen, hatta kurulus döneminin amsına bir heykeli bile dikilen Wayne, 1970 yılında Henry Hathaway yönetimindeki “True 
Grit”deki rolüyle bir Oscar kazanmıstı. 1979 
yılında mide kanserinden öldüğünde, 72 


ları Akademisi'nden yeni mezun, Lauren Ba- > yaşındaydı. 
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ilk filminden itiba 


“To Have or Have 
Not”ın setinde 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ren belirli bir başarı grafiğini 


korumuş, Hollywood'un en saygın isimleri arasındaki yerini henüz çok gençken almıştı. 


call'dı... Bacall, filmin yapıldığı yıl, henüz 19 
yaşındaydı. Bu filmle Hollywood starları arasına girmesinden başka, ilerde eşi olacak Humphrey Bogart ile de tanışma fırsatı buldu. 
Sonraki yıllarda Hollywood'un en başarılı ikililerinden birini oluşturan Bacall ve Bogart, “Boogie ve Baby adıyla anıldılar ve uzun yıllar evli kaldılar... 

1946'da yine Bacall ve Bogart'ın başrolde oldukları bir başka önemli filme imza attı Hawks; “The Big Sleep/Büyük Uyku”... Raymond Chandler'ın romanından yola çıkarak, William Faulkner'ın yazdığı senaryo, oldukça karmaşık bir dedektiflik öyküsüydü. Dedektif Phillip Marlowe, oldukça zengin bir adam olan Sternwood'un küçük kızı Carmen'in buaştığı bir şantaj olayını aydınlatmaya çalışıyor, bu sırada büyük kızı Vivien'a aşık oluyordu. 
Film, özellikle karanlık atmosferiyle dikkat çekti. 1977 yılında, Michael Winner tarafından çekilen ikinci versiyonu ise pek başarılı bulunmadı, 

“Büyük Uyku”nun ardından bir Borden Chase uyarlaması olan “Red River/Kızıl Nehir” geldi. Hawks, 1948 yapımı bu filmle, özlediği westernlere geri dönmüş, Teksas'tan Kansas'a sıgir nakleden kovboyların zorlu serüvenini perdeye taşımıştı. 

John Wayne ve Montgomery Clift'in başrollerde oldukları film, yine bir dostluk ve dayanışma övgüsüydü, Ayrıca olağanüstü görselliği ile de beğeni kazandı. 

1948'de farklı bir türe yöneldi Hawks ve müzikli bir film olan “A Song is Born/Bir Şarkı Doğuyor”u taşıdı perdeye. Danny Kaye ve Virginia Mayo'nun başrollerde oldukları film, polislerden kaçan bir şarkıcının, dokuz yıldır bir müzik ansiklopedisi hazırlamak için dış dünyadan habersiz yaşayan müzikologların yanina sığınmasını ve bunun ardından gelişen komik aşk ve macera öyküsünü anlatıyordu. 
Film, Danny Kaye'in komedi yeteneğinin yanısıra, dönemin en ünlü modem jazz ve pop müzisyenlerini biraraya getirmesi ile de dikkat çekiyordu. Benny Goodman, Tommy Dorsey, Louis Armstrong, Lionel Hapton, Charlie Barnet, Mel Powell gibi ustalar ve ayrıca Buck and Bubbler, The Page Cavanaugh Trio, The Golden Gate Ouartet, Russo and The Samba Kings gibi gruplar, filme olağanüstü müzikleri ile katkıda bulunuyorlardı. “Bir Şarkı Doğuyor”, Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler masalı- nın bir başka versiyonuydu aslında. Güzel prenses, büyük bir tehlikeden kaçıp, yedi müzisyenin yanına sığınıyordu! Biliy Wilder ve Thomas Monroe'nun birlikte yazdıkları “From A to Z/A'dan Z'ye”adlı hikayeye dayanan filmin görüntü yönetmeni ise yine Hollywood'un ünlü isimlerinden biri, Greg Tolland'dı... 

Hawks, Cary Grant ve Ann Sheridan'ın başrollerde oldukları, 1949 yapımı “I Was a Male War Bride”ın ardından, oldukça farklı bir proje ile çıktı seyircilerin karşısına; 

“The Thing From Another World/Başka Bir Dünyadan Gelen Yaratık”... 1951 yapımı film, 


“Arslan Yürekli ç Çavuş”ta Gary Ğ 


Hawksın filmografisindeki tek bilimkurguydu ve kuzey kutbunda dünya dışı bir yaratık buunmasının ardından yaşanan olayları konu ediniyordu. 

952'de Kızılderili yandaşı bir western olan “The Big Sky/Yeşil Gözlü Esire” geldi. Ardındansa, fantastik bir komedi; “Monkey Busi- 


ness/Karışık İş”... 1952 yapımı “Karışık İş” ile bu kez de bilim dünyasının komik yüzünü ele almıştı Hawks. Bir kimya laboratuarında gençlik iksiri üzerinde çalışan Barnaby Fulton'ın hikayesini anlatıyordu film. Cary Grant, Ginger Rogers, Marilyn Monroe ve Charles Coburn'ün biraraya geldiği “Karışık İş”, seyirci bulmakta hiç zorlanmadı... Yönetmen, aynı yıl, O'Henry'e ait beş hikayeden oluşan “O'Henıy's Full House”a imza attı, Pek çok önemli oyuncunun yeraldığı filmde, göze çarpan isimler, Fred Allen, Anne Baxter, Charles Laughton, Marilyn Monroe, Jean Peters ve Richard Widmark'tı. 

Hawks, müziğe olan yatkınlığını, “Bir Şarkı Doğuyor” ile ispatlamıştı, 1953 yılında ise, filmografisinde yeralan tek müzikal olan “Gentlemen Prefer Blondes/Erkekler Sarışınları Sever”e imza atarak, başarısını perçinledi. Hollywood'un en güzel kadın oyuncularından ikisini, Marliya Monroe ve Jane Russel'ı biraraya getiriyordu film ve para düşkünü Lorelei Lee ile gerçek aşkı arayan Dorothy'nin çıktıkları bir deniz seyahatinde başlarından geçen komik olayları anlatıyordu. Film, gemide yolculuk eden olimpiyat takımı üyelerinin antrenmanının, Russel şarkısıyla, enfes bir dans sahnesine dönüşmesi ve özellikle Monroe'nun seslendirdiği “Diamonds are the Girls Best Friend/Elmaslar Bir Kızın En İyi Arkadaşıdır” şarkısı ile ünlendi. Monroe'nun bu şarkıdaki 


#Büyük Uyku”. 
(The.Big 


performansı günümüze dek, çeşitli müzisyenler tarafından defalarca taklit edildi. 

Hawks, “Land of The Paraohs/Firavunlar Ülkesi” ile bu kez tarihi bir drama imza attı 1955'te. Eski Mısır döneminde bir firavunun, ülkesine yaptığı hizmetlere yakışacak bir piramit inşa ettirişini konu alan film, Joan Collins ve Jack Hawkins'i biraraya getiriyordu ve Hawks filmografisinin en ilginç yapımlarından biri olarak tarihe geçti. 

1959'da ise, yönetmenin en başarılı filmlerinden biri olan “Rio Bravo” geldi. Filmin senaryosu, özellikle westernlerle adını duyuran senarist Leigh Brackett'a aitti. John Wayne, Dean Martin, Rick Nelson, Walter Brennan ve Angie Dickinson'ın başrollerde yeraldıkları film, azılı haydut Joe Burdette'yi tutuklayan ancak bölge şerifi gelene kadar onu hapishanede tutmak ve kasabayı çetenin diğer üyelerinden temizlemek için büyük çaba gösteren şerif Chance ve yardımcılarının dayanışmasını anlatıyordu. Hızlı silah çeken haydutlara, bol paralı çete liderlerine ve güç şartlara rağmen, kazanan her zaman olduğu gibi cesaret ve idealizmdi... Film, gerek aşk, gerekse dostluk adına incelikle tasarlanmış duygusal sahneler içeriyor, adeta bir şiir gibi akıyordu... 

Howard Hawks, 1962'de yine western özellikleri taşıyan, ancak Afrika'da geçen başka bir macera öyküsünü filme aldı; “Hatari”... Harry Kurnitz'in romanından yola çıkılan senaryo yine Leigh Brackett'a aitti. John Wayne, Elsa Martinelli ve Hardy Krüger gibi oyuncuları buluşturan “Hatari”, vahşi hayvanları yakalayıp, hayvanat bahçelerine satan bir grup maceraperestin, bir yaz boyunca yaşadıkları maceraları konu ediniyordu. Tanganika'da yapılan çekimler, gerek doğal hayatın resmedilmesi, gerekse zorlu av sahnelerinin filme alınması açısından oldukça başarılıydı. Hawks'ın anlattığı yine erkeklerin dayanışması, erkek işine bulaşan kadınların kendilerini ispatlama çabaları, araya giren bir kadın yüzünden sarsılma tehlikesi geçirse de, finalde bir daha kopmamak üzere birleşen dostluklar ve dile gelemeyen duyguların yarattığı açmazlardı. 

1964 yılında bir komedi olan “Man's Favorite 
Sport/Acemi Balıkçı” ile gündeme geldi Hawks. Başrollerinde Rock Hudson ve Pame- la Prentiss'in oynadıkları film, en çok satan balıkçılık kitabının yazarı olmasına rağmen, ha- 


“Ball of Fire” 


yatında hiç balık tutmamış bir adam ile ona yardımcı olmaya çalışan kız arkadaşının komik serüvenlerini anlatıyordu. 1965'te ise, bir araba yarışçısının öyküsünü anlatan “Red Line 7000/Ölüm Yarışı”nı çekti yönetmen, Senaryo kendisine aitti ve başrolde yine ünlü bir aktör, James Caan vardı, 

Hawks'ın önemli filmlerinden bir diğeri, “El Dorado”, 1967 yılında geldi. Hawks, özellikle westernler sözkonusu olduğunda çok güvendiği, senarist Leigh Brackett ile çalışmıştı. Film yine bir dayanışma ve mertlik öyküsüydü. 
John Wayne, Robert Mitchum ve James Caan'ın oynadıkları “El Dorado”, bir çiftliği ele geçirmekte kararlı bir para babası ile, çiftliklerini satmaya yanaşmayan McDonald ailesi arasında çıkan çatışmayı anlatıyor, Vahşi Batı'da yaşanan katı hayata ayna tutuyordu. Zengin bay Jason ve kiraladığı yenilmez silahşör Nelse MclLeod'un karşısında, yaşlanmış ve sakatlanmış eski bir silah ustası olan Cole Thornton, aşk acısı yüzünden kendisini içkiye vermiş şerif J.P Harrah, deneyimsiz ve heyecanlı genç Mississippi ve şerifin meraklı bir ihtiyar olan yardımcısı Bull vardı sadece, Amâ ilk bakışta “kaybedenler grubu” olarak görülebilecek bu ekip, aralarındaki dayanışma ile zorlukların üstesinden gelmeyi başarıyordu. 
Film, ustaca tasarlanmış çatışma sahnelerinin yanısıra, ölçülü duygusallığı ve farklı espri anlayışıyla da dikkat çekti ve Hawks'ın en beğenilen filmleri arasındaki yerini aldı. 
Yönetmen, 1970 yılında çektiği “Rio Lobo” ile aktif sinema hayatına son verdi. “Rio Lobo” western türünün en güzel örneklerinden biriydi. Senarist yine Leigh Brackett, başrol oyuncusu ise unutulmaz John Wayne'di, Eski bir güneyli subay ve savaş arkadaşlarının, kuzeyli bir zorbanın isteklerine alet olan bir şerif ile mücadele edişlerini anlatan “Rio Lobo”, Howard Hawks'ın son çalışması oldu. 

Hawks, ilk filminden itibaren belli bir başarı grafiğini korumuş, Hollywood'un en saygın isimleri arasındaki yerini, henüz çok gençketi almıştı, 1950'li yılların başlarında, İngiliz Movie dergisi yazarları tarafından, yaşayan en büyük yönetmen seçilen Hawks, 1975'te onur Oscar'ı ile ödüllendirilmişti. Amerikan sinemasının bu büyük ustası ardında unutulmaz filmler bırakarak, 26 Aralık 1977'de, 81 yaşında, aramızdan ayrıldı... BE 


“Almanların anlamadıkları su, biri ölürse, onun yerini alacak bir başkası mutlaka bulunur.” 

Paul Bursac - “Malik Olmak ya da Olmamak” 


“Bir erkeğin yapabileceği pek çok sey vardır. 
Ama para için ispiyonlamak asla yapamayacağı bir seydir.” 

Paul Bursac - “Malik Olmak ya da Olmamak” 


“Zengin birine asık olmak, fakir birine asık olmaktan her zaman daha kolaydir.” 
Lorelei Lee - “Erkekler Sarısınları Sever” 


*Birini vurduğunda, öldüğünden emin olmadan yanına yaklasma!” 
Cole Thornton - “EL Dorado” 


“İnanç dağları yerinden oynatır. Ama hızlı silah çeken birine karşı hiçbir sey yapamaz.” 
Nelse McLeod - “El Dorado” 


“Etrafımız pek çok silah ama pek az akıllı adamla dolu.” 
Phillip Marlowe - “Büyük Uyku” 


“Bir erkek, bir kadından hoslanmıyorsa, ona aldırmaz ve genellikle nazik davranır. Ama eğer bir seyler hissediyorsa, duygularının derinlesmesinder korkar ve kabalasabilir." 
Pockets - “Hatari” 


“Bir adam artık ise yaramadığını anlayacak kadar akıllı olmalıdır.” 
Dude - “Rio Bravo” 


Howard Hawks'ın sevilen filmlerinden “The Ball of Fire/Ates Topu”, Türk Sineması'nda iki kez 
ele alındı. İlki Aram Gülyüz tarafından 1965 
yılında “Ateş Gibi Kadın” adıyla çekilen filmde Tanju Gürsu, Leyla Sayar, Kenan Pars ve Suzan Avci yer alıyordu. Daha sonra 1977 yılında Yılmaz. 
Atadeniz, “Tatlı Melek” adıyla ikinci uyarlamayı gerçeklestirdi. Bu kez başrollerde, Arzu Okay, Salih Kırmızı ve Bilal İnci vardı... 


“Eğer tehlike varsa, hareket de vardır.” 

*İyi bir film üç mükemmel sahne ve sıfır kötü sahneden oluşur.” 

“Komedi ve dram birbirlerine çok benzer. 
Yalnızca durum farklıdır. Dramda tehlike, komedide ise gütünç düşme söz konusudur. 
Her ikisinde de insan alısık olmadığı bir durumda gözlemlenir. Kahramanın tepkisi, konuyu drama veya komediye kaydırabitir. 
Ama bazen ikisi iç içe de olabilir.” 
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Annumnana Binin. 


“altıncı His” 


Sükunet içinde gerili m 

Filme hakim olan koyu yalnızlık duygusu, iletişimsizlikten kaynaklanıyor. Cole'ün âhnesinin mutfağa girip bütün dolap kapaklarını ve çekmeceleri açık, Cole'u ise ellerini masanın üstüne koymuş, korkudan donmuş halde bulduğu sahnenin ürperticiliğinde, Shyamalan'ın iletişimsizliği çok katmanlı olarak ele aldığını görüyoruz. 

KUTLUKHAN KUTLU 
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6. HİS'İN DÜNYASI 
| Görünmeyen alem 


Ölüleri görebiliyor ama bu yeteneği ona 

hiç de iyi gelmiyor. 
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Osment film boyunca hiç ; 
büyük taklidi yapıyormuş Ke gi 
Gi 


gibi durmuyor. 


: 
b 


BiR KARAKTER 


Cole 


(Haley Joel 


Osment) 


“Yek sığınağı annesi, ama o son kaleyi de yitirmekten korktuğu 


için neler olup bittiğini annesine anlatmaya cesaret edemiyor. 
Bu yüzden, katıksız bir duygusal inziva yaşadığı söylenebilir.” 


Hollywood'da ilk büyük ölçekli projesine soyunmus her yönetmen, zaten omzuna büyük bir yük alıyor. Shyamalan'ın 


baskı altında çalısma fobisi olmasa gerek ki, omzunda boş kalan yere bir de kendi yarattığı yükü sıkıstırmıs: Filminin 


işlemesi için, mükemmel çocuk oyuncuyu bulması gerekiyor. Sadece doğru yüzü bulmakla sınırlı bir seçim de değil bu üstelik... Sözkonusu çocuğun zaman zaman büyümüş de küçülmüs gibi görünen replikleri, üzerine iki beden büyük geliyormus gibi söylememeyi becermesi ve daha da beteri, bütün filmi beden diliyle sürüklemesi gerekiyor. 
“Evde Tek Basına / Home 
Alone” için Macaulay 
Culkin'i bulmanın çok ötesinde bir beklenti bu. 
Sevimli, ışıl ısıl bir karizmaya ya da doğru enerjiye sahip bir çocuk yıldız değil, düpedüz iyi bir çocuk oyuncu gerektiriyor. 

Bu yüzden Shyamalan, 
Haley Joel Osment'a 


Tellil 


“Altıncı His” 


epey duacı olmustur herhalde. Osment absürdlük raddesinde zorlayıcı repliklerinde bile büyük taklidi yapıyormuş gibi durmuyor... Ama daha önemlisi, filmdeki hiçbir sahnede “çocuk taklidi yapıyormus” gibi de durmuyor. İzleyeni bu çocuğun “o çocuk” 
olduğuna inandıran ve ikna eden bir dengesizliğe sahip. 
Tamamıyla amaca hizmet eden bir dengesizlik bu. 
Karakterinin iç dünyasına bakıldığında, duygusallığını bastırmasındaki ve dısavurumundaki uç noktalanın son derece geçerli sebepleri var: Bir yandan “kendine özel” 
denebilecek anormal deneyimlerinin yüzeye 


pe 


fıskırmamasını sağlamaya çalısıyor, bir yandan da masumiyet - tecrübe çizgisinde kendini insafsız bir noktada bulmus olduğu için bunca yüklü bir duygu dünyasını üzerine giymekte zorlanıyor. Bu yüzden Osment'ın konuşmasında, duruşunda, bakışlarında, hayatın doğal akışı tarafından ihanete uğratılmış bir çocuğun ipuçları var. Çok fazla bilgiye ve tecrübeye maruz bırakılmış ama bunu tamamen kendine saklaması gereken bir çocuğun. Cole, etrafında sürekli ölüleri görüyor. 
Yani bir anlamda, ölümü. 
Bir çocuk olarak başedilmesi belki de en zor gerçek olan ölümün çevresinde dört dönmesi 


gibi olağanüstü bir eziyetin dısında, hayatın daha tamdık berbat taraflarım da yasıyor 
Cole, Babası evden ayrılmıs (Cole onun camsız gözlük çerçevelerini Ve bozuk saatini takıyor); “yeteneği"nin sonuçları dolayısıyla bütün yasıtları ona ucube muamelesi ediyor. Tek sığınağı annesi, ama O son kaleyi de yitirmekten korktuğu için neler olup bittiğini annesine anlatmaya cesaret edemiyor. Bu yüzden, katıksız bir duygusal inziva yaşadığı söylenebilir. Filmin büyük bölümünde biz de onun dünyasının dısında bırakılıyoruz ve bu süre boyunca Haley Joel 
Osment'ın etrafında olup biten görünmez olaylara 


ocuklar sadece güvenilir bir haber alma mecrası değil, aynı zamanda farklı bir algı kapısı da. Nice filmde büyüklerin hiç haberinin olmadığı dünyaları görürler. Gerek büyülü boyutlara açılan kapılar olsun, gerek hayaletler, yetişkinlerin gözlerinden uzakta gezinseler de, çocukların gözünden kaçmazlar. Çocukların bu ayrıcalığı kısmen masumiyetlerinden, yani henüz şüpheci kesilmemiş olmalarından gelir, kısmen de tortulanmamış hayal dünyalarından. 
“Altıncı His”in küçük Cole'u da, bizim göremediğimiz bir dünyayı görüyor, ama bu ona büyüleyici ya da eğlenceli gelmiyor, düpedüz dehşet verici geliyor. Filmin “her yetenek bir lütuf değildir” sloganı da buna işaret ediyor zaten. 


Ölülerle dolu bir dünya 

Cole, ölmüşleri görüyor. “Normal insanlar gibi ortalıkta dolaşıyorlar,” diyor. Öldükleri anda nasıl görünüyorlarsa, öyleler: Kafada bir kurşun deliği, bilekte bıçak kesikleri ya da boyunda bir ilmekle. Ölmüş olduklarının farkında değiller, birbirlerini görmüyorlar, yalnızca Cole'u görüyorlar. Gerçek olmasına gerçekler (etkilerini, yaptıklarının sonuçlarını görebiliyoruz), ama dünyanın bir parçası olmaktan çok, Cole'un dünyasının bir parçası onlar. 

Çocukların ölümü öğrenmesi, onu anlaması ve kabullenmesi hayatlarındaki en zorlu dönemeçlerden biriyse, Cole'un bu zorlu dönemeçte kapana kısılıp kaldığı söylenebilir. 
Birçok açıdan “Altıncı His”i, insanın ölüm 


tepki vererek bizi yönlendirmesi gerekiyor. 
Osment'ın buram buram dehset kokan beden dili, bizi ona acı Verici bir mesafede tutuyor: İçeride gerçekten korkunç bir seyler olduğunu anlıyoruz ama bu seylerin tam olarak ne olduğunu kavrayamıyoruz. 

İsin ilginci de, Cole karakterinin etkisinin ölülerle etkilesimiyle hiç ilgisi olmaması zaten. 
Sırnnın getirdiği ürkeklik ve içine kapanıklık öyle 


değil, yaşayanlar 


bir çocuk. 


bir tiplemeye vücut veriyor ki, Cole filmin doğaüstü boyutunun dısında da işleyen bir 


fikriyle barışması üzerine bir film olarak görmek mümkün zaten. Hem Cole hem de ona yardımcı olmaya çalışan çocuk psikiyatristi Malcolm Crowe, ölümle kendi barışlarını yapmak zorundalar. 

Cole'un barışı, & kleştirmesi oldukça Zor bir hedef gibi görünüyor. Mesele sadece sü- 


Sadece ölüler dünyasında 


dünyasında da epey yalnız 


karakter haline geliyor. çocukların bir temsili, 


Ne yaparsanız yapın yani tam bir ebeveyn ulaşamadığınız, kabusu. Bu açıdan tamamen içine kapanmıs Osment/ın performansı, 


rekli etrafta ölü insanlar görüyor olması de- 


gil, bu konuda kimseye açılamaması. Zaten sadece ölüler dünyasında değil, yaşayanlar dünyasında da epey yalnız bir çocuk, yaşıtları tuhaf buldukları bu çocukla alay ediyorlar, arkadaşlık etmeye yanaşmıyorlar. Bir de sırrını annesine anlatıp ondan da deliymiş mu- > 


ve iletisim köprülerini dünyasında”, sadece atmış bir çocuğun ailesinin parçalanmasının öyküsünü de anlatıyor travmasını atlatamamı$ aslında. 


sadece “canlıların 


olulnlulmluzlulngikiaslilklile) 


amelesi görmekten çok korkuyor. Ne zaman ki sırrını paylaşabilecek birini - Malcolm Crowe'u - buluyor, o zaman işler iyiye doğru gitmeye başlıyor. 

Malcolm Crowe, bir çocuk psikoloğu. Çocukken yardım edemediği bir hastası yıllar sonra çıkagelip onu vuruyor, sonra da tabancayı kendi başına dayayıp intihar ediyor. 
“Bir dahaki güz”de Dr. Malcolm Crowe'u 


Görünmeyen alem 


“Shyamalan, korku sinemasının 
70'li yıllara dek büyük bir başarıyla kullandığı araçlara sıkı sıkı sarılıyor, gürültüyü değil sükuneti, tercih ederek buz gibi bir atmosfer kuruyor.” 


“Altıncı His”, ait olduğu strüksiyonist filmler 


türün sinema tarihindeki yolculuğu açısından çok tuhaf bir döneme denk geldi. 90'lardaki Scream 
(Çığlık) filmleri, korku janrında bir tür “dekon- 


furyası” ortaya çıkarmıstı. 
Gerek Scream filmlerinde, gerekse onların izinde yürüyen “IT Know What 
You Did Last Summer / 
Geçen Yaz Ne Yaptığını 


Çocuğuna ulaşamayan anne rolünde 
Toni Collette var. 


ağır bir vicdan azabının içinde buluyoruz. 
Kendini affedebilmek için, kurtaramadığı Vincent'ınkine çok benzeyen bir vakayı üstleniyor: içine kapanık ve duygusal Cole. 

İkisini birarada gördüğünüzde, Malcolm'un Cole'a iyi gelmesinin altında onun iyi bir çocuk psikoloğu olmasının da ötesinde sebepler yattığını hissediyorsunuz. Öncelikle Malcolm, bir açıdan çocuğun baba figürü eksik- 


Biliyorum” ve “Urban 
Legend” gibi serilerde, film karakterleri korku kalıpları üzerine uzayıp giden muhabbetlere giriyorlar, türün bütün numaralarım ve küşelerini ortaya döküyorlardı. 
Seyirciyi filmin içine çekmekten ziyade karakterleri sinema salonunun kaltuklarına oturtan bir tutumdu bu, Sonuçta da doyurmaktan ziyade istah kabartmaya yönelik bir etki yarattı ve 
Scream'lerin yazan Kevin Willlamson'ın dürtmesiyle uyanan janr, muhabbetle yetinmeyip sözkonusu eski numaralarını bir bir sergilemeye basladı. 
Halloween"in yirminci yıl kutlaması, klasik lanetli ev filmi “Haunting”in yeniden yapımı, bu uyanısın birer parçasıydı. 


wi 


“Altıncı His” 


“İletişimsizlik” Crowe çifti için de bir sorun. 


liğini gideriyor. Ayrıca, ölüler bir çocuğun “hayali arkadaş”ının kabus versiyonuysa, Bruce Willis rüya versiyonu olmalı. Meşhur tebessümlü aksiyon kahramanı, Cole'u oynayan Haley Joel Osment'la birlikte sahnelerinde adeta rahatlatıcı bir güç gibi görünüyor. Cole onunla yalnızca sırrını paylaşmak- la kalmıyor, ondan yeni bakış açıları da alıyor. Ama rehberlik tek taraflı kalmıyor; Malcolm da Cole aracılığıyla kendi gerçeğini keşfediyor. 

Sözkonusu gerçek ancak finalde ortaya çıkıyor ve Malcolm Crowe'un bu “arınma” yolculuğunun aslında çok daha büyük bir tablo- nun parçası olduğu ortaya çıkıyor: Malcolm da Cole'un gördüğü ölülerden biri aslında, Karısının o yokmuş gibi davranmasının da son derece anlaşılır bir sebebi olduğu ortaya çıkıyor bu durumda: gerçekten de yok. 
Ancak finale kadar biz bu bilgiye sahip olmadığımız için, Malcolm'la karısı arasındaki kopukluğu Vincent olayının ardından Malcolm'ın yaşadığı çöküntünün bir sonucu olarak görüyoruz. Malcolm'la karısı arasındaki bu kopukluk, Cole'un durumuyla 


Şok etmekten çok ürpertmeye dayanan bir film. 


yy 


Malcolm Crowe'un eşi rolünü Olivia Williams canlandırıyor. 


birleşince, ortaya muazzam bir iletişimsizlik ağı çıkarıyor. 


Hatlar kesik 

“Altıncı n en çok üzerinde durduğu tema da bu zaten: İletişimsizlik. Cole annesine açılamıyor, uzun bir süre Malcolm'a da açıamıyor; işi çocuklarla iletişim kurmak olan Malcolm, Vincent'la olduğu gibi ilk başta Cole'u da yanlış anlıyor; bu filmde ölüler bi- e iletişim arzusuyla ortalıkta geziniyor. 
Filme hakim olan koyu yalnızlık duygusu da, her an ortada kol gezen ölüm kadar, bu iletişimsizlikten de kaynaklanıyor. Cole'un annesinin mutfağa girip bütün dolap kapaklari nı ve çekmeceleri açık, Cole'uysa masanın üstüne koymuş, korkudan nalde bulduğu sahnenin ürperticiliğinde, Shyamalan'ın iletişimsizliği çok katmanlı olarak ele aldığını görüyoruz. Başta, çocukla annesi arasındaki iletişimsizlik sözkonusu: Cole mutfağın halinin sorumlusunun bir hayalet olduğunu söyleyip de sırrını açık etmemek için, suçu üstleniyor. Annesi, oğlunun tuhaf davranışlarının sebepleri konusunda 


Derken “Blairwitch 
Project / Blair Cadısı” ve 
“Altıncı His” geldi. 
“Haunting”, “Blairwitch 
Project” ve “Altıncı His", korku sinemasındaki bu yeni dönemin nabzını tutarak gidisatın ne yönde olacağını belirleyen filmlerdi. 
“Haunting”, klasik lanetli ev filmine, yani korku sinemasının en çok göl gelerle, imayla, orada 

: olan ama görünmeyen varlıklarla isleyen alt türüne 90'lar sonu 
Hollywood özel efektlerinin görkemini takdim ediyor, bir anlamda “artık görebilirsiniz” diyordu. 
Internet ve son derece merak uyandıran fragmanlar aracılığıyla çok etkili bir tanıtım kampanyası yürüten “Blairwitch 
Project” ise, “gösterme, 


Filmde hayalet kelimesinden çok 
“ortalıkta dolaşan 

ölüler” tanımı tercih ediliyor. 


kendine bir lama yapmamasının gerginliğini yaşıyor. Kapakları açmış olansa bir hayalet, ve filmin sonlarına doğru, aslında hayaletlerin Cole ile iletişim kurmaya çalıştıkları ortaya çıkıyor. 


Bilgisizlik gerer 

Ama bütün bunların ötesinde, Shyamalan iletişimsizliği öykü anlatımına da yayarak, seyirciden bilgi sakınma üzerine kurulu bir 


sadece ima et” diyen sinemasının 70'li yıllara 


sinema yapıyor. Sözkonusu sahnede, dolapların açılma anını görmüyoruz, Cole'un ne gördüğünü de bilmiyoruz. Annesi ne kadarını biliyorsa biz de o kadarını biliyoruz. Aynı iletişimsizlik daha sonra Malcolm ile Cole arasında sürerken, biz hâlâ Cole'un sorununun ne olduğunu bilmiyoruz. Aslında öykünün akışı içinde, Cole'un sorununun ne olduğunu öğrenmek de başlı başına bir sürpriz oluşturuyor (elbette filmi izlemeden hakkın- 


sonuçlarını sergilediği bir süre seyirciye bile) 


korku sineması anlayısının öbür ucunda geziniyor ve hemen her seyi seyircinin hayal gücüne bırakıyordu. 
Sırtını klasik korku sinemasının araçlarına ve çoğu seyirciyi gafil avlayan bir “final sürprizi”'ne yaslayan “Altıncı 
His”, bir ucunda yeni 
“Haunting”in, bir ucundaysa “Blairwitch 
Project”in bulunduğu bu 
“göstermek - göstermemek” kadranının da tam orta yerine oturdu. 
Bir bakıma, çoğu korku sineması hayranının. 
“Haunting”in yeniden yapımından beklediği seydi “Altıncı His”: 
Şoktan çok ürpertiye oynayan bir hayalet filmi. 
Senarist - yönetmen M. 
Night Shyamalan, korku 


dek büyük bir başanyla kullandığı araçlara sıkı sıkı sarılıyor, gürültüyü değil sükuneti, kanı değil renksizliği ve eylemleri değil sonuçlarını tercih ederek buz gibi bir atmosfer kuruyor. Hatta atmosferin bu ürperticiliğini kelime anlamında da kullanıp 
“görsel ipucu”na dönüştürüyor: Etrafta tepesinin tası atmış bir ölü Varsa hava soğuyor ve karakterlerin nefesinin buharlastığını görebiliy- 
OrsunuZ. 

Filmde “hayalet” 
kelimesinden çok 
“ortalıkta dolasan ölüler” 
tanımı tercih ediliyor. 
Senarist - yönetmenin filmin ilk yarısı boyunca kendilerini hiç göstermediği, sadece eylemlerinin 


hayaletler, Cole'un sım açığa çıkıp da sinema seyircisine görünmeye basladıklarındaysa, ortalığı kasıp kavuran doğaüstü caniler değil, azap çeken ve filmin kahramanından “bir sey bekleyen” varlıklar olarak sunuluyorlar. Havada süzülen yarı saydam varlıklar değil, gerçekten de “ortalıkta dolasan normalinsanlar” gibiler. 
Kafanın arkasındaki bir kursun deliğini ya da bembeyaz kesilmis teni görmezden gelirseniz tabii ki. Özel efektten çok makyajın ürünleri onlar, 
Shyamalan bu konuda filminde hassas bir denge kuruyor: korkunun asıl kaynağı ölülerin gö meleri değil, Cole'dan baska kimseye (uzunca 


ine 


görünmemeleri; 
Shyamalan'ın kalben korku sinemasının 
“göstermeme” tarafına meylettiğini de bundan rahatlıkla anlayabiliyoruz. 
Yönetmenin klasik “lanetli ev” filmlerinde geceyle gündüzün, içerisiyle dısarısının getirdiği mutlak “tehlikeli / güvenli” ayrımına ihtiyaç duymamasının sebeplerinden biri'de bu belki: 
Korku, çocuk ölülerden korktuğu müddetçe var. 
Nitekim Cole ölülerle konusmaya ve sadece kendisinin gördüğü bu 
“görünmeyen alem”i baskalarıyla paylaşmaya başladıkça, film hızla korku sinemasının sularından çıkıp aile dramına doğru sürükleniyor. 


5 


olulnlulmluzlulniikl'aslilklile; 


da herhangi bir şey gördüyseniz ya da duyduysanız çoktan sürpriz olmaktan çıkmış bir bilgi bu). Dolayısıyla, Shyamalan filmin yarısı boyunca bizden Cole'un ne gördüğünü saklıyor. Ve bunun üzerinden gerilim yapıyor. Shyamalan “orada” bir şey olduğunu bilmekten, ne olduğunu da tahmin etmekten ama görememekten gelen, klasik gerilim türünü gayet etkili bir biçimde kullanıyor. Sadece görememekten dolayı değil, çocuğun görüyor olmasından dolayı da geriliyoruz. 


Ölü toprağı 

Shyamalan bu buz gibi yalnızlık için, ağırlıklı olarak cansız renklerden oluşan, buz gibi bir görsellik kuruyor. Yönetmenin ölülerin yaşayanlar dünyasına etki etmek üzere oldugu sinyalini vermek amacıyla kullandığı kırmızılar, morg-vari atmosferin içinde epey dikkat çekiyor. Aslında “Altıncı His” sadece renkleriyle değil, temposuyla da tam anlamıyla üzerine ölü toprağı serpilmiş hissi veriyor. Shyamalan, sadece saklayarak değil, geciktirerek de gerilim yapıyor ve bunun s0- nucunda filmine uyanamadığınız bir rüya havası kazandırıyor. 

“Altıncı His”in ölüm takıntısı, gösterime girdiği yıla hakim olan milenyum ruh haliyle de örtüşüyor. Sinemada genel olarak bir kıyamet atmosferinin hakim olduğu o dönemde, ölülerin ortalıkta dolaştığı ve karakterlerin günahlarından arındığı bir film, güçlü ruhsal ve dinsel çağrışımlarıyla da sahnenin tam ortasında kendine yer bulmakta zorlanmamıştı. Hatta ne yer bulmak: “Altıncı His”, hemen hiç kimsenin beklemediği bir şekilde, haftalar boyunca çok iyi iş 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Shyamalan filmin yarısı boyunca bizden Cole'un ne gördüğünü saklıyor. 


yaparak 1999 yazının gişe galibi oldu. 


Geri dönüp bakınca... 

Shyamalan'ın bu ilk büyük projesi, fısıltı gazetesinden de epey güç almıştı ve şüphesiz en çok fısıldanan şey de filmin finalindeki sürprizdi. “Dövüş Kulübü”nde ve daha sonra “Diğerleri”nde gördüğümüz türden bir sürpriz. Malcolm'ın hayatıyla (geçmişiyle) yapması gereken barışın aslında ölümle barış yapması anlamına geldiğini ortaya çıkaran bu “aydınlanma”, bütün filmi başaşağı çevirip tekrar gözden geçirmemize sebep oluyordu. Shyamalan, öğrendikten sonra geri dönüp bakınca çok aşikarmış gibi görünen “Malcolm'un filmin başında ölmüş olduğu” bilgisini, yalan söylemeden, ama öyküyü (bu pencereden bakınca) epey tuhaf anlara sü- 


Shyamalan ve Willis filmin setinde. 


if m 


“Altıncı His” 


Jacob's 
Ladder 


“Altıncı His”de zaman zaman morg soğukluğuyla sarmalanan bir hayalet öyküsü havası varken, çok daha sürreal bir dokusu olan “Jacob's Ladder” delirmekte olan bir zihnin resmi gibi görünüyor. 
Adrian Lyne, “Jacob's Ladder / Dehsetin Nefesi"nde her tarafta karaltılar ve tuhaf varlıklar görmeye baslayan Vietnam gazisi Jacob Singer'ın öyküsünü anlatıyor. Ama aslında yaptığı, kelime anlamıyla “öykü anlatmak”tan çok bir his yaratmak. Bir rüya gibi bir yerden baska bir yere sürüklenen, dahası bu sürüklenme duygusunu somut bir korkuya dönüstürüp izleyicisine de zerkeden bir film bu. 
Filmin yarattığı bunattıdan çıkıp kendinizi güvende hissetmek için zaman ve mekan içinde edepli davranarak düzayak bir öykü haline gelmesini bekliyorsunuz - ki bu da kahramanının sürüklenmekten kurtulup “simdi ve burada” olmayı basarmasından geçiyor. 

Ancak dünyaya “olaylar” penceresinden değil, “izlenimler” penceresinden bakan film, bütün bu kıvranma duygusunun içinde, kahramanının zihninde, aşağı yukarı film gerçekliğine denk düşen bir sey buluyor. “Altıncı His”in Malcolm Crowe'u film gerçekliğine ait bir ruhsa, “Jacob's Ladder”ın Jacob Singer da filmin sürüklendiği gibi sürüklenen bir 


rükleyerek gizliyordu. Mersela, Malcolm boş vakitlerinde ne yapıyordu? 

“Altıncı His”in Malcolm Crowe'u film gerçekliğine ve film zamanına hapsedilmiş bir ruh, Biz onu her gördüğümüzde, film seyret- 


ruh. “Altıncı His”de 


aslında Malcolm'un film * 


gerçekliğinin emrine amade olmadığını, aksine film gerçekliğinin onun emrine amade olduğunu, öykünün mantığı içinde neyin gösterilip neyin gösterilmeyeceğini onun yasadıklarının belirlediği gibi bir iç dinamik varsa, 
“Jacob's Ladder"da da benzeri Var. Adrian Lyne bize flashback'ler gösteriyor, zaman atlamalar yaşatıyor, bir “büyük tablo”nun içinde anlatıcının yönlendirme damarının arzuladığı gibi bir oraya bir buraya götürüyor, arf'a nihayetinde bütün bunların aslında anlatıcının değil, Jacob Singer'in atlamaları olduğunu, bir yerden bir yere sürüklenenin yalnızca öykü değil, onun zihni olduğunu anlıyoruz. “Jacob's 
Ladder”ın finalindeki sürprizin açığa çıkardığı sey su (filmi izlemediyseniz devamını okumayın): 
Jacob Singer aslında ölüm döşeğinde yatıyor ve bütün öykü aslında onun hayatının (sadece geçmisin değil, muhtemel bir geleceğin de) göz- 


lerinin önünden, tabiri caizse bir film seridi gibi geçmesinden ibaret. 
Zihninin ayakta tutmaya çalıstığı bu “gerçekten zahiri” gerçekliğin içine sızan karaltılar ve iblislerse, ölmekte olduğu bilgisinin zihninin resmettiği dünyadaki görsel temsili halini alıyor bir bakıma, 

Kahramanın yolculuğunun tam olarak “fiziksel dünyada” yapılan bir yolculuk olmaması, her iki filmin öykülerinin ana temalan için de uygun bir karsılık. Malcolm Crowe ile Jacob Singer'in çok sayıdaki ortak noktalarından en önemlisi, ikisinin de korkunç bir vicdan azabından mustarip olması, Bu yüzden ikisinin öyküsü de aslında bir anlamda kendileriyle ve -ironik bir biçimde- hayatla barışma öyküsü. Bir anlamda günahlarından annmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla, aslında yolculukları bir “iç yolculuk”. 

Malcolm'ın ve Jacob'ın 
Vicdan azaplarının kaynağı da ortak: yardım edemedikleri bir çocuk. 
Malcolm Vincent'a yardım 


edemiyor (ve ölümü onun elinden oluyor). Jacob ise kendi oğlu Gabe'in ölümünü engelleyememis olmaktan dolayı vicdan azabı duyuyor ve ölümü tam olarak onun elinden olmasa da, bu Vicdan azabıyla gönüllü olarak 
Vietnam'a gitmesinden dolayı oluyor. Ruhların arındırma yolculuğunun çıkıs noktasında da yine çocuklar var: Malcolm 
Vincent'la aynı sorunu yasayan bir çocuk bulup onun aracılığıyla kendini azabından kurtarırken, 
Jacob'ın “öbür tarafa” 
yüzünde bir gülümsemeyle gitmesi, ölmüş çocuğunun onun elinden tutarak rehberlik etmesi sayesinde gerçeklesiyor. 
Malcolm ve Jacob, vicdan azabının ötesinde orta yas bunalımına benzeyen 


Duygu dümenci: 


Sir» 


atmosfer 


bir ruh halini de paylasıyorlar. İkisi de eskiden isinde başanılı kisilerken, simdi kendilerini kariyerlerinde 
“düsmüs” hissediyorlar. 
Elbette bunun temelinde de vicdan azabı Var - 
Jacob, çocuğunun ölümünün ve Vietnam'ın ardından felsefe profesörlüğüne dönemediğinden, postacı olarak çalısıyor. 
Ve ikisinin de “karılanyla” aralarında ciddi bir iletisimsizlik var. İlginç olan, her iki durumda da bu film boyunca sandığımız gibi sırf vicdan azabından kaynaklanmamas; ikisinin de ölmüş olmaları gibi küçük bir ayrıntının olduğunu öğreniyoruz finalde. İki film de bu gerçeği finale sakladığından, kahramanın hayatındaki 


meye alışmış ruhlar olarak, ister istemez onun hayatından belli parçaların çıkarılıp alındığını, yani bize gösterilmek üzere seçildiğini sanıyoruz. Ama filmin finalinde açığa çıkan gerçek, aslında yaşadığı her şeyin bize gösterilenlerden ibaret olabileceğini ortaya çıkarıyor. Cole'un annesiyle karşı karşıya otururken ikisi de konuşmuyor... Acaba uzun süredir konuşmadan oturuyorlar mı, sadece biz mi öyle sanıyoruz, yoksa muhtemelen o sırada orada belirmiş olan Malcolm da mı öyle sanıyor? Eve gittiğinde bizim gördüklerimizin dışında bir şey yapıyor mu, karısıyla iletişim kurmaya, ona dokunmaya çalışıyor mu? Filmin dünyasının sarsılmaması için, bunları yapmadığını, onun salt “film gerçekliği”nden ibaret, öykünün “anlatılmış bölümleri”nin dışında yaşam alanı bulunmayan biri olduğunu farz etmek durumundayız. 
Bu nokta bizi filmin aslında “yapay bir şey” olduğu gerçeğine çok tehlikeli bir şekilde teğet geçiriyor - ama bu bakış açısı filmin finalinde açığa çıktığı için filmi izleme biçimimizi etkilemiyor. 


Shyamalan finaldeki sürprizin ortaya çıkardığı durumla, sinemanın doğasına ait olan bir niteliği alıp, öykünün işlemesi için kendinden menkul, somut bir varlık haline getirmiş oluyor aslında. Bu, “Altıncı His”de her şeyin nasıl da seyirciyi yönlendirme aracı haline geldiğinin iyi bir örneği. 
Shyamalan bu açıdan (daha birçok açıdan olduğu gibi) Spielberg sinemasına epey yakın bir yerde duruyor. “Altıncı His”in can damarı öykü, estetik ya da anlam degil, seyirci üzerindeki etki. İster ürperti ister acıma hissi olsun, seyircide belli bir duygu uyandırmanın peşine düşüyor Shyamalan. Ve dehşet içinde bir çocuktan vicdan azabı içinde kıvranan bir adama, çaresizlikten perişan olan bir anneye, her tür insani malzemeyi de bu uğurda kullanıyor. 
Belki bu yüzden bazı sinema yazarları filme tam olarak bir “korku filmi” muamelesi etmeye yanaşmıyor. Çünkü bütün o ölülerin arasında, Shyamalan bir taraftan da ısrarla aile dramı yapıyor. M 


tıkanma, atalet ve pismanlıklar için orta yas bunalımına benzer bir model olusturuyor. 

Öykü ve temalar bir yana, iki film, sinema anlayısı açısından da birbirine benziyor. Shyamalan da 
Iyne de bir sükunet yüzeyi oluşturup, bu yüzeyi bir oradan bir buradan delen iğneler batınyor seyirciye. İkisi de göz ucuyla görülen karaltıların etkisine inanıyor. Kurdukları 


/ 
Şi. cok Singer'ın 


problelfii nedir? 


atmosfer epey ürpertici Ve bunaltıcı. Ancak Adrian 
Iyne, belirsiz üçüncü bir kisinin gözünden değil, kahramanının zihninin içinden bakan sinemacı olarak, Jacob Singer'ın deliliği ihtimalinin filmin her köşesine sinmesini sağlıyor ve onun yasadıklarım gerçekten de 
“cehenneme yolculuk” 
haline getiriyor. 
Dolayısıyla, “The Sixth 
Sense"de zaman zaman morg soğukluğuyla sarmalanan bir hayalet öyküsü havası varken, çok daha sürreal bir dokusu olan “Jacob's Ladder” 
delirmekte olan bir zihnin 
- ya da gerçekten de yasamdan kopup gitmeme mücadelesi veren bir ruhun - resmi gibi görünüyor. 
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| Margot Helen Tenenbaum 


Sinemanın anlam yaratmada en çok başvurduğu metotlardan biri “eşyalar ve karakterler” arasında bağ kurarak hikaye içinde “ekstra” bir anlam yaratmaktır. Kara film türünün iyice göze çarpar hale getirdiği, “Ucuz Roman”dan “Aşk Zamanı”na, “Yüzüklerin Efendisi”nden “Mulholland Çıkmazı”na kadar sayısız filmin kullandığı, “eşyalar üzerinden derdini anlatma” metodu bizi birçok filme götürüyor... GÖKÇE iSPi 


Sinema tarihi boyunca kimi dönemlerde, özellikle sansür gibi zorunluluklar yüzünden, anlatılamayanları “ima” 
yolu ile anlatma amacıyla “eşyalara” basvurulduğu herkes tarafından bilinir. 
Film Noir'ların (kara filmler) ünlü “sigaraları” bu konunun en iyi örneklerinden biridir. Perdeye yansıyamayan sevişme sahnelerinin yakılan sigaralarla “ima edilmesi” gibi, silah kullanma da bir çesit “iktidar sembolü” olarak kabul edilir. Bu tip oyunlarla çesitli kodlar yaratılır ve bu kodların çözülmesiyle film izleyici için daha anlamlı hale gelir. Örneğin “kimin, kimin sigarasım yaktığı” ya da “kimin, kime sigara teklif ettiği”, “benzer tekliflerden sonraki kabul veya reddetmeler”, Film Noir kültürü için oldukça önemli “imalardır”, 

Çoğu zaman iliskiler bu denli ilgi çekici ve bildik olmamakla birlikte, esyalara film içinde çesitli görevler yüklenir. 
Esyalar insanları birbirine bağlamak ve arada kurulan ilişkileri gözle görünür hale getirmek için de kullanılabilir. 
“Yüzüklerin Efendisi”nde yüzük birçok karakteri birbirine bağlayan bir obje 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olarak karsımıza çıkar. Öyle ki kusaklar boyu birçok karakter bu objenin pesine düşmüş, bir sekilde elde etmis ya da edememiştir. Bu objeyi kim elde ettiyse, daha önce elde edenlere ya da edeceklere benzer acılar, benzer karsı koyamamazlıklar hissetmistir. Aynı kullanımın karsımıza çıktığı “Kaplan ve Ejderha”da ise, herkesin pesine düstüğü kılıç “Yesil Kader”, “saygı duyulan ve hep saygı duyulması gereken” bir objedir. Diğer bir yandan kılıç bu denli fazla insanı birbirine bağlarken, filmde sıklıkla karsılaştığımız “tarak” da sadece iki insan arasındaki “askı” sembolize ederek dikkat çeker. Tarak, Jen ve Kara Bulut arasındaki ask ilişkisinin sembolü olur. Tam anlamıyla “fetisistik bir nesne” olduğu imasıyla sunulan bu nesneyi sevgilisi Kara Bulut'a hediye eden Jen, “Bana geri geldiğinde tarağı geri verirsin” der. Böylece, tam fetis meselesinin özünde olduğu gibi cinselliğin yerine geçen “parça”, cinsellik eyleminin kendisine, yani “bütüne” referans olur. Benzer bir başka örnek “Piyano”da mevcuttur. 
Konuşamayan Ada'nın piyanosu ile yakından iliskisi vardır. Piyano, Ada'nın duyulabilen sesi yerine geçer ve daha 


kocasını aldatmadığı anlarda bile, müstakbel sevgilisi George, Ada'nın vücudu ile piyanoyu özdeslestirmis durumdadır. Öyle ki, George, Ada ile bağ kurmak için Ada'dan piyano dersleri almaya başlar ve aralarındaki olmayan cinselliği piyanoya olan ilgisiyle ifade eder, Bir sahnede George, üzerinden çıkardığı giysisi ile imalı hareketlerle piyanonun tozunu alır ve isteklerine dair bir manidar bir atmosfer yaratır. 

Bu ima filmin bir noktasında asikar hale gelir ve ihaneti farkeden kocası piyanonun tuşlarından birini çıkararak yasak askına bir not yazan Ada'nın parmaklarını keser. “Piyano”da objelerle kurulan iliskiler bu kadarla bitmez. 

Ada ve kızı arasındaki dengesiz fakat koparılamaz durumda olan iliski, anne ve kızın kıyafetleri arasındaki benzerlik ile kendini dısa vurur. Fotokopiymis gibi birbirine benzeyen elbiseler filmin ilk yarısında, anne ile kızın arasındaki bozulmaz bağları sembolize ederken, Ada'nın kalbini sevgiye açması ile kıyafetlerdeki katılık kırılır. Buradakine benzer bir baska örnek “Tenenbaum Ailesi”nde karsımıza çıkar. Chas Tenenbaum, giydiği kırmızı esofman takımın tıpatıp aynısını çocuklarına da 


giydirerek, çocuklarıyla kendisi arasında bir bağ kurar. Baba ve oğulları, yalnızca filmin sonunda, aile reisinin cenazesi sırasında, üzerindeki kırmızı esofmanları çıkartacak ve bulundukları ortama uygun olarak siyah esofmanlarını giyeceklerdir. “Tenenbaum Ailesi"nde, karakterleri kisilik özelliklerine göre giydirmeye, karakterlerle kıyafetleri arasında bir bağ kurmaya oldukça önem verilir. Filmde Gwyneth Paltrow'un canlandırdığı Margot Helen Tenenbaum, giydiği kıyafetleri ile kendisini ifade eden biridir ve etrafından sakladığı sırlarıyla ünlüdür. “Vahsi kedi” tarifinin kendisine uygun görüldüğü Helen'in en önemli kıyafeti bir kürktür. 
Çocukluğunun gösterildiği flashback'lerde bile bu kürkü üzerinden hiç çıkarmaz. Bir karaktere kürk giydirerek, o karakterin öykü içindeki durumunu, kişilik özelliklerini anlatmak, daha önce “Fight Club / Dövüş Kulübü”nde de karsımıza çıkmıstı. Tyler Durden'ın, filmin birçok yerinde kürkle dolastığım ve “yok edilmesinden” önceki birkaç saniyede üzerindeki kürkünü çıkardığım hatırlamakta yarar var. Bu, bir anlamda karakterin bütün “hayvani” özelliklerinden arındığı, 


rümcek Adam” 


koruyucu kalkanının yıkıldığı (çünkü bu sahne aynı zamanda Tyler Durden'in gerçekte kim olduğunun anlasıldığı andır) anlamına gelir. 

Almodovar'ın “Arzunun Kanunu” filminde Pablo ile Antonio arasında mavi bir gömlekle bağ kurulur. Antonio, sevdiğini ispatlamaya çalışırken, bu mavi gömleği kullanır. Bu yeni sevgili, Antonio tarafından öldürülürken, Antonio'nun üzerinde bulunan gömleğin bir parçasını fark ettirmeden yırtar. Antonio, bir parçası kurbanın ellerinde kalan gömleğin, kurbana Pablo tarafından hediye edildiği iddiasında bulunur. Polis tarafından bulunan bu parça, gerçek katilin kim olduğu konusunda film boyunca kafa kanıstıracaktır. 

David Lynch de parçadan bütüne doğru ilerleyen ve “sinemada tümevarım” adını verebileceğimiz bu metodu kullanmayı seven yönetmenlerden biridir ve “Blue Velvet / Mavi Kadife"de karakterler arasında kurulan bağ, özellikle fetisistik bir anlamı olan kadifeden yapılma objelerle vurgulanır. 
Bu özel nesne, adam ve kadın arasındaki sado-mazosist ilişkinin sembolü olan mavi kadife sabahlıktır. 
Yönetmen son filmi “Mulholland Çıkmazı”nda da benzer bir numara yapar. Rita ve Betty arasındaki karmaşık ilişkiyi filmin en basında üzerinde “Diane'e” yazan bir kadife bornozu Rita'ya giydirerek vurgular. 

Ancak kıyafetler ile karakterler arasında kurulan bağdan bahsedildiğinde atlanmaması gereken çok önemli bir nokta, sinemanın süper kahramanlarının giydikleri kostümlerden geçmektedir. Süper kahramanlar, özelliklerini tarif eden kostümler giyerek “kisilik ve güçlerinin özelliğine” dair 


bilgiler verirler. Örümcek Adam'ın örümcek ağı desenli kıyafeti, diğer süper kahramanlara nazaran daha kassız olan vücudu ile birlesince bu kahramanı daha bizden biri haline getirir. Ancak Süpermen için bu sözkonusu değildir. 
Pelerini olan Süpermen, uçabildiği gibi, kaslı vücudu ile sürekli olarak “Sizden biri değilim!” der. Hatta öyle ki bizden biri gibi olabilmek için, gündelik kostümüne bir “gözlük” eklemiştir. 
Böylelikle Clark Kent'in “sıradan insan” vasfı bir gözlükle vurgulanmış olur. Aym sekilde Peter Parker'ın da “sıradan” bir insanken gözlük kullandığını ve Örümcek Adam'a dönüşünce gözlerindeki bozukluğun düzeldiğini hatırlamakta yarar var. Benzer esya / karakter ilişkisini hemen hemen tüm süper kahramanlarda görmek mümkündür. 

Kıyafetler kadar, kıyafetlerle kullamlan aksesuarlar da karakterler arasında ilişki kurmak için önemlidir. “Batı Yakası Hikayesi”nde Anitta sevgilisi Bernardo ölünce siyah bir esarp takar ve bu esarba çok benzer bir baska siyah esarbı, Bernardo” nun kız kardesi Maria takar takmaz sevgilisi Tony ölür... Siyah esarp bu iki kadın arasında sembolik (metonomik) bir bağ kurarak, uğursuzluğun bir karakterden diğerine transfer olmasını sağlar. Aksesuarlar aracılığıyla karakterler arasında kurulan bağlar için bahsedilebilecek bir baska örnek “Ucuz Roman”da gerçeklesir. 
Bruce Willis'in canlandırdığı karaktere babasından kalan saat, babasının ölmeden önce emanet ettiği arkadası tarafından kendisine getirilir ve bir saat aracılığıyla ölmüş baba ve oğlu arasında bir bağ kurulur. Benzer bir “babadan oğula aktarılarak kusaklar arasında bağ kuran nesne” örneği Billy Elliot için de 


“Hücre” 


ra. — 
RE mere 
“Billy Elliot” 


geçerlidir. Filmde Billy, boks antrenmanlarına babasından aldığı boks eldivenini takarak gitmektedir. 
Fakat bu sırada tanıstığı dans hocası ile sanatın güzelliklerini kesfedip bir dansçı olması gerektiğine karar verir. Billy'nin takmak zorunda olduğu boks eldivenleri, aile içindeki erkekler arasında bir çesit ataerkil miras görevi görür. Boks eldivenlerinden vazgeçip, dans ayakkabılarını tercih eden Billy aile içinde o zamana kadar alınan en radikal kararın uygulayıcısı olur. 
Rosebud dendiğinde sinemaseverlerin söyleyeceği ilk seyin “Citizen Kane” olması, filmi sinemada parça ve bütün ilişkilerinin en meshur örneği olarak kabul etmemiz için yeterli bir sebeptir. 
Rosebud, filmin içinde Kane'in çocukluk günlerine duyduğu özlemin metaforu haline gelir. Bu tip nesneler, hikayenin akısı içinde izleyiciye atılan birer yemdir. Filmin bir yerinde nesnenin (ya da konunun) ne olduğu konusunda bir gizem yaratılır ve izleyiciye filmi izlemesi için motivasyon sağlar. “Mc Guffin” olarak adlandırılan bu metot izleyicinin merak duygusu ile sonuna kadar oynar. “Ask Zamanı” da “esyalar ve karakterler” arasında kurulan bağa özellikle dikkat çeken bir diğer film olarak karsımıza çıkar. Bu filmde de “Mc Guffin”den faydalamlır. Sözgelimi hikayenin kahramanlarının eşleri tarafından “aldatıldıklarının” ayrımına varmaları, eşlerinin kendilerine hediye ettiği çanta, kravat gibi hediyelerin aynı yerden satın alındığını anlamalarıyla birlikte olur. “Çantanın” üzerinde görsel olarak pek durulmasa da, film “elbise”lere dikkat etmemiz konusunda uyarır bizi. Filmde elbiseler, “cut”larla yapılan zaman atlamalarını fark ettirmek gibi teknik görevler için 


kullanılmakla birlikte, öykünün içindeki “mood”un izleyiciye sunulması için de kullamılır. Film içinde 46 kez elbise değistiren Bayan Chow, toplam 23 çesit elbise ile karsımıza çıkar. Kimi zaman gül, menekse ve zambak gibi çicek motifi ağırlıklı, kimi zaman çizgili/ kareli, kimi zaman karmaşık desenli olan kıyafetler ve bu kıyafetlerin sahip olduğu renkler, filmin içindeki kilit noktalarındaki “mood”un sunumunda da önemli bir rol oynarlar. Elbiseler üzerindeki keskin çizgiler, ya da yumusak renkli çiçekler Bayan Chan'un ruh halinin gidis gelislerini görsellestirir. Benzer bir sekilde Bay Chow'un taktığı kravatlardaki desenlerde Bayan Chan'un elbiseleri gibi, bir çesit ruh halini dışa vurma aracı olarak kullanılır. Elbiselerin görevi kilit anlardaki ruh halini yansıtmak değildir sadece. Elbiseler, Bayan Chan'un bir parçasıdır, onu “temsil” eden bir nesne olarak fetisistik bir önem kazanır ve bu kullanımla önemli birer parça olarak bütünü tamamlarlar. 
Filmde fetisistik bir biçimde kullanılan diğer bir nesne ise “terlikler”dir. Terlik, yumusak pembe kumasıyla kadın bedenini “temsil” eder, Filmde, yasadıkları yer itibariyle özel hayatları, özel yasam alanları az olan kadınlar, “terliklerini götürdükleri mekan” ile kendilerine ait bir “özel yasam alanı” yarattıklarını belli etmek isterler. 
Esyalar kullanma metodu ile karakter arasında iliski kuran bir diğer örnek, “The Cell / Hücre"dir. Edward (filmin en basında görülen küçük çocuk) ile Carl'ın (katil) çocukluğu arasında, “ayna” sayesinde sembolik (metonomik) bir bağ kurulur. Kendisine daha önce “Bana ihtiyacın olduğunda bunu kullan” diyen Catherine'den (Jennifer Loppez) yardım isteyen Edward, aynadan yansıyan 1sığı kullanır. Aynı seyi Carl'ın çocukluğu da aynanın ısığımı kullanarak yapar ve Catherine'e yolunu bulması için “aynadan yansıyan ışık” ile yardım eder. 
İkisi de benzer tipte aynalar kullandıkları gibi, benzer tipte bir hastalık tasımaktadırlar. Bu iki insan arasında ayna aracılığı ile bir bağ kurulur. (Aynı bağ “su” ile ilgili olarak da vardır. İkisinin hastalığının da derinlerinde bir su korkusu yatmaktadır.) Kostüm ya da esyalar ile hafızalarımıza yerleşmiş benzer karakterlerle dolup tasan sinema tarihi, karakterler ve esyalar arasında kurduğu bağlarla, izleyicisine öykü içinde çözümlemesi için bazı kodlar sunar. 
Bilinçli ya da bilinçsiz kodları açmaya çalısan izleyici kimi zaman filmin içinde kaybolursa da, filmin akışı içinde kendisine sunulanlarla doğru yolu bularak huzurla salondan 

dısarı çıkar. Sinemayı “izlemeyi öğrendikçe”, daha çok ve daha zor çözülen kodlarla karsılasacağız gibi görünüyor. M 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t FETNGi 


Tüm Mu en çok kâr eden müzikali... Sahip olduğu hayranların sayısı yıllar geçtikçe azalmıyor, artıyor. Hâlâ dünyanın dört bir yanında insanlar bu filmi izliyor ve bu şarkılara eşlik ediyor. Kendine has bir cazibesi olan, kimileri içinse niye bu kadar sevildiği asla çözülemeyen “GREASE” bu ayki kült filmimiz. 
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1950'li yıllar... Deri ceketler, arabalı sinemalar, fast food restoranları, müzik kutuları ve rock “n' roll pek moda. Elbette motorlu tasıtlar ve parlak saçlar da... Söz konusu döneme ait, adını andığımız son iki fetis öğeyi düşünürsek bu yıllarda geçen bir müzikale “Grease” adının verilmesi son derece doğal. Ne de olsa bu kelime yağ anlamına geliyor ve hem arabaların motorlarını hem de delikanlıların saçlarını akla getiriyor. 

Film, çoğunuzun da bildiği gibi, bir müzikalden uyarlama. “Grease” ilk olarak 1971 yılında Chicago Kingston Mines Tiyatrosu'nda sergilenmeye başlanmış. Kazandığı basarıdan sonra da Broadway'e tasınmıs ve yıllar 


Film için yazılmış sarkılar Frankie Vali'nin seslendirdiği “Grease”, Olivia Newton-John'un seslendirdiği “Hopelessly Devoted to You” ve Newton-John ile Travolta'nın beraber söyledikleri “You're the One That 1 Want”. Bu şarkılardan ikisinin, 
“Grease” ve “You're the One That 1 
Want”ın zamanında listelerde bir numara olduklarını hatırlatalım. “Hopelessiy Devoted to You” ise En İyi Sarkı dalında Oscar'a aday gösterilmisti. Sahne müzikalinden olan sarkılar arasında bizim favorimiz, Stockard Channing'in seslendirdiği “There are Worst Things I Can Do”, Yine 


“Grease”in en büyük kozlarından birisi 


Üç jenerasyonun dilinden düşmeyen şarkılar 


kuşkusuz müzikleri. Filmin soundtrack'inde alinden şarkıların yanında, film için özel olarak yazılmış üç şarkı ve *5O'li yıllara ait hitler de yer almakta. 


bir Newton-John/Travolta düeti olan “Summer 
Nights” ise ikinci olarak onu takip etmekte. Elbette argo sözleriyle dikkat çeken ve hayli eğlenceli “Greased Lightning”i, mezuniyet gecesi favorilerinden We Go Together” ve Channing'in bir kez daha yıldızlastığı “Look at Me, I'm Sandra Dee”yi de unutmamak gerek. Eğlenceli sözler demisken, “Sandy”nin acılısım da analım: “Arabalı sinemada sapa oturdum/Aptal damgası yedim/Ne diyecekler simdi?/Pazartesi gü- 


nü okulda...”. 
Söylediğimiz gibi filmin soundtrack'inde “Hound Dog”, “Tears on My Pillow”, “Born to Hand Ji- ve", “Those Magic Changes” gibi eski klasikler de yeralıyor. Ancak müzikalin orijinal sarkılarının yanında, ne yalan söyleyelim sönük kalıyorlar. 
Tüm zamanların en çok satan albümlerinden olan “Grease” her arsive lazım bir enerji deposu, gerçek bir eğlence kaynağı. 1978'ten beri üç farklı kusağın dilinden düsmemis bu sarkılara eslik etmek için hâlâ gecikmiş sayılmazsınız. 


boyunca dünyanın dört bir yanında sergilenen bir müzikal olup çıkmıs. 
Yine de “Grease”in bir fenomene, bir pop kültürü efsanesine dönüşmesi büyük ölçüde 1978 yapımı filmin. 
sayesinde gerçek olmuş. 

Tüm bu efsane son derece tanıdık bir lise aşkının üzerine kurulu esasında. 
Her seyin bası Danny (John Travolta) ve Sandy (Olivia Newton-John) arasında basgösteren yaz askı. Tüm yaz askları gibi tatille beraber bu iliski'de sona eriyor. Biz de filme bu bitis anından başlıyoruz zaten. Ancak Danny'nin Sandy'ye moral vermek için buyurduğu gibi, bu aslında sadece başlangıç... 

Araya giren animasyon jenerik sonrasında kendimizi Rydell Lisesi'nde buluyoruz. Okulun ilk günü ve herkeste bir telaş var. Aslen Avustralyalı olan Sandy ailesiyle beraber California'ya taşınmış. Okuldaki yol göstericisiyse kuzeni Frenchy (Didi Conn). Ancak bilmesi gereken bir sey var, o da yaz askı Danny'nin de aym lisede olduğu. 
Üstelik Rydell sınırları içerisindeki Danny son derece farklı. O T-Birds çetesinin önde gelen elemanlarından birisi, ağır takılmaya çalısan bir serseri. 
Dolayısıyla Sandy ve Danny tekrar karsılastıklarında genç kız pek ilgi 


T.Birds çetesi sıkı çocuklardan oluşuyor. 


göremiyor. Danny ise istemeyerek, arkadaşlarına rezil olma korkusuyla sert çocuk rolünü oynamaya devam ediyor. 

Birbirine tamamen zıt çevrelerden gelen bu iki gencin ask hikayesi sürerken, okulu bir televizyon programı ziyaret ediyor ve okulun spor salonun- da düzenlenen dans yarışmasını televizyon aracılığıyla izleyicilere ulaştırıyor. Frenchy'nin de dahil olduğu Pink Ladies grubu kimi gelgitler yasıyor. Grubun bası Rizzo (Stockard Channing) sanına yarasır sekilde birkaç sevgili değistiriyor. Diğer yandan T-Birds okuldaki rakipleri konumundaki çeteyle kapısıyor, VS. 

Elbette öyküyü fazlasıyla klişe, hatta zeka yoksunu bulmak mümkün. Ancak bu filmin gerçekten iyi bir öykü anlatmak amacı var mı veya insan bu derece eğlenirken gerçekten iyi bir öyküye veya senaryoya ihtiyaç duyar mı? İste “Grease”in tüm eksiklerine rağmen iyi bir film olmasının sebeplerini burada aramak gerek. 

Film taşıdığı “50'li yıllar nostaljisini öylesine plastik bir görsel yapıyla sekillendiriyor ki daha ciddi veya orijinal bir öyküyü tasıması imkansız. Kısacası, bu fazlasıyla tanidık ve klise “farklı dünyaların insanları” askı tüm 


GREASE 


Yönetmen: Randal Kleiser. 

Yapımcı: Allan Carr ve Robert. 
Stigwood. Senaryo: Allan Carr -uyarlama- ve Bronte Woodard -diyaloglar- 
(Jim Jacobs ve Warren Casey'nin aynı isimli müzikallerinden). 

Görüntü Yönetmeni: Bill Butler. 
Kurgu: John F. Burnett. 

Prodüksiyon Tasarımı: Philip M. 
Jefferies. Set Dekorasyonu: James L. 
Berkey. Kostüm Tasarımı: Albert Wolsky. Koreografi: Patricia Birch. 
Oyuncular: John Travolta (Danny Zuko), Olivia Newton-John (Sandy Olsson), Stockard Channing (Rizzo), Jeff Conaway (Kenickie), Didi Conn (Frenchy), Barıy Pearl (Doody), Michael Tucci (Sonny), Kelly Ward (Putzie), Jamie Donnelly (Jan), Dinah Manoff (Marty), Eve Arden (Müdür McGee), Dody Goodman (Blanche), Edd Byrnes (Vince Fontaine), Susan Buckner (Patty Simcox), Lorenzo Lamas (Tom), Eddie Deezen (Eugene), Joan Blondell (Vi), Dennis C. Stewart (Leo), Annette Charles (Cha Cha), Alice Ghostiy (Bayan Murdock), Sid Caesar (Koç Calhoun), Frankie Avalon (Koruyucu Melek). 1978 ABD yapımı, 
110 dakika. 
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eğlencenin bir parçası oluyor. İsin hos tarafı, filmin yaratıcılarının ne yaptıklarının fazlasıyla bilincinde olmaları. Yaratıkları karakterler iki boyutlu olsa da, oyuncu seçimindeki tercihleri bile baslı basına bir espri. 
“Grease”in liseli gençlerini oynayan kadronun yas ortalaması hayli yüksek. 


Film çekildiği sırada John dr» 24, Olivia Newton-John 


30, Jeff.Conaway, Michael Tucci ve Didi Conn ise 28 yasındaymıs. Esas bomba ise Stockard Channing... Rizzo rolündeki oyuncu, filmde neredeyse kızı yasında bir karakteri canlandırmış. 
Çünkü Channing “Grease”de rol aldığı dönemde 34 yasındaymış. Oyuncuların tümünün yaşlarım göstermesiyse ayrı bir olay. Özetle tüm bu insanları liseli gençleri oynarken izlemek eğlenceli bir 


Elemanları birbirine benzemeyen “Pink 
Ladies” çetesi. 


seyirlikiçin yeterli. Tıpkı bizim “Hababam Sınıfı” serisinde olduğu gibi. 

Ancak “Grease”in eğlencesi elbette oyuncularıyla sınırlı değil. Filmin son derece plastik bir görsel yapıya sahip olduğunu söylemistik. Yaklasık 2 saat boyunca pembe, sarı ve yesil gibi renklerin ısrarlagöze çarptığı film düpedüz kitsch. “Grease”in, ait olduğu dönemin 


popüler kültürüne uygun sekilde gerçeklestirilen sanat yönetimi bunun için yeterli bir örnek. Sanki Rydell Lisesi veya gençlerin takıldığı Frosty Palace “50'li yıllara ait bir dergiden kesilip filme monte edilmis gibi. Bu bilinçli yapay estetik, “Grease”e hakim kitsch tada destek çıkıyor. 

Filmin kostüm tasarımları da benzer bir his veriyor. Barbie bebekleri andıran Olivia Newton-John'un kostümleri sanki üzerine tutturulmuş gibi. Uzun eteklerini, hırkalarını izleyici giydirip aıkartabilecekmis gibi duruyor. Pink Ladies grubunun pembe ceketleri (arkasında elbetteki çetenin ismi yazılı) de hiç asağı kalır değil. 
Travolta'nın dans yarışmasına katılırken giydiği pembe gömlek ve pembe çoraplardan ise ayrıca bahsetmek gerek. Karakterlerin saç stilleri de kostümlerle uyumlu. Erkeklerin bolca briyantinle sekle sokulmus, kızlarına özenle kabartılmıs saçları filmin yapaylığına sadıklar. 

Kısacası “Grease”, “50'li yıllara ait bir anın cam bir fanus içerisinde saklanmış hali gibi. Gerçekçi olduğunu söylemek imkarisız, çünkü sadece döneme ait yüzeysel öğeleri sergileyen tek bir an gibi duruyor daha çok. Ancak tatlı bir nostalji için de fazlasıyla yeterli oluyor. 
*50'li yıllarda çekilmis genclik filmlerine baktığımızda çok daha radikal bir tavırla karsılasmamız mümkün. Örneğin 


(ohn Travolta) 
Rydell Lisesi'nin çetelerinden T-Birds'ün en etkili elemanı. 
Okulun en “cool” ve en yakısıklı erkeği olarak nam salmış durumda. Hatta lisede çıkmadığı kız kalmadığını söylemek mümkün. Ancak son yaz tatilinde tanıştığı Sandy içindeki romantik erkeği ortaya çıkartıvermis. Tesadüfe bakın ki, Sandy ile aynı okula düştüklerinde büyük bir ikilem yaşıyor. Ya kalbinin sesini dinleyip Sandy ile “temiz” bir ilişkiye yelken açacak ya da ününü koruyup, sevdiği kıza sırtını dönecek. İkilem yasıyor dediğimiz bosuna değil... Bir gece kızın kalbini kırarken, baska bir gün onu etkilemek için spor yapmaya kalkıyor. Çıkılan gecelerde uyguladığı taktiklerse pek yavan. 
Aniden hapsırıp, elini kızın omzuna atmak gibi mesela. Böylesi ucuz bir numara sonrasında, arabalı sinemada bir sosisli sandviçin gözüktüğü animasyon önünde acılı ask sarkıları söylemek zorunda kalıyor. İki arada bir derede dans etmek ve araba yarısı konusundaki yeteneklerini de sergileyen tatlı serserimiz, finalde sevdiği kızı etkilemek için oku- 


lun hırkasım giyip, temize çıkmaya karar veriyor. Fakat bu çabanın gereksiz olduğunu görmekte gecikmiyor. Detaylı bilgi için, bkz: Sandy Olsson. 


(Olivia 
Newton-John) 
Avustralya'dan ABD'ye taşınmış, sinir bozacak derecede temiz bir hanımefendi. İyi aile kızımız Sandy, hangi akla hizmetse gönlünü Danny'ye kaptırmış durumda. Bir beyefendi sandığı Danny'nin gerçek yüzünü görünce büyük bir hayalkırıklığı yasıyor. Okulda ona yol gösteren kuzeni Frenchy, ait olduğu Pink Ladies çetesine katılması için çaba harcıyor ama nafile... 
Sandy ne ağzına içki koyuyor, ne de sigara içebiliyor. Üstelik kulakları da delik değil. Giydiği sirin (!) elbiselerle Barbie bebekleri anımsatan veya bizdeki Aysegül kitaplarından fırlamışa benzeyen Sandy, Danny'yi saf saf ailesiyle çay içmeye bile davet ediyor. Ancak finale doğru bu isin böyle devam etmeyeceğini anlıyor. Pink Ladies elemanlarının sihirli dokunusuyla, Doris Day modeli Sandra Dee'ye veda ediyor ve doğru yolu buluy- 


Kimi Grease karakterleri 


Bu filmi bu kadar çok sevmemizde kuşkusuz karakterlerin de büyük etkisi var. İşte onlardan başlıcaları... 


or. Daracık deri pantolonu, kabarık saçları, seksi bluzu ve ağzında sigarasıyla Danny'nin karsısına çıkıp “İstediğim sensin!” diyor. Sandy için cici çocuğu oynamaya karar vermis Danny de karizmayı daha fazla çizdirmenin anlamı olmadığına karar verip, hırkasını atıyor ve şarkıya ortak oluyor. 


(Stockard 
Channing) 

Müzikalin en etkileyici, en gerçeğe yakın ve amiyane tabirle en harbi karakteri. Elbette 
Rizzo'ya duyduğumuz sempatinin arkasında Channing'in tadından yenmeyecek performansı da yatıyor olabilir. Rizzo, Rydell Lisesi'nin “kötü” kızı ve Pink Ladies çetesinin bası. 
Sık sık sevgili değistirmekte, cinselliğini dısa vurmakta hiçbir sakınca görmeyen ve ickiyle sigaradan vazgeçemeyen, tam bir asi kız. Yer yer etrafındaki insanlara kötülük yapmaktan da geri kalmıyor ancak hep bir sebebi olduğunu da kabul etmek gerek. Sevgilisi Kenickie ile is üzerindeyken “prezervatifin delik olmasına boşver,” tepkisi vermenin bedeliniyse ağır 


ödüyor. Hamile olduğuna dair dedikodular ortalığı sarınca bir anda dıslanıyor. Tam da bu olayın üzerine seslendirdiği “There are Worst Things I Can Do” sarkısı onun iç dünyasını anlamamıza vesile oluyor. Neyse ki hamilelik konusu yanlış alarmdan ibaret çıkıyor ve Rizzo ile Kenickie tekrar biraraya geliyor. Rizzo çoğu ebeveynin korkulu rüyası olabilir ama biz kendisini çok sevi- 


yoruz. 


(Jeff Conaway) 
Danny'nin en iyi arkadaşı. Filmin önemli objelerinden, Greased 
Lightning isimli hurda arabanın da sahibi. 
Ancak çete arkadaşları ve Bayan Murdock'un yardımıyla araba epey düzeliyor. Filmin esas oğlanı değil, zekası da pek parlak sayılmaz ama Conaway'in düzgün fiziği sayesinde epey öne çıkıyor. Lisedeki son yılında Rizzo ile çıkmaya baslıyor, hatta Rydell'in sert ve kötü kızını duygusallastırmayı bile beceriyor. Fakat onlar da ufak krizler atlatıyorlar. Buradaki en büyük sebep de Kenickie'nin parasızlığı ve bencilliği. 
Neyse ki filmin tüm karakterleri gibi o da finalde kendine çeki düzen veriyor. Çok iyi dans ettiğini de eklememiz lazım. Ne yazık ki, araba yarısı konusundaki yeteneklerine sahit olamıyoruz, zira geçirdiği ufak bir kaza sonrasında yarışta arabasını Danny'ye devretmek zorunda kalıyor. 
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Baştan sona kitsch bir estetiğin hakim olduğu “Grease”in başarısında yönetmen Randal Kleiser'in (soldan ikinci resimde Travolta ve Newton-John ile) de etkisi büyük. 


“Asi Gençlik” veya “The Wild One” genç karakterlerinin toplumla uyusmazlığını son derece başarıyla aktaran filmler. 
Dolayısıyla bu filmlerde “50'li yılların kimi kilit öğelerinin tasıdıkları anlamlar da tamamen farklı. “Grease” bahsettiğimiz filmleri bazı anları için (örneğin araba yarısı sahnesinin “Asi Gençlik”ten açıkça etkilendiğini söylemek hiç yanlıs olmaz) kaynak olarak kullansa da bambaska bir kulvarda ilerliyor. Fazla derinine inmeden, cilalı ve yüzeysel bir '50'ler nostaljisi yasatmaya çalışıyor. Bunda da gayet basarılı. 
Elbette söz konusu film bir müzikal olunca, kullanılan sarkılar ve dans sahneleri de son derece önemli bir yer tutuyor. Sarkılar için filmin sound- 


track'i ile ilgili hazırladığımız kutuya bakabilirsiniz. Dans sahnelerine gelince... Genis ekran çekilmis olan “Grease”, su ana kadar ısrarla üzerinde durduğumuz kitsch havasına uygun dans köreografileri içermekte. Sanatsal ve estetik anlamda yüksek bir düzey tutturulduğu elbette söylenemez ancak birer espri olarak her biri görevlerini eksiksiz sekilde yerine getiriyorlar. 
Favorilerimiz “Summer Nights” eşliğinde Pink Ladies ve T-Birds'ün paralel kurguyla verilen performansları, arabalarını sekle sokmak konusunda düş kuran T-Birds'ün “Greased Lightning” esliğindeki dansları ve 
finalde önce “You're the One That 1 
Want”, daha sonra da “We Go 


Frenchy 
(Didi Conn) 
Sandy'nin kuzeni. Aynı zamanda Pink Ladies grubunun en rüküş elemanı. Giyim kusam 
> konusundaki zevksizliğine bakmadan güzellik enstitüsüne yazılmaya karar veriyor. Liseyi bırakıp, hayalini gerçeklestirmeye karar veriyor ama başarısızlık yüzünü çabuk gösteriyor. Neyse ki bir gece Frosty Palace'da koruyucu meleği karsısına cıkıp liseye geri dönmesini öğütlüyor. 
O da öğüdü tutuyor ve hayrını görüyor. Sandy'nin finalde yasadığı değisim ise büyük ölçüde onun gardrobundan sebeplenmekte. 


| 


S Marty 
(Dinah Manoff) 
Edindiği mektup arkadaslarının resimlerini koleksiyon yapan bir garip insan. Elbette hepsi erkek ve 
Marty'ye sorarsanız hepsine umutsuzca bağlı. Ancak okulun dans yarışmasına ünlü televizyon sunucusu Vince Fontaine geldiğinde olgun erkeklere olan ilgisi ortaya çıkıyor. Neyse ki olası nahos bir durumdan yırtmayı beceriyor. Eski Türk filmlerinde aktris olmak için büyük sehre gelen ve çok geçmeden kötü yola düşen, saf ve pek zeki sayılmayacak kızları anımsatıyor. 


Ağzının hiç sıkı olmamasıysa baska bir önemli özelliği. 


Jan 
(Jamie Donneliy) 
Gayet pasaklı bir 
“pembe bayan”. 
Sürekli yemek yiyor ve fiziği de bunu belli 

> ediyor. Yandan örülmüş saçlarıyla garip sekilde komik ve sevimli ama bir yandan da son derece itici. İyi bir randevudan anladığı güzel yemekler olan Jan da filmin sonunda bosta kalmıyor. Onun da gönlüne göre birisi çıkıyor Rydell Lisesi'nden. 


Patty Simcox 
(Susan Buckner) 
Aklı fikri öğrenci komitesine girmek olan, herkesi arkadası sanan gerçek bir iticilik abidesi. Görünüste gayet sakin ve aklı basında ama kimbilir içinde ne fırtınalar kopuyor. Hemen her sınıfta bir örneği bulunan bu tipler, genellikle öğretmen ve müdürlerin gözdesi olurlar. İnektirler, herkese son derece yapay sekilde iyi davranmaya çalısırlar. Özetle fazlasıyla politiktirler. 
Sonra “Amerikan Pastası” diye bir film cıkagelir ve böyle masum kızların flütle mastürbasyon yapmak gibi garip alıskanlıkları olduğunu öğreniriz. 


Together” söylenirken olanlar. Elbette, filmde yaklasık 20 dakikalık bir bölümü kaplayan dans yarısması sahnesi de kendi içinde kimi doruk noktaları barındırıyor. 

Şu ana kadar saydığımız tüm bu özellikleri, “Grease”in kusursuz bir eğlencelik olduğunu ispat etmekte. 
Filmin, gösterime girdiği 1978 yılında tüm dünyada hasılat rekoru kırması ve o zamandan bugüne popülaritesinden hiçbir sey kaybetmemis olması hiç saşırtıcı değil. Hatırlarsanız “Grease” 
1998 yılında 20. yıldönümü nedeniyle 
tüm dünyada tekrar gösterime girmis ve yine azımsanmayacak bir gise başarısı elde etmisti. Bildiğimiz kadarıyla sinema tarihinin en çok para kazandıran müzikali olma özelliğini de hâlâ elinde tutuyor. 

Bu sayfalarda genellikle bu kadar tanınmıs veya hasılat yapmıs filmleri konu etmediğimizi takip edenler biliyordur. Ancak “Grease” 
yazı boyunca aktardığımız, kendine has 

kitsch atmosferiyle bir kült film olma özelliğini de her 

daim korumuş bulunuyor. Sinema tarihindeki çoğu müzikalden farklı olarak, “Grease”in oldukça sadık bir hayran kitlesi var. 
Karaoke barlarında toplanıp, filmin karakterleri gibi giyinerek sarkıları seslendiriyorlar. Hatta dünyanın çesitli yerlerinde düzenlenen “Grease geceleri”nin ya da partilerinin kulağınıza çalınması mümkün. Tüm bu fanatiklerin son derece sık aralıklarla filmi izledikleri ve sadece sarkıları değil, diyalogları da ezbere bildiklerini belirtmeye ise gerek yok herhalde. 
Bütün bu özelliklerini biraraya toplayıp baktığımızda, “Grease”in karsı konulmaz bir film olduğu sonucuna varmak hiç zor değil. John Travolta'nın sevimliliği, Olivia Newton-John'un abartılı masumiyeti, Stockard Channing'in neredeyse kusursuz performansı, çabucak dile dolanan sarkıları, akıllara zarar dans numaraları 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ve insanı her izleyiste kahkahalara boğan esprileriyle kırk kere izleseniz yine de sıkılmayacağınız bir eğlencelik. 
1982 yılında çekilen basansız devam 
filmini (basrolünde Michelle Pfeiffer oynamaktaydı) pek fazla kişi atırlamıyor ancak “Grease” 25 yıldır üç farklı jenerasyonu etkisi altına almayı-becermis durumda. Bizde bile mezuniyet gecelerinde bu müzikalin sarkılarıyla kaç kisi dans etmistir kimbilir? Her seyiyle fazla Amerikan olan “Grease”in tüm dünyada hayranlara sahip olmasıysa kimilerine filmden nefret etmek için yeterli sebep olabilir. 
akat bizce bu durum, “küçük Amerika” olmanın Sayılı eğlenceli yönlerinden irisi olsa gerek. 
Filmin kendi dısında oluşturduğu bir fenomeni de eklememek olmaz. Hemen pesinden geldiği “Cumartesi Gecesi Atesi” ile birlikte John Travolta'yı yıldız statüsüne tasıyan film olmustu “Grease”. Yıllar sonra oyuncuyu “Ucuz Roman”da, essiz bir dans sahnesinde izlememizin sebebleri de yine bu iki film. Aynı sekilde bas kadın oyuncusu Olivia Newton-John'da film sonrasında epey ünlenmiş, hatta Travolta ve 
Newton-John “Two of a Kind” isimli filmde bir kez daha biraraya getirilmisti. 
Ancak bu film son derece basanısız oldu. 
Travolta bir star, 
Newton-John da pespese hit parçalar çıkartan bir sarkıcı olurken filmin yönetmeni 
Randal Kleiser benzer bir basarı yakalayamadı. “Grease” sonrasında çokça ses getiren ama elestirmenlerce yerden yere vurulan “Mavi Göl'ü yönetti. Günümüzdeyse yönetmeni hatırlayan pek fazla kisi olmasa gerek. 
Çoğu kisi filmi defalarca kez izlemistir. 
ama adeti bozmayarak “Grease”e nasıl ulaşabileceğinizi ekleyelim ve yazıyı noktalayalım: Filmin 25. 
yıldönümünün yolda olması sebebiyle piyasaya sürülen pembe kapaklı baskısı son derece çekici. İçerdiği sarkı kitapçığıyla, izleyiciye müzikalin meshur şarkılarına eşlik etme olanağı sağlayan bu DVD önümüzdeki ay ülkemizde de piyasaya sürülecek. Hepinize iyi eğlenceler... Ml 
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Rezervuar Köpekleri 


Kimsenin beklemediği anlara gebe oluşu, oyuncularının sergilediği içtenlik ve sinemaya aşık bir yönetmene sahip olması, bir sinefilin ister istemez bu harika 


filme hayran olmasını sağlıyor. İşte üç karede Tarantino'nun başyapıtı... 


1992 yılı Sundance Bağımsız Film 
Festivali, bağımsız sinemanın makus talihini degistirecek, tüm yapımcıların gözlerini “indie” alemine çevirmesine yol açacak bir filme tanıklık etmişti. Bu film daha sonra “Pulp Fiction”la esas bombayı patlatacak olan Ouentin Tarantino” 


Sert çocuklar geliyor 


Filmi izlemeyen sinemaseverlerce bile bilinen ünlü bir kare. Aslında filmin dramatik yapısına önemli bir katkı yaptığı söylenemez. Ancak filmi atmosferini önceden haber verme gibi bir özelliğe sahip. 


Buram buram erkeklik hormonu kokan “Rezervuar Köpekleri”nin bu sahnesinde yaratılan etki, bu adamların sert ve isini bilen gangsterler oldukları yönünde. Daha sonra gelisen olayları gören izleyiciler için ancak gülünç olabilecek bu tablo, görünenin altında yatan durumlarla ilgili bir kare aslında. 
Erkeklik, gurur, sadakat, baba-oğul ilişkisi gibi meselelerin sıkça kafaya kakıldığı bir dünya olan gangsterlerin dünyasına yapılan bu giris, tam da seyircinin kafasındaki imaja uygun. Elbette bu imaj sinema sanatının izleyicilerin kafasına yerlestirdiği şişirme bir imaj. Zaten Tarantino'nun farkı burada ortaya çıkıyor. 
Yönetmen pislik mafyöz tiplerin cirit attığı filmlere olan takıntısı dolayısıyla yaptığı bu kadrajlamayı filmin genelinde ters yüz ediyor. Her seyden önce karakterlerini seven yönetmen “cool” bir görünümü olan bu adamların bos zamanlarında neler yaptıklarını, kadınlar hakkındaki fikirlerini, hatta bahsis verip vermediklerini bile göstererek onları tanıtıyor. Yapacakları soygun sonrası isi ellerine yüzlerine bulastıran bu adamlann düstüğü trajikomik durumu bize sunarak hem bu karenin hem de popüler sinemanın yarattığı havanın anti tezini sunuyor esasında. Bu arada erkekler üzerine bir film olmaktan da çıkmıyor “Rezervuar Köpekleri”. Çünkü ne yapacağını bilemeden ortada kalan bu adamlar tam da oyuncağını kıran erkek evladın annesini arayışını anımsatıyor. Kısacası, “karikatürize gangsterler” yerine hayatın içinden çıkıp gelen karakterlerin; yani “kaybedenlerin” olusturdugu gangster ekibi elbette sinema tarihi açısından bir sorgulama gibi... Önemli bir noktayı da es geçmemek gerek; bu kare filmin sonuna kadar işleyecek erkeklik kavramının önemli bir kalesini de önümüze koyuyor; baba - oğul iliskisi diyebileceğimiz Mr. White ( Harvey Keitel) ve Mr. Orange (Tim Roth) arasındaki yakınlık tam da bu yönde. Ancak Mr. Orange bir polis... 


nun ilk filmi “Reservoir Dogs-Rezervuar Köpekleri” idi. Film gösterildiği her yerde tartısma yarattı ve kısa sürede belli bir hayran kitlesine sahip olup, kült statüsüne yükseldi. “Rezervuar Köpekleri”, Tarantino'nun daha sonraki yıllarda çoğu sinefili sinemasına hayran 


Mecburi atış! 


İste isin sarpa sardığı anlardan biri. Mr. Orange klasik bir gangster gibi polisten kaçarken bir arabayı durdurup soförünü indirir ve yola o araçla devam etmek ister, 


Ancak işler istediği gibi gitmez. Bu kare onun Yeni Dalga hayranlığı ve filmin parçalı kurgusunun oyuncu yönetimine nasıl mükemmelce yansıdığının da kamtı. 
Mr. Orange durdurduğu arabanın soförü tarafından vurulur ve silahını çekip onu vurur. Ancak Tim Roth'un yüzündeki ifade o kadar müthis ki onun bunu istemeye istemeye yaptığını anlarız. Tabii bunu onun acemiliğine ya da daha önce adam öldürüp öldürmediği gibi durumlara bağlayabiliriz ama asıl mesele su ki; Mr. Orange bir polis. Ve koruması gereken insanlardan birini vurmak zorunda kalıyor. 
Bu kareyi izlerken biz seyirciler için anlasılabilecek bir durum olan Tim Roth'un yüz ifadesi, oyuncu rejisinde bu denli bir detayı bile atlamayan yönetmenin ve senaryonun farkında bir oyuncunun isbirliği sonucu ortaya çıkan bir basan elbette. Zira buradan Tarantino'nun Yeni Dalga filmlerinin parçalı yapısına olan takıntısına ulasmak da mümkün. 
Hikayeyi “düz / lineer” bir biçimde anlatmayan yeni bir anlatım biçimi olan bu akım sinema diline çok önceden girmis bir anlatım biçimi. Tarantino “Pulp Fiction” filminde dramatik yapı açısından çok daha iyisini yapacağı bir anlatım yolunun ilk ip uçların bu filmde veriyor. Adeta daha sonraki islerinin eskizini yapan yönetmen çaktırmadan seyirciyle kafa bulmayı da ihmal etmiyor. Bunun dısında ortaya çıkan bir kadın var. Daha sonra filmin hiçbir yerinde herhangi bir kadın ortaya çıkmayacaktır. Bundan önceki anlarda da çıkmamıştır. Bir kadın ilk defa ortaya çıkar, isleri karıstırır ve ölür. Erkeklerin dünyasına yaptığı müdahale affedilmezdir. Bu sahne baska bir yorumla, sıradan bir erkeğin sıradan bir kadına siddet uygularken hissettiği pismanlık olarak da okunabilir. 
Olabilirliği hayli yüksek olan bu ihtimalle birlikte, oldukça çarpıcı olan bu sahnenin iyi çekilmis bir sahne olmaktan baska özelliklerinin de olduğunu anlamak zor değil... 


bırakacak takıntılarının hemen hemen tümünü barındıran ve çoğu hayranı tarafından da “Pulp Fiction”dan daha fazla beğenilen bir film. Ayrıca yazdığı metinlerin gelecekte sinema aleminin basına açacağı isleri önceden sezmek için de “Rezervuar Köpekleri” birebir. 


Film, bir mücevher soygunu için biraraya gelen ve içlerindeki muhbir yüzünden isleri berbat olan altı adamın hikayesini anlatıyor. Diğer yandan “Rezervuar Köpekleri”, tüm özgünlüğünü Tarantino'nun ellerinde olmasına borçlu; zira yığınla alıntı sahne ve fikre sahip olması, Ringo Lamin “City On Fire” filmi basta olmak üzere birçok filme yaptığı bir dolu gönderme vs. hiçbir sekilde filmin özgünlüğüne leke sürmüyor. Karelerdeki anlamlar ise onun gibi bir yönetmenden bekleneceği gibi hayli yüksek, Ml 


Dayanışmanın sonu 


fsane sona erdi. Baba ve oğulun güven, onur ve sadakatle dolu iliskisi yerle bir oldu. Mr. 
Orange'ın polis olduğunu öğrenen Mr. White'ın yıkılısı. 


Soygunu yapan grubun en yalısı olarak Mr. White'ın kendisinden küçük olan Mr. Orange'ı koruması gayet normal. Ancak onun aldanan adam olması bosuna değil. Hatta kendisini aldatan ve bir polis olan bu gence “evlat” diye seslenmesi hiç bosuna değil. 
Bozulan ya da herkese öğretilenden farklı bir dünyada olduğunu öğrenen Mr.White, bunun hayalkırıklığıyla silahım çıkararak Mr. Orange'ın kafasına dayıyor. 
Yalmız müthis bir ayrıntıyı da belirtmek gerekiyor; cözüm olarak bu yolu sunmuyor film. Gangsterler aleminde bu tip bir suçun cezası ölüm olmasına rağmen Mr, White'ın oğlu yerine koyduğu Mr. Orange'ı öldürüp öldürmediği muğlak kalan, kalmaktan ziyade özellikle havada bırakılan bir mesele olup çıkıyor. 
Simdi bu sekansa iki son yazmak mümkün: birincisi Mr. 
White'ın tetiği çekip Mr. Orange'ı vurduktan sonra kaçarken kursunlanması. İkinci ve daha vurucu olan ihtimal ise Mr. White'ın tetikten elini çekip Mr. 
Orange'ı öldürmemesi. Hatta kendisi ölüme gitme pahasına... Yani, yasanan değisimden arada kalarak zarar gören Mr. White bile eski ya da zaten hiç varolmamış kuralları yıkıyor. Böylece Tarantino sıfatları ne olursa olsun anlatılan her karakterin insan olduğu gerçeğini asla es geçmemiş oluyor. Her iki ihtimal de seyircinin kendi dramatürjisinde farklı bir biçimde oluşabilir. Bu sahnenin kanla dolu estetiğinden, vageçilmez bir baska Tarantino takıntısına daha ulaşmak mümkün. Daha önceki sahnelerden birinde bir polisin kulağını koparan, Tim Roth'u hemen hemen tüm film boyunca kan revan içinde gezdiren yönetmen bu sahnede de huyundan vazgeçmiyor. Bu durum çoğu B-Film sinema geleneğine saygı durusunda bulunurken bir taraftan da Tarantino'nun vizörden baktığında görmek istediği seylerin öncelik sırasını belirliyor. 
Elbette filmin dehset finali için bir gerilim öğesi durumundaki bu sahne, bundan sonrasında ne olacağı ile ilgili ser verip sır vermeyen cinsten. 
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1980'leri unutamayanlar, çok sevenler ve özleyenler için rengarenk kitsch tasarımıyla çok eğlenceli bir site önerebiliriz. O yılların estetik kaygılarını en basarılı sekilde günümüze taşıyan 1980'lerin filmleriyle ilgili her türlü bilgiye buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca daha sonra yapılmış olsa da '80'ler ruhu tasıyan filmlere de yer verilmis. Listede yer alan yüzlerce filmden birkaç örnek verelim: “Dirty Dancing”, “Fast Times At Ridgemont High”, “After Hours”, “Cocktail”, “An Officer and A Gentlemen”, “Back To The Future”, “Bill & Ted's Excellent Adventure”, “Body Heat”, “The Breakfast Club”, “Ferris Büeller's Day Off” ve “Beetlejuice”... Bu filmlerin DVD'leri ile ilgili bilgiler, mesaj panoları, en iyi film listeleri de mevcut. http://www.fast-rewind.com/ 


19 Ağustos 1982'de Seattle'da doğan Erika Christensen, daha 12 yasındayken 
oyuncu olmaya karar verdi. Bir reklam filmiyle basladığı kariyerine video kliplerde rol alarak devam etti, Beyazperdede ilk kez “Leave It To Beaver” ile göründü. Oyunculuk yeteneğini 2000 yılında, Steven Soderbergh'in yönettiği “Trafik” ile tüm dünyaya gösterebildi. Burada Michael Douglas'ın uyusturucu bağımlısı kızını canlandırıyordu. Daha sonra “The Banger Sisters"da onu yeniden uyusturucu kullanırken seyrettik! Varlıklı bir ailenin mükemmeliyetçi kızı görünümünde olsa da arkadaslarıyla mezuniyet partisinde uyusturucu kullanıyor, annesi Susan Sarandon'ı yalanlarla kandınyordu. Yapımcılar bu kötü kız rollerini ona cok yakıstırmıs olacaklar ki, bu ay izleyeceğimiz “Swimfan / Ölümcül Tutku”da da asık olduğu çocuğun hayatını karartacak. Genç oyuncunun resmi sitesinde biyografisine, filmlerinden fotoğraflara, kariyeriyle ilgili haberlere, makalelere ve söylesilere ulasabilirsiniz. 
http://www.erikachristensen.com/ 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İspanyol sinemasında önemli bir isim olan, artık adını dünyaya duyuran, “Aç Gözünü / Abre los 0jos” ve “Diğerleri / The Others” gibi filmlere imza atms olanı Alejandro Amenabar'ın baska bir filmini görme sansina kavusuyoruz. Geçen yıl 1. 
AFM Bağımsız Film Festivali'nde gösterilen “Tez / Tesis” bu ay ülkemizde gösterime giriyor. Filmin özgün Türkçe sitesi oldukça ilginç ve eğlenceli. Burada “Tez” ile ilgili bilgilere ulasabiliyor ve filme dair fikir edinebiliyorsunuz. Esas heyecan verici olan ise sitede, kullanıcıların katılabildiği bir öykü-oyunun yer alması. “Tez"in öyküsüne paralel olarak, buradaki öykü-oyun da bir “snuff” (bir kisinin öldürülmesinin kaydedildiği filmlere verilen ad) ile ilgili. Fotoğrafları takip ederek öyküyü yönlendirebiliyor, kendi seçimlerinizle olayların farklı yönde gelişmesini sağlayabiliyorsunuz. Keyifli, eğlenceli ve orijinal bir resmi film sitesi olduğunu söyleyebiliriz. 
http://www.tez-film.com 


ındı Fil ii Yapın 
Burada kendi filminizi yapmanız için imkanlar sunul- W DFILM muş. Öncelikle sahne için bir iç mekan ve bir dıs mekan seçiyorsunuz. Oturma odası, gemi, gece sehir görüntüsü, yıldızlar, gökdelenler, çöl ve orman gibi birçok alternatifiniz var. Sonra filmde kaç karakterin oynayacağına karar veriyorsunuz. Uzaylıdan, kovboya, melekten, balkabağına cesitli karakter seçenekleriniz var. Bunları seçince, diyalogları yazıyorsunuz. Her sahnede karakterleri üçer kere konuşturma hakkınız var. Sahneye eslik etmek üzere bir fon müziği ekleme sansınız da var. Bu sekilde 3 sahneyi arka arkaya ekliyorsunuz. 
Sonunda da filmin adını ve kullanılacak yazı karakterini seçerek filminizi tamamlıyorsunuz. Tamamlanan yapıtınızı bastan seyredebiliyor ve bunu arkadaslarınıza da gönderebiliyorsunuz. Yapabilecekleriniz buradaki seçeneklerle sınırlı belki ama yine de oldukça eğlenceli bir site. www.dfilm.com 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Gabriel 


X Gabriel Byrne 12 Mayıs 
1950'de Dublin'de doğdu. 
5 Bir hemsire olan annesi ve 
demirci olan babasının altı çocuğundan ilkiydi. Yasıtlarının aksine, Gabriel oldukça ciddi ve olgun bir çocuktu. Daha 12 yasındayken rahip olması gerektiğine karar verdi ve İngiltere'de bir 
rahip okuluna gitmeye başladı. Ancak 16 
yaşındayken, mezarlıkta sigara içtiği gerekçesiyle okuldan atıldı. Bunun üzerine İrlanda'ya geri dönüp geçici işlerle oyalanarak, hayatta ne yapacağına karar vermeye çalıştı. Bu arada yeniden okula dönüp, arkeoloji, fonetik ve dilbilim konularında eğitim gördü. Mezun olduktan sonra bir'süre arkeolojik kazılarda görev aldı ve İspanyolca öğretmenliği yapti. Bir yandan da Dublin'deki The Focus Theatre ve Abbey Theatre'da oyunculuk yapmaya başladi: 28-ya$ına geldiğinde artık bir oyuncu olmak istediğini anlamıstı. Daha önce birkaç oyunda rol almış olmasına rağmen bu konuda ciddi bir tecrübesi olmamıstı. Çok geçmeden aralarında Liam Neeson ve Jim Sheridan'in da bulunduğu bir tiyatro grubuna katıldı. 
1981-yılında, uzun zamandır devam eden, İrlanda'nın meshur televizyon dizisi “The Riordians”da rol almaya basladı. Bu dizi kısa süre içinde bitse de, burada gösterdiği performans, Byrne'ün, devam niteliğindeki bir bâska dizi olân “Bracken”da basrolü-oynamasına' olanak tanıdı. Dizi İrlanda'da çok sevilirken, aynı zamanda Byrne de çok ünlü olmustu. Bu dizi sayesinde onu farkeden John Boorman, 1981 yılında oyuncuya “Excalibur”da Kral Arthur'un babası rolünü'verdi. Bundan iki sene sonra Costa Gavras'ın yönetmenliğini yaptığı, Orta Doğu'daki sorunları ele alan “Hanna K."da İsrailli bir avukat rolünde beyazperdede göründü. Aynı yıl Michael Mann'ın yönettiği korku filmi “The Keep”de Romanya'daki bir kaleyi korumakla: görevlendirilen askerlerden biriydi. “Defence of the Realm” adlı gerilimde hükümetin sırlarını ortaya çıkarmaya uğrasan kararlı bir gazeteciydi. Romantik sairlerin etrafında dönen bir hikayeyi anlatan korku filmi “Göthic”de-ise Lord Byrori olarak karsımıza çıktı. 1987 yılı. yapımı “Siesta”nın çekimleri sırasında daha sonra evleneceği Ellen Batkin ile tanistı. 
1990'da Coen kardeslerin filmi “Miller's Crossing”deki rolü ile Amerikalı seyircilerin ilgisini çekti. “Cool World” adlı-fantastik komedide Brad Pitt ve Kim 
Basinger ile birlikte rol aldı. 1992 
yılında, Sundance Film Festivali'nin açılış filmi olan, Mike Newell'in yönettiği fantastik macera filmi “Into the West”de oynadı. “La Femme Nikita”nın yeniden yapımı, romantik-aksiyon filmi “Point of No Return”de Bridget Fonda ile birlikte rol aldi. 1993 yılında “A Dangerolıs Woman”da Debra Winger'ın canlandırdığı 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Byrne 


Oyuncu, yapımcı, senarist ve yazar olan Byrne'ün adını dünya “Olağan Şüpheliler” ile duydu. 


saf kadını baştan çıkaran alkolik isçi rolündeydi. Ertesi yıl değisik bir “Hamlet” yorumu olan “Prince of Jutland”da rol aldı. George Eliot'ın romanından uyarlanan “A Simple Twist of Fate”te Steve Martin'in elinden, evlat edindiği kızı almaya çalısıyordu. Yine 
1994 yılında, hükuk sistemini sorgulayan 
“Trial.By Jury” adlı gerilimde savcı rolündeydi ve Lousia May Alçott'un romanından uyarlanan “Little Women / Küçük Kadınlarda oynadı. “All Things Bright and Beautiful” adlı İngiliz filminde iyi kalpli bir hırsız rolündeydi. 
Byrne'ün adını dünyaya duyuran film 
1995 yılı yapımı “The Usual Suspects / 
Olağan Şüpheliler” oldu. En İyi Senaryo Oscar'ı da dahil olmak üzere birçok ödül kazanan ve modern Klasikler arasında yerini'alan filmde Byrne usta bir hırsız rolündeydi. Bundan sonra Jim Jarmusch'un yazıp yönettiği ve Johny Depp'in basrolde olduğu “Dead Man”de rol aldı. 1995 yapımı “Frankie Starlight”ta cüce bir çocuğa babalık yapıyor ve ona yıldızlarla ilgili bilgiler veriyordu. Ellen Barkin ve Richard Dreyfuss ile birlikte rol aldığı “Mad Dog Time “adlı komedide bir gangster rolündeydi. 1996'da, aynı zamanda senaryo yazarlarından biri olduğu “The Last of the High Kings”de oynadı. 
Nastassia Kinski'nin de rol aldığı “Somebody Is Waiting”de alkolik, sorumsuz bir baba rolündeydi. Berlin Film Festivali'nde Altın Ayı'ya aday gösterileri “Smilla's Sense of Snow"da tamirci olarak seyrettik Byrne'ü. Wim 


Wenders'in yönettiği, “The End of Violence” adlı gerilimde Bill Pullman ve Andie MacDowell ile beraber beyazperdede göründü. Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye'ye aday olan filmde Byrne, Los Angeles sehrini tepeden kameralarla gözetleyen bir adamı canlandıriyordu. “Polish Wedding”de mutsuz bir evliliği olan, Polonyali-Amerikalı-bir aile babasıydı. 
Alexandre Dumas'nın romanından uyarlanan “Demir Maskeli Adam / The Man In The Iron Mask”de Jeremy Irons, Gerard Depardieu, John Malkovich ve Leonardo di Caprio ile biraraya gelen 
oyuncu; D'Artagnan rolündeydi. 1999 
yılında “Stigmata”da gözlerinden ve bileklerinden kan akan genç bir kadının esrarını çözmeye çalısan bir rahip olarak karsımıza çıktı. Arnold Schwarzennegger ile birlikte rol aldığı “End of Days”de ise dünyanın sonunu getirmeye çalışan Seytan'dı. 2000 yılında New York'da 
yaşayan, farklı jenerasyonlardan 3 
İrlandalı adamla ilgili bir komedi serisi olan “Madigan Men” ile ilk defa Amerikan televizyonuna adım attı. 
Oyuncuyu bu ay “Ghost Ship” adlı Korku filminde, yıllar önce kaybolan bir geminin kalıntılarını arastırırken seyredeceğiz. 1988-1993 yılları arasında Ellen Barkin ile evli kalan Gabriel Byrne'ün iki çocuğu var. Oyunculuğun yanısıra, senaryo yazarlığı ve yapımcılık da yapan Byrne'ün, İrlanda'da geçen çocukluğuna ait anlarım anlattığı “Pictures In My Head” adlı bir kitabı da bulunuyor. 


1981 EXCALIBUR 


1983 HANNA K. 

1983 THE KEEP 

1985 DEFENCE OF THE REALM 
1986 GOTHIC 

1987 GIULTA E GIULIA 

1987 SIESTA 

1987 HELLO AGAIN 

1987 LLONHEART 

1988 A SOLDIER'S TALE 

1988 THE COURTER 

1989 DIAMOND SKULLS 

1990 MILLER'S CROSSING 
1990 SHIPWRECKED 

1992 COOL WORLD 

1992 INTO THE WEST 

1993 POINT OF NO RETURN 
1993 A DANGEROUS WOMAN 
1994 PRINCE OF JUTLAND 
1994 A SIMPLE TWIST OF FATTH 
1994 TRTAL BY JURY 

1994 LTTTLE WOMEN 

1994 ALL THINGS BRIGHT AND 
BEAUTİFUL 

1995 THE USUAL SUSPECTS 
1995 DEAD MAN 

1995 FRANKIE STARLIGHT 
1996 MAD DOG TIME 

1996 THE LAST OF THE HIGH KINGS 
1996 SOMEBODY 1S WATTING 
1996 PAST INTO PRESENT 
1996 DR. HAGARD'S DISEASE 
1997 SMILLA'S SENSE OF SNOW 
1997 THE END OF VIOLENCE 
1998 POLİSH WEDDING 

1998 THIS IS THE SEA 

1998 THE MAN IN THE IRON MASK 
1998 ENEMY OF THE STATE 
1999 THE BRYLCREEM BOYS 
1999 STIGMATA 

1999 END OF DAYS 

2000 MAKING LOVE 

2000 WHEN BRENDAN MET TRUDY 
2000 MADIGAN MEN 

2002 VIRGINIA'S RUN 

2002 SPIDER 

2002 EMMET'S MARK 

2002 GHOST SHIP 


Matrix 


K 1999 yılında Andy ve Larry Wachowski < kardeşlerin pişirdiği “The Matrix” öyle lezzetli ve zengin bir çorbaydı ki, içinde herkesin hoşuna 


gidecek bir şeyler vardı. Gelecekte geçen bir kara filmin 


<İ 


gizemi, bilim kurgu öğeleri, insanların makinalarla karşı karşıya gelmesi, Uzakdoğu dövüş sanatları, çizgi roman kültürü, postmodernizm, aksiyon sineması öğeleri, kostümlerin kendilerine has bir dillerinin olması... Hiçbiri sinemada ilk kez karşımıza çıkmıyordu. Ancak öyle bir şekilde harmanlanmışlardı ki, ortaya çıkan bütünlük içinde, özgünlüğüyle şaşırtıcı bir filmdi. Ayrıca, hipergerçeklik gibi kavramlari ele almasıyla hem daha derin okumalara müsaitti, hem de hareketli aksiyon sahneleriyle eğlenceliydi. Teknik anlamıda getirdiği yeniliklerle de kendisinden sonra gelen filmleri etkiledi ve modern klasikler arasında yerini aldı. Gündüzleri bir şirkette çalışan Thomas Anderson (Keanu Reeves), geceleri Neo adıyla bilgisayar korsanlığı yapmaktadır. Trinity (Carrie-Ann Moss) adlı bir kadının aracılığı ile direnişçi bir örgüt, Neo ile temas kurar. Örgüt lideri Morheus (Laurence Fishburne) ve ekibi, dünyayı yapay zekaların ele geçirdiğine inanmakta ve insanların yaşadıklarının bir simülasyondan ibaret olduğunu öne sürmektelerdir. Örgütün amacı, insanların yeniden özgür kalmalarını sağlamaktır. Ancak bunun için bir kurtarıcıya ihtiyaçları vardır. Örgütün direniş hareketinin başından beri onlara yardımcı olan Kahin (Gloria Foster), Morpheus'a seçilmiş kişiyi, “O”nu, bulacağını söylemiştir. Morpheus, Neo'nun “O” olduğuna ve insanları tutsaklıktan kurtaracağına inanmaktadır. Yeni öğrendikleriyle aklı karmakarışık olan Neo'ya yardımcı olması amacıyla, Morphelis onu Kahin'e götürmeye karar verir. Yandaki sahnede Neo, Kahin ile karşılaşır. 


ülkemizde DVD satan mağazalarda bulal 


& 


kicik Sci 


(Neo mutfağa girer. 
Kahin'in sırtı dönüktür. 
Fırından bir tepsi çıkarmaktadır.) 
KAHİN: Neo, buradasın biliyorum. 
Şimdi seninle ilgileneceğim. 

NEO: Kahin siz misiniz? 
KAHİN: Tam isabet! 
Hiç de beklediğin gibi değilim, öyle değil mi? 
İsim neredeyse bitti. 
(Elinde bir tepsi kurabiyeyle Neo'ya döner.) Ne kadar da güzel kokuyorlar, değil mi? 

NEO: Evet. 

KAHİN: Sana, “otur” 
derdim ama nasıl olsa oturmayacaksın. Vazo için de canım sıkma. 
NEO: Hangi vazo? (Bu sırada yana dönerken yanında duran vazoya çarpar. Vazo düşüp kırılır.) 

KAHİN: O vazo. 

NEO: Özür dilerim. 

KAHİN: Sana canını sıkmamanı söylemistim. Çocuklarımdan birine tamir ettiririm. 

NEO: Bunun olacağını nasıl bildiniz? 
KAHİN: Seni asıl düşündürecek olan soru, “eğer hiçbirsey söylemeseydim, vazoyu yine de kırar mıydın” olmalı, Düsündüğümden daha yakısıklıymıssın. Senden neden hoslandığını anlayabiliyorum. 


NEO: Kimin? 

KAHİN: Ama pek zeki sayılmazsın. 
Morpheus'un seni bana neden getirdiğini biliyor musun? 

(Neo kafasını sallar.) Ne düşünüyorsun? Sence “0” musun? 
NEO: Gerçekten bilmiyorum. 
KAHİN: Şurada yazan ne demek biliyor musun? Latince. “Kendini tanı” anlamına geliyor. Sana küçük bir sır vereceğim. “0” olmak, tıpkı aşık olmak gibidir. Asık olduğunu sana kimse söyleyemez, bunu zaten bilirsin. Bunu tüm benliğinle, her hücrende hissedersin. Bir inceleyeyim seni bari. Aç ağzını, “aaa” de. 

NEO: Aaaaa. 

KAHİN: Tamam. Şimdi, , “İlginç, 


ama...” demem gerekiyor. Sen de soracaksın... 

NEO: Ama ne? 

KAHİN: Ama ne söyleyeceğimi sen zaten biliyorsun. 

NEO: “0” olmadığımı. 

KAHİN: Üzgünüm oğlum. Yeteneğin var ama birsey bekliyorsun sanki. 
NEO: Ne gibi? 

KAHİN: Kimbilir, bir sonraki hayatın belki de... Bu isler böyledir. Komik olan ne? 

NEO: Morpheus... neredeyse beni ikna etmisti. 

KAHİN: Biliyorum. Zavallı Morpheus. 
Onsuz biz bir hiçiz. 

NEO: Ne demek “onsuz”? 

KAHİN: Bunu duymak istediğine emin misin? Morpheus sana inanıyor, Neo. Ve hiçkimse, ne sen ne de ben, onu aksine ikna edebiliriz. Buna o kadar körü körüne inamyor ki, senin ayatını kurtarmak için kendininkini eda edecek. 

NEO: Nasıl? 

KAHİN: Bir seçim yapmak zorunda kalacaksın. Bir yanda Morpheus“un hayatı, diğer yanda ise senin hayatın olacak. Birinizden biri ölecek. 
Hanginizin öleceğine sen karar vereceksin. Üzgünüm çocuğum, gerçekten. Sen iyi kalpli bir çocuksun. Ben de iyi insanlara kötü aber vermekten nefret ederim. 
Canını sıkma lütfen. Bu kapıdan dısarı adım atar atmaz kendini daha iyi hissetmeye başlayacaksın. Bu kader saçmalığına inanmadığım kendine hatırlatacaksın. Ne de olsa ayatının kontrolü senin ellerinde, öyle değil mi? Hadi bir kurabiye al. 
Söz veriyorum, kurabiyeni bitirene kadar kendini kus gibi hafif hissediyor olacaksın. 

(Neo dışan çıkar.) 

MORPHEUS: İçerde söylenenler yalnızca senin içindi. 
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Y: Baz Luhrmann 

O: Paul Mercurio, Tara Morice, 

Bill Hunter 

Bölge: 1. 94 dk. 

www.amazon.Com 

Luhrmann”ı 1994 yılındaki Avustralya Film Festivali bünyesinde gösterilen bu ilk filmiyle kesfettiğimizde belki de pek azımız onun günümüzdeki: konumuna geleceğini tahmin etmisti. -Pan Pasifik dans yarısmasında ve öncesinde yasanan çekismeyi “Dirty Dancing” türü bir ask hikayesiyle birlestiren ve bunu “slapstick” komedi tarzıyla anlatan film son 20 yıl içinde dans üzerine yapılmıs en keyifli yapım. 

Görüntü: 1.85:1W5. Renklerin parlaklığına ve'canlılığına karsın görüntü kalitesi çoğunlukla VHS kaydı düzeyinde seyrediyor. Yine de filme orijinal görüntü formatında kavuşmuş olmak iyi bir sey. 

Ses: Dolby 5.1. Ses miksi hem 


diyalogların hem de müziklerin hakkını yeterince veriyor. Tabii ki “Kırmızı Değirmen” gibi bir sölen beklememek gerek. 
Ekstralar: 1986 yapımı 30 dakikalık kısa bir belgesel, Avustralya'daki yapılan bir dans yarışmasından görüntüler ve katılımcılaryla yapılmıs röportajlar içeriyor. Gayet hos. Galeri bölümünde yeralan resimler ise video efektleri ve Luhrmann'ın açıklamaları 


EL ESPINAZO DEL DIABLO / 2001 


Y: Guillermo Del Toro 

O: Eduardo Noriega, 
Marisa Paredes, Federico 
Luppi 

Bölge: 2 106dk. 
www.blackstar.co.uk 

Del Toro, İspanya İç Savasi sırasında bir yetimhanede gecen bu hortlak hikayesiyle kendi ülkesinde faj çevirdiği filmlerle daha basarılı olduğunu yeniden ispatlıyor. 
İngilizce adıyla “Devil's Backbone” titiz görselliği, sağlam dramatik yapısı ve İspanyol sinemasının üç güçlü oyuncusunu arkasına almasıyla geçen yılın.az bilinen ama en basarılı korku filmlerinden birisi olmustu. 

Görüntü: 1.85:1 WS. Kusursuz. 

Ses: Dolby 5.1. Film ses efektlerine sırtını yaslayan bir korku filmi değil. 
Diyaloglar biraz zayıf kalsa da hayli 


dengeli ve abartısız bir ses miksi kullanılmıs. 

Ekstralar: Röportajlar ve kamera arkası görüntülerini içeren yapım belgeseli 18 dakikalık makul bir uzunluğa sahip. Özel efektlere ayrılmış 


VAMPIRES : LOS MUERTOS / 2002 


Y: Tommy Lee Wallace 
0:Jon Bon Jovi, Arly 
Jover, Natasha 
Wagner 

Bölge: 2 89dk. 
www.blackstar.co.uk 
Carpenter'ın son dönem hüsranlarından 
“Vampires”ın video piyasası için yapılmıs devam filmi, ilkini mumla aratıyor doğrusu, Bu kez yönetmen koltuğunda Carpenter'in kankalarından birisi oturuyor. Kan revanın bol kepçeden kullanıldığı ve vampirlerin vampir gibi değil de daha çok zombi gibi davrandığı film, Bon 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Görüntü: 2.35:1 WS. Özellikle karanlık 


ht 


eklenerek tekdüzelikten kurtarılmış ama zengin olduklar söylenemez. 
Diğer: Yönetmen, yapım tasarımcısı ve koreografın orumları, fra: rüanlar; FİLM: ? DVD: 
DEĞER Mİ? “Dirty Dancing” ten sonra 


düşünüyorsanız kesinlikle deneyin. 
Türe son bir sans vermeniz için daha iyi bir firsat olamaz. 


ekte de bombardıman ve hayalet sahnelerinin teknik detayları desifre ediliyor. 

4 sahnenin 
storyboard karsılastırmalı halleri de, çizimlerin cizgi roman kalitesi tasıması itibarıyla, görmeye değer. 
Diğer: Fragman, fotoğraf ve poster 


PA? FEATYRE 


GEECTN 


DEĞER Mİ? “Diger leri” ve Altıncı His”in son yılların en iyi hortlak filmleri olduklarını düsünüyorsanız Del Toro'nun filmini görmeden son kararınızı vermeyin. 


sahnelerde kumlanmalara hayli sık rastlanıyor. Dijital kalıntıların yamsıra renk geçisleri'de keskin değil. 


PANIC ROOM / 
2002 

Y: David Fincher 

0: Jodie Foster, Forest Whitaker, Jared Leto 

Bölge:1 112 dk. 
www.amazon.com 

Daha tasındıkları ilk günün gecesinde evlerine giren üç soyguncudan kaçmak için evin yüksek donanımlı, çelikten yapılmıs panik odası adı verilen sığınağına kendilerini kapatan klostrofobik bir anne ve diyabetik kızının hikayesiyle Fincher kapasitesinin biraz altında seyretse de yeterince çığlık atılası bir gerilim ortaya koymus, hayranları arasında da hayalkırıklığıyla bezeli tartışmalara yolaçmıstı. 
Senaryo isbilir Koepp'e, görüntü yönetmenliği ise “karanlık adam” Darius Khondji'ye ait. 

Görüntü: 2.40:1 WS. Az aydınlatılmış kapalı mekanlarda geçen filmin görüntüleri detaydan çok derin siyah kontrastıyla dikkat çekiyor. Kusursuz. 

Ses: DTS'in ayrıntılardaki keskinliği tümüyle kapalı mekanda geçen filme çarpıcı bir gerçekçilik katıyor. 
Yerinde kullanılan derin bas efektleri de başarılı. 


DEĞER Mİ? Findherin kamera cambazlıkları ve diğer teknik detaylarla ilgileniyorsanız ekstralara sahip özel bir baskıyı beklemeniz gerek. 
Filmi sevenler ise kusursuz görüntü ve ses bilesimine sahip DVD'yi düşünmeden arsive katabilir. 


Ses: Dolby 5.1. Standart “hoplat-sıçrat” efektleri yerli yerinde ama ses kusağında çoğunlukla bir karmasa söz konusu. Detay duygusu oldukça zayıf. 

Ekstralar: Yönetmenin yorumu, fragman. 
FİLM: © DVD: O 
DEĞER Mİ? Vampir filmi kriziniz tuttuğunda Buffy'i seyretmek bile bu filmden daha eğlenceli ve ilham verici sonuçlar verebilir. 


THE LIMEY / 1999 


Y: Steven Soderbergh 

0: Terence Stamp, Lesley 
Ann Warren, Peter Fonda 
Bölge:2 85dk. 
www.blackstar.co.uk 
Soderbergh'ten sıradısı bir intikam öyküsü. Karizma sahibi bir suçlu olan Wilson 
(Stamp) kızının ölümünün saibeli olduğunu düşündüğünden İngiltere'- den kalkıp Los Angeles'ta soluğu alıyor ve sırtı sağlam bir uyusturucu patronunun izini sürmeye baslıyor. Stamp'in yine çok keyifli bir oyunculuk sergilemesinin yanısıra Soderbergh stilinden fazlasıyla nasibini almış film, çok iyi yazılmıs senaryosu, çarpıcı kurgusu, melankolik atmosferi ve çarpıcı finaliyle dikkat çekiyor. 
Görüntü: 1.85:1 WS. Yumusak renklerin keskin geçişlerle birlesimi kusursuz. Dijital kalıntıya hiç 


olarak dönem müziklerini içeren ses kuşağını ise ses efektleri ve diyaloglar- dan arınmıs bir sekilde dinleyebiliyorsunuz. 

Diğer: Yönetmen, senarist ve oyuncuların yorumları, fragman. 

FİLM: 9 00) DVD: 0006 
DEĞER Mİ? Hem bir suç filmi, 

hem bir intikam öyküsü ama aynı zamanda tam olarak bunların hiçbirisi. 
Kulağa tuhaf gelse de izleme keyfi garanti. 


© 


FİLMİ OYMAT 
SAHNE SEÇİMİ 
ÖZEL SEÇENEKLER 
DİLLER 


rastlanmıyor. 

Ses: Dolby 5.1. Ses miksinin tek eksiği tam anlamıyla çevreleyici olmaması ancak hareketli sahnelerdeki ses efektlerinin doğallığı yeterince irkiltici. 
Diyaloglar da berrak ve doğal. 
Ekstralar: Sadece set görüntülerinden oluşan 7 dakikalık ek ilginç bir ayrıntıya sahip değil. İhtiyaç duyabileceğiniz söylesiler ise 12 dakikalık, doyurucu olduğu söylenemeyecek ayrı bir ekte toplanmış. Filmin ağırlıklı 


OCEAN'S ELEVEN / 2001 


Y: Steven Soderbergh 
0: George Clooney, Matt 
Damon, Andy Garcia, 


OCEAN'S ELEVEN edilmis ses p“ 
kusağı kanallar- o eo 


la fazla 


Brad Pitt oynamıyor. 
Bölge:2 102 dk. Ekstralar: 15 
Warner Bros / Tiglon dakikalık kamera 


arkası dökümanteri oyuncuların esprili yorumları dısında çekim sürecine dair ilginç ve bilinmedik bir sey 


Bir süredir ticari sayılamayacak projelerle uğrasan Soderbergh'in ilk kez geniş kitleleri hedef aldığı bu soygun filmi, her zaman biraraya gelmeyecek sık oyuncu kadro- 


Gelen e-postalara bakılırsa DVD gizli ekleri bir hayli ilgi çekiyor. 
Öyleyse devam. 


STAR WARS EPISODE 11: 

(Bölge 1) 1. Diskte 'Options'a gelip kumandanızda seri biçimde 
11,3 ve 8'i tuslarsanız çekim hatalarına ulaşıyorsunuz. Aynı eke Avrupa'da yayımlanan 2.bölge baskısında 15'i tuşlayarak ulaşıldığı söylense de ülkemizde yayımlanan baskıda ben ulaşamadım. Yine 
1.bölge baskısında Dex Kitchen menü ekranında “main menu” 
baslığımı secip sol ok tusuna basın. 
Ortaya çıkan küçük kutuyu seçip OK'leyin. Bir süpriz ek daha. 


THE WALL: (Bölge 2) 
“Documentaries”e gelip 
kumandanızdan 9'u tuşlarsanız 11 

adet ses klibine ulaşıyorsunuz. 


SHAKESPEARE'S ROMEO & 
JULLET Special Edition: 
(Bölge 2) Ana menüde “play” üzerine 

gelip yukarı ok tusuna basın. 
Beliren sarı kalp resmini seçip OK'leyin. 

HANNIBAL: (Bölge 2) İkinci 

diskte “Breaking the Silence”a girip Music başlığını aktif hale getirin. Sol ok tuşuna bastıktan sonra OK'leyin. 


ALIEN: (Bölge 2) “Extra 

Features” üzerinde sol ok yaparak OK'leyin. Nostromo mürettebatıyla ilgili dökümanlara 


su ve tıkır tıkır isleyen senaryosuyla hedefi tam on ikiden vurmuştu. 
Sinatra'lı, Dean Martin'li 1960 yapımı ilk çevrimini fersah fersah geçtiği de 


düşünülürse, bir yeniden çevrim olarak 


başarısını ikiye katladığı söylenebilir. 


sunmuyor. Yalnızca kostüm tasarımına ayrılmıs 10 dakikalık bir dökümanter daha var. Film boyunca dinlenebilen sesli yorum seçeneği ise iki gruba ayrılmış. Havadan sudan yorumlar ilginizi çekiyorsa Damon, Garcia ve 


yönetmen ve senaryo yazarının yorumlarını dinleyebilirsiniz. 
Diğer: Fragmanlar. 

FİLM: 9600 DW: 000 
DEĞER Mİ? Diskin içeriği zengin olmasa da filmin zenginliği onu gönül 


ulaşacaksınız. 


STRICTLY BALLROOM: 

(Bölge 1) “Sneak Peaks”e girip “Miramax Movies” üzerinde yukarı ok tusuna basın. Parlama efekti 


rahatlığıyla alınabilir bir DVD haline getiriyor. 


Görüntü: 2.35:1 WS. Kusursuz. 
Ses: Dolby 5.1. Doğal olmasına gayret 


Pitt'in birlikte yaptıkları yorumları, teknik detaylarla ilgileniyorsanız 


YILDIZ SAVAŞLARI BÖLÜM Il: KLONLARIN SALDIRISI / 2002 


efektlerinin kullanımı sasırtıcı. 
Ekstralar: Her zaman ilk bakılan 
ekstralar olan silinmis sahnelerin 8 
tanesi özel efektleri tamamlanmış olarak geliyor. Film açısından çok büyük kayıp değiller ama görsel açıdan görülmeye değerler. 18 adet döküman- 


kadar oyalayacak yeterince görkem ve harekete sahip. 
Görüntü: 2.35:1 WS. Doğrudan dijital transfer sayesinde olanca saflığıyla ekrana tasınan filmin ayrıntıları basdöndürücü. Dijital projeksiyon henüz sinemalarımıza uğramadığından filmin en iyi halini 
TV ekranınızda 


Y: George Lucas 

0: Ewan McGregor, 
Natalie Portman, 
Hayden Christensen 
Bölge: 2 130 dk. 
20th Fox / Tiglon 
Serinin atesli hayranlarını hayalkırıklığına uğratıp tartışmalara iten ilk bölümden sonra 


Lucas çok daha görkemli göreceğinizi bu ikinci bölümde söylemek çok iddialı Anakin'in Darth Vader olma yolunda olmayacaktır. 


Ses: Dolby 5.1 EX. Star 
Wars evreninin özgün isitsel dünyası odanızı dolduruyor. En düsük ses düzeyinde bile detayların kaybolmaması ve özellikle alt frekans 


ilerleyisini bu kez Padme'yle aralarındaki ask ilişkisine de odaklanarak anlatmaya devam ediyor. 
Dördüncü bölümde bahsi geçen efsanevi Klon Savası ve Yoda'nın ilk kez ısın kılıcıyla dövüstüğü sahne basta olmak üzere bizi üçüncü bölüme 


belirdiğinde OK'leyin. 1,5 dakikalık silinmiş sahne karsınızda 


ter var, Aralarında en iyileri beser dakikalık, tamamen set görüntülerinden oluşmuş web dökümanterleri ile 1 saatlik “Kuklalardan Piksele” belgeseli. Bes dakikalık sözde R2-D2 belgeseli bu sevimli karakteri gerçek oyuncu esprisiyle ele alıyor. Fotoğraf galerisinin en zengin kısmı ise hiçbir yerde görülmemiş set fotoğrafları bölümü. 

Diğer: Yönetmen, yapımcı ve teknik ekibin yorumları, fragmanlar, müzik video, web link. 
FİLM: 9006 

DVD: 0000 

DEĞER Mİ? Kesinlikle. Aksi durum bu görsel ve işitsel 

; sölenin size hiçbir sey ifade etmemesi halinde gerçekleşebilir. 
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Hazırlayan: Kerem Sanatel sanat(Dixir.com 


THE GOONIES / 1985 


Y: Richard Donner 

O: Sean Astin, Corey Feldman, 
Robert Dâvi, Joe Pantoliano 
Bölge: 2 110 dk. 
Warner Bros. / Tiglon 
Indiana Jones'u yediye ölüp küçültün, bubi tuzaklarıyla korunan kayıp hazineyi bulma macerasını ekleyin; biraz'diyet korku öğesi serpistirin; karşınızda “Göonies”,. Bir dönemin tipik yaz filmlerinden birisi olan bu bol samatalı maceranın hikayesi Spielberg'e, senaryosu ise Colombus'a ait. Filmin bugün bazıları iyi-karakter oyuncuları olarak kabul gören çocuk aktörlerini izlemek ise nostaljik bir keyif sunuyor. 

Görüntü: 2.35:1 WS. Film gayet aşanlı bir yenileme isleminden geçirilmis. Dijital kalıntı hiç yok. Karanlık sahnelerde çok nadiren puslanma ve 


ÇILGIN KOVALAMACA / 2000 


Chain of Fools 

Y: Traktor 

0: Steve Zahn; Selma Hayek; Jeff Goldblum 

Bölge: 2 94dk. 

Warner Bros. / Tiglon 

Tarantino'dan miras kalan bir soygun iikayesi, bir yığın budala karakter ve absürd olaylar zinciri. Oyuncu seçimleri de'bir hos. Elijah Wood:kiralık katil, 


BÖLGE 2 
www.blackstar.co.uk 

1. Something Wild - 6 Ocak 

2. Brother - 13 Ocak 

. Dog Eat Dog - 13 Ocak 

Not Another Teen Movie - 13 Ocak Once in the Life - 13 Ocak 

Sexy Beast - 13 Ocak 

Star Trek 3: Director's Edition - 13 Ocak To Catch a Thief - 13 Ocak 

. The Yards - 13 Ocak 

10. Blue Sky - 20 Ocak 

11. Kes - 20 Ocak 

12. Metropolis (Lang): 5. Edition - 20 Ocak 
13. Of Mice & Man ('92) - 20 Ocak 14.24 Hour Party People - 27 Ocak 15.The Eye - 27 Ocak 

16. Men in Black TI - 27 Ocak 

17. No Man's Land - 27 Ocak 

18. Son's Room - 27 Ocak 


BÖLGE 1 
www.amazon.com 

Signs - 7 Ocak 

The American Friend - 7 Ocak Carrington - 7 Ocak 

Much Ado About Nothing - 7 Ocak 
ALL About Eve - 14 Ocak 

Fear Dot Com - 14 Ocak 

The Bourne Identity (02) - 21 Ocak 
. Simone - 21 Ocak 


SPS 


PAŞYAVMEP 


imzasını taşıması. Uzun soluklu 3 silinmis sahne de yenileme isleminden geçirilmiş. Ahtapotlu sahne akıllara eza. (Demek ki filmin sonunda Dobis'in bahsettiği ahtapot palavra değilmis!) Diskin sesli yorum seçeneğine yönetmenle birlikte filmin 7 oyuncusu katılıyor. Standart sesli yorum- dan ayrılan özelliği ise yoruma katılmıs- sanatçıları zaman zaman görme imkanı vermesi. Tüm yorum seçeneğinin bu sekilde yapılmaması üzücü çünkü samata yapan kadronun yorumları ancak gördüğünüz zamanlarda eğlenceli. 
Diğer: Cyndi Lauper müzik video, fragman. 

FİLM: 900 DVD: 000 

DEĞER Mİ? Çocukluğunuz 80'lerde geçmis ve bir sekilde bu filme ulaşmışsanız zaman tüneli etkisi yarattığı için edinmelisiniz. 


kumlanmalara rastlanabilse de görüntüler detay kaybına uğramıyor. 


Ses: Dolby 5.1. Ses efektleri, özellikle derin baslar yenilenmis. Diyaloglar çok hareketli sahnelerde bazen kaybolma eğilimi gösteriyor ancak ses miksi aynı yastaki çoğu filme göre daha doyurucu. 
Ekstralar: Kısa metrajına rağmen esprili ayrıntılara sahip yapim belgeselinin ilginç yanı, yapımcı künyesinde TV korku dizileriyle tamnan Mick Garris'in 


dısında oldukça yalın bir ses miksine sahip. Diyaloglar temiz, doğal detaylar da 1skalanmamıs. 
Ekstralar: Fragman. 

FİLM: © DVD: 0 

DEĞER Mİ? Eğlenirken dahi titizliği elden bırakamıyorsanız. 
tedbirli olmanızda fayda var. 


Orlando Jones kamyon kadin, Selma 
Hayek ise Playboy güzeli polis dedektifi. 
Böyle bir bilesim kulağa hayli eğlenceli geliyor değil:mi? Peki ya kabalık düzeyinde seyreden'bir mizah anlayışına ilaveten karakterlerin sinir bozmaya eğilimli olduğunu hatırlatırsak? Risk tamamen Size ait. 
Görüntü: 2.35:1W5. 
Renkler doğal ve dijital kalıntı içermiyor. 
Ses: Dolby 5.1. Birkaç hareketli sahne 


SPEED/1994 

Dakika: 00:52:31 

Tehlikeli sahnelerde dublörlerin yer alması elbetteki doğal. Ama bu sahnedeki gibi bir uygulama sözkonusu ise en heyecanlı sahne bile komiklesebilir. Hele ki Sandra Bullock yerine entari ve peruk giymis, Norman Bates'i andıran iri yan bir dublör kullanılmıssa.... Otobüsün keskin bir virajı döndüğü bu heyecanlı sahneyi gülünç hale getirmek için sadece pause tuşundan değil biraz da yavas oynatma özelliginden yararlanmanız gerekebilir. 


Johnny depp © penelope ruz 


“smart, sexy and dangeroue” 


BLOW / 2001 

Y: Ted Demme 

0: Johnny Depp, Penelope Cruz, 
Paul Rubens, Rachel Griffiths Bölge:1 124dk. 
www.amazon.com 

Alısık olduğumuzun aksine uyusturucu dünyasına dramatik açıdan yaklasan film, 1970-80 yılları arasında Kolombiya ile Amerika arasındaki uyusturucu trafiğinde büyük rol oynamış George Jung'ın yasam öyküsünü ele alıyor. “Blow,” genç yasta hayata veda eden yönetmenin son filmi aym zamanda. 
Görüntü: 2.35:1 WS. Kusursuz. 

Ses: Dolby 5.1. Disk kapağında DTS'i desteklediği yazsa da menü ekranında DTS seçeneği yok. Ses kuşağı hayli yalın olan bir film için ciddi bir kusur değil. Ancak İngilizce dahil hiçbir altyazı seceneği yok. 
Ekstralar: İnfinifilm serisine ait olan DVD'deki tüm ekstraları bağımsız izleyebildiğiniz gibi filmi seyrederken ekranda Sizi yönlendiren ibareleri izleyerek de geçiş yapabiliyorsunuz. Standart yapım belgeseli yerine yönetmenin 63 günlük çekim sürecini belgelediği video güncesi konulmuş. Belgesel niteliği tasıyan eklerden en ilginci Demme'in 
2015 yılına kadar hüküm giymis olan 
gerçek Jung'la yaptığı 15 dakikalık söylesi. 25 dakikalık bir diğer uzun soluklu belgesel de Kolombiya halkının tarihsel köklerinden baslayarak iç savaş ve uyusturucu ticaretinden nasıl etkilendiğini anlatıyor. Bağımlılık üzerine doktor ve hastaların söylesilerine yer verilmis 6 dakikalık bir ek daha var. 10 
adet silinmiş sahne ve filmdeki karakterlerin Jung hakkındaki görüslerini yansıtan kurgusal bir video da mevcut. 

Diğerleri: Yönetmen ve Jung'ın yorumları, DVD-Rom içeriği, Nikka Costa müzik videosu, fragmanlar, vb. 
FİLM: 000 DD: 00000 
DEĞER Mİ? Bir basucu filmi olmadığı açık. Sadece hikayenin farklı yaklasımı ve diskteki belgeseller ilginizi çekiyorsa cazip olabilir. 
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Y: David Nutter, Michael 
Watkins & Philip 
Sgriccia 

0: Tom Welling, Kristin 
Kreuk, Michael 
Rosenbaum 

Bölge: 2 90dk.. 
Warner Bros / Tiglon 
Superman mitine taze bir soluk getiren ve ABD'de çok sevilen bu TV dizisi Clark 
Kent'i doğaüstü güçlerini yeni yeni keşfeden ve durumundan pek de hoşnut olmayan, vicdan azabı içindeki bir genç olarak betimliyor. Kısacası karsımızda -henüz- uçmayan, kendisini dünyamıza getirmis olan meteor yağmurunun kasabadaki kötü etkileriyle boğusan kostümsüz bir Superman var. Azılı düsmanı Lex Luthor simdilik en iyi dostu ve hala karizmatik. Lana Lang'e ise hiç 


51ST STATE / 2001 


Y: Ronny Yu 

0: Samuel L. Jackson, 
Robert Carlyle, Nigel 
Whitmey, Meat Loaf 
Bölge: 2 85dk. 
www.blackstar.co.uk 
Samuel L, Jackson'ın 85 
dakika boyunca kilt etekle 
(İskoç eteği) dolastığı baska bir film hatırlıyor musunuz? 
Elinde kokainden 51 kat daha etkili üstelik tamamen yasal maddelerden imal edilmis bir uyusturucu formülü bulunduran Elmo'nun formülünü pazarlamak için İngiltere'de kapı kapı dolaşırken niçin böyle bir kostüm seçtiği filmde de açıklanmıyor. Narkotik polisi ve güzel bir kiralık katilin de isin içinde olduğu bu sürek avı, meraklısına video klip estetiğinde hayli kinetik bir eğlence sunuyor. 


PLAY MOVİE” SCENE ACCESS 


ummayacağınız bir sebeple halen yanasamıyor. Ülkemizde ABD'den önce piyasaya çıkan DVD özgün malzemenin alt metinlerini zekice yerlestiren bu basarılı dizinin ilk iki bölümünü içeriyor. 

Görüntü: 1.77:1 WS. Kristal berraklığına çok yakın. Dijital kalıntı ya da puslanmaya da rastlanmıyor. 

Ses: Dolby 5.1 Genel olarak çok başarılı olan görsel efektlerin ses kusağındaki karsılığı da kusursuza yakın. 

Ekstralar: İsteğe bağlı olarak yönetmenlerin açıklamalarıyla da izlenebilen 


EXTRAS 


Görüntü: 2.35:1 WS. Kusursuz. 

Ses: DTS. Diskin ses miksi en hareketli anlarda bile verdiği gerçekçilik duygusuyla oldukça dikkat çekiyor. 
Detayların keskinliği, kanalların kullanımı da mükemmel. 

Ekstralar: Röportajlar ve filmden görüntülere yer veren yapım belgeseli standart yapıda. Burada yeralan röportajlar her nedense ayrı bir ekte 


GÜZEL VE ÇiRKiN / 1991 


Y: Gary Trousdale, Kirk 
Wise 

S: Paige O'Hara, Robby 
Benson, Jerry Orbach 
Bölge: 2 84dk. 

Disney / Tiglon 

Akademi ödülüne en iyi film dalında aday olmus ilk ve tek animasyon olma / özelliğini koruyan “Güzel ve 
Çirkin” hem klasik müzikal kalıplarını hem de Disney'in bir marka haline gelmis temalarını biraraya getiren bir Disney klasiği. Sıcak serbet iç bayıcılığındaki sarkıları ve günümüzde animasyon sinemasının geçirdiği evrim düşünüldüğünde eskimeye yüz tuttuğu ne yazık ki gözden kaçmıyor. 


pe 


Bea wyabeasi 


Görüntü: 1.85:1 WS. 

Kusursuz. 
Ses: Dolby 5.1. Ses kusağı ön kanallara ağırlık vermesine karsın oldukça hareketli. Derin bas-efektleri de, ses oyunları da oldukça ölçülü kullanılmıs. 
Türkçe dublajda stereo ile yetiniyorsunuz. Canavarın seslendirilmesi 


silinmis sahneler artarda eklenmis ve 
toplamları 6 
dakikayı geçiyor. 
Smallville kasabasının etkileşimli haritası üzerinden kasabanın anahtar noktalarının tasarımlarıyla ilgili yorumlara ulasabiliyorsunuz. 

4 sahnenin storyboard karsılaştırmalı 
versiyonları içinde filmin 8 dakikalık etkileyici açılısına ağırlık verilmis. 
Diğer: Yapımcı ve yönetmenlerin yorumları, 
FİLM: € 
DEĞER Mİ? Yapırmından DVD baskısına kadar titizlik gösterilmis, TV standartlarına göre nadide bir cevher. 
Superman'in eskimis olduğunu düsünüyorsanız, kesinlikle denemelisiniz. 


SPECIAL FEATURES 


SCEN! 
SELECTİON 


biraraya toplanmış. Sette bazı komik anları belgeleyen 1 ila 5 dakika arasındaki videolar da genellikle fazla bir sey ifade etmiyorlar. 

Diğer: Yazarın yorumu, foto galerisi, fragman. 


DEĞER Mİ? Ses ve görüntü pim çarpıcı bir DVD. Filmin enerjisi ise çoğu kisiyi memnun edecek türde. 


dısında da oldukça basarılı. 
Ekstralar: Ara menüler ve yapım hikayesinde Türkce altyazı desteği mevcut. 10 dakikalık yapım hikayesi teknik detaylara inmeksizin filmin 
yapım sürecini anlatıyor. Yaklasık 20 
dakikayı bulan bir ekte de bazı son dönem Disney klasiklerine ve onlara 


» SMALMILLE 


PUSHER / 1996 
Y: Nicolas Winding Refn 

0: Kim Bodnia, Zlatko Buric, 
Laura Drasbck 

Bölge: 2 109dk. 
www.blackstar.co.uk 

Pusher, ters 

FT SMALIVILİE 
UYUSturucu pazarlığında elde edilemeyen parayı temin etmek icin postu kurtarmaya çalışan kisiyi tanımlayan bir argo. Filmin basit hikayesi de tam olarak bunu anlatmakta. İlk büyük isinde çuvallayan Frank'in patronuna teslim etmesi gereken para miktarı, azalan zamanla ters orantılı bir sekilde artıyor. 
Çaresizlik içindeki Frank de etrafa siddet dağıtmaya baslıyor. 
“Pusher”, Danimarkalı bağımsız genç yönetmen Refn'ın oyuncularıyla doğaçlama çalıstığı çarpıcı bir ilk film. 
Görüntü: 1.85:1 WS. Belgesel tadında görüntülere sahip film bilinçli olarak kumlu bir görünüme sahip. Karanlık sahnelerde detay aramamak gerekiyor. 
Ses: Dolby 5.1. Filmin genelindeki minimal tavır ses kusağına da yansımış. Diyaloglar metalik tonda. 
Mekanların doğal ses yapısı ise ses miksine hiç yansıtılmamış. Kanallar sadece müziklerde tümüyle kullamılıyor. 
Ekstralar: 30 dakikalık yapım belgeseli, fragmanlar, yönetmenin yorumu, filmografiler. 
FİLM: 000 DVD: 0 

DEĞER Mİ? Suç filmlerine yeni bir sey getirmiyor ama bağımsızlarla ilgileniyorsanız göz atılabilir. 


kaynaklık eden hikayelere yer verilmis. 
Etkilesimli oyun seçenekleri dil desteği içermiyor. Buna karsın Büyüyü Bozma Oyunu çocukları yine de hayli oyalayacak nitelikte. Disney DVD'lerinde sıkça rastlanan karaoke esprisi bu diskte de yerini-almıs. Celine Dion ve Peabo Bıyson'un müzik videosunu tüyler ürpertici bulanlardansanız, aynı şarkının 5 okul öğrencisinden kurulu Jump 5 grubunca seslendirilmis versiyonuna hiç bakmayın daha iyi. 

: 000 DVD: 000 
DEĞER Mİ? Sadece çocuklarınız için. 
Tabii, müzikal sevdiklerinden emin olmanız gerek. 
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Söyleşi: Senem Erdine senemerdine(&hotmail.com 


Mustafa Uğurlu 


“Ağır Roman” ve “Asansör” filmleriyle çıkiş yapan aktör bu yıl iki sinema filminde rol aldı; biri geçtiğimiz ay izlediğimiz “Kolay Para”, öbürü de Derviş Zaim'in şu anda post-prodüksiyon 


v 


aşamasında olan filmi “Çamur”. 


Çok etkilendiğiniz, unutamadığınız filmler hangileridir? 

O kadar çok ki hangisinden baslasam acaba. Çok eskilerden “Ben Hur” var. 
Sonra aklıma ilk gelenler “Geceyarısı Kovboyu”, “Rezervuar Köpekleri”, “Gladyatör”. Benim çok filmkolik bir oğlum olduğu için onun sayesinde aksiyon Ve animasyon filmlerine karşı da ilgim artmaya basladı, eskiden hiç sevmezdim: “Shrek”i çok sevdim örneğin. Sonra “Kayıp” vardı unutamadığım filmlerden, “Taksi Şoförü”, “Kızgın Boğa”. Daha yakın zamana gelince “Dövüs Kulübü” var, “Ucuz Roman”, “Piyano” var. Al 
Pacino'nün “LL. Richard'ı Ararken” filmi de çok etkilendiğim bir filmdir. “Schindler'in Listesi”. 
Bizim filmlerimizden de “Umut”, “Yol”, “Züğürt Ağa” var. Detvis'in (Zaim) filmi “Tabutta Rövasata” 
çok sevdiğim filmlerden biri. 
Zeki'nin (Demirkubuz) 
“Masumiyet'i. Altıoklar'ın “Ağır Roman”ı, ben de oynamıstım onda, biraz iltimas geçeyim kendime. 


Hangi oyuncuları beğeniyorsunuz? 

Türkiye'de o kadar çok var ki hepsini saymak mümkün mü acaba? 
Şener Sen, Kamuran Üsluer, Tuncel Kurtiz, Haluk Bilginer. Taner Birsel Var yeni kuşaktan, sonra Zafer Algöz, Güven Kıraç, Ozan Güven, Çetin Tekindor ve Ahmet Uğurlu: 
Şu anda Çetin Tekindor'la birlikte “Kral.Lear”i oynuyoruz. Müthis oynuyor tabii. Çok enteresan bir oyun, yeni bir yorumuyla oynuyoruz. Ben Edgar rolündeyim, iyi çocuğu oynuyorum: Kötülerden iyilere geçtik bu yıl. Özellikle sinemada, “Ağır Roman” filminden sonra kötü adam diye adımız çıktığı için dezavantajlı bir kulvara girmis olduk. Oradan kendimi kurtarmak için bir sürü prodüksiyondan mahrum kalmayı seçtim, o yüzdende pek sinemanın içinde olamadım ama bu yıl. yine de iki filmde rol aldım. Biri “Kolay Para”, biri de Dervis'in filmi “Çamur”. 
“Çamur”un kurgusu yapılıyor simdi İtalya'da; Dünyadan en çok beğendiğim oyuncular da Al.Pacino, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Harrison Ford, Robert De Niro, Jeremy Irons, Meryl Streep, bunlar hep orta kusağın üstü artık. 
Gençlerden de Brad Pitt, Sean Penn, Julia Roberts. Bunlar ilk aklıma gelenler. 


Hangi yönetmenleri seversiniz? 
Bizden bir sürü var. Şerif Gören, Yılmaz 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Güney, Yavuz Turgul, Dervis Zaim, Zeki Demirkubuz, Nuri Bilge Ceylan, sonra Reis Çelik diye bir arkadas çıktı, gençler çok önemli filmler yapıyorlar son zamanlarda. Dünyadan da Spielberg, George Lucas, Oliver Stone, Coppola, Martin Scorsese, Alan Parker hayran olduğum yönetmenler. 


Bir filmden yarısında çıktığınız 

oldu mu? 

Çıktığım olmadı ama çok sıkıldığım filmler oldu tabii. Ben sonuna kadar seyretmeyi yeğlerim. Belki tiyatrodaki oyuncu- 


“Çok rahative soğukkanlıyişiklır. 


luğumdan kaynaklanan bir seydir bu cünkü gerçekten çok sinir bozucudur oynarken birinin salonu terk ettiğini görmek: Çok sasırtıcı bir seyler olabilir, karakterin çok ilginç bir yönünü görme imkanı bulabilirsiniz, onun için ben sonuna kadar beklerim. 


Çocukluk kahramanınız kimdi? 
Vallaha benim gençliğimin beni en çok etkilemiş ilahı Che Guevera'dır. Baska kimseye öykünmedim. Gençliğimin kahramanıdır. 


Yalnızlığı mı kalabalıkları mı tercih edersiniz? 

Daha çok yalnız kalmayı tercih ederim. 
Tabii düdük gibi de tek başına değil, birkaç arkadaşımla birlikte olmayı 


yeğlerim. Çok fazla göz önünde olmayı sevmem. Bir oyuncunun herkesle hasır nesir olması gerektiğine inananlardan da değilim. Çok göz önünde olup her seyiyle bilinen bir oyuncu olmayı istemedim hiç. 


Küsüp somurtur musunuz yoksa bağırıp çağırır mısınız? 

O anki duruma bağlı ama tepkimi belli eden bir insanım, hiçbir sey söylemesem bile yüzümden anlasılır. 


Çalısmadığınız aksamlarınız nasıl geçer? 

Ben, her çalıstığım dönemde isime çok yoğunlasırım. Son zamanlarda da “Kral Lear”e kafayı taktım. Onun yorgunluğunu attıktan sonra tek basıma kalıp televizyon seyretmeyi, hiç ilgisi olmayan bir kitap okumayı severim. 


Fotoğraf: SABAH Arşivi 


Sabah uyanınca ilk ne yaparsınız? 

Hemen Türk kahvemi yaparım. Zehiri olan bir seyle başlıyorum hayata. 


Türk kahvesi, yanında da sigara mı? 

Tabii. Sigarayı azaltmak cabası içindeyim, azalttım da çünkü sahne performansın çok düşüren bir sey. 


Hangi konuda kendinizi zayıf hissediyorsunuz? 

Para konuşmalarında biraz tuhaf oluyorum, utanıyorum, kendimi çok zayıf hissediyorum. Bir de yabancı dile karsı çok hevesim var fakat sanırım yeteneğim yok çünkü çok üstüne gidiyorum ama bir türlü başaramadım onu. Şöyle 


çatır çatır konuşabilecek bir İngilizcem 


olmadığı için hep yanm hissederim kendimi. 


Hangi konuda güçlü hissediyorsunuz? 

Açık bir insanım. Bu övünülecek bir tarafım olabilir. Bir de pozitif yaklasırım olaylara. 


En çok neden korkarsınız? 

Son zamanlarda oğlum olduktan sonra cok değistim tabii. Mesela çabuk ölmekten korktum. Ona doyamadan, sevgimi veremeden göçüp gitmekten korktuğum zamanlar oldu ama simdi ona da alıştım. 
Demek ki zaman her seyi kolaylaştırıyor. 


En büyük düşünüz nedir? 


İskencenin olmadığı bir dünya. İnsanların aç dolaşmadığımı, yaratıcı yönlerinin ortaya çıktığını görmek en büyük düsüm olabilir çünkü yaşadığımız dünyada düş gibi görünüyor tüm bunlar. 


Mutlu aşk var mı? 

Ne bileyim mutlu olan da var, tutku haline dönüştürüp acı çeken de var. 
İnsanın psikolojisine göre değisen, herkese göre farklı yasanan bir sey ask. 


Hangi kent? 

Ankara'dayken İstanbul'da yasamayı çok özlemle düslemistim. İstanbul, daha önce de yasadığım bir sehir olduğu için hep aklımın kösesinde olmustu, burada yasamaktan mutluyum. 


Hayatınız filme çekilecek olsa filmin adı ne olurdu? 

Hayatımın filme çekilecek çok enteresan bir tarafi olduğuna inanmıyorum ama sıradan öykülerin sıradan oyuncusu olmayı yeğlediğim için, niçin olmasın, benimle ilgili de bir hikaye olabilir. Adı ne olur bilmiyorum. “Ağır” olabilir mesela. 


Neden? 

Çok rahat ve soğukkanlıyımdır. Çok duyarsız ve tepkisiz gibi görünebilirim ama o yoğunluğu içimde taşırım, belki ağırlık oradan çağrısım yaptı. 


Kim çeksin istersiniz? 
Onu da ben çekerim artık. 


Yönetmenlikle ilgili planlarınız var mı? 
Yok, yok. Tiyatroda da bir iki denemem oldu fakat oynamayı daha çok seviyorum ben. Kendim resim yapmaktansa tuvalin içinde kendi rengimi belli etmek daha hos geliyor bana. Daha kolay belki. 


Yeni projeniz var mı? 

Yok. Bugün yine bir dizi projesi geldi. 
Şimdi trend bu ya bir sürü proje üretiliyor. Her hafta böyle bir sey geliyor bana. Değerlendirme fırsatım olmadı çünkü tiyatro çalısmalarım yeni yeni meyve vermeye başladı. On tane isi birarada yürütecek bir zekam olduğuna inanmıyorum, olursa da bölük pörçük olur gibi geliyor. Bir de çok trendy seyler yapılıyor: Onların içinde kendimi görmek istemedim ama neden olmasın diyebilirim bir gün, çünkü iyi bir yönetmen ve seçilmis insanlarla oynamak bana zevk verir. 


Doların kaç TL olduğunu biliyor musunuz? 

Biliyorum tabii, 1.500 küsur olması lazım. 


HAZ'ROLL 


RAHAT! 
HOTU HO TİE HO Tİ 


GENCİZ, FARKLIYIZ, FARKINDAYIZ, CANLIYIZ, RAHATIZ. 
HOT TV, RADIO HOT VE NET Hor TA BULUŞALIM; ANLAŞACAĞIZ. 


MG 


GENUİNE 


E 


> Aneriei 


1 ÖZEL JET... TÜRKİYE'DEN 7 ÇİFT... 3 ŞEHİR... 3 KULÜP! 


Kampanya Dönemi: 1 Ocak - 28 Şuhat 2003 e Gidiş-Dönüş: 27 Mayıs -1 Haziran 2003 
» Bu kampanya MPİ'nin 22 Kasım 2002 tarih ve B.02.1.MPİ.0.13,00.0; 
nu/İstanbul adi e MPİ yetkilileri hı PK: 129 
1.Levent 81 
günük Anka sefa | İSTANBUL 


2 


www.miller.com.tr 


